
Open Hof Nieuws 
Jaargang 51 nr. 06                                         juni/juli/augustus 

 
 
 
In dit nummer onder meer: 

Vakantie - onszelf leeg maken… 

Filmhuis: ‘De Terugreis’ 

Dichterlijke woorden: ‘Schone Lei’ 

                        Zomerconcert: ‘Niet te Misssen!’  

         In de marge: ‘Eerlijk’ 

                        Resultaten Moldavië-middag 

 

 

 

 
                         

Uitgave van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint Christoffel 

Parochie en de Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord in Rotterdam. 



2 

Bezorging 

Indien U Open Hof Nieuws regelmatig 

ontvangt en er ontbreekt eens een num-

mer, neemt U dan contact op met voor 

Ommoord:  Dhr H. Koster, tel:420 60 01                                                                

Zevenkamp:Mw M. de Koning,              

tel: 010 220 04 38 

Redactie 

Kopij 

Redactieadres uitsluitend  

Redactie OHN                  

Open Hof, Hesseplaats 441          

3069 EA Rotterdam 

Redactieleden:                                  

Kees Doornhein 

Hans Schutte                                 

Rya Lucas 

Redactiesecretariaat:             

Gerard Timmers tel: 06 123 312 89   

Lay-out:                                        

Hetty Nederlof  

 

Girorekening: NL98INGB0004405548 

t.n.v. Open Hof Nieuws-Rotterdam 

Kopij voor het volgende nummer  OHN 

2025-06 dient uiterlijk donderdag 

31 juli 2025 in het bezit te zijn van de 

redactie 

Kopij als bijlage, beeldmateriaal apart in 

bijlage als jpg bestand, per  e-mail:  

Redohn@openhof-ommoord.nl 

Postvak: Red. OHN, in Open Hof (in de 

brievenbus of afgeven bij het  buffet).                                            

Alle kopij met naam en telefoonnummer 

van de auteur. 

juni/juli/augustus 

AVG 

Verklaring Open Hof Nieuws t.b.v. 

Algemene verordening gegevens 

bescherming.                                     

Door het insturen van kopij, welke 

contactgegevens bevat, gaat de inzender 

akkoord met de plaatsing van deze 

gegevens.                                             

Door het insturen van foto’s gaat de 

inzender akkoord met de plaatsing van 

deze foto’s. Het is aan de inzender van 

deze foto’s om toestemming tot plaatsing 

van de gefotografeerde te hebben. Uw 

akkoord geldt voor zowel de papieren als 

voor de digitale versie van Open Hof 

Nieuws.                                                  

Uw contactgegevens worden niet 

bewaard, zij worden alleen gebruikt om 

geïnteresseerden in uw activiteit in de 

gelegenheid te stellen om met de 

organiserende personen in contact te 

komen.                                                    

Bij vragen en/of klachten kunt u contact 

opnemen met de redactiesecretaris via 

redohn@openhof-ommoord.nl 

Open Hof Nieuws 

Adressen en contactgegevens 

Kerkelijk Centrum Open Hof Ommoord 

Adres: 

Hesseplaats 441, 3069 EA Rotterdam     Tel: 010 421 14 76  

Telefoonpost: 

Voor informatie, vragen, doorgeven boodschappen, opgave van doop, huwelijk enz. 

Dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur. Tel: 06 2154 7020. 

Koster-beheerders:  

Jeroen Prins   zaalhuuroh@gmail.com  Tel. 06 1536 7135     

Els Timmers       Tel. 06 2557 1531 

Contactadres vrijwilligers: Zie Koster-beheerders 
 

Coördinator van de vrijwillige kosters in R.K. diensten: 
Dhr. W. Verschuur   wimverschuur@upcmail.nl Tel. 06 5461 6867 
 

Coördinator van de vrijwillige kosters in PKN diensten: 
Dhr. E. van Rossum   egbertvanrossum@kpnmail.nl Tel: 06 4846 9587 
 

Stichting Kerken Ommoord (SKO) 

Beheer en exploitatie kerkgebouw Open Hof Ommoord. Postadres: Postbus 81064, 3009 GB 

Rotterdam 

Contactpersoon: Dhr. J.W. Groenendijk (voorzitter)    Tel. 06 4215 2621  
  

Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint-Christoffel parochie 

 

Voor acute pastorale zorg en het melden van een overlijden : Tel: 06 1380 3332 

Pastores: 

Dhr. H. Flohr    pastor.flohr@christoffelparochie.nl 

Dhr. J. de Lange   pastor.delange@christoffelparochie.nl  

Mw. G. Martens    pastor.martens@christoffelparochie.nl 

Dhr. R van Breemen   pastor.vanbreemen@christoffelparochie.nl        

Bereikbaar via Centraal Parochiesecretariaat.  

Secretariaat:    openhof@christoffelparochie.nl  

 

Ledenadministratie: 

Dhr. H. Koster    j.koster66@upcmail.nl  Tel. 06 2185 3832 

Kerkbijdragen: 

Bankrekening: NL93INGB0002844520 t.n.v. Sint Christoffelparochie o.v.v. Open Hof 

Centraal Parochiesecretariaat  

Ma., di. en do. van 08.30 tot 16.00 uur Merellaan 352, 2903 GM  

     Capelle a/d IJssel  Tel: 010 303 88 71 

Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord 

 
De protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord is één van zeven wijkgemeenten van de 
Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand. 
Pastores:Ds. Joan van Kempen predikant@openhof-ommoord.nl Tel:06 2962 1072                
(vaste vrije dag: maandag) 
Contactpunt Pastoraat:                     pastoraatpkn@openhof-ommoord.nl Tel:06 4035 7909                  
Bea Cox (Pastoraat ouderling) 
Wijkkerkenraad: 
Mw. Bea Cox (voorzitter)  bea.cox.euser@gmail.com       Tel. 06 4035 7909 
Mw. A. van Ballegoie (scriba)  scriba-openhof@live.nl             Tel. 010 455 22 61 

Ledenadministratie: 
Dhr E.van Rossum   egbertvanrossum@kpnmail.nl Tel. 06 4846 9587 

Wijkdiaconie: 
Dhr. F. Weevers (voorzitter)  frans.weevers@gmail.com Tel. 010 455 51 69 
Dhr. D. Heuvelman (penningmeester) dik@dh-online.nl 
Bankrekening: NL84 RABO 0381 8463 18 t.n.v. wijkdiaconie Open Hof Ommoord.  

Wijkraad van Kerkrentmeesters: 
Dhr. L.C.de Rijke (voorzitter) kerkrentmeesters@openhof-ommoord.nl Tel. 06 5370 4385 
Aktie Kerk Balans (AKB): Bankrekening NL67RABO0373722389 t.n.v.  
CvK Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand.   
Voor inlichtingen over betalingen/incasso van de AKB kunt u contact opnemen met het Kerkelijk 
Bureau. 
Algemene giften: Bankrekening NL 95RABO0362102740 t.n.v. Protestantse Gemeente Noord-
rand Wijkgemeente Open Hof  

Kerkelijk Bureau: 
Ma.t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam Tel: 010 418 78 00 
Scriba: Ds. L. Lafeber        Tel: 079 331 46 57 
Vertrouwenspersonen. 
Ds. Mariette Doolaard   mariette.doolaard@openhof-ommoord.nl 
Ds. Frits Renes    ds.f.l.renes@gmail.com 

Oecumenisch Beraad Open Hof Ommoord (Voorheen Gezamenlijke Kerken Open Hof)  

Coördinatoren Oecumene: 
Dhr. H. Schutte    hansschuttemeer@gmail.com Tel: 06 2126 4224 
Dhr. Eelco van der Burg  eb-oh@outlook.com      Tel: 06 2359 7174 
Bankrekening: NL11 ABNA 0504 9104 85 t.n.v. Gezamenlijke Kerken Open Hof 

Website van de Gezamenlijke Kerken: www.openhof-ommoord.nl 
 

Advertenties:                                 
Mw. V.F.M. van Anrooij-Verwater       Tel: 010 420 13 47 
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Open Hof Nieuws 

Vakantie - onszelf leeg maken…                                                                                              

 

De zomertijd is weer aangebroken. De eindexamens zijn achter de rug. Voor menigeen de tijd dat we 

vakantie vieren. En dan zetten we onze zorgen graag even aan de kant. Om op adem te komen, om 

leeg te worden van het alledaagse bestaan.                                                                                     

Wist u dat het woord vakantie afkomstig is van het Latijnse woord: vacare, wat leeg zijn of vrij zijn 

betekent.   

Ik moest denken aan het verhaal van Marta en Maria. ( Lucas 10:38-42) Misschien kent u het spelle-

tje wel: Ben jij een Marta of Maria? Marta, die druk is met het zorgen voor haar gasten en Maria die 

alles uit haar handen laat vallen en zo leeg wordt om aan de voeten van Jezus te gaan zitten en zijn 

woorden in te drinken. Voor Marta is gastvrij zijn heel belangrijk. Zo belangrijk dat ze vindt dat haar 

zuster ook wel een handje mag uitsteken en zich daarover beklaagt bij Jezus. Maar Jezus zegt haar 

zich niet zo druk te maken en niet zo bezorgd te zijn.   

En hij zegt ook: “Maar één ding is nodig; Maria heeft het goede deel gekozen, dat niet van haar weg-

genomen zal worden”. Een duidelijke voorkeur lijkt het. Waar wij ons aan kunnen spiegelen als we 

onszelf de tijd gunnen om leeg te worden. Ik weet niet of u dezelfde ervaring hebt als ik, maar daar-

uit, merk ik, komen verrassende nieuwe gedachtes en perspectieven. 

Toch zit er nog een kant aan dit verhaal. Want Jezus zegt niet dat Martha het verkeerde deel geeft 

gekozen. Theresa van Avila zegt het zo: ”Geloof mij, Marta en Maria moeten bij elkaar zijn om de 

Heer te kunnen herbergen. Hoe had Maria, die altijd aan zijn voeten zat, hem iets te eten kunnen 

geven, als haar zuster niet was bijgesprongen?” 

Bidden en werken, ora et labora, ze horen bij elkaar. Ze geven balans aan het leven, als we ons de 

tijd gunnen beiden een plaats te geven.  

Fijne zomerperiode! 

Ds. Joan van Kempen 
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Jeugd en Jongeren 

Open Hof Nieuws 

RK Coördinator:  

Paula Emmen, tel. 06 2559 1973 

paulaemmen@gmail.com 

RK Jeugd- & Jongerengroepen: 

16+/18+  Paula Emmen,  tel. 062559 1973 

1e communiegroep:      Paula Emmen 

   Tel. 06 2559 1973 

Familiezondagen:          Elke van der Bulk,  

   tel. 06 2317 0441 

Vormselgroep:               Vacant  

Oec. Coördinator: 

Paula Emmen, tel. 06 2559 1973 

paulaemmen@gmail.com 

 

Oec. Jeugd- & Jongerengroepen: 

Kindercantorij:     Nienke Timmers, 

     tel. 06 1127 4201 

 

PKN Coördinator: 

Gerdien van der Schans 

jeugdteam@openhof-0mm00rd.nl 

 

PKN Jeugd– en Jongerengroepen: 

Crêche:  Tinie van der Linden, tel. 06 2395 8357 

Kinder-tienerdienst: Anneke Barendrecht, 

             tel. 06 2493 7620 

Kliederkerk: Amalia Barendrecht, 

                          kliederkerk.openhof@gmail.com 

jeugdouderling: Gerdien van der Schans 

  jeugdteam@openhof-ommoord.nl 

Jeugddiaken: Amalia Barendrecht.  

  amaliabarendrecht@hotmail.com  

TOT UW KINDERDIENST 09.30  
Wat hebben wij, met de kinderdienst, een mooi 

half jaar gehad. Er was weer een prachtig project 

met de veertigdagentijd. Deze keer wil ik ook de 

Kliederkerk noemen. Er waren drie Kliederkerk 

vieringen waarvan één viering gecombineerd is 

met het maken van de palmpaasstokken. Heeft u 

het schilderij van de Kliederkerk, dat is opgehan-

gen bij de leestafel in de ontmoetingsruimte, al 

gezien? 

Als u dit leest is het al bijna zomervakantie. Om 

verschillende redenen is er helaas op zondag 13 

juli 2025 niemand die kinderdienst kan draaien. 

Dit betekent dat er, voor de zomervakantie, zon-

dag 06 juli 2025 de laatste keer kinderdienst 

is. 

Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakan-

tie en hopen elkaar weer te zien op zondag 07 

september 2025. Deze zondag is tevens de 

startzondag in de kerk. 

Hartelijke groeten ook namens Tinie, Amalia, An-

nerieke, Karen en Mirella 

Anneke 

Van uw predikant 
Na Pinksteren (soms de zondag daaropvolgend) 

begint in het kerkelijk jaar de zomerperiode. Voor 

menigeen een tijd om reikhalzend uit te zien naar 

de vakantie. 

22 juni 2025 is het ‘Vluchtelingenzondag’ met een 

speciale, laagdrempelige viering. Met de voorbe-

reidingsgroep zijn we er al intensief mee bezig 

geweest.  

Ben de la Mar komt vertellen over ‘Take care 

bnb’; een organisatie die statushouders in contact 

brengt met gastgezinnen om hen 3 maanden te 

ontvangen. Fatih, een Syrische vluchteling, vertelt 

over zijn ervaringen en we vieren met elkaar de 

Maaltijd van de Heer. Na de dienst is er weer ge-

legenheid om de preek na te bespreken. 

Mijn vakantie is van 1 juli tot 18 juli. In het week-

end van 13 juli gaan de tieners op kamp. Op 20 

en 27 juli zal ik weer voorgaan. De 27e  zijn we 

aan het voorbereiden met als thema ‘Zeg het met 

bloemen’. 

Ik wens u een hele mooie zomerperiode toe! 

Hartelijke groet,                                                                                                            
ds Joan van Kempen 

FiLMHUiS OPEN HOF 
Vrijdag 27 juni 2025 om 14.00 uur vertonen 

we de 6
e
 film van dit jaar:  

De Terugreis  

Jaap leeft bijna 50 jaar samen met Maartje. Waar 

de nukkige Jaap niet veel zin meer heeft om acti-

viteiten te ondernemen, zit de soms wat verwarde 

Maartje nog vol levenslust  Wanneer zij een brief 

ontvangen van een oude vakantievriend uit Span-

je besluiten ze hem nog één keer op te zoeken. 

Deze reis gaat niet zonder slag of stoot, waarbij 

ze onderweg zowel herinneringen ophalen als 

kibbelen. Onderweg naar huis komt Jaap erachter 

dat Maartje mogelijk dementie heeft is. En hij zich 

mailto:amaliabarendrecht@hotmail.com
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Open Hof Nieuws 

Zomerconcert Niet te Misssen! 
Die drie s’en staan er expres. Het Zomerconcert 

op 29 juni 2025 met Kindercantorij Open Hof, 

Koor Hemelsbreed en het Trio LaraLindeFleur is 

dit jaar opgebouwd rond een drietal korte Missen. 

Zo’n Missa Brevis heeft vier delen: het uitgebrei-

de Credo ontbreekt. 

De Kindercantorij zingt de Missa Aqua Viva van 

Albert Arens. Hij schreef veel goede muziek voor 

jongerenkoren. Tot vijfstemmig is deze muziek, 

maar de kinderen kunnen het aan, met Tim van 

Oijen aan de vleugel! 

Bij Koor Hemelsbreed krijgt Tim twee musici van 

de jazzafdeling van Codarts mee: de bassist Jan 

Honnef en de drummer Jort Rosenkamp. Zij vor-

men het trio dat Bob Chilcott’s A Little Jazz Mass 

begeleidt. Een Missa Brevis in jazz-idioom! Niet 

alleen ritmisch bijzonder, maar ook qua akkoor-

den. Stapelingen tot 6 á 7 tonen toe vormen de 

heerlijke jazzy harmonieën, waarbij vaak een 

gloedvolle warmte vrijkomt. 

Het trio LaraLindeFleur zoekt de uitdaging op en 

zingt een verzameling, bestaande uit onderdelen 

van vier verschillende wat moderner componis-

ten. Het Kyrie van Andriessen, het Gloria van Jet-

se Bremer, vierstemmig met pianobegeleiding en 

een extra alt in de persoon van Rieneke Stam. 

Het Sanctus is van André Caplet en het Agnus 

Dei van Ivo Antognini. Pittige klanken, maar het 

loopt goed af!                                           

daardoor realiseert dat alles wellicht anders gaat 

worden. Regisseur: Jelle de Jong. Duur: 96 minu-

ten.  

Bijdrage in de kosten: € 4,00 inclusief een flesje 

water of koffie/thee.  

Let op: Graag vooraf aanmelden bij voorkeur op 

het e-mailadres: filmhuis@ziggo.nl, via 

ht@ziggo.nl of via mobiel 0611-566347 (wegens 

indeling van de filmzaal). Wilt u zich niet via het 

Open Hof aanmelden.  

Het Filmhuis-Team Open Hof 

Culturele Koffie Ochtend 

Vrijdag 4 juli 2025                            

Nederlands Loodswezen 

Op vrijdag 4 juli 2025 wordt er in de Fonteinkerk 

weer een Culturele Koffieochtend gehouden met 

als spreker Annabelle de Deugd over het Loods-

wezen in Nederland.  

Het Nederlands Loodswezen draagt bij aan het 

veilig en vlot afhandelen van het scheepvaartver-

keer. De voornaamste taak is het jaarlijks loodsen 

van ruim 90.000 loodsplichtige zeeschepen van 

en naar de Nederlandse zeehavens en de Vlaam-

se havens aan de Schelde. Dit is een belangrijke 

taak, zeker gezien de prominente positie die Ne-

derland inneemt in de wereld van het internatio-

nale transport van goederen en de scheepvaart. 

Hiervoor zijn we 24 uur per dag, onder alle weers-

omstandigheden inzetbaar. 

Omdat elke haven uniek is, werken we vanuit 4 

regio's: regio Noord, regio Amsterdam-IJmond, 

regio Rotterdam-Rijnmond en regio Scheldemon-

den. Registerloodsen werken vanuit één regio en 

kennen daarom de havens – hun werkgebied – 

door en door. Hiermee zorgen ze ervoor dat ze 

onze klanten altijd een optimale service verlenen 

en de kwaliteit bieden die ze van ons mogen ver-

wachten. 

U bent van harte welkom! 

In de pauze vragen we u om een vrijwillige bijdra-

ge om de kosten te dekken.               

Tijd:  Vrijdag 4 juli 2025 van 10 - 12 uur 

(inloop vanaf 9.30 uur)                  

Plaats: Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotter-

dam                         

Onderwerp:  Het Loodswezen in Nederland 

Komende onderwerpen                 

1 augustus   Tjako Fennema over Fransz Liszt   
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Stukjes voor in het activiteitenboek-

je gezocht 
Ook dit jaar maken we een boekje met alle activi-

teiten die komend kerkelijk jaar worden georgani-

seerd in Open Hof en Ontmoetingskerk. Ben jij 

een van onze vele organisatoren? Dan ontvan-

gen we graag een tekstje waarin je kort je activi-

teit beschrijft en hoe mensen zich kunnen aan-

melden. We ontvangen dit graag voor vrijdag 20 

juni in een Word-bestand via activiteitenboek-

je@gmail.com. Een foto erbij die iets met de acti-

viteit te maken heeft, is erg leuk. Zorg wel dat je 

toestemming hebt om deze te gebruiken van de 

mensen die er eventueel op staan, zeker als het 

om kinderen gaat. Wil je het ook aangeven als je 

niet wilt dat we je mailadres en telefoonnummer 

publiceren? Bij voorbaat dank en we zien je bij-

drage heel graag tegemoet! 

Hartelijke groet, 
Team activiteitenboekje (Dirma, Gerdien en An-
toinette)  

RECTIFICATIE  
In het artikel  ‘Word vrijwilliger en maak het ver-

schil!’ in de vorige editie van Open Hof Nieuws is 

helaas een fout geslopen. Het emailadres van 

Hildegard Faber klopt niet in dit artikel.   

Het e-mail adres moet zijn: hf@samen010.nl 

Redactie 

Paasgroet voor Oekraïners in 

Ommoord 
In een omgebouwd kantoorpand aan de Sigrid 

Undsetweg wonen al bijna drie jaar circa 80 Oe-

kraïners, vooral vrouwen en kinderen. Zij hebben 

inmiddels hun weg in wijk en stad gevonden. De 

kinderen zitten op Nederlandse scholen en een 

aantal volwassenen heeft werk.  

Tegelijk is hun toekomst heel onzeker. Wanneer 

stopt de oorlog in hun vaderland? Hoeveel bom-

men zullen er nog vallen? Hoeveel soldaten uit 

hun familie- en vriendenkring zullen nog gedood 

of verwond worden? 

“Kunnen we met een Paas- of lentegroet laten 

zien dat we meeleven?” Die vraag was aanleiding 

voor een groep mensen van Open Hof en VOZ 

om een Paasgroet te gaan brengen, teken dat we 

met hen meeleven in deze moeilijke tijd. 

Op Paaszaterdag, of Stille Zaterdag, ging het 

groepje naar de opvang met tassen vol: bloem-

stukjes in vrolijke kleuren, zakjes paaseitjes, 

speeltjes voor de kleintjes en een kaart met een 

tweetalige groet van de kerken van Open Hof en 

VOZ. 

Ons bezoek was aangekondigd en direct na bin-

nenkomst kwamen de kinderen kijken wat wij 

meegebracht hadden. Nadat we de tassen op ka-

mernummer gezet hadden, kon de uitdeling be-

ginnen. Dankzij de kinderen losten taalproblemen 

zich makkelijk op. Wij kregen thee of koffie en al-

lerlei Oekraïense zoetigheden aangeboden met 

daarbij goede wensen voor een mooi Paasfeest.   

5 september      Jan Cees van Duin over Hille-

gersberg van  1941-1981 

3 oktober  nog niet bekend  

Namens de commissie, 

Marijke Kwant 
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Open Hof Nieuws 

Gedoopt 
Op Paaszondag, 20 april 2025, is Ian Soerandy 

Irodikromo, door Ds. Joan van Kempen gedoopt. 

Ian is op 30 maart 2009 in Capelle aan den IJssel 

geboren en woont nu met zijn ouders, Ange en 

Randy, aan het Hoorntandmos. 

In de marge    
Van jongs af aan leren we onze kinderen om eer-

lijk te zijn. ‘Zonder eerlijkheid kunnen we elkaar 

niet vertrouwen, geen vriendschappen opbouwen 

en geen relaties aangaan. Vertrouwen vormt de 

basis van elke gemeenschap’. Met deze zin uit 

het maandblad ‘Open Deur’ werd de basis gelegd 

voor ons marktgesprek. Een liedje heeft ons ge-

leerd: ‘Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, 

waar blijf je dan…’ Het is een essentieel beginsel 

voor de samenleving. Waar blijven we als dat er 

niet meer is! Het behoort een vast onderdeel te 

zijn van wat wij ‘gewetensvorming’ noemen. Dat 

woord ‘geweten’ lijkt wat uit onze samenleving 

verdwenen. In kinderboeken was er vroeger ‘een 

stemmetje’ dat je daarop wees. Misschien wordt 

daar nu op een andere manier op gewezen? Eer-

lijk zijn is bij nader inzien niet altijd ‘eenvoudig, 

mogelijk of zelfs wenselijk’. Het bekende voor-

beeld is hier de verwijzing naar de oorlog. Vroeg 

de vijand of er in een huis onderduikers waren 

dan was liegen het beste wat je kon doen. Dit is 

typisch een geval waarbij je wel heel dom was om 

braaf eerlijk de waarheid te vertellen. Moeilijker is 

de situatie die we in ons land ook kennen. We 

hebben de neiging om er voor te kiezen om elkaar 

eens flink de ‘waarheid’ te vertellen. Andere cultu-

ren zijn daar veel voorzichtiger mee want je kunt 

een ander flink beschadigen.                                                                                                 

Wat is waarheid?                                                                                                             

We kennen die vraag van Pilatus. Jouw waarheid 

hoeft niet die van een ander te zijn. In een recht-

bank komt deze vraag altijd aan de orde. Van ge-

tuigen wordt gevraagd om, voordat ze een getui-

genis afleggen eerst de eed af te leggen als ver-

volg op de vraag of je de waarheid en niets dan 

de waarheid zult spreken. Als antwoord kun je 

kiezen:‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’ of 

‘Dat beloof ik’. In Matteüs 5, 37 staat: ‘maar laat 

uw woord ja ja zijn en uw nee nee (wat hier bo-

venuit gaat is uit den boze). In de brief van Jako-

bus (5, 12) lezen we:’Maar bovenal broeders en 

zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel 

en niet bij de aarde, nergens bij, laat uw ja ja zijn 

en uw nee nee, anders zult u veroordeeld ….? Je 

krijgt het besef om hier voorzichtig mee om te 

gaan. Wat voor de één ‘de’ waarheid is hoeft dat 

voor een ander niet te zijn. Bovendien, waar haal 

je het recht vandaan om een ander eens even dé 

waarheid te zeggen. Omdat je zo nodig ‘eerlijk’ 

moet zijn? Maar dat heeft toch met eer, met res-

pect te maken?                         

Gulden regel                                                                                                                 

Als de sfeer goed is kan opbouwende kritiek de 

moeite waard zijn om aan te horen en daarnaast 

kennen we allemaal de ‘gulden regel’ uit de Berg-

rede: behandel anderen zoals je door hen behan-

deld wilt worden. In de huidige tijd lijkt de voor-

zichtigheid in de omgang met elkaar soms ver te 

zoeken. Want ja, waarom zeg je het niet recht 

voor zijn raap, we hebben vrijheid van meningsui-

ting. Dat laatste is ontstaan toen er kennelijk nog 

wat meer innerlijke beschaving was. Is die met 

het geweten niet naar de achtergrond geduwd? 

De sociale media lijken daar ook een rol in te spe-

len omdat je daar anoniem je gang kan gaan. 

Misschien dat we vroeger meer samenleefden 

met gelijkgezinden en gelijkgestemden en is het 

nu losser, maar toch: hoe kunnen we onze be-

schaving nu op niveau houden?   Vroeger, en vol-

gens sommigen nog steeds, vormden de blanken 

een ‘superieure’ beschaving. We overheersten de 

anderen, want we hadden meer wetenschappelij-

ke kennis , maar ook betere wapens. Vooral dat 

laatste maakt de overgang van heersen tot over-

heersen gemakkelijker. Maar als we eerlijk zijn, 

welke plaats nemen we dan nu in? Streven we 

naar grofheid of fijnzinnigheid? Vinden we in Eu-

ropa en Noord-Amerika echt het toppunt van be-

schaving? ‘In onze tijd staan mensen soms lijn-

Een groepje scholieren van het Reviuscollege 

denkt na over een spelletjesmiddag voor de kin-

deren. Zij organiseren dat begin mei in het kader 

van hun maatschappelijke stage. Voor de scho-

lieren een kennismaking met een andere wereld. 

Het begint met een gesprek tussen de jongeren 

en de leiding van de opvang om kennis te maken 

en de hoofdzaken te bespreken. 

Een tweede bijeenkomst is de kennismaking met 

de kinderen en een uitleg wat er gaat gebeuren. 

En tenslotte de middag zelf met een spelletjescir-

cuit en natuurlijk passende catering. 

Paul Bergmans 
Vluchtelingenopvang Ommoord - Zevenkamp 

(VOZ) 
06 – 20 55 29 65 

ripa@planet.nl 



juni/juli/augustus                                                                                        

8  

Open Hof Nieuws 

Denk aan mij terug 
Denk aan mij terug, 

maar niet in de dagen van het niet meer weten. 

Denk aan mij terug in de stralende zon, 

hoe ik was toen ik alles nog kon. 

Na het overlijden op dinsdag 6 mei 2025 van 

Aafje Vlastuin-Veen 

ontvingen wij zeer veel gewaardeerde reacties 

in de vorm van een bericht, een kaart, een mail, 

een handdruk of uw aanwezigheid bij het af-

scheid. 

Dit was voor ons een belangrijke steun in de afge-

lopen periode. 

Onze hartelijke dank ! 

Namens de familie, 

Bert en Margreet 

In memoriam Aafje Vlastuin - Veen 
Op dinsdag 6 mei overleed in alle rust mevrouw 

Aafje Vlastuin – Veen in de leeftijd van 90 jaar. 

Aafje werd de laatste jaren verpleegd in huize De 

Harmonie van tante Toos naast de Hofstee. Zij 

was de echtgenote van Frans Vlastuin. 

Frans en Aafje hebben vier kinderen gekregen, 

zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. 

Na lang aan het Rijstgras te hebben gewoond, 

verhuisden Frans en Aafje naar de Hessetoren. 

Maar het overlijden van Frans in 2021 heeft Aafje 

al niet bewust meer meegemaakt. Een verblijf in 

een verzorgingshuis was noodzakelijk geworden.   

Aan Frans bewaren velen een goede herinnering 

als voorzitter van de kerkenraad van Open Hof 

en als vaste scribent van Open Hof Nieuws, het 

kerkblad, waarin na hem nu ook de persoon van 

Aafje aandacht hoort te krijgen. 

recht tegenover elkaar. Het vergt moed en durf 

om je mening te delen, vooral als je in de min-

derheid bent of wanneer je werk of relaties op 

het spel staan. Toch is eerlijk zijn tegenover ons-

zelf cruciaal in onze zoektocht naar een zinvol 

leven. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat is echt 

belangrijk? Dit zijn vragen die eerlijke antwoor-

den verdienen.’  En is het niet zo, dat eerlijkheid 

het langst duurt? 

Barend van Wijngaarden 

Aafje deed zelf ook volop mee in het kerkenwerk: 

als contactdame  en bij de ‘vouwploeg’ van Open 

Hof Nieuws. Ook nam zij graag deel aan groot-

huisbezoeken en huiskamergesprekken van de 

kerk. En net als voor Frans stond de oecumene 

bij Aafje hoog in het vaandel.  

Op de zondag voor haar overlijden kreeg Aafje 

nog de bloemen van de kerk vanwege haar ne-

gentigste verjaardag. Toen dat werd meegedeeld 

zei een andere voormalige contactdame, die 

nauw met haar had samengewerkt, na de kerk-

dienst tegen mij: ‘O, dus zij leeft nog?’ Want zo 

kan het gaan als mensen ‘buiten beeld’ raken. In 

dit geval was het dementie die opname in een 

verpleeghuis noodzakelijk maakte en voortzetting 

van vroegere contacten  bemoeilijkte. 

Natuurlijk waren de communicatieve mogelijkhe-

den van weleer er niet meer. Zij moesten plaats-

maken voor een andere benadering. Ik ben tij-

dens mijn bezoeken aan Aafje bij tante Toos diep 

onder de indruk geraakt van de bijzondere, hart-

verwarmende omgang van het personeel met de 

mensen daar.  

Op 13 mei hebben we afscheid genomen van 

Aafje in de aula van begraafplaats Oud  Kralin-

gen. Het was een mooi geheel, met foto’s en mu-

ziek. Achterkleinzoon Jayden stak de kaarsen 

aan, kleinzoon Bert las een ontroerende brief aan 

oma voor. 

Bij het graf klonken de woorden van het Onze Va-

der en gaf ik de zegen mee uit psalm 139 en in de 

trant van ds. Alers, aan wie Frans en Aafje ook 

veel te danken hadden. 

Sinds 6 mei is de toegang van De Hofstee opge-

broken en tot op vandaag (eind mei) nog altijd. 

‘Werkzaamheden’ zeggen we dan, maar ik voeg 

daar stiekem een symbolische uitleg aan toe: na 

het verscheiden van Aafje Vlastuin – Veen zijn ze 

daar nog steeds een beetje de weg kwijt. 

Guus Koelman 
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Na 6 x 7 jaren 

In augustus 1982 was ik zo gelukkig te mogen 

aantreden als cantor-organist in Open Hof. Na 

een klein jaar stond er een voor de kerkmuziek 

gemotiveerde cantorij. Ook het direct al in novem-

ber ’82 door mij opgerichte jongerenkoor OJKO 

en de al bestaande Kindercantorij kwamen tot 

bloei.  

Wat een mooie tijden kwamen er. Ik haal er één 

jaar uit: 1995. De zo lang bepleite verbetering van 

de akoestiek kwam er. Een NCRV-docu over mij 

en onze muzikaal veelzijdige en eigentijdse Open 

Hof op TV. Naast nieuwe kerkmuziek voor piano 

kwam Alle Geluk uit: een compleet ‘ordinarium’ 

dat ik componeerde, al gauw door sommigen ‘De 

mis van Willem’ genoemd. Echt om met kleine en 

grote koorleden en met u allen te zingen en zo 

samen onze God gewicht te geven: ‘Ere Wie ere 

toekomt…’ 

Mijn eerste Rotterdam Marathon, en in november 

onze verhuizing naar de Bosbes, waar je de zon 

vanuit je slaapkamer ziet ondergaan (een eis van 

Lenie om naar Ommoord te komen  ). Alles in 

1995 - geholpen en gedragen door velen van u. 

Na 3 x 7 jaar mocht ik er in 2003 een sabbatsjaar 

tussenuit, met de garantie dat ik terug kon komen 

als ik mijn vervanging zelf regelde. Onbetaald 

verlof dus, maar de PKN betaalde wél mijn pensi-

oenpremie door! En in de RK-viering werd de op-

brengst van de collecte voor mij door penning-

meester Henk van der Wielen verdubbeld! 

Veertien drukke jaren met heel veel koordirectie 

volgden. OJKO en het  In de Wolken-koor werden 

samen Koor Hemelsbreed. Ook Woerdens Ka-

merkoor, Sootjevisch en Toonkunstkoor Schie-

dam inspireerden en betaalden mij. Wat een 

weelde om zo van alle goede muziek te mogen 

leven.  

De nieuwe Open Hof kwam er. Onze zoons Lin-

dert en Jobjan haalden hun Master-diploma. En 

met de nationale Stichting Nieuwe Kerkmuziek 

mocht ik in 2017 een cd met eigen composities 

produceren. Voorzitter Dirk Zwart hield een 

praatje waarin de Open Hof- gemeenschap veel 

complimenten kreeg als vruchtbare broedplaats. 

Na 2 x 7 jaar kwam het bijbelse sabbatsgebod 

weer naar boven en ging ik er van februari tot en 

met augustus 2018 tussenuit. Schaatsen en mu-

ziek in Oostenrijk, fietsen naar Bach en Berlijn en 

zeilen naar de Azoren. 

In de zomer van 2018 zei ik als iemand mij vroeg 

naar mijn plannen: ‘Eerst maar weer eens zeven 

jaar, dan zie ik wel weer’. Van de drie koren bui-

ten Open Hof nam ik afscheid, het werd wel wat 

rustiger. Al gold dat niet voor de Corona-jaren: 

wát een inzet werd er toen gevraagd. Mijn 0,25 

fte op papier, waar ik me al nooit van bewust 

was, liep op tot een vrijwel volledige inzet voor 

Open Hof. Van harte geleverd, en mede resulte-

rend in de ‘troost-cd’ ‘Ik sla mijn ogen op’, die de 

Kerkenraad in september 2020 bij alle 850 door 

Corona aan huis gebonden gemeenteleden be-

zorgde. 

Verleidingen om elders te solliciteren trotseerde 

ik: eerst mijn 40-jarig jubileum in Open Hof vie-

ren! En dat kwam er, geweldig mooi, in augustus 

en november 2022. 

Met wéér een cd voor alle gemeenteleden: ‘Kind 

ons geboren’, een Kerst-cd. 

De AOW-leeftijd kwam dichterbij: oktober 2023. 

Mijn ‘7 jaren’ waren nog niet voorbij, maar de 

Noordrand-kerkrentmeesters waren onverbidde-

lijk: geen AOW-ers meer in dienst. Ook niet als je 

al anderhalf jaar onbetaald verlof hebt gehad, 

blijkbaar. 

De beoogde opvolger bleek ook na intens zoeken 

niet te bestaan. Natuurlijk kon ik de koren en de 

concertpraktijk niet in de steek laten. En speelde 

maar wát graag zoveel diensten als de Kerken-

raad wilde. Mijn roepingsgevoel is nog lang niet 

op. 

Nu er weer een nieuwe periode van hopelijk ze-

ker nog wel 7 jaar in aantocht is, gooien we het 

roer dus tóch om. Eerst kwam het plan van zoon 

Jobjan en zijn partner Marieke om met onze 
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kleinzoon Isaak uit Amsterdam naar het oosten 

van het land te verhuizen. Dicht bij hen wonen, je 

kleinkind kunnen zien opgroeien, dat trekt. 

Toen zagen we op de PKN-website een oproep 

vanuit het dorp Almen. Zij zochten daar een nieu-

we cantor-organist. In maart gingen wij er een 

weekendje naar toe, ik mocht er op zaterdagmid-

dag de vleugel en het orgel bespelen in gezel-

schap van de vertrekkende oude cantor-organist 

Arend Klein Hulze. We gingen ook naar de zon-

dagmorgendienst en spraken tijdens de nazit di-

verse mensen die mij met klem vroegen om toch 

asjeblieft te komen.  

Die roep hebben we niet kunnen weerstaan en nu 

heb ik, na nog een gesprek met een commissie 

van 7 mensen, daar een nieuwe aanstelling met 

ingang van 1 juli. 

We hebben inmiddels ook een huis gekocht, in 

Warnsveld. Dicht bij station Zutphen en 7 fietski-

lometers door het mooie landschap naar Almen. 

We gaan van ‘de oever van de Rotte’ naar de oe-

vers van de Berkel en de Ijssel. 

Op zondagavond 28 september wil ik een af-

scheidsconcert met de aan Open Hof verbonden 

koren geven. Heel graag ook mét de leden van 

de huidige cantorij en Koor Hemelsbreed. Met 

Koor Hemelsbreed zijn we weer gevraagd om op 

diverse manieren aan het Inspiratiefestival half 

oktober mee te werken. Wellicht een afscheid op 

Terschelling dus! Met de concerten van de 

StOHM ga ik graag nog tot het eind van dit jaar 

door, tenzij zich toch ineens een echte opvolger 

aandient die deze overneemt. 

De cantorij in Almen ziet me graag komen, maar 

ik zal onze koren enorm gaan missen, de Kinder-

cantorij misschien wel het allermeest. Ik hoop van 

harte dat er voor zowel het Seniorenkoor als de 

jeugd goede opvolgers komen. En dat er mooie 

kerkmuzikale koorprojecten en swingende vierin-

gen mogelijk blijven in de toekomst.  

Open Hof als gebouw alleen al is het dubbel en 

dwars waard. En nog meer u als de mensen daar, 

die met elkaar zo’n mooie veelkleurige afspiege-

ling van Gods Koninkrijk kunnen zijn.   

Willem Blonk 

Diaconaal Project Bethania                                                                               

Resultaat tot nu toe 
Afgelopen zondag 25 mei hadden we een zeer 

geslaagde Moldaviëzondag met  inspirerende er-

varingen in Moldavië van Loes, Jordy en Marian-

ne van de Alexanderkerk. 

Wake - Hoop - Hemelvaart                       

Elke vrijdagmiddag om 17.00 uur is er in Open 

Hof een wake. Het is een moment waarop men-

sen van onze kerkgemeenschap, vrienden, ken-

nissen en buurtbewoners samen kunnen komen 

om hun medeleven te betuigen met de slachtof-

fers van het wereldwijde geweld en onrecht.  

Een kaarsje branden en hoopvol bidden om vre-

de en gerechtigheid. Het is onze God van hoop, 

die ons kracht geeft in vrede te geloven. Hoop op 

vrede in de wereld en in jezelf door de kracht van 

de heilige Geest.  

We willen iedereen die een taart of cake heeft 

gebakken en de jongeren die het gebak met veel 

enthousiasme hebben verkocht, heel hartelijk be-

danken voor hun inzet.  

Het tellen van de Moldaviëspaarpotjes was een 

feest met als resultaat meer dan € 300. De Apos-

telapp, de verkoop van het gebak, de collecte aan 

de uitgang en de spaarpotjes hebben tot nu toe 

ruim €1500 opgebracht om kwetsbare kinderen 

en ouderen in Moldavië te helpen via de christelij-

ke organisatie Bethania. 

We zijn hier heel blij mee en bedanken iedereen 

die dit mogelijk heeft gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de Diaconie,                                                                                                          
Irene Cornet 
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Dichterlijke  woorden  

Schone lei? 

Hamas, Hezbollah, Israël 

Ontvoeringen en doden 

Angst en gewonden, kommer, kwel 

Geen spoor van Tien Gebode 

 

Het ‘gij zult niet’  verdwijnt uit zicht 

Bij het zichzelf verweren 

Het hele leven wordt ontwricht 

Als wraakgevoel gaat zweren 

 

Oneerlijk werd de grond verdeeld 

Dat zal zich blijven wreken 

Totdat twee staten zijn geheeld 

Met haat en hebzucht breken 

 

Na eeuwen strijd een schone lei? 

Verzoening is een hels karwei! 

Anneke Haasnoot (1953) 

Dat kleine stukje land aan de Middellandse Zee 

was in de loop der eeuwen een knooppunt van 

handelsroutes, maar ook een plek van strijd. 

Omringd door grote machten als Egypte, Assy-

rië, Babylonië, het Griekse Rijk van Alexander de 

Grote, het Romeinse keizerrijk en het Turkse Rijk 

was het soms ook een onderdeel ervan.  

Als laatste, begin vorige eeuw, in de koloniale 

tijd, bemoeide ook Groot-Brittannië zich ermee. 

Vanuit West- Europa was men er al eerder langs 

geweest via een aantal kruistochten onder het 

motto: ‘God wil het’. Het gebied wordt geken-

merkt door verwoestingen en er hebben stromen 

bloed gevloeid. Begin vorige eeuw groeide bij 

veel Joden de behoefte om een eigen land te 

hebben om daar in vrede te kunnen leven, want 

Daarmee komen wij bij wat Hemelvaart voor ons 

betekent. Dat heeft ook nu met ons te maken. 

Jezus ging naar de hemel, maar daarmee raakten 

we hem niet kwijt. We kunnen Hem niet zien met 

onze ogen, maar vanuit ons geloof kunnen we 

aanvoelen dat Hij bij ons is gebleven. Dat Hij ons 

nooit in de steek zal laten. Hij gaf ons daarbij als 

dagelijkse steun de heilige Geest, die ons in de 

heerlijkheid van God zal leiden.  

Ik wens ieder Gods onmisbare zegen.  

Claus Weggeman 

Europa was ook niet alles. We noemen dat het 

‘zionisme’.  

Na de 2e wereldoorlog mochten Joden daar naar 

toe. Alleen, er woonden al mensen! De gevolgen 

kennen we. Is een twee-staten oplossing een mo-

gelijkheid? Of één staat? Moet de ene groep de 

andere uitmoorden? En inderdaad: ‘Na eeuwen 

strijd een schone lei? Verzoening is een hels kar-

wei!’    

       
 Brend van Wijngaarden   
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Hebt u in de Protestantse kerk van Ommoord 

iets door te geven, b.v. een huwelijk, een jubileum of 

ziekenhuisopname, neem dan contact op met: 

uw wijkpredikant of 

met de telefoonpost van Open Hof, tel. 06 2154 7020 

van maandag tot en met zondag van 10.00—16.00 uur 

Ondersteuning voor rouwenden 
Iemand die door de dood een geliefde heeft verloren 

voelt dagelijks de pijn, het verdriet en de leegte. 

Iedereen verwerkt dit verlies op zijn of haar eigen 

manier, al dan niet met hulp van familie en vrienden. 

Vanuit onze parochiegemeenschap willen wij u in 

deze periode nabij zijn en steun bieden wanneer u 

daaraan behoefte heeft. Dat kan onder andere door 

deelname aan een serie bijeenkomsten waarbij u de 

gelegenheid heeft om in groepsverband te praten 

met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. 

Deze bijeenkomsten worden, bij voldoende belang-

stelling, eenmaal per jaar georganiseerd. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een per-

soonlijk gesprek wanneer u daaraan de voorkeur 

geeft. Nadere informatie kunt u krijgen bij de tele-

foonpost of het parochiesecretariaat van de  

Christoffelparochie. 

Spreekuur 

Een R.K. Pastor houdt spreekuur 

in Open Hof op: 

 

maandagmorgen 

tussen 10 en 11 uur 

 

Eventueel aanbellen en 

u wordt te woord gestaan 

 

Geestelijke verzorging in  

De Vijf Havens en de Varenoord 
Ds. Rianne van Halsema,  

ma, vr en 2
e
 zondag van de maand 

telefoon 06 4664 2298 

 

maandagochtend, woensdagochtend,  

4
e
 zondag van de maand 

telefoon 06 2159 7724 

Autovervoer 

Voor vervoer per auto naar de protestant-

se dienst in Open Hof Ommoord  

kunt u contact opnemen met:   

Dhr. Ary Greevenbosch,  

tel: 010 421 59 20 

VERHUIZEN 
Help onze administratie. 

Geef uw verhuizing per e-mail door 

aan de parochie (j.koster66@upcmail.nl) 

U kunt ook via PostNL verhuiskaarten 

of adreswijzigingskaarten kopen. En sturen aan:  

Open Hof, Hesseplaats 441 3069 EA 

LAAT JE KENNEN 
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20 juni  Open Hof 17.00 uur Oec. Wake voor Gerechtigheid en Vrede. 

22 juni Open Hof 09.30 uur * Prot. J. van Kempen, HA.  

 De Vijf Havens 10.30 uur R-K M. van der Put,  Woord en communieviering. 

 Open Hof 11.15 uur R-K F.L. Martens en L. Kornet, Communieviering.  

23 juni Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

27 juni Open Hof 17.00 uur Oec. Wake voor Gerechtigheid en Vrede. 

29 juni Open Hof 09.30 uur * Prot. G.A. Koelman. M.m.v. Open Hof Cantorij. 

  11.15 uur R-K Pastoraal team, Eucharistieviering. Seizoensluiting. M.m.v. 

Trio LLF.  Centrale viering in Open Hof. 

30 juni Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

04 juli Open Hof 17.00 uur Oec. Wake voor Gerechtigheid en Vrede. 

06 juli Open Hof 09.30 uur * Prot. H. Schorren. 

  11.15 uur R-K R. van Breemen, Communieviering. 

07 juli Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

11 juli Open Hof 17.00 uur Oec. Wake voor Gerechtigheid en Vrede. 

13 juli Open Hof 09.30 uur * Prot. J. P. Molenaar. 

 De Vijf Havens 10.30 uur Prot. E.A. van Halsema. 

 Open Hof 11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering. 

14 juli Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

17 juli Open Hof 14.00 uur Prot. B. Cox, Donderdagmiddagdienst. 

18 juli Open Hof 17.00 uur Oec. Wake voor Gerechtigheid en Vrede. 

20 juli Open Hof 09.30 uur * Prot. J. van Kempen. 

  11.15 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering. 

21 juli Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

25 juli Open Hof 17.00 uur Oec. Wake voor Gerechtigheid en Vrede. 

27 juli Open Hof 09.30 uur * Prot. J. van Kempen. 

 De Vijf Havens 10.30 uur R-K M. van der Put,  Woord en communieviering. 

 Open Hof 11.15 uur R-K T. van Os en L Kornet, Communieviering. 

28 juli Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

01 augustus Open Hof 17.00 uur Oec. Wake voor Gerechtigheid en Vrede. 

03 augustus Open Hof 09.30 uur * Prot. W. in ‘t Hout. 

  11.15 uur R-K G. Martens, Communieviering. 

04 augustus Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

08 augustus Open Hof 17.00 uur Oec. Wake voor Gerechtigheid en Vrede. 

10 augustus Open Hof 09.30 uur * Prot. J. van Kempen. 

 De Vijf Havens 10.30 uur Prot. E.A. van Halsema. 

 Open Hof 11.15 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering. 

11 augustus Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

15 augustus Open Hof 17.00 uur Oec. Wake voor Gerechtigheid en Vrede. 

17 augustus Open Hof 09.30 uur * Prot. J.G. Amesz. 

  11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering. 

18 augustus Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 
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Alexanderpolder 
Caeciliakerk, Zocherstraat 90, tel:0104201652 

Nieuwerkerk a/d IJssel 
St. Joephkerk, Kerklaan 20, tel:0180312263 

Capelle a/d IJssel 
Pauluskerk, Merellaan 352, tel:0104502354 

* Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina: 19 
Personalia van gastpredikanten in Open Hof vindt u op pagina 17 
De diensten in Alexanderpolder, Capelle a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk en  vindt u op 
pagina 14 en 15 

22 juni 10.30 uur! Vicaris v. Deelen, Eucharistieviering. Catechumenen. Vluchtelingenzondag. 

29 juni 11.15 uur Pastoraal team, Eucharistieviering. Seizoensluiting. Centrale viering in Open Hof. 

06 juli 09.45 uur R. van Breemen, Communieviering. 

13 juli 09.45 uur H. Flohr, Eucharistieviering. 

20 juli 09.45 uur J. de Lange, Eucharistieviering. 

27 juli 09.45 uur Communieviering o.l.v. Parochianen. 

03 augustus 09.45 uur G. Martens, Communieviering. 

10 augustus 09.45 uur J. de Lange, Eucharistieviering. 

17 augustus 09.45 uur H. Flohr, Eucharistieviering. 

22 juni 11.00 uur H. Flohr, Eucharistieviering. Vluchtelingenzondag. 

29 juni 11.15 uur Pastoraal team, Eucharistieviering. Seizoensluiting. Centrale viering in Open Hof. 

04 juli 10.30 uur De Vijverhof, zaal Het Trefpunt, viering o.l.v. Werkgroep Vieringen Tehuizen. 

06 juli 11.00 uur J. de Lange, Eucharistieviering. Ziekenzalving. 

13 juli 11.00 uur J. de Lange, Eucharistieviering. 

20 juli 11.00 uur Communieviering o.l.v. parochianen. 

27 juli 11.00 uur G. Martens, Communieviering. 

01 augustus 10.30 uur De Vijverhof, zaal Het Trefpunt, viering o.l.v. Werkgroep Vieringen Tehuizen. 

03 augustus 11.00 uur J. de Lange, Eucharistieviering. 

10 augustus 11.00 uur H. Flohr, Eucharistieviering. 

17 augustus 11.00 uur Communieviering o.l.v. parochianen. 

22 juni 09.30 uur H. Flohr, Eucharistieviering. Vluchtelingenzondag. 

29 juni 11.15 uur Pastoraal team, Eucharistieviering. Seizoensluiting. Centrale viering in Open Hof. 

06 juli 09.30 uur J. de Lange, Eucharistieviering. 

13 juli 09.30 uur J. de Lange, Eucharistieviering. 

20 juli 09.30 uur Communieviering o.l.v. parochianen. 

27 juli 09.30 uur G. Martens, Communieviering. 

03 augustus 09.30 uur J. de Lange, Eucharistieviering. 

10 augustus 09.30 uur H. Flohr, Eucharistieviering. 

17 augustus 09.30 uur Communieviering o.l.v. parochianen. 
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Krimpen a/d IJssel 
H.Maria Koningin, Memlinghof 2, tel:0180561287 

Lekkerkerk 
H. Jozef, Emmastraat 26, tel:0610458707 

22 juni 11.00 uur P. Bergmans, Communie-

viering. Vluchtelingenzon-

dag. 

29 juni 11.15 uur Pastoraal team, Eucharis-

tieviering. Seizoensluiting. 

Centrale viering in Open 

Hof. 

06 juli 11.00 uur H. Flohr, Eucharistievier-

ing. 

13 juli 11.00 uur Communieviering o.l.v. 

parochianen. 

20 juli 11.00 uur G. Martens, Com-

munieviering. 

27 juli 11.00 uur J. de Lange, Eucharistie-

viering. 

03 augustus 11.00 uur H. Flohr, Eucharistievier-

ing. 

10 augustus 11.00 uur G. Martens, Com-

munieviering. 

17 augustus 11.00 uur J. de Lange, Eucharistie-

viering. 

22 juni 09.30 uur P. Bergmans, Communie-

viering. Vluchtelingenzon-

dag. 

29 juni 11.15 uur Pastoraal team, Eucharis-

tieviering. Seizoensluiting. 

Centrale viering in Open 

Hof. 

06 juli 09.30 uur H. Flohr, Eucharistieviering 

13 juli 09.30 uur Communieviering o.l.v. 

parochianen. 

20 juli 09.30 uur G. Martens, Communievie-

ring. 

27 juli 09.30 uur J. de Lange, Eucharistie-

viering. 

03 augustus 09.30 uur H. Flohr, Eucharistievie-

ring. 

10 augustus 09.30 uur G. Martens, Communievie-

ring. 

17 augustus 09.30 uur J. de Lange, Eucharistie-

viering. 

Overleden: 
Rooms-Katholiek 

 

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en 

sterkte toe bij dit verlies en gemis. 

29 mei Quirinus Adrianus Diderikus Emmen    95 jr.                                                                                                                       
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Wij zijn en blijven op zoek naar  

vrijwilligers.  

Wellicht heeft u interesse om een 

deel van uw kostbare vrije tijd in te 

wisselen voor vrijwilligersactiviteiten.  

Zo ja, kijk dan eens op onze website 

www.openhof-ommoord.nl.  

Onder het kopje “organisatie - actue-

le vacatures” kunt u vinden waar 

Open Hof naar op zoek is. 

Hier had uw ADVERTENTIE 

kunnen staan! Inlichtingen:  

mevr. V.F.M. van Anrooy-Verwater 

Telefoon 010 420 13 47 

St. Josephkerk, Kerklaan 20, tel. 0180  31 22 63

http://dtgi.detelefoongids.nl/dtgi/ToonTg.do?wie=katholiek&inputPage=tg_resultaat&pagina=tg_belgratis&type=basic&locationType=LOCALITY&sorteerOp=naam&listingId=4528543&dwaar=Nieuwerkerk+aan+den+IJssel&req_source=resultwho&stap=STEP_3&dwie=katholiek&waar=Nieuw
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Gastvoorgangers 
Ds. Harold Schorren (1964) studeerde in twee etap-

pes Theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tus-

sendoor was hij o.a. werkzaam bij de GGD Groningen 

waar hij een gezondheidsproject leidde onder jongens-

prostitués. Na ook de kerkelijke opleiding afgerond te 

hebben in Groningen, vond hij zijn eerste standplaats 

in Ezinge (Groningen). Daarna was hij bijna 12 jaar 

predikant in Breukelen. Sinds 31 maart 2019 is hij ver-

bonden aan de Hervormde Gemeente Rotterdam-

centrum, voor 50% als predikant van het Laurenspas-

toraat en voor 50% als City pastor. 

donderdag 19 juni Galaten 1,13-24 

vrijdag 20 juni Galaten 2,1-14 

zaterdag 21 juni Galaten 2,15-21 

zondag 22 juni Galaten 3,1-14 

maandag 23 juni Galaten 3,15-29 

dinsdag 24 juni Lucas 7,18-35   

woensdag 25 juni Lucas 7,36-50 

donderdag 26 juni Lucas 8,1-15 

vrijdag 27 juni Lucas 8,16-21 

zaterdag 28 juni Lucas 8,22-25 

zondag 29 juni Lucas 8,26-39 

maandag 30 juni Lucas 8,40-56 

1 juli Galaten 4,1-11 

woensdag 2 juli Galaten 4,12-20 

donderdag 3 juli Galaten 4,21-31 

vrijdag 4 juli Galaten 5,1-12 

zaterdag 5 juli Galaten 5,13-26 

zondag 6 juli Galaten 6,1-10 

maandag 7 juli Galaten 6,11-18 

dinsdag 8 juli Deuteronomium 19,1-10 

woensdag 9 juli Deuteronomium 19,11-21 

donderdag 10 juli Lucas 9,51-62 

vrijdag 11 juli Lucas 10,1-16 

zaterdag 12 juli Lucas 10,17-24 

zondag 13 juli Lucas 10,25-37 

maandag 14 juli Lucas 10,38-42 

dinsdag 15 juli Deuteronomium 20,1-9 

woensdag 16 juli Deuteronomium 20,10-20 

donderdag 17 juli Deuteronomium 21,1-9 

vrijdag 18 juli Kolossenzen 1,1-11 

zaterdag 19 juli Kolossenzen 1,12-23 

zondag 20 juli Kolossenzen 1,24–2,5 

maandag 21 juli Kolossenzen 2,6-15 

dinsdag 22 juli Kolossenzen 2,16–3,4 

woensdag 23 juli Psalm 75 

donderdag 24 juli Deuteronomium 23,2-15 

vrijdag 25 juli Deuteronomium 23,16-26 

zaterdag 26 juli Psalm 28 

zondag 27 juli Lucas 11,1-13 

maandag 28 juli Lucas 11,14-23 

dinsdag 29 juli Lucas 11,24-28 

woensdag 30 juli Lucas 11,29-36 

donderdag 31 juli Lucas 11,37-44 

vrijdag 1 augustus Lucas 11,45-54 

zaterdag 2 augustus Lucas 12,1-12 

zondag 3 augustus Lucas 12,13-21 

maandag 4 augustus Lucas 12,22-32 

dinsdag 5 augustus Kolossenzen 3,5-17 

woensdag 6 augustus Kolossenzen 3,18–4,6 

donderdag 7 augustus Kolossenzen 4,7-18 

vrijdag 8 augustus Deuteronomium 24,1-9 

zaterdag 9 augustus Deuteronomium 24,10-22 

zondag 10 augustus Lucas 12,33-40 

maandag 11 augustus Lucas 12,41-48 

dinsdag 12 augustus Deuteronomium 25,1-10 

woensdag 13 augustus Deuteronomium 25,11-19 

donderdag 14 augustus Deuteronomium 26,1-11 

vrijdag 15 augustus Deuteronomium 26,12-19 

zaterdag 16 augustus Psalm 54 

zondag 17 augustus Lucas 12,49-59 

maandag 18 augustus Lucas 13,1-9 

dinsdag 19 augustus Lucas 13,10-21 

woensdag 20 augustus Deuteronomium 27,1-13 

donderdag 21 augustus Deuteronomium 27,14-26 
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Datum Tijd Activiteit (locatie is in Open Hof tenzij anders vermeld) 

17 jun 10.00-14.00 Inbreng goederen bazaar. Of op telefonische afspraak: 06-148 279 90. 

18 jun 09.30-14.30 Bazaar. 

19 jun 10.00 Marktgesprek. 

20 jun 17.00 Wake voor Gerechtigheid en Vrede. 

22 jun 09.30 Kinderdienst. 

26 jun  Verjaardag Prinses Alexia, 20 jaar. 

27 jun 14.00 Filmhuis, ‘De Terugreis’. Zie artikel in OHN2025-05. 

27 jun 17.00 Wake voor Gerechtigheid en Vrede. 

29 jun 09.30 Kinderdienst. 

29 jun 
19.00 

Zomerconcert, m.m.v. Hemelsbreed, Trio LareLindeFleur en de Kindercantorij. 

01 jul 10.00-14.00 Inbreng goederen bazaar. Of op telefonische afspraak: 06-148 279 90. 

02 jul 09.30-14.30 Bazaar. 

04 jul 17.00 Wake voor Gerechtigheid en Vrede. 

06 jul 09.30 Kinderdienst. 

09 jul 10.00 Poëzie ochtend. 

11 jul 17.00 Wake voor Gerechtigheid en Vrede. 

13 jul 09.30 Geen Kinderdienst. 

15 jul 10.00-14.00 Inbreng goederen bazaar. Of op telefonische afspraak: 06-148 279 90. 

16 jul 09.30-14.30 Bazaar. 

17 jul 10.00 Marktgesprek. 

Aug.   Bedevaarten naar Brielle en Kervelaar. 

13 aug 10.00 Poëzie ochtend. 

29 aug 14.00 Filmhuis, ‘Wicked Little Letters’. 

26 sep 14.00 Filmhuis, ‘The Old Oak’. 

02 okt 

 

Yom Kippoer, belangrijkste joodse feestdag.  

Op deze dag beslist God over het lot van de mensen in het komende jaar. Men 

belijdt zijn eigen en gemeenschappelijke zonden. 

11 okt  Verjaardag Prins Constantijn, 56 jaar. 

11 okt  Diocesane ontmoetingsdag. 

31 okt 14.00 Filmhuis, ‘Rain Man’. 

28 nov 14.00 Filmhuis, ‘As It Is In Heaven’. 

07 dec  Verjaardag Kroonprinses Amalia, 22 jaar. 

15 dec  Chanoeka, joods lichtfeest. T/m 22 dec. 

24 dec  Kerstavond. 

25 dec  Kerstmis. 

31 dec  Oudjaarsdag. 
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Fysiotherapie – Manuele Therapie – Echografie 

Behandelingen/revalidatie/adviezen/second opinion 

G.B. Shawplaats 15 (achter de Open Hof) 

3068 WB Rotterdam tel. 010 455 00 06 

www.fysiotherapiegalema.nl 

email: info@fysiotherapiegalema.nl 

Fysiotherapie 
Galema  

 

 

http://www.fysiothearapiegalma.nl
mailto:infor@fysiotherapiegalema.nl

