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Bezorging 

Indien U Open Hof Nieuws regelmatig 

ontvangt en er ontbreekt eens een num-

mer, neemt U dan contact op met voor 

Ommoord:  Dhr H. Koster, tel:420 60 01                                                                

Zevenkamp:Mw M. de Koning,              

tel: 010 220 04 38 

Redactie 

Kopij 

Redactieadres uitsluitend  

Redactie OHN                  

Open Hof, Hesseplaats 441          

3069 EA Rotterdam 

Redactieleden:                                  

Kees Doornhein 

Hans Schutte                                 

Rya Lucas 

Redactiesecretariaat:             

Gerard Timmers tel: 010 455 81 80    

Lay-out:                                        

Hetty Nederlof  

 

Girorekening: NL98INGB0004405548 

t.n.v. Open Hof Nieuws-Rotterdam 

Kopij voor het volgende nummer  OHN 

2024-04 dient uiterlijk donderdag 4 april 

2024  in het bezit te zijn van de redactie 

Kopij als bijlage, beeldmateriaal apart in 

bijlage als jpg bestand, per  e-mail:  

Redohn@openhof-ommoord.nl 

Postvak: Red. OHN, in Open Hof (in de 

brievenbus of afgeven bij het  buffet).                                            

Alle kopij met naam en telefoonnummer 

van de auteur. 

maart/april 2024 

AVG 

Verklaring Open Hof Nieuws t.b.v. 

Algemene verordening gegevens 

bescherming.                                     

Door het insturen van kopij, welke 

contactgegevens bevat, gaat de inzender 

akkoord met de plaatsing van deze 

gegevens.                                             

Door het insturen van foto’s gaat de 

inzender akkoord met de plaatsing van 

deze foto’s. Het is aan de inzender van 

deze foto’s om toestemming tot plaatsing 

van de gefotografeerde te hebben. Uw 

akkoord geldt voor zowel de papieren als 

voor de digitale versie van Open Hof 

Nieuws.                                                  

Uw contactgegevens worden niet 

bewaard, zij worden alleen gebruikt om 

geïnteresseerden in uw activiteit in de 

gelegenheid te stellen om met de 

organiserende personen in contact te 

komen.                                                    

Bij vragen en/of klachten kunt u contact 

opnemen met de redactiesecretaris via 

redohn@openhof-ommoord.nl 

Open Hof Nieuws 

Adressen en contactgegevens 
Kerkelijk Centrum Open Hof Ommoord 

Adres: 

Hesseplaats 441, 3069 EA Rotterdam      Tel: 010 421 14 76  

Telefoonpost: 

Voor informatie, vragen, doorgeven boodschappen, opgave van doop, huwelijk enz. 

Dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur. Tel: 06 2154 7020. 

Koster-beheerders:  

Martine Zuidervaart  zaalhuuroh@gmail.com   Tel. 06 1536 7135 

Contactadres vrijwilligers: Zie Koster-beheerders 
 

Coördinator van de vrijwillige kosters in R.K. diensten: 
Dhr. W. Verschuur   wimverschuur@upcmail.nl Tel. 06 5461 6867 
 

Coördinator van de vrijwillige kosters in PKN diensten: 
Dhr. E. van Rossum   egbertvanrossum@kpnmail.nl Tel: 010 455 65 57 
 

Stichting Kerken Ommoord (SKO) 

Beheer en exploitatie kerkgebouw Open Hof Ommoord. Postadres: Postbus 81064, 3009 GB 

Rotterdam 

Contactpersoon: Dhr. J.W. Groenendijk (voorzitter)    Tel. 06 4215 2621  
  

Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint-Christoffel parochie 

Voor acute pastorale zorg en het melden van een overlijden : Tel: 06 1380 3332 

Pastores: 

Dhr. H. Flohr    pastor.flohr@christoffelparochie.nl 

Dhr. J. de Lange   pastor.delange@christoffelparochie.nl  

Mw. G. Martens    pastor.martens@christoffelparochie.nl 

Dhr. R van Breemen   pastor.vanbreemen@christoffelparochie.nl        

Bereikbaar via Centraal Parochiesecretariaat.  

Secretariaat:    openhof@christoffelparochie.nl  

Ledenadministratie: 

Dhr. H. Koster    j.koster66@upcmail.nl  Tel. 06 2185 3832 

Kerkbijdragen: 

Bankrekening: NL93INGB0002844520 t.n.v. Sint Christoffelparochie o.v.v. Open Hof 

Centraal Parochiesecretariaat  

Ma., di. en do. van 08.30 tot 16.00 uur Merellaan 352, 2903 GM  

     Capelle a/d IJssel  Tel: 010 303 88 71 

Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord 

De protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord is één van zeven wijkgemeenten van de 
Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand. 

Pastores:Ds. Joan van Kempen predikant@openhof-ommoord.nl Tel:06 2962 1072 
(vaste vrije dag: maandag) 

Contactpunt Pastoraat:                           pastoraat@openhof-ommoord.nl Tel:06 4035 7909                  
Bea Cox (Pastoraat ouderling) 

Wijkkerkenraad: 
Mw. Bea Cox (voorzitter)  bea.cox-euser@gmail.com       Tel. 06 4035 7909 
Mw. A. van Ballegoie (scriba)  scriba-openhof@live.nl             Tel. 010 455 22 61 

Ledenadministratie: 
Mw. J. Wijgand-van Stijn  jvanstijn56@gmail.com  Tel. 010 455 40 74 

Wijkdiaconie: 
Dhr. F. Weevers (voorzitter)  frans.weevers@gmail.com Tel. 010 455 51 69 
Dhr. D. Heuvelman (penningmeester) dik@dh-online.nl 
Bankrekening: NL84 RABO 0381 8463 18 t.n.v. wijkdiaconie Open Hof Ommoord.  

Wijkraad van Kerkrentmeesters: 
Dhr. A. de Vries (voorzitter)  arjenc.devries@upcmail.nl Tel. 06 1091 7175 
Aktie Kerk Balans (AKB): Bankrekening NL67RABO0373722389 t.n.v.  
CvK Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand.   
Voor inlichtingen over betalingen/incasso van de AKB kunt u contact opnemen met het Kerkelijk 
Bureau. 
Algemene giften: Bankrekening NL 95RABO0362102740 t.n.v. Protestantse Gemeente Noord-
rand Wijkgemeente Open Hof  

Kerkelijk Bureau: 
Ma.t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam Tel: 010 418 78 00 
Scriba: Ds. L. Lafeber        Tel: 079 331 46 57 

Oecumenisch Beraad Open Hof Ommoord (Voorheen Gezamenlijke Kerken Open Hof)  

Coördinatoren Oecumene: 
Dhr. H. Schutte    hansschuttemeer@gmail.com Tel: 06 2126 4224 
Dhr. Eelco van der Burg  be-oh@outlook.com      Tel: 06 2359 7174 
Bankrekening: NL11 ABNA 0504 9104 85 t.n.v. Gezamenlijke Kerken Open Hof 

Website van de Gezamenlijke Kerken: www.openhof-ommoord.nl 
 

Advertenties:                                 
Mw. V.F.M. van Anrooij-Verwater veravananrooy@planet.nl   Tel: 010 420 13 47 
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Meditatie 
Iedere keer als ik in het Johannes-evangelie lees dat 

Jezus spreekt over zijn dood met het beeld van de 

graankorrel, ben ik opnieuw geboeid. 

“Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in 

de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar 

wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.” ( Joh.12:24) 

In de gang door ons leven groeien we en veranderen 

we. En dat vinden we heel normaal. Om goed te kun-

nen functioneren in ons werk laten we ons bijscholen, 

volgen we cursussen en opleidingen. Om te begrijpen 

wat er speelt in de wereld volgen we het nieuws via 

allerlei media en laten ons voorlichten door opiniema-

kers. Onze normen en waarden maken daardoor ook 

groei en verandering door. 

Maar al dat nieuws, zeker met geweld en oorlog, 

maakt ons ook angstig. De wereld die we kennen, ver-

keert in een crisis. En daarmee ook onze cultuur en 

kerk. We vragen ons af hoe we nog zin en samenhang 

kunnen vinden in het leven. 

Wanneer het gaat om groei en verandering in ons ge-

loof en in de kerk, ervaren we dat niet als vanzelfspre-

kend. We hangen aan vastigheid en zekerheid, juist in 

geloof en kerk te midden van al die maatschappelijke 

en culturele veranderingen. 

In de bijbel gaat groei altijd gepaard met een crisis. 

Door het nulpunt heen leidt het tot een gedaantever-

andering. Want wanneer de graankorrel zich niet laat 

zaaien, blijft hij onvruchtbaar. Maar wanneer hij zich 

laat zaaien en de kracht van de aarde erop inwerkt, 

zal hij door het stervensproces heen veranderen. Hij 

boort zich een weg naar het licht en gaandeweg komt 

de halm en de volle korenaar te voorschijn. Dit proces 

van sterven is dan tegelijkertijd ook een opstandings-

proces. 

Is geloven anders dan die weg gaan in het vertrouwen 

dat de Geest van God ons daar doorheen leidt? Vaak 

voelen we een krachtig, innerlijk verzet om deze weg 

van de stervende graankorrel te gaan; om de weg van 

het ‘behouden van het leven door het te verliezen’ te 

gaan.  

Maar ook hier mogen we weten dat Hij ons hierin is 

voorgegaan: in zijn lijden en sterven en zijn Opstan-

ding, en zo kunnen wij ons op die weg wagen, gedra-

gen en geleid door de Geest. Om “nieuwe mensen” te 

worden, zoals we door God zijn bedoeld. Mensen die 

door de doop met Christus zijn gestorven en opgewekt 

om een nieuw leven te leiden. (Rom. 6:4) Nieuwe 

mensen, lijkend op Christus, zoals Hij het gelaat van 

God is onder ons. 

Deze weg van de stervende graankorrel te gaan die 

vrucht draagt, vraagt ons open te zijn naar elkaar en 

‘los te durven laten’, ook als we bevangen worden 

door onmacht en twijfel. Dat kan omdat er in ons be-

staan de zekerheid is van een Hand die ons altijd 

weer leidt en opvangt als het lijkt of we in de afgrond 

storten.  

Mogen we met elkaar een verbindende Stille week 

ervaren te midden van het lijden van de wereld, dat 

we juist nu niet vergeten! Te beginnen met Palmpa-

sen, ‘The Passion’ op 24 maart, Witte Donderdag en 

Goede Vrijdag en dan dat prachtige Feest van de Op-

standing, het Paasfeest!! 

“O vlam van Pasen steek ons aan,  

de Heer is waarlijk opgestaan! 

De Zoon, voor wie het duister zwicht, de Zoon is als 

de zon, zo licht!” NLB 637 

ds. Joan van Kempen 



maart/april 2024 

 4 

 

 

Jeugd en Jongeren 

Open Hof Nieuws 

RK Coördinator:  

Paula Emmen, tel. 010 421 26 88 

paulaemmen@gmail.com 

RK Jeugd- & Jongerengroepen: 

16+/18+                        Paula Emmen,  

   tel. 010 421 26 88 

1e communiegroep:      ?? 

Familiezondagen:          Elke van der Bulk,  

   tel. 06 2317 0441 

Vormselgroep:               Vacant 

Peuter-kleutervieringen ??  

Oec. Coördinator: 

Paula Emmen, tel. 010 421 26 88 

paulaemmen@gmail.com 

 

Oec. Jeugd- & Jongerengroepen: 

Kindercantorij:     Nienke Timmers, 

     tel. 06 1127 4201 

 

PKN Coördinator: 

Amalia Barendrecht 

amaliabarendrecht@hotmail.coml 

 

PKN Jeugd– en Jongerengroepen: 

Crêche:  Tinie van der Linden, tel. 06 2395 8357 

Kinder-tienerdienst: Anneke Barendrecht, 

             tel. 06 2493 7620 

Kliederkerk: Amalia Barendrecht, 

                          kliederkerk.openhof@gmail.com 

Jeugddiaken: Amalia Barendrecht.  

  amaliabarendrecht@hotmail.com  

Tot uw kinderdienst 09.30 
Op zondag 25 februari 2024 kregen de ambtsdragers 

die stopten, nieuw kwamen of herbevestigd werden 

een knijper met een kaarsje erop die de kinderen een 

paar weken eerder, vanwege de vakantie, hadden ge-

maakt. Er zat een hartje tussen de knijper waarop 

stond “Bedankt voor je inzet in Open Hof. Het werd 

zeer gewaardeerd. Fijn dat we op deze manier jong en 

ouder samen kunnen brengen. 

Nu is het alweer lente en 24 maart 2024 is het Palm-

zondag. Op deze zondag worden alle kinderen van de 

Kliederkerk en de Kinderdienst met hun ouders, maar 

ook de tieners uitgenodigd. We gaan, net als vorig 

jaar, palmpaasstokken maken. Het zal een feestelijke 

zondag worden. Zondag 31 maart is het Pasen en dan 

is er gewoon Kinderdienst. 

Hartelijke groeten ook namens Tinie, Amalia,  
Annerieke, Karen, 

Anneke 

Filmhuis Open Hof 
Op vrijdag 22 maart 2024 om 14.00 uur is de 2

e
 film 

van dit jaar: 

Les plus belles Années d’une Vie  
(de mooiste jaren van een leven) 

Deze maand vertonen wij de opvolger van de klassie-

ker Un Homme et une Femme uit 1966.  

Op latere leeftijd raakt een voormalige coureur een 

beetje verdwaald op de paden van zijn geheugen.  

De zoon van de weduwnaar besluit de oud-geliefden 

na 50 jaar weer samen te brengen.  

Door het ophalen van hun herinneringen vallen Jean-

Louis en Anne weer helemaal terug in hun romanti-

sche, nostalgische bubbel. Ook als toeschouwer zul 

je mogelijk kriebels in je buik krijgen! 

Regisseur: Claude Lelouch – duur: 90 minuten.  
Bijdrage in de kosten: € 4,00 inclusief een flesje wa-

ter of koffie/thee.  

Graag vooraf aanmelden. Wij weten dan bij bena-

dering hoeveel stoelen wij moeten klaarzetten.  

Let op: het aanmelden bij voorkeur op het  
e-mailadres: filmhuis@ziggo.nl  of ht@ziggo.nl of 
via mobiel 06 1156 6347.   

Het Filmhuis-team 

mailto:amaliabarendrecht@hotmail.com
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Zuid-Afrika in de Open Hof! 
Open Hof steunt al vele jaren het werk van Masakhane 

in Zuid-Afrika. Hierdoor hebben we al veel kunnen be-

tekenen voor de gemeenschap van Mmakaunyane. Zo 

is er een waterpomp geïnstalleerd, een groentetuin 

aangelegd, het gebouw van het early learning center 

opgeknapt en een soepkeuken gerealiseerd. 

Op zaterdagavond 23 maart a.s. komt ons Zuid-

Afrikaanse contact (Sanet Fagan) naar Open Hof om 

het verhaal over de projecten te vertellen. Dus heeft u 

zin in een avond vol met verhalen en lekkere hapjes, u 

bent van harte welkom! 

De zaal is open vanaf 19.00 uur.  
Om 20.00 uur verzorgt Sanet Fagan een presentatie  

The Passion in Open Hof 
Op zondagavond 24 maart, Palmzondag dus, is om 

19.00 uur voor de derde keer The Passion in Open Hof 

te beleven.  

Bij het verhaal over het lijden en sterven van onze 

Heer Jezus passende popmuziek wordt live uitgevoerd 

door het zangtrio LaraLindeFleur, met ondersteuning 

van René en Mark Lansbergen op bas en drums.  

De muziek staat onder leiding van Willem Blonk aan 

de vleugel.  

Wat niet kan ontbreken is het bekende Zwart Wit van 

Frank Boeijen, maar er staan ook diverse nieuwe num-

mers op het programma: Stand by me (Ben E. King), 

Als wij niets doen (uit Soldaat van Oranje), Stil in mij 

(Van Dik Hout). Allemaal in gave meerstemmige arran-

gementen. Laat me (Ramses Shaffy) wordt weer solo 

gezongen door Erik Rovers en bijzonder treffend bij de 

tranen van Jezus’ moeder is het nieuwe nummer Wa-

terdicht van Mae, gezongen door Fleur Dekker. Het 

landelijk thema is ‘Ik geloof in jou’, waarbij we aanslui-

ten met de gezongen versie daarvan die Willem Blonk 

al in de jaren ’90 schreef. 

Voorganger is ds. Joan van Kempen en op het gebied 

van creatieve inbreng mag er ook weer het een en 

ander van de tieners verwacht worden. 

Een prachtige kans om het begin van de Goede Week 

eigentijds en intens mee te beleven. En om als ge-

meenschap massaal om de jonge mensen uit onze 

gemeenschap die dit voor het voetlicht brengen heen 

te gaan staan! 

Passieconcert Christelijk  
Mannenkoor “Prins Alexander” 
Dinsdagavond 26 maart a.s. geeft het Christelijk  
Mannenkoor “Prins Alexander” onder leiding van  
Arjan Breukhoven samen met enkele solisten een 
passie/paasconcert in de Alexanderkerk, Springer-
straat 340 in Rotterdam-Prins Alexander, aanvang 
20.00 uur. 

Naast het Christelijk Mannenkoor “Prins Alexander” 
werken aan dit concert mee: 
Rineke de Wit zang en hobo 
Matthijs Breukhoven orgel 
Arjan Breukhoven, piano en algehele leiding. 
Kaarten zijn verkrijgbaar á € 12,50 
via postmaster@cmk-prinsalexander.nl of op de avond 
van het concert aan de kerk.  
Voor informatie 010 421 23 60 

Vivaldi, Böddecker en Telemann in 
Open Hof 
Op het Marktconcert van woensdag 10 april om 11.00 

uur is heerlijke barokmuziek te beleven. De uitvoeren-

den: Casper and friends. Casper Bleichrodt is een 

heel talentvolle student Fagot aan het Koninklijk Con-

servatorium in Den Haag en de ‘vrienden’ zijn onder 

anderen Heleen van der Sijs op diverse blokfluiten en 

Willem Blonk op orgel. 

Dit Marktconcert was eerder gepland voor september 

2023, maar kon toen wegens ziekte niet in deze vorm 

doorgaan. Met een vervanger werd een alternatief 

programma gebracht, dat er wezen mocht! 

Het concert begint met het Dubbelconcert in g RV 531 

van Antonio Vivaldi, gespeeld op fagot, cello en orgel. 

Daarna volgt van de vroegbarokke componist Philipp 

Böddecker het stuk Sonata sopra La Monica, een the-

ma van het indertijd populaire lied ‘La Monica’ ge-

speeld op sopraanblokfluit, met verschillende virtuose 

variaties voor de fagot. Het concert wordt besloten 

met het Concert in F voor altblokfluit, fagot en orkest, 

TWV 52, van Georg Philipp Telemann, een topstuk uit 

de Barok!  

Deze muziek staat sowieso garant voor veel  

luisterplezier. 

De entree is vrij, met collecte aan de uitgang.  

Ook Cultuur Concreet draagt bij aan de kosten.  

En voor een praatje, een kopje soep of een andere 

consumptie is Open Hof deze woensdagmorgen ook 

the place to be.  

Hartelijk welkom! 

Oecumenische Marathonkerkdienst  
13 april 2024  
De 43

e
 NN Marathon Rotterdam gaat op zondag 14 

april a.s. van start. 

Aan de vooravond daarvan, op zaterdag 13 april om 

19.00 uur wordt er in de Citykerk Het Steiger, Hang 18, 

Rotterdam weer een oecumenische Marathonkerk-

dienst gehouden.  

mailto:postmaster@cmk-prinsalexander.nl
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De dienst is ook omschreven als een ‘spirituele war-

ming up’ en biedt iedere loper of supporter van binnen 

en buiten de stad een moment van bezinning, vooraf-

gaand aan het grootse sportfeest van de volgende 

dag.  

De dienst is uiteraard voor iedereen toegankelijk, 

maar wel gericht op lopers en hun supporters van de 

NN Marathon Rotterdam en belangstellenden.  

De dienst zal internationaal georiënteerd zijn, zodat 

ook buitenlandse deelnemers de dienst kunnen vol-

gen en maakt onderdeel uit van het hele marathon-

programma in het marathonweekend. 

De dienst wordt geleid door de pastores Gerda  

Martens en Guus Koelman, met Willem Blonk aan het 

orgel. Koor Hemelsbreed verleent eveneens zijn  

medewerking. 

Na afloop is er gelegenheid ook iets te drinken: koffie, 

thee, of fris. Dé plek om elkaar verder te ontmoeten, 

verwachtingen en loopervaringen uit te wisselen.  

Nico Hof 

Ontmoetingsmiddag zondag 21 
april 2024 in Open Hof  
(Let op! Dus niet op 14 april zoals eerder is ge-
meld.) 

Hans van Rossum presenteert ons dan het  

onderwerp: ‘ 

Sicilië en haar bewoners door de eeuwen heen ‘, 

dat hij hieronder kort inleidt. 

De geschiedenis van Sicilië is gevormd door tal van 

etnische bewoners. Er zijn al sporen gevonden van de 

moderne mens vanaf 30.000 jaar geleden, aan het 

licht gekomen door het lang geleden terugtrekkend ijs.  

  

Gaan we naar de periode die wij kunnen overzien 

dan heeft het eiland de Feniciërs als bewoners ge-

kend, maar ook de Carthagers, de Grieken, Romei-

nen, de Vandalen en de Ostrogoten, de Arabieren, 

de Noormannen en de Spanjaarden. Het eiland was 

blijkbaar in trek en al deze volkeren hebben hun 

sporen achtergelaten. Tijdens deze lezing krijgt u 

mooie beelden daarvan te zien zoals van de enorme 

indrukwekkende Griekse tempels bij Agricento. Van 

de vijf best bewaarde Griekse tempels staan er zelfs 

drie op Sicilië en wat te denken van de indrukwek-

kende mozaïekvloeren die deel uitmaken van de 

De Villa Romana del Casale: een prachtig voorbeeld 

van een enorme Romeinse villa uit circa 300 na Chr. 

Deze villa bevindt zich dicht bij de plaats Piazza Ar-

merina en is mogelijk het buitenverblijf geweest van 

keizer Diocletianus (284-305 A.D.). Wie wist dat 

zelfs de Noormannen een koninkrijk hadden op Sici-

lië en dat daar nog vele gebouwen aan herinneren? 

Niet alleen een prachtig eiland, maar vooral een ge-

bied met een enorm rijke geschiedenis. (foto: Tem-

pel van Segesta).  

Net als op vorige ontmoetingsmiddagen zal Hans 

hierover vast weer boeiend vertellen. U bent van 

harte welkom. 

De inloop is om 14.15 uur met een kopje thee of 

koffie; om 14.45 uur begint de lezing en de middag 

eindigt om ongeveer 16.30 uur. De toegang is gratis. 

Ontmoetingsmiddagcommissie,  
Maartje Greevenbosch en Henny Muilwijk 

Oosterhuis en AI in Open Hof 
Zondagavond 21 april 2024 om 19.00 uur is er in 

Open Hof een bijzondere viering, waarin het aller-

nieuwste oratorium op tekst van Huub Oosterhuis 

wordt gezongen. Je kunt ook zeggen: het allerlaatste 

- de bekende tekstdichter is immers vorig jaar over-

leden. 

De titel van dit elfdelige werk is ‘Uitgeleid’, de muziek 

is gecomponeerd door Tom Löwenthal en het stuk is 

nog niet eerder buiten de eigen kring van de makers, 

de Amsterdamse Ekklesia, uitgevoerd.  

Koor Hemelsbreed zet zich hier voor in! 

Het kader waarbinnen dit gebeurt is dat van een  

Nieuwe Liefde Viering, dat staat voor een viering met 

liedteksten van Huub Oosterhuis.  

Tom Lowenthal, 

componist 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Piazza_Armerina
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Voorganger is ds. Fulco Timmers. Hij zal de tekst 

van ‘Uitgeleid’ confronteren met de huidige ontwik-

keling van Artificial Intelligence (AI) en de vraag 

‘Wat maakt een mens tot mens?’ bijbels belichten. 

Daarbij komen ook veel andere, oudere Oosterhuis-

liederen tot  

klinken in de samenzang. Denk aan:  

‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’, 

’ Heer onze Heer, hoe machtig is uw Naam’,  

Alles wacht op U vol hoop’,  

‘Van U is de toekomst‘ en  

‘Uit vuur en ijzer, zuur en zout’.  

Zo is deze viering niet alleen voor Oosterhuis-

liefhebbers aantrekkelijk, maar vanwege de actuali-

teit voor iedereen die worstelt met de vragen rond 

Gods Rijk en onze wereld. Gaza, Libanon, Afghanis-

tan, onze eigen broeder en zuster die het zwaar 

heeft, alles wordt letterlijk genoemd in Oosterhuis’ 

tekst en in verband gebracht met de vierende ge-

meente die ondanks alles mag blijven vertrouwen! 

Inhoudelijk kun je het stuk ‘Uitgeleid’ samenvatten 

met ‘Laat de hoop niet varen!’  

De Bijbelse hoop op een betere wereld: zonder sla-

vernij, oorlog, klimaatcrisis en gebrek aan solidariteit 

met armen en vluchtelingen. Met gekoppeld de vra-

gen: wat mógen we hopen, wat kunnen we doen? 

Hoe maken we Gods belofte concreet? 

De soli in ‘Uitgeleid’ worden door jonge mensen uit 

eigen kring gezongen: o.a. door het trio LaraLinde-

Fleur, dat naadloos past op de drie door Löwenthal 

geschreven vrouwelijke solopartijen.  

De vier instrumentalisten (op klarinet, viool, cello en 

piano) zijn -met nog een klein voorbehoud om het 

moment van schrijven- de professionals die ook bij 

de première van het stuk in Amsterdam van de partij 

waren! 

 

Neem vrienden en bekenden mee, dat dit gebeurt is 

heel bijzonder! De kerkzaal is open om 18.30 uur. 

Hartelijk welkom!, 

namens de Werkgroep Eredienst.  

Pasen - Nieuw leven  
Kent u de site ‘beleefdelente.nl’? Zo niet, dan wil ik 

hem van harte aanbevelen! Het is een soort reallife-

soap, die enkele gezinnen volgt. Vogelgezinnen wel te 

verstaan! Van allerlei vogels kun je een webcam-

livestream volgen en zien hoe de ouders een nest  

bouwen, eieren leggen, broeden en hun kleintjes 

grootbrengen.  

Ik vind het betoverend om te zien hoe prachtig dat  

allemaal werkt in de natuur. Voor mij is dat, naast  

natuurlijk de natuur die weer groen wordt, echt het  

teken dat de lente is aangebroken. Het nieuwe leven 

breekt letterlijk en figuurlijk door. 

Dat doet me denken aan dat bekende lied uit de paas-

tijd: ‘De Heer is waarlijk opgestaan.’  De tweede zin is: 

nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia!  

Die vergelijking met de natuur, die na de lange 

‘doodse’ winter weer tot leven komt, is natuurlijk niet 

vreemd. Immers, ook Jezus komt letterlijk weer tot  

leven; hij staat op uit de dood.  

Dood en leven zijn nauw met elkaar verbonden.  

Zonder Goede Vrijdag, geen Pasen. Op Goede Vrij-

dag herdenken we de dood en wordt het stil. Het im-

mense lijden dat Jezus is aangedaan en Zijn dood aan 

het kruis zetten ons aan te zwijgen. Maar wel een 

dankbaar zwijgen: Jezus’ dood aan het kruis is de de-

finitieve verzoening tussen de mensen en God.  

Het is de vervulling van de hoop, die in het hele Oude 

Testament klinkt. Uiteindelijk kan de mens niet zichzelf 

bevrijden. Dat moet God doen; en dat doet Hij ook.  

Wij, christenen, geloven dat de dood nóóit het laatste 

woord heeft. Onze God is een god van leven. Daarom 

mogen we ook steeds zingen: de Heer is waarlijk  

opgestaan, alleluia! Voor sommigen is dat misschien 

aanstootgevend, anderen vinden het dwaas (1 Kor 1: 

23). En het is ook moeilijk te geloven: opstaan uit de 

dood.  Maar toch is dát de kern van ons geloof. Jezus 

is waarlijk opgestaan. Hij heeft de deur voor ons  

geopend, die leidt naar een eeuwig leven met God. 

Dat mag ons hoop geven.  

Natuurlijk is ons leven soms ook zwaar en kunnen  

verdriet, zorgen of wanhoop ons overweldigen. Maar 

we mogen altijd weer hopen op die derde dag, de dag 

dat God weer laat zien dat leven gaat boven dood. 

Precies zoals wij erop mogen vertrouwen dat de  

natuur elke lente weer tot leven komt en de vogels 

weer nesten gaan bouwen, mogen we er ook op  

vertrouwen dat God steeds weer zorgt voor nieuw  

leven. En dat door God gegeven nieuwe leven, dat 

vieren we met Pasen!  

Pastor Rutger van Breemen 
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Steek jij wel eens een kaarsje aan? 
Een moment van bezinning, een lichtje voor een fami-

lielid die een spannende operatie ondergaat, of om stil 

te staan bij een overleden dierbare. Iedereen heeft 

een eigen reden om een lichtje aan te steken. Het is 

fijn dat elke zondag hiervan veel gebruik gemaakt 

wordt in de sfeervolle Mariakapel in Open Hof. Ook de 

rest van de week kan je bijna dagelijks terecht in de 

Mariakapel. 

Door Mieke en Jan Nuijten wordt sinds jaar en dag 

deze stille plek verzorgd en de voorraad lichtjes aan-

gevuld. Het Oecumenisch Beraad schaft de lichtjes 

aan en er wordt aan de bezoekers een kleine bijdrage 

gevraagd in de uitgaven hiervan. 

Dringend verzoek bijdrage kaarsengeld 

Wilt u, als gebruiker van de kaarsenbakken, (weer) 

een bijdrage geven bij het branden van een lichtje? 

Elk bedrag is welkom. 

Deze vraag stellen we omdat afgelopen jaren de op-

brengst in de busjes voor kaarsengeld hard is terugge-

lopen van bijna € 2.000 (voor Coronatijd) naar ca. € 

300 afgelopen jaar. Voor de Coronatijd was de op-

brengst in de busjes kostendekkend, maar nu ont-

staan flinke tekorten. Helaas is de goede gewoonte 

om een kleine bijdrage te geven, na de periode van 

KerkTV door velen niet meer opgepakt. Het Oecume-

nisch Beraad zou het fijn vinden wanneer de op-

brengst weer kostendekkend kan worden, zodat we 

voor de tekorten bij de kaarsen geen geld uit de col-

lectes/bijdragen van de kerken hoeven te gebruiken. 

Tip: als u/jij geen kleingeld bij de hand heeft, kan het 

ook een week later alsnog, of bijvoorbeeld door over-

schrijving van een bijdrage per bank op bankrekening 

NL11 ABNA 0504 9104 85 t.n.v. Gezamenlijke kerken 

Open Hof. Elk bedrag is welkom. 

Penningmeester Oecumenisch Beraad 

Goede voornemens  
Inmiddels zijn we op weg in de Veertigdagentijd naar 

Pasen. Kennen we nog de goede voornemens van 

nieuwjaarsdag?  Ik weet van een abt die zijn monni-

ken een goede raad gaf hoe het beste van hun leven  

te maken. Het heeft geen nut om een keer per jaar 

goede voornemens te maken, zei hij. Probeer elke 

dag een bepaalde gedachte vast te pakken. Zo raad-

de hij zijn monniken aan om ’s morgens en ’s avonds 

eens te denken aan hun sterfelijkheid. Daar over na-

denkend vind ik dit geen verkeerde gedachte: zo den-

ken doet je ook echt leven!  

De eeuwigheid altijd in  gedachten hebben. Je weet 

immers ’s morgens niet of je tot de nacht blijft leven. 

En voor  elke avond geldt dat ook. Bedenk dat je  

misschien nooit de ochtend zal zien.  

Dat is een realiteit. Immers heb ik in een nacht een 

hartaanval gehad, en is het aan de snelle komst van 

de ambulance te danken dat ik dit nu kan schrijven.  

Bij alles wat je doet kun je denken dat het misschien 

het laatste is wat je doet. Hoe goed is dat?  Het is wel 

zo dat je dan daarbij extra je best zal doen.  

Als je een dagelijkse vaste taak hebt is het -ook voor 

jezelf-  van belang te doen of het de eerste keer is, je 

enige en laatste. 

Ja denk ik daarbij: 

De gedachte aan de eeuwigheid, waar we naar op weg 

zijn, kan  helpen bij goede voornemens maken, probe-

rend echt te leven zoals de Heer het bedoelt. 

Claus Weggeman  

E-mail weggemanbali@hotmail.nl 

Van uw predikant 
Nu ik dit schrijf, zijn we aangekomen bij de 3

e
 zondag 

in de 40-dagentijd. Met al het duister dat ons overvalt, 

als we het wereldnieuws volgen, de oorlogen, maar 

ook de dood van Navalny en de dreigende taal van 

Poetin, kan de angst ons behoorlijk om het hart slaan. 

En in ons persoonlijke leven kan het soms ook heel 

donker zijn. Wat is het dan mooi om in deze tijd te mo-

gen weten dat we niet alleen staan in dit lijden. Dat we 

met Jezus mee mogen lopen en weten dat Hij door zijn 

lijden heen de dood, de chaos en duisternis te niet 

deed en opstond daaruit. Dat we mogen weten dat we 

straks  het Feest van de Opstanding kunnen vieren. 

Omdat Jezus ons leven deelt, de dragende grond is, 

ons verzoent en uitzicht geeft. 

Met de groep “mediatief schilderen met de 40-

dagentijd” ervaren we dat intens. Prachtig om te zien 

wat er allemaal geschilderd en verteld wordt. 

We beginnen de Stille Week dit jaar met de viering van 

Palmpasen, waarbij de kinderen weer Palmpasenstok-

ken zullen gaan maken. s ’Avonds om 19.00u zal er 

een uitvoering van The Passion zijn.  Jezus' verhaal 

van geloof, hoop en liefde inspireert om het goede te 

doen en naast elkaar te staan.  Om elkaar te  blijven 

zoeken. Daarom is het thema van The Passion 2024 : 

“Ik geloof in jou”, een krachtige boodschap vol vertrou-

wen. De tieners zullen hieraan meedoen met oa. een 

geschilderd kruis. Er zullen popliederen klinken, ge-

zongen door Lara , Linde en Fleur. En we volgen de 

evangelist Lucas in het lijdensverhaal. 

Op Witte Donderdag willen we samen het Avondmaal 

vieren, met elementen uit de Joodse Seidermaaltijd. 

Op Goede Vrijdag komen we samen rond de Kruis-

wegstaties en daaraan verbonden meditaties. 

En dan mogen we voluit het feest van bevrijding, Licht 

en Leven vieren op Paasmorgen, We gaan dat doen 

met een feestelijke dienst voor jong en oud! 
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Ik wens u een inspirerende, stille, maar daarna ook 

feestelijke tijd! 

Een hartelijke groet, 

Ds. Joan van Kempen 

Dichterlijke woorden 
 Hij droeg onze smerten 

T'en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten, 

Noch die verradelijk u togen voor 't gericht, 

Noch die versmadelijk u spogen in 't gezicht, 

Noch die u knevelden, en stieten u vol puisten, 

 

T'en zijn de krijgs-lui niet die met hun felle vuisten 

De rietstok hebben of de hamer opgelicht, 

Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, 

Of over uwe rok tsaam dobbelden en tuisten: 

 

Ik ben 't, ô Heer, ik ben 't die u dit hebt gedaan, 

Ik ben de zware boom die u had overlâen, 

Ik ben de taaie streng waarmee gij ging gebonden, 

 

De nagel, en de speer, de gesel die u sloeg, 

De bloed-bedropen kroon die uwe schedel droeg: 

Want dit is al geschied, helaas! om mijne zonden. 

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

togen voor 't gericht - voor de rechtbank sleepten 

versmadelijk - beledigend 

puisten - builen 

gesticht - opgericht 

rok - kleed 

gokten - tuisten 

te zwaar belast had - had overlâen 

streng - touw 

nagel - spijker 

Over-Ysselsche Sangen en Dichten (1630) 

Jacobus Revius  (1586 - 1658) 

  
Jacob Revius was een Nederlands predikant, dichter, 

vertaler en (kerk)historicus. Dit sonnet wordt in chris-

telijke kringen, protestant en rooms-katholiek, nog 

regelmatig gelezen en geciteerd. Door de beroemde 

eerste regel kreeg het in de twintigste eeuw zelfs een 

actuele lading. 

Jacques Presser gaf het bijvoorbeeld een ereplaats in 

zijn boek ‘De Tachtigjarige oorlog’ (1941), dat daarom 

al snel door de Duitse bezetter verboden werd.  

Revius verwijst niet naar de Joden. Dat was al eeu-

wen gebeurd en heeft geleid tot anti-semitisme. De 

vraag die Revius stelt, is wie er schuldig is aan Chris-

tus’ lijdensweg en kruisiging. Niet de Joden, zegt hij, 

en niet de Romeinse soldaten. Dat Jezus alle pijn 

moest ondergaan, komt doordat Hij Gods straf over 

de zondige mensheid heeft willen dragen.  

En het ligt nog genuanceerder dan dat. De ‘ik’ in het 

sextet (twee laatste coupletten) zegt niet: eigenlijk 

heb ik U gekruisigd, ik doorstak U, ik sloeg U.  

Maar de ‘ik’ bekent dat hij de oorzaak is van Christus’ 

lijden, want dat het is gebeurd ‘om mijne zonden’. 

Vandaar ook de titel: ‘Christus leed om onze smar-

ten’ (een diep verdriet). Daarom is ieder mens zelf 

schuldig aan God. 

In dit sonnet stelt Revius de kernvraag van de bijbel-

se geschiedenis van Christus’ lijden, zoals die te le-

zen valt in Matteüs 27:11-32, Marcus 15:1-20, Lucas 

23:34 en Johannes 19:1-7 en 17-24. De titel van het 

sonnet is trouwens een verwijzing naar Jesaja 53. 

Barend van Wijngaarden 

Ja hoor, tante je hebt gelijk 
Ik heb een oude tante die een gesprek altijd afrondt 

met een bijbeltekst. Zij besluit dan met: “Ik heb gelijk, 

lees maar na in de bijbel.”  

De dag dat ik haar vertelde dat eindelijk mijn ziekte-

periode is afgesloten, verwees zij naar Daniël. 

Ik begreep haar opdracht. Met Gods kracht komt er 

een einde aan tegenspoed. Dus las ik het bijbelboek. 

Daarin verraste het me ook een aanwijzing te vinden 

op iets anders, waarop zij ons altijd wees: “wees be-

scheiden, nooit streven naar rijkdom. Rijkdom is een 

afgod. Alleen in je geloof vind je rijkdom”. Zo vond ik 

ook de verhalen van Sadrach, Mesach en Abednego 

in de brandende oven. Zij werden door koning 

Nebukadnézar in een brandende oven gegooid om-

dat ze weigerden een gouden beeld te aanbidden 

dat hij had opgericht. Maar ze werden door een en-

gel uit het vuur gered . 

Natuurlijk is het waar dat ik enkel de verzen vermeld 

die direct bij mijn onderwerp passen. Het hele bijbel-

hoofdstuk is zeer interessant. Koning Nebukadnézar 

had nog een methode om te tonen dat zijn geloof 

machtiger is dan het geloof in God. Daarom werd 

Daniël in een leeuwenkuil gegooid. Immers weigerde 

hij te stoppen met bidden tot God. Maar God stuurde 

een engel om de leeuwen te kalmeren en Daniël te 

redden. Eerder al had ik dit rijm gemaakt en op face-

book gezet.  

‘Zij gooiden mij in de leeuwenkuil.  

Het geloof in Gods kracht werd mijn redding. 

De leeuwen hielden zich braaf schuil.  

Daarom dat ik nu een blij loflied zing.’ 

Claus Weggeman 
weggemanbali@hotmail.nl 

https://www.gedichten.nl/schrijver/Jacobus+Revius
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Actie Kerkbalans 
Stand van zaken 

Ruim een maand na de Actie kerkba-

lans 2024 maken we de balans op.  

Ca 40 leden van de PKN gemeenschap in Open Hof 

brachten ruim 550 brieven rond. De kerkrentmeesters 

zijn blij met alle hulp die werd ingezet, het is elk jaar 

weer een flinke klus. Daarnaast werden 190 toezeg-

gingen per email ontvangen. 

Nu, eind februari, is er toegezegd een bedrag van  

€ 72.757,00 en ontvangen zonder toezegging  

€ 9.695,00. Dat maakt dus een voorlopige bijdrage 

voor 2024 van € 82.452,00 .  

De ervaring leert, dat er in de loop van het jaar nog 

bijdragen binnenkomen, soms is een ander moment in 

het jaar geschikter om een bijdrage te geven.  

Mocht uw bijdrage er nog niet bij zijn, uw (digitale) re-

actie is nog steeds zeer welkom. 

Ter vergelijking in 2023 was de uiteindelijke opbrengst 

van de AKB € 86.724,00 

Graag wijzen we op de mogelijkheid om uw bijdrage te 

doen via een ‘periodieke-gift-overeenkomst’, waarmee 

u de bijdrage voor 100% in mindering kunt brengen op 

uw belastbaar inkomen.  

Bij leniemulder35@gmail.com kunt u daarover  

informatie vragen.  

Mocht u uw formulier kwijt zijn, of heeft u geen formu-

lier ontvangen, dan kunt u contact opnemen via  

bovengenoemd e-mailadres of tel: 010 848 11 29. 

Namens de kerkrentmeesters, 

Lenie Mulder 

In de marge 
Wanneer we het over ‘schoon’ of ‘schoonmaken’ heb-

ben dan is het duidelijk wat we bedoelen, maar als we 

het over ‘schoonheid’ hebben wordt het anders. Ieder-

een heeft wel een idee wat ermee bedoeld wordt. Ga 

je er met elkaar over in gesprek dan blijken de menin-

gen behoorlijk te kunnen verschillen. Het blad ‘Open 

Deur’ had onlangs als thema ‘Schoonheid’. Uit de ver-

schillende artikelen en de gesprekken blijkt dan hoe 

verschillend de opvattingen zijn. Schoonheid roept een 

band op met mooi, aangepast, ontroerend en wat al 

niet meer. Over de verschillen kan zich een boeiende 

discussie ontwikkelen. Je kan die beredeneren, maar 

soms is het een kwestie van aanvoelen. Dat laatste is 

dan moeilijk onder woorden te brengen. 

Altijd hebben mensen zich met dit onderwerp bezig 

gehouden. Onze beschaving is ten dele gebaseerd op 

die van de Grieken. Van Plato, een wijsgeer uit het 

verre verleden, is een uitspraak bekend gebleven: 

‘Schoonheid is zichtbaar geworden liefde’.  

.  

Of iedereen het daarmee eens is, valt te bezien. 

Wellicht is het zo dat iedere tijd en plaats een eigen 

begrip van schoonheid kent. Dat kan een algemene 

trend zijn, een bepaalde mode of heel persoonlijk. Je 

kunt het moeilijk omschrijven, maar zo ‘voel je het nu 

eenmaal’. Het kan ook met je belangstelling te maken 

hebben. De een kan een wijk mooi vinden met het oog 

op de architectuur, een ander vanwege de groenvoor-

ziening. Hoe kijken we naar ons land als we daar door-

heen reizen. Wordt het er mooier op? Is Frans Hals 

nou mooi of Karel Appel? Of allebei op hun eigen ma-

nier? Muziek is er in vele soorten. Is het Bach, jazz, 

pop of wat dan ook? Voor ieder is het weer anders.    

Eigen schoonheid 

Ook een mens ontkomt niet aan het begrip schoon-

heid. Het ‘spiegeltje, spiegeltje aan de wand’ kunnen 

we niet missen. Maar wat is mooi, wat is hier schoon-

heid? Een gezicht met kraaienpootjes, ‘getekend door 

het leven’ heeft een eigen schoonheid, maar je moet er 

wel gevoel voor hebben. Dat betekent dat je ook kunt 

leren oog te krijgen voor schoonheid.  

Van buiten af is er een sterke drang om invloed uit te 

oefenen op wat ‘in deze tijd’ mooi is. Met reclame 

wordt de mode opgedrongen en je kunt niets anders 

kopen dan wat er wordt voorgeschreven. Ouderen 

worden verplicht om er allemaal ‘jeugdig’ uit te zien. 

Met geurtjes, smeerseltjes en zelfs operaties worden 

mensen opgejut om er mooier, gladder, echt ‘bij de tijd’ 

uit te zien. Zelfs jongeren blijven niet uit de greep van 

deze invloeden. Wat zij totaal kunnen gaan missen is 

het feit dat mensen ook over een innerlijke schoonheid 

kunnen beschikken. ‘Een goed gesprek of interview is 

als het opdelven van iemands gezicht. Door het ge-

sprek gaat diegene zichzelf opnieuw verstaan’. Juist 

het gesprek is in het menselijk verkeer essentieel. ‘Delf 

mijn gezicht op, maak mij mooi. Wie mij ontmaskert zal 

mij vinden’ schreef Huub Oosterhuis.  

Is er nog ruimte voor een echt gesprek waaruit een 

ontroerende schoonheid kan opbloeien? Dat kan zo-

veel zijn! Natuur, muziek, beeldende kunst, een klein-

kind, een geloofservaring. Er is best veel schoonheid, 

maar er wordt ook veel bedreigd door de rauwe werke-

lijkheid, de drang naar steeds meer, de uiterlijke din-

gen, het materialisme, de banaliteit. Nee, niet alles is 

mooi. Het is ook zo dat wat de één prachtig en ontroe-

rend vindt, een ander helemaal niet raakt, zelfs veraf-

schuwt. Misschien is het mogelijk om het elkaar uit te 

leggen? 

In het boek Exodus  wordt verteld dat Besaleël voor-

werpen moet ontwerpen die bij de tabernakel horen. 

Zijn naam betekent ‘in de schaduw van God’. Zijn 

kunst had te maken met de schepper. Ook hier is een 

inspiratiebron. Als het goed is staat de kerkelijke kunst 

in dit licht en niet in die van heerszucht en macht. 

Doordat de tijden veranderen, verandert er om je heen 

ook veel. Soms kun je daarvan genieten, soms ook 

niet. .  
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Open Hof Gemeenschap 

Maar altijd zal er wel schoonheid zijn, van dingen en 

mensen. Het is goed om te bedenken: ‘Schoonheid 

heeft met compassie te maken, met de bereidheid het 

goede in de ander te zien’. 

Barend van Wijngaarden 

Vrijdag 22 maart Psalm 118,1-16 

Zaterdag 23 maart Psalm 118,17-29 

Zondag 24 maart Marcus 11,1-11 

Maandag 25 maart Psalm 2 

Dinsdag 26 maart Psalm 40 

Woensdag 27 maart Marcus 14,1-11 

Donderdag 28 maart Marcus 14,12-31 

Vrijdag 29 maart Marcus 14,32–15,47 

Zaterdag 30 maart Jeremia 33,1-11 

Zondag 31 maart Marcus 16,1-8 

Maandag 01 april Marcus 16,9-20 

Dinsdag 02 april Jeremia 33,12-18 

Woensdag 03 april Jeremia 33,19-26 

Donderdag 04 april Deuteronomium 1,1-18 

Vrijdag 05 april Deuteronomium 1,19-33 

Zaterdag 06 april Deuteronomium 1,34–

Zondag 07 april Deuteronomium 2,2-15 

Maandag 08 april Deuteronomium 2,16-25 

Dinsdag 09 april Deuteronomium 2,26-37 

Woensdag 10 april 1 Johannes 1,1-7 

Donderdag 11 april 1 Johannes 1,8–2,2 

Vrijdag 12 april 1 Johannes 2,3-11 

Zaterdag 13 april 1 Johannes 2,12-17 

Zondag 14 april Micha 4,1-8 

Maandag 15 april Psalm 4 

Dinsdag 16 april 1 Johannes 2,18-27 

Woensdag 17 april 1 Johannes 2,27–3,8 

Donderdag 18 april 1 Johannes 3,9-17 

Vrijdag 19 april Psalm 33 

Zaterdag 20 april Johannes 10,1-10 

Zondag 21 april Johannes 10,11-18 

Maandag 22 april Psalm 65 

Dinsdag 23 april Deuteronomium 3,1-17 

Woensdag 24 april Deuteronomium 3,18-29 

Donderdag 25 april Deuteronomium 4,1-9 

Vrijdag 26 april Deuteronomium 4,10-20 

Gastvoorgangers 

Ds. H. J. van Laren studeerde theologie in Utrecht en 

Brussel, werd docent, proponent en gemeente- en 

instellingspredikant, waarbij hij geboeid raakte door 

onder meer de joodse leer en het goede gesprek. Hij 

volgde een Klinisch Pastorale Vorming in Washington 

DC en was daar student bij Ed Friedman, rabbijn en 

psychotherapeut. Na een ontmoeting met Viktor 

Frankl (psychiater en holocaust overlevende) begon 

hij in New-York aan zijn opleiding tot psychotherapeut, 

voltooide deze in Utrecht en verkreeg zijn registratie. 

Hij deed onderzoek voor een diagnostisch ontwikke-

lingsprofiel, werkte in klinische en ambulante setting 

met name op het gebied van arbeid en psyche, en 

was consulent aan een huisartsenopleiding. Hij houdt 

een kleine praktijk voor psychotherapie, geeft les in 

Bijbelse ethiek en gaat regelmatig voor in kerkdien-

sten her en der, soms begeleid door vrouw en dochter 

op orgel en viool - ze wonen in Den Haag. 

Voor adresgegevens kunt u contact opnemen met 
de ledenadministratie 

 

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterk-
te toe bij dit verlies en gemis. 

Protestantse Kerk Nederland 

Overleden: 

06 feb. Jacob Hoogland   78 jr. 

16 feb. Lucia Mildred Venloo 74 jr. 

16 feb. Arie Adrianus Breedveld 89 jr. 
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Datum Tijd Activiteit (locatie is in Open 
Hof tenzij anders vermeld) 

20 maa 
10.00 
12.00 

Meditatief schilderen in de 40-
dagentijd, Zie 'Van Uw Predi-
kant' in OHN2024-01 voor meer 
informatie. 

21 maa   Begin astronomische lente. 

21 maa 
14.00 

Filmhuis: ‘Les plus belles An-
nées d’une Vie’, zie artikel in 
OHN2024-03. 

23 maa 
20.00 

Meet en Greet Masakhane, in-
loop vanaf 19.00.  
Zie artikel OHN2024-03. 

24 maa   Palmzondag. 

24 maa 

  

Poerim, Joods feest waarbij het 
verhaal van Ester centraal staat. 
Als koningin van Perzië redde 
de Joodse Ester haar volk eeu-
wen geleden van een genocide. 

24 maa 09.30 Kinderdienst. 

24 maa 
19.00 

The Passion in Open Hof.  
Zie artikel OHN2024-03. 

26 maa 
20.00 

Passie concert Chr. Mannen-
koor “Prins Alexander”, in de 
Alexanderkerk. 

28 maa   Witte Donderdag. 

28 maa 
  

The Passion  Vanuit Zeist.  
Uitgezonden op TV NPO 

29 maa   Goede Vrijdag. 

30 maa   Stille Zaterdag. 

31 maa 
  

Zomertijd gaat in.  
Klok gaat één uur vooruit. 

31 maa 09.30 Pasen / Kinderdienst. 

02 apr 
10.00 
-15.00 

Inbreng goederen bazaar.  
Of op telefonische afspraak:  
06 1482 7990. 

03 apr 09.30-
15.00 

Bazaar. 

07 apr 09.30 Kinderdienst. 

07 apr 

16.00 

A Mee Zing Gospel, koor  
Intercession, Grote Kerk,  
Overschie. 
Zie artikel in OHN2024-02. 

10 apr 
  

Suikerfeest t/m 12 april.  
Feest bij afsluiting Ramadan. 

10 apr   Verjaardag Prinses Ariane (17) 

10 apr 
11.00 

Marktconcert, Casper & Friends, 
zie artikel in OHN2024-03. 

13 apr   Biddag voor Gewas en Arbeid. 

13 apr 
19.00 

Oecumenische Marathon-
kerkdienst, Steigerkerk, ’t Hang. 
Zie arikel in OHN2024-03. 

14 apr   Marathon van Rotterdam 

14 apr 09.30 Kinderdienst / Tienerdienst. 

16 apr 
10.00 
-15.00 

Inbreng goederen bazaar.  
Of op telefonische afspraak:  
06 1482 7990. 

17 apr 09.30-
15.00 

Bazaar. 

21 apr 09.30 Kinderdienst. 

21 apr 

14.15 

Ontmoetingsmiddag, thema 
‘Sicilië en haar bewoners door 
de eeuwen heen’. 
 Zie artikel in OHN2024-03. 

21 apr 
19.00 

Nieuwe Liefde Viering,  
zie artikel in OHN2024-03. 

23 apr 
  

Pesach, joods Pasen. T/m 30 
april. 

26 apr   Koningsspelen 

27 apr   Koningsdag in Emmen. 

28 apr 
09.30 

Meivakantie,  
geen Kinderdienst. 

29 apr 
  

Nationale Herdenking  
april-meistakingen. 

30 apr 
10.00 -
15.00 

Inbreng goederen bazaar.  
Of op telefonische afspraak: 
06 1482 7990. 

01 mei 09.30-
15.00 

Bazaar. 

04 mei   Dodenherdenking. 

05 mei   Bevrijdingsdag. 

05 mei 
09.30 

Meivakantie,  
geen Kinderdienst. 

07 mei 
  

Eurovisie Songfestival in Mal-
mö, Zweden. T/m 11 mei. 

08 mei 11.00 Marktconcert. 

09 mei   Hemelvaartsdag. 

09 mei 
  

Heilige Bloedprocessie in 
Brugge. 

12 mei   Moederdag. 

12 mei 
09.30 

Meivakantie,  
geen Kinderdienst.  

14 mei 
  

Centraal examen voor middel-
bare scholieren, eerste tijdvak. 
T/m 29 mei. 

14 mei 
10.00 -
15.00 

Inbreng goederen bazaar.  
Of op telefonische afspraak: 
06 1482 7990. 

15 mei 09.30-
15.00 

Bazaar. 

17 mei 
  

Verjaardag van  
Koningin Máxima (53). 

19 mei 11.15 Kinderdienst, Pinksteren. 

26 mei  09.30 Kinderdienst/ Tienerdienst. 

28 mei 
10.00 -
15.00 

Inbreng goederen bazaar.  
Of op telefonische afspraak: 
06 1482 7990. 

29 mei 

  

Feyenoord won 50 jaar gele-
den als eerste Nederlandse 
club de UEFA Cup na 2-0 ze-
ge op Tottenham Hotspurs. 

29 mei     09.30
-15.00 

Mogelijk een mini-bazaar.  
(let op de publicaties) 

02 jun 09.30 Kinderdienst. 

04 jun 
10.00 -
15.00 

Inbreng goederen bazaar.  
Of op telefonische afspraak: 
06 1482 7990. 

05 jun 09.30-
15.00 

Bazaar. 

06 jun 
  

Verkiezingen Europees Parle-
ment in Nederland. 

09 jun 
09.30 

Geen Kinderdienst, ivm  
Kliederkerk om 15.15. 

09 jun 15.15 Kliederkerk. 

12 jun   Nationale Buitenspeeldag. 
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Vogelnestje 
Er wordt in onze vuurdoorn een vogelnestje gebouwd. 

Twee vogels vliegen af en aan met strootjes. 

Vanuit het keukenraam kan ik in het nestje kijken, 

“Een kraamkamertje in wording” denk ik vertederd, 

en ik geniet ervan! 

 

Dan pak ik de krant en lees over 

kindsoldaten, kruisraketten! 

Mijn stemming verandert, vertedering maakt plaats voor on-
rust. 

Ik vraag mij af: “Zullen onze kleinkinderen in de toekomst ook 
nog de mogelijkheid hebben om te kunnen genieten, 

gewoon genieten van twee vogels, die een nestje  
bouwen?” 

 
Kindsoldaten, kruisraketten! 

Een heilige oorlog, ver weg of dichtbij, is het meest onheilige 
wat een mens bedenken kan. 

Zo gaan mijn gedachten verder. 

Om de Islamitische godsdienst te beschermen moeten kin-
deren fungeren als mijnenvegers. 

Om  het Christendom te beschermen tegen de ‘antichrist’ is 
het volgens sommigen geoorloofd om kruisraketten te plaat-
sen. 

Het doel heiligt de middelen. 

 

Ik wil, dat onze kleinkinderen in de toekomst ook  
kunnen genieten zoals ik nu, gewoon genieten van de kleine 
dingen, 

bijvoorbeeld van een vogelnestje in aanbouw. 

Daarom zeg ik ‘nee’ tegen het inzetten van kindsoldaten. 

Daarom zeg ik ‘nee‘ tegen het plaatsen van kruisraketten. 

Nee, nee en nog eens nee! 

 

Er is in onze vuurdoorn een vogelnestje gebouwd. 

Vanuit het keukenraam kan ik in het nestje kijken. 

Tot mijn grote verrassing zie ik vier zachtgroene eitjes liggen. 

 

Seya Leezer-Scholts 
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21 april 11.30 uur Mw. Maya Walburg,  

Protestantse half twaalf 

dienst.  

Jong en oud zijn natuurlijk 

weer van harte welkom! 

Kinderoppas mogelijk op verzoek (tel.: 06 242 00 629) 

Protestantse Gemeente  Rotterdam Noordrand 

Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam Hillegersberg 

Agenda Open Hof (vervolg) 

12 jun 11.00 Marktconcert. 

16 jun   Vaderdag. 

16 jun 

  

Islamitisch Offerfeest. T/m 18 
juni. Het wordt gevierd ter na-
gedachtenis aan de profeet 
Ibrahim (Abraham), die bereid 
was zijn zoon te offeren voor 
God. 

16 jun 09.30 Kinderdienst. 

18 jun 
  

Centraal examen voor middel-
bare scholieren, tweede tijd-
vak. 

18 jun 
10.00 -
15.00 

Inbreng goederen bazaar. Of 
op telefonische afspraak: 06-
148 279 90. 

19 jun 09.30-
15.00 

Bazaar. 

20 jun   Wereldvluchtelingendag. 

20 jun   Begin astronomische zomer. 

26 jun 
  

Verjaardag van Prinses Alexia 
(19). 

29 jun   Nederlandse Veteranendag. 

30 jun 09.30 Kinderdienst. 

01 jul 
  

Keti Koti, Surinaamse herden-
king en viering afschaffing sla-
vernij. 

01 jul 
  

Nationale Herdenking Slaver-
nijverleden. 

02 jul 
10.00 -
15.00 

Inbreng goederen bazaar. Of 
op telefonische afspraak: 06-
148 279 90. 

03 jul 09.30-
15.00 

Bazaar. 

07 jul   Islamitisch Nieuwjaar. 

07 jul 
  

Kinderdienst seizoen afsluiting 
(tijd volgt). 

17 jul   Herdenking MH17. 

13 aug 
  

Tisja Beav, joodse rouwda-
gen. 

15 aug   Maria Hemelvaart 

15 aug 
  

Officieel einde van Tweede 
Wereldoorlog. 

08 sep   Maria-Geboorte. 

11 sep 11.00 Marktconcert. 

17 sep   Prinsjesdag. 

21 sep 
  

Internationale Dag van de Vre-
de 

21 sep   Wereld Alzheimer Dag 

22 sep   Begin astronomische herfst. 

28 sep   Burendag. 

03 okt 
  

Leiden werd 450 jaar geleden 
ontzet. 

03 okt 
  

Rosj Hasjana, joods Nieuw-
jaar. T/m 4 oktober. 

04 okt   Dierendag. 

09 okt 11.00 Marktconcert. 

12 okt 
  

Jom Kipoer, joodse verzoen-
dag. 

27 okt 
  

Wintertijd gaat in. Klok gaat 1 
uur achteruit. 

01 nov   Allerheiligen. 

02 nov   Allerzielen. 

06 nov 
  

Dankdag voor Gewas en Ar-
beid. 

10 nov   Dag van de Mantelzorg. 

11 nov   Sint Maarten. 

13 nov 11.00 Marktconcert. 

16 nov   Landelijke intocht Sinterklaas. 

01 dec   Wereld Aids Dag. 

01 dec   Eerste Adventszondag. 

05 dec   Pakjesavond Sinterklaas. 

07 dec   Nationale Vrijwilligersdag. 

07 dec 
  

Verjaardag Prinses Amalia 
(21). 

08 dec 
  

Onbevlekte Ontvangenis Ma-
ria. 

11 dec 11.00 Marktconcert. 

21 dec   Begin astronomische winter. 

24 dec   Kerstavond. 

25 dec   Kerstmis. 

26 dec 
  

Chanoeka, joods lichtfeest.  
t/m 2 januari. 

31 dec   Oudejaarsavond 
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Hebt u in de Protestantse kerk van Ommoord 

iets door te geven, b.v. een huwelijk, een jubileum of 

ziekenhuisopname, neem dan contact op met: 

uw wijkpredikant of 

met de telefoonpost van Open Hof, tel. 06 2154 7020 

van maandag tot en met zondag van 10.00—16.00 uur 

Ondersteuning voor rouwenden 
Iemand die door de dood een geliefde heeft verloren 

voelt dagelijks de pijn, het verdriet en de leegte. 

Iedereen verwerkt dit verlies op zijn of haar eigen 

manier, al dan niet met hulp van familie en vrienden. 

Vanuit onze parochiegemeenschap willen wij u in 

deze periode nabij zijn en steun bieden wanneer u 

daaraan behoefte heeft. Dat kan onder andere door 

deelname aan een serie bijeenkomsten waarbij u de 

gelegenheid heeft om in groepsverband te praten 

met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. 

Deze bijeenkomsten worden, bij voldoende belang-

stelling, eenmaal per jaar georganiseerd. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een per-

soonlijk gesprek wanneer u daaraan de voorkeur 

geeft. Nadere informatie kunt u krijgen bij de tele-

foonpost of het parochiesecretariaat van de  

Christoffelparochie. 

Spreekuur 

Een R.K. Pastor houdt spreekuur 

in Open Hof op: 

 

maandagmorgen 

tussen 10 en 11 uur 

 

Eventueel aanbellen en 

u wordt te woord gestaan 

 

Geestelijke verzorging in  

De Vijf Havens en de Varenoord 
Ds. Rianne van Halsema,  

ma, vr en 2
e
 zondag van de maand 

telefoon 06 4664 2298 

 

Pastor Maurice van der Put,  

maandagochtend, woensdagochtend,  

4
e
 zondag van de maand 

telefoon 06 2159 7724 

Autovervoer 

Voor vervoer per auto naar de protestant-

se dienst in Open Hof Ommoord  

kunt u contact opnemen met:   

 

Dhr. Ary Greevenbosch,  

tel: 010 421 59 20 
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Wij zijn en blijven op zoek naar  

vrijwilligers.  

Wellicht heeft u interesse om een 

deel van uw kostbare vrije tijd in te 

wisselen voor vrijwilligersactiviteiten.  

Zo ja, kijk dan eens op onze website 

www.openhof-ommoord.nl.  

Onder het kopje “organisatie - actue-

le vacatures” kunt u vinden waar 

Open Hof naar op zoek is. 

Hier had uw ADVERTENTIE 

kunnen staan! Inlichtingen:  

mevr. V.F.M. van Anrooy-Verwater 

Telefoon 010 420 13 47 

St. Josephkerk, Kerklaan 20, tel. 0180  31 22 63

http://dtgi.detelefoongids.nl/dtgi/ToonTg.do?wie=katholiek&inputPage=tg_resultaat&pagina=tg_belgratis&type=basic&locationType=LOCALITY&sorteerOp=naam&listingId=4528543&dwaar=Nieuwerkerk+aan+den+IJssel&req_source=resultwho&stap=STEP_3&dwie=katholiek&waar=Nieuw
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INHOUD  

Meditatie 3 

Tot uw kinderdienst 9.30 4 

Filmhuis Open Hof 22/3 4 

Masakhane 4 

Zuid-Afrika in Open Hof 5 

The Passion 24/3 5 

Passieconcert Chr. Mannenkoor Prins Alexander 5 

Marktconcert 10/4 5 

Oec. Marathonkerkdienst 13/4 5/6 

Ontmoetingsmiddag 21/4 6 

Nieuwe Liefde Viering 21/4 6/7 

Pastorale overdenking: Pasen - Nieuw leven 7 

Steek jij wel eens een kaarsje aan? 8 

Goede voornemens 8 

Van uw predikant 8/9 

Dichterlijke woorden 9 

Ja hoor tante 9 

Aktie Kerkbalans 10 

In de marge 10/11 

Open Hof Gemeenschap 11 

Leesrooster 11 

Agenda Open Hof 12 

Vogelnestje 13 

Agenda Open Hof (vervolg) 15 

Prot.Gem. Hillegondakerk 15 

Vieringen Capelle a.d. IJssel. Nieuwerkerk a.d. 

IJssel, Krimpen a.d. IJssel, Lekkerkerk 

18  

 

Diensten in Open Hof 19 

Vieringen Alexanderpolder 19 

Nieuwerkerk a/d IJssel 
St. Josephkerk, Kerklaan 20, tel: 0180312263 

Krimpen a/d IJssel 
H.Maria Koningin, Memlinghof 2, tel: 0180 561287 

Lekkerkerk 
H. Jozef, Emmastraat 26, tel:0610458707 

Capelle a/d IJssel 
Pauluskerk, Merellaan 352, tel:0104502354 

24 maart 11.00 uur Communieviering o.l.v.  
parochianen. 

28 maart 19.30 uur Pastoraal team, Centrale 
Witte Donderdag  
Eucharistieviering,  
St. Josephkerk. 

29 maart 15.00 uur Kruisweg o.l.v. 
parochianen. 

  22.00 uur H. Flohr, Donkere Metten. 

31 maart 11.00 uur G. Martens, Communievie-
ring. Eerste Paasdag. 

05 april 10.00 uur De Roo, communieviering 
o.l.v. WAD-groep. 

07 april 11.00 uur T. Thuis, Eucharistie-
viering. 

14 april 11.00 uur H. Flohr, Eucharistieviering. 

21 april 11.00 uur R. Govers, Communie-
viering  

aart 09.30 uur Communieviering o.l.v.  
parochianen. Kinderneven-
dienst. 

28 maart 19.30 uur Pastoraal team, Centrale 
Witte Donderdag  
Eucharistieviering,  
St. Josephkerk. 

29 maart 15.00 uur Kruisweg o.l.v. 

  19.30 uur Pastoraal team, Herdenken 
lijden en sterven van de 
Heer.  

30 maart 20.45 uur Pastoraal team, Paaswake. 

31 maart 09.30 uur G. Martens, Communie- 

07 april 09.30 uur T. Thuis, Eucharistieviering. 

14 april 09.30 uur H. Flohr, Eucharistieviering. 

21 april 09.30 uur R. Govers, Communie-
viering. 

24 maart 11.00 uur G. Martens,  
Communieviering. 

28 maart 19.30 uur Pastoraal team, Centrale 
Witte Donderdag  
Eucharistieviering,  
St. Josephkerk. 

29 maart 15.00 uur Kruisweg o.l.v. 
parochianen. 

31 maart 11.00 uur H. Flohr, Eucharistievie-
ring. Eerste Paasdag. 

07 april 11.00 uur R. van Breemen,  
Communieviering. 

14 april 11.00 uur T. Thuis, Eucharistie-
viering. 

21 april 11.00 uur G. Martens, Communie-
viering. 

24 maart 09.30 uur G. Martens, Communie-
viering. 

28 maart 19.30 uur Pastoraal team, Centra-
le Witte Donderdag  
Eucharistieviering,  
St. Josephkerk. 

29 maart 19.30 uur Kruisweg o.l.v. 
parochianen. 

31 maart 09.30 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. 

07 april 09.30 uur R. van Breemen,  
Communieviering. 

14 april 09.30 uur Communieviering.o.l.v. 
Parochianen 

21 april 09.30 uur G. Martens, Communie-
viering. 
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Alexanderpolder 

Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina:12 en 15 ... 
Personalia van gastpredikanten in Open Hof vindt u op pagina 11 
De diensten in Capelle a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk u op pagina 18 
Prot.Gem. Hillegersberg  - Hillegondakerk op pagina 15 

24 maart Open Hof 09.30 uur * Prot
. 

J. van Kempen. 

Palmpasen De Vijf Havens 10.30 uur R-K M. van der Put,  Woord en communieviering. 

  Open Hof 11.15 uur R-K H. Flohr. Eucharistieviering. 
Met medewerking van de Kindercantorij. 
Aansluitend: Passieconcert door RK-Koor. 

    19.00 uur Prot
. 

J. van Kempen, The Passion, Passiondienst. 
M.m.v. Koor Hemelsbreed. 

25 maart Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

28 maart Open Hof 19.00 uur Prot
. 

J. van Kempen. 

Witte Donder-
dag 

St. Josephkerk 19.30 uur R-K Pastoraal Team, Eucharistieviering. 
Centrale Witte Donderdagviering. 

29 maart De Vijf Havens 10.30 uur Prot
. 

E.A. van Halsema. 

Goede Vrijdag Open Hof 15.00 uur R-K Kruisweg o.l.v. parochianen. 

    19.00 uur Prot
. 

J. van Kempen. 

30 maart Open Hof 19.00 uur R-K G. Martens, gebedsviering. Kinderviering. 

Stille Zaterdag   21.30 uur R-K F. L. Martens en T. van Os.  

31 maart Open Hof 09.30 uur * Prot
. 

J. van Kempen. M.m.v. Open Hof Cantorij. 

Pasen   11.15 uur R-K F. L. Martens en T. van Os , Communieviering. M.m.v. 
RK-Koor.  

07 april Open Hof 09.30 uur * Prot
. 

H.J. van Laren. 

Beloken Pasen   11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering. Catechumenen. 

08 april Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

14 april Open Hof 09.30 uur * Prot
. 

J. van Kempen, HA.  
M.m.v. Open Hof Cantorij. 

  De Vijf Havens 10.30 uur Prot
. 

E.A. van Halsema. 

  Open Hof 11.15 uur R-K G. Martens, Communieviering. M.m.v. RK-Koor. 

15 april Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

18 april Open Hof 14.00 uur Prot
. 

J. van Kempen, Donderdagmiddagviering. 

21 april Open Hof 09.30 uur * Prot
. 

J. van Kempen. M.m.v. Oecumenisch Seniorenkoor 
Open Hof. 

    11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering. 

    19.00 uur Prot
. 

F.J. Timmers, Nieuwe Liefde Viering. 
M.m.v. Koor Hemelsbreed. 

22 april Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

24 maart 09.45 uur H. Flohr, Eucharistieviering.  . 

28 maart 19.30 uur Pastoraal team, Centrale Witte Donderdag Eucharistieviering,  
St. Josephkerk. 

29 maart 15.00 uur Kruisweg o.l.v. parochianen. 

31 maart 09.45 uur F. L. Martens, Communieviering. Eerste Paasdag. 

07 april 09.45 uur H. Flohr, Eucharistieviering. 

14 april 09.45 uur G. Martens, Communieviering. 

21 april 09.45 uur H. Flohr, Eucharistieviering. 
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Fysiotherapie – Manuele Therapie – Echografie 

Behandelingen/revalidatie/adviezen/second opinion 

G.B. Shawplaats 15 (achter de Open Hof) 

3068 WB Rotterdam tel. 010 455 00 06 

www.fysiotherapiegalema.nl 

email: info@fysiotherapiegalema.nl 

Fysiotherapie 
Galema  

http://www.fysiothearapiegalma.nl
mailto:infor@fysiotherapiegalema.nl

