
Open Hof Nieuws 
Jaargang 50 nr. 01                     januari/februari 2024 

 
 
 
In dit nummer onder meer: 

 

Tussen de tijden 

Afscheid Jan-Peter Molenaar 

Filmhuis: ‘De Acht Bergen’ 

Ontmoetingsmiddag:  

“Vrouwelijke schilders” 

Dichterlijke woorden 

Bericht van de Kerkrentmeesters 

Werkgroep Zonder Naam 

 

Uitgave van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint Christoffel 

Parochie en de Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord in Rotterdam. 

 



2 

Bezorging 
Indien U Open Hof Nieuws regelmatig 

ontvangt en er ontbreekt eens een num-

mer, neemt U dan contact op met voor 

Ommoord: Dhr H. Koster,  

tel:010 420 60 01                                                                

Zevenkamp:Mw M. de Koning,   

tel: 010 220 0438 

Redactie 

Kopij 

Redactieadres uitsluitend  

Redactie OHN                  

Open Hof, Hesseplaats 441          

3069 EA Rotterdam 

Redactieleden:                                  

Kees Doornhein 

Hans Schutte                                 

Rya Lucas 

Redactiesecretariaat:             

Gerard Timmers tel: 010 455 81 80    

Lay-out:                                        

Hetty Nederlof  

 

Girorekening: NL98INGB0004405548 

t.n.v. Open Hof Nieuws-Rotterdam 

Kopij voor het volgende nummer  OHN 

2024-02 dient uiterlijk donderdag 

25 januari 2024 in het bezit te zijn van de 

redactie 

Kopij als bijlage, beeldmateriaal apart in 

bijlage als jpg bestand, per  e-mail:  

Redohn@openhof-ommoord.nl 

Postvak: Red. OHN, in Open Hof (in de 

brievenbus of afgeven bij het  buffet).                                            

Alle kopij met naam en telefoonnummer 

van de auteur. 

januari/februari 2024 

AVG 

Verklaring Open Hof Nieuws t.b.v. 

Algemene verordening gegevens 

bescherming.                                     

Door het insturen van kopij, welke 

contactgegevens bevat, gaat de inzender 

akkoord met de plaatsing van deze 

gegevens.                                             

Door het insturen van foto’s gaat de 

inzender akkoord met de plaatsing van 

deze foto’s. Het is aan de inzender van 

deze foto’s om toestemming tot plaatsing 

van de gefotografeerde te hebben. Uw 

akkoord geldt voor zowel de papieren als 

voor de digitale versie van Open Hof 

Nieuws.                                                  

Uw contactgegevens worden niet 

bewaard, zij worden alleen gebruikt om 

geïnteresseerden in uw activiteit in de 

gelegenheid te stellen om met de 

organiserende personen in contact te 

komen.                                                    

Bij vragen en/of klachten kunt u contact 

opnemen met de redactiesecretaris via 

redohn@openhof-ommoord.nl 

Open Hof Nieuws 

Adressen en contactgegevens 
Kerkelijk Centrum Open Hof Ommoord 

Adres: 

Hesseplaats 441, 3069 EA Rotterdam      Tel: 010 421 14 76  

Telefoonpost: 

Voor informatie, vragen, doorgeven boodschappen, opgave van doop, huwelijk enz. 

Dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur. Tel: 06 2154 7020. 

Koster-beheerders:  

Martine Zuidervaart  zaalhuuroh@gmail.com   Tel. 06 1536 7135 

Contactadres vrijwilligers: Zie Koster-beheerders 
 

Coördinator van de vrijwillige kosters in R.K. diensten: 
Dhr. W. Verschuur   wimverschuur@upcmail.nl Tel. 06 5461 6867 
 

Coördinator van de vrijwillige kosters in PKN diensten: 
Dhr. E. van Rossum   egbertvanrossum@kpnmail.nl Tel: 010 455 65 57 
 

Stichting Kerken Ommoord (SKO) 

Beheer en exploitatie kerkgebouw Open Hof Ommoord. Postadres: Postbus 81064, 3009 GB 

Rotterdam 

Contactpersoon: Dhr. J.W. Groenendijk (voorzitter)    Tel. 06 4215 2621  
  

Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint-Christoffel parochie 

Voor acute pastorale zorg en het melden van een overlijden : Tel: 06 1380 3332 

Pastores: 

Dhr. H. Flohr    pastor.flohr@christoffelparochie.nl 

Dhr. J. de Lange   pastor.delange@christoffelparochie.nl  

Mw. G. Martens    pastor.martens@christoffelparochie.nl 

Dhr. R van Breemen   pastor.vanbreemen@christoffelparochie.nl        

Bereikbaar via Centraal Parochiesecretariaat.  

Secretariaat:    openhof@christoffelparochie.nl  

Ledenadministratie: 

Dhr. H. Koster    j.koster66@upcmail.nl  Tel. 06 2185 3832 

Kerkbijdragen: 

Bankrekening: NL93INGB0002844520 t.n.v. Sint Christoffelparochie o.v.v. Open Hof 

Centraal Parochiesecretariaat  

Ma., di. en do. van 08.30 tot 16.00 uur Merellaan 352, 2903 GM  

     Capelle a/d IJssel  Tel: 010 303 88 71 

Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord 

De protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord is één van zeven wijkgemeenten van de 
Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand. 

Pastores: Ds. Joan van Kempen predikant@openhof-ommoord.nl Tel:06 2962 1072 

Wijkkerkenraad: 
Dhr. A. Barendrecht (voorzitter)  beleid@openhof-ommoord.nl 
Mw. A. van Ballegoie (scriba)  scriba-openhof@live.nl  Tel. 010 455 22 61 

Ledenadministratie: 
Mw. J. Wijgand-van Stijn  jvanstijn56@gmail.com  Tel. 010 455 40 74 

Wijkdiaconie: 
Dhr. F. Weevers (voorzitter)  frans.weevers@gmail.com Tel. 010 455 51 69 
Dhr. D. Heuvelman (penningmeester) dik@dh-online.nl 
Bankrekening: NL84 RABO 0381 8463 18 t.n.v. wijkdiaconie Open Hof Ommoord.  

Wijkraad van Kerkrentmeesters: 
Dhr. A. de Vries (voorzitter)  arjenc.devries@upcmail.nl Tel. 06 1091 7175 
Aktie Kerk Balans (AKB): Bankrekening NL67RABO0373722389 t.n.v.  
CvK Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand.   
Voor inlichtingen over betalingen/incasso van de AKB kunt u contact opnemen met het Kerkelijk 
Bureau. 
Algemene giften: Bankrekening NL 95RABO0362102740 t.n.v. Protestantse Gemeente Noord-
rand Wijkgemeente Open Hof  

Kerkelijk Bureau: 
Ma.t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam Tel: 010 418 78 00 
Scriba: Ds. L. Lafeber        Tel: 079 331 46 57 

Oecumenisch Beraad Open Hof Ommoord (Voorheen Gezamenlijke Kerken Open Hof)  

Coördinatoren Oecumene: 
Dhr. H. Schutte    hansschuttemeer@gmail.com Tel: 06 2126 4224 
Dhr. Eelco van der Brug  be-oh@outlook.com  Tel. 06 2359 7174 
Bankrekening: NL11 ABNA 0504 9104 85 t.n.v. Gezamenlijke Kerken Open Hof 

 

Website van de Gezamenlijke Kerken: www.openhof-ommoord.nl 
 

Advertenties:                                 
Mw. V.F.M. van Anrooij-Verwater veravananrooy@planet.nl   Tel: 010 420 13 47 
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Tussen de tijden 
 
Deze uitgave van Open Hof Nieuws beslaat de perio-

de van het einde van de kersttijd tot het begin van de 

veertigdagentijd. 

In het leven van de kerk worden de kersttijd en de 

veertigdagentijd gerekend tot de zogenaamde sterke 

tijden. Sterk in de zin van tijden die herinneren aan 

bijzondere gebeurtenissen in het leven van Jezus, 

namelijk zijn geboorte en zijn lijden en dood. Dat be-

tekent niet dat de tijd daartussen zwak mag worden 

genoemd. Want ook de gewone tijd door het jaar is 

bijzonder omdat in het alledaagse het buitengewone 

van Gods aanwezigheid in ons leven zijn beslag 

krijgt. Zoals Jezus zelf weldoende rond ging bij gewo-

ne mensen met hun alledaagse beslommeringen, zo 

wil Hij ook vandaag in de dingen van elke dag gevon-

den worden en herkend. Sterker nog: niet het specta-

culaire is het kenmerk van zijn aanwezigheid maar 

juist het verborgene en onopvallende. Tussen de 

sterke tijden van zijn geboorte en zijn lijden en ster-

ven komt Hij in wat gewoon en onzienlijk is aan het 

licht. Maar daarin schuilt zijn kracht, daarin breekt het 

Rijk Gods door in onze wereld.  

 

Als kerk mogen wij Hem daarin volgen door present te 

zijn waar geen aandacht op valt, door te verkondigen 

wat weinig nieuwswaarde kent. Om dat te kunnen, 

moeten ook wij bescheiden zijn en geen grootse am-

bities najagen. In dat opzicht zit de tijd ons mee: waar 

wij als kerk geen factor van betekenis meer zijn in on-

ze samenleving kunnen we juist betekenis geven aan 

wat in onze samenleving van geringe waarde wordt 

geacht. Want daar, tussen de tijden, gebeurt het. Daar 

wordt het lot van onze geschiedenis beslecht en de 

belofte van Gods bekommernis om het heil van iedere 

mens, hoe klein en onbeduidend ook, ingelost. 

Pastor Huub Flohr 
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Jeugd en Jongeren 

Open Hof Nieuws 

RK Coördinator:  

Paula Emmen, tel. 010 421 26 88 

paulaemmen@gmail.com 

RK Jeugd- & Jongerengroepen: 

16+/18+                        Paula Emmen,  

   tel. 010 421 26 88 

1e communiegroep:      ?? 

 

Vormselgroep:               Vacant 

Peuter-kleutervieringen ??  

Oec. Coördinator: 

Paula Emmen, tel. 010 421 26 88 

paulaemmen@gmail.com 

 

Oec. Jeugd- & Jongerengroepen: 

Kindercantorij:     Nienke Timmers, 

     tel. 06 1127 4201 

 

PKN Coördinator: 

Amalia Barendrecht 

amaliabarendrecht@hotmail.coml 

 

PKN Jeugd– en Jongerengroepen: 

Crêche:  Tinie van der Linden, tel. 06 2395 8357 

Kinder-tienerdienst: Anneke Barendrecht, 

             tel. 06 2493 7620 

Kliederkerk: Amalia Barendrecht, 

                          kliederkerk.openhof@gmail.com 

Jeugddiaken: Amalia Barendrecht.  

  amaliabarendrecht@hotmail.com  

Tot uw kinderdienst 09.30 
Als ik dit schrijf moet de 4

e
 advent en Kerstochtend 

nog komen. Helaas kan ik dus niet schrijven hoe het 

Kerstfeest was. Ik weet wel hoe het zal worden, want 

ik doe de kinderdienst en we gaan in onze eigen  

ruimte verschillende klokjes maken.  

Voor het slotlied komen we met de klokjes binnen en 

zingen samen met alle mensen: “Kling klokjes klinge-

lingeling.” Een prachtige afsluiting van ons project met 

die geweldig mooie klok. 

Vanaf 14 januari is er weer kinderdienst. Op zondag 

11 februari is er geen kinderdienst, want dan is er in de 

middag Kliederkerk. 

Wij wensen iedereen een geweldig mooi, liefdevol en 

gezond 2024 toe. Wij hopen de kinderen weer te ont-

moeten in de kinderdienst om ze te vertellen dat God 

van alle mensen en kinderen houdt. 

Hartelijke groeten ook namens Tinie, Amalia,  

Annerieke, Karen, 

Anneke 

Theologische Vorming  
Geïnteresseerden Rotter-
dam 
Cursusaanbod TVG Rotterdam  

 

Theologische Vorming Geïnteresseer-

den Rotterdam (TVG) biedt een seizoenscursus aan in 

een niet-kerkelijk verband voor mensen die meer wil-

len weten over achtergronden van Bijbelse literatuur.  

Plaats: Alexanderkerk, Springerstraat 340, Rotterdam.  

Tijd: wekelijks op dinsdag 10.00-13.00 uur.  

 

Seizoenscursus: 2023-2024  

Overzicht van theologische vakken:  

Oude Testament, Nieuwe Testament, Ethiek,  

Kerkgeschiedenis, Pastoraat, Dogmatiek, Liturgiek en  

Wereldgodsdiensten.  

Er zijn ook cursussen van enkele dagdelen:  

 

Oudtestamentische wortels van het Opstandings-

geloof: Drs Adri van der Wal, 9-23 en 30 januari 2024 

 

Zorg voor de ziel: Drs Hermie Hummel, 6 en 13  

februari 2024  

 

Josef, de tsaddik: Drs Elsebeth Schorer, 20 februari 

en 5 - 12 en 26 maart 2024  

Filosofie van de hoop: Dr Jan de Bas, 2- 9 en 23 april 

2024  

 

Voor uitgebreide informatie, prijs en opgave:  

www.tvgrotterdam.nl  - Tel. 0167 536 671,  

Mw. M. Koole-Godeschalk 

Van uw predikant… 
 
Ik herinner me nog een poesiealbumversje van mijn 

tante. Een wens die ik ook u aan het begin van het 

nieuwe jaar wil meegeven: “Mensje, ik wens je, veel 

zegen, op al je wegen! 

Zoals u weet nemen we de 14
e
 

januari  afscheid van Jan Peter, 

onze jeugdwerker. Dat zou al eer-

der gebeuren, maar Covid hield 

Jan Peter toen in zijn greep. Na 

afloop van de viering kunt u hem 

de hand schudden. 

De 21
e
 januari en de 11

e
 februari zal ik met Roland 

de tienerdienst verzorgen. We hebben al plannen 

gemaakt voor het eerste halfjaar. 

De 28
e
 is er een oecumenische viering waarin pastor 

Joost de Lange en ondergetekende samen voor  

zullen gaan. Deze viering komt aan het einde van de 

week van gebed voor de eenheid van christenen (21 

tot en met 28 januari). Wist u dat deze gebedstraditie 

175 jaar geleden al begon?  

mailto:amaliabarendrecht@hotmail.com
http://www.tvgrotterdam.nl
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Deze week staat in het teken van het grootste gebod 

dat Jezus gaf: heb God lief… en je naaste als jezelf. 

Het materiaal is gemaakt door christenen uit Burkina 

Faso. Ook maandag 22 januari zal er een korte viering 

zijn om 19.30u 

Met een gespreksgroep “Leven na verlies” is er ruim-

te voor lotgenoten om de eigen ervaringen te delen 

met anderen die min of meer hetzelfde hebben mee-

gemaakt. Het helpt om in een sfeer van veiligheid en 

vertrouwen je eigen verhaal kwijt te kunnen en te luis-

teren naar dat van een ander. Alleen al de herkenning 

(heb jij dat óók?) doet vaak al goed.  

De groep is bedoeld voor volwassenen die met de 

dood van een partner zijn geconfronteerd en voor wie 

dat meer dan 5 maanden geleden is gebeurd. De 

groep bestaat uit maximaal tien personen en komt vijf 

keer bij elkaar vrijdagmiddag van 14.00- 15.30 uur.  

De data: 12 en 26 januari, 9 en 23 februari en 8 maart 

in Open Hof.  

Mogelijke thema’s zijn: de periode vóór het afscheid, 

de uitvaart(dienst), wat gebeurt er als je rouwt, de wir-

war van gevoelens, de reacties uit je omgeving, je ei-

gen zin- en levensvragen, en uiteindelijk de vraag: wat 

geeft je de kracht om verder te gaan?  

Wilt u zich opgeven: predikant@openhof-ommoord.nl 

of aarzelt u of dit iets voor u is, neem dan gerust vrij-

blijvend contact met mij op.  

Meditatief schilderen in de 40-dagentijd 

Aan de hand van bijbeltek-

sten gaan we aan het werk 

om teksten uit de 40-

dagentijd te doorgronden en 

te verbeelden. Een wijze van 

werken die verrassende uit-

komsten laat zien op persoonlijke geloofsvragen. 

Schilder en tekentalent is géén vereiste! Voor materi-

aal wordt gezorgd. 

Weet u van harte welkom. 

Wilt u zich opgeven: predikant@openhof-ommoord.nl  

Data:21/2,28/2,13/3,20/3 om 10.00 uur - 12.00 uur 

Daarnaast denken we nog na over een boek-

bespreking rond geloofsvragen. Daar hoort u later 

meer over. 

Een hartelijke groet, 

Ds. Joan van Kempen 

Romantische klanken in hartje  
winter, avondconcert in Open Hof 
op 20 januari 2024 
Zaterdagavond 20 januari om 20.00 uur zingt Nieuw 
Koorproject een prachtig programma met koorwerken 
van Johannes Brahms. Dit is het eerste concert van 
een nieuw Rotterdams koor met geselecteerde  
zangers uit heel Nederland. De artistieke leiding ligt in 
handen van Niels Kuijers.  

Jacomijn Puite en Caecilia Boschman begeleiden op  
vleugel diverse werken twee- en vierhandig.  
 
Over liefde en het lot 
Ondeugende koormuziek over de liefde en het lot dat 
daarin besloten ligt…. 
Dat is de thematiek van dit eerste concert, waarin  
bijzondere koorwerken van Brahms belicht worden.  
 
Op het programma staan o.a. ‘Liebesliederwalzer’ en 

het ‘Schicksalslied’. Daarnaast passeren kortere koor-

composities de revue, in steeds wisselende bezetting. 

Kaartverkoop  
Toegangskaarten in de voorverkoop kunnen besteld 
worden via www.nieuwkoorproject.nl of via https://
www.ticketkantoor.nl/shop/nieuwkoorproject. 
Kaarten in de voorverkoop kosten € 17,50. Aan de 
zaal is de toegangsprijs € 20.  
Studenten betalen € 10, kinderen tot en met 12 jaar 
hebben gratis toegang. 
 
Over Nieuw Koorproject 
Nieuw Koorproject is een nieuw muziekinitiatief, om 
koormuziek in korte tijd in te studeren, en af te ronden 
met een of meer concerten. Het richt zich op gevor-
derde kamerkoorzangers. Van hen wordt muzikale 
zelfstandigheid verwacht. Aan deelname gaat altijd 
een auditie vooraf. Meer informatie: 
www.nieuwkoorproject.nl 

Ontmoetingsmiddag Open Hof : 
‘Vrouwelijke schilders’  
Zondag 21 januari 2024 in Open Hof is er weer een 

ontmoetingsmiddag in Open Hof. Deze keer met als 

thema: ‘Vrouwelijke schilders’. 

14.15 uur inloop met een kopje koffie of thee 

14.45 uur begin lezing door Louis Vermeulen 

16.30 uur afsluiting 

Iedereen is van harte welkom! 

Ontmoetingsmiddagcommissie, 

Maartje Greevenbosch en Henny Muilwijk 

Nieuwjaarsbijeenkomst Noordrand 
Woensdag 24 januari zal in de 

Oranjekerk, Rozenlaan 20 in  

Rotterdam-Hillegersberg, de 

Nieuwjaarsbijeenkomst zijn 

waarvoor de Protestantse ge-

meente Rotterdam-Noordrand u 

van harte uitnodigt. 

Het thema voor de avond is ‘  

Een nieuwe start in de Oranje-

kerk ‘: sinds 5 jaar wordt het  

gebouw gedeeld door de wijk 

gemeente Oranjekerk en Noorderlicht-Oranjekerk.  

Er zijn in die jaren veel mooie en hoopvolle zaken  

gebeurd, waar we graag iets over willen delen. 

 

mailto:predikant@openhof-ommoord.nl
http://www.nieuwkoorproject.nl
http://www.nieuwkoorproject.nl
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Er zal een muzikale bijdrage zijn vanuit zowel de wijk-

gemeente als Noorderlicht, een nieuwjaarstoespraak 

van de voorzitter van de AK, de heer Derk-Jan van der 

Kolk, en uiteraard is er alle ruimte om elkaar te ont-

moeten en te spreken. 

De aanvang is om 20.00 uur en wij hopen velen van u 

te zien. 

Namens de wijkgemeente Oranjekerk, Noorderlicht-

Oranjekerk en de algemene kerkenraad van de Pro-

testantse gemeente Rotterdam-Noordrand 

Louis Krüger, voorganger Oranjekerk, Jurek Woller, 

pionier-voorganger Noorderlicht-Oranjekerk,                                                 

Derk-Jan van der Kolk, voorzitter AK en Len Lafeber, 

scriba AK. 

In de omgeving van de Oranjekerk geldt ‘betaald  

parkeren’. 

Vrij parkeren is mogelijk bij het zwembad ‘de Wilgen-
ring’ en het Hout- en Meubileringscollege  

Filmhuis Open Hof 
Op vrijdag 26 januari 2024 om 14.00 uur is de 
1e filmmiddag van dit jaar: 

De Acht Bergen 
Wanneer Bruno en Pietro elkaar leren kennen in een 

dorpje in de Italiaanse Alpen (in het Aostadal) zijn ze 

twaalf jaar oud. Pietro is een piekerende stadsjongen 

uit Turijn en Bruno een nuchter kind van de bergen, 

en toch sluiten de twee een vriendschap die een leven 

lang zal duren. Al zijn er onderweg wel veel pieken en 

dalen in hun vriendschap. Mooi ingetogen en melan-

choliek drama gebaseerd op de bekende Italiaanse 

roman “Le otto montagne” van Paolo Cognetti.  

Regisseur: Felix van Groeningen. Duur: 147 minuten. 

(Hoewel langer dan normaal, willen we u deze film 

niet onthouden).  

Bijdrage in de 

kosten: € 4,00 

inclusief een 

flesje water of  

koffie/thee. 

Wij stellen het 

erg op prijs als 

u zich vooraf 

wilt blijven aanmelden. Wij weten dan bij benadering 

hoeveel stoelen wij moeten klaarzetten.  

Let op: bij voorkeur op het e-mailadres:  
filmhuis@ziggo.nl of ht@ziggo.nl of via  
mobiel 06 1156 6347.  

Het is niet de bedoeling dat u zich via het telefoon-

nummer van de Open Hof aanmeldt. 

Het Filmhuis-team.  

Marktconcert                                                                                                                  
met Schotse liefdesliedjes 
Woensdag 14 februari 2024 wordt het Marktconcert 

verzorgd door twee zangeressen en twee zangers.  

Het gaat om Edith van Dam, Corinne Groenendijk, 

Raaf Cornelisse en Willem Blonk.  

Dit kwartet zeilde afgelopen zomer tussen de  

prachtige Hebriden, de grote eilandengroep ten  

westen van Schotland.  

‘The stars are with the voyager’, ‘Breathe soft, ye 

winds’ en ‘Farewell to Lochaber’ zijn dan heel pas-

sende liedjes om vierstemmig te zingen. Maar ook 

het bezingen van de liefde was niet van de lucht en 

dat komt goed uit, want dit Marktconcert is precies op 

Valentijnsdag! Dus komen arrangementen van ‘Annie 

Laurie’, ‘The Blue Bells of Scotland’ en ‘Can love be 

controlled by advice?’ ook helemaal tot hun recht.  

Kortom, weer veel nieuw repertoire uit de monden 

van dit Seylsteen kwartet 23/24! 

Willem Blonk zingt solo graag een paar eigen liefdes-

liedjes en wie dat wil, mag ‘Sailing’ met begeleiding 

op de vleugel meezingen.  

Het concert begint om 11.00 u, duurt een goed half 

uur en kost niets. Een vrijwillige bijdrage in de  

collecte of per bank is zeer welkom. Ook Cultuur 

Concreet doet steevast een duit in het zakje.  

En voor een kop koffie, soep of iets anders is Open 

Hof ook deze Valentijn-morgen weer ‘The place to 

be’! Welkom. 

Bericht van het college van kerk-
rentmeesters van PKN-
wijkgemeente Ommoord                  
Wat was het hartverwarmend, dat in de gemeente-

vergadering van 26 November j.l. unaniem werd uit-

gesproken, dat u het belangrijk vindt, dat er over vijf 

jaar nog een (PKN)kerk bestaat in Ommoord.  

Juist daarvoor gaat vanaf 15 januari 2024 de Actie 

Kerkbalans weer van start. Komende week ontvangt 

u een persoonlijke uitnodiging om hier weer aan mee 

te doen. Graag leggen we uit waarom het meedoen 

zo belangrijk is. 

De kerk krijgt geen subsidie voor het in stand houden van 

Open Hof, maar er zijn echter wel veel kosten mee ge-

moeid. We hebben gelukkig fulltime voorgangers; elke 

zondag staan er bloemen in de kerk; de gemeentezang 

wordt begeleid; het jeugdwerk willen we verder stimule-

ren en er zijn nog veel meer redenen om een Open Hof te 

blijven; vult u zelf maar in. 

Daarom is er o.a. de Actie Kerkbalans voor het dekken van 

al deze kosten. Op de gemeentevergadering hebben we u 

bijgepraat over de financiële situatie van onze gemeente 

en die is helaas niet zo rooskleurig. 
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Samenvattend hebben we het volgende daarover gepresen-

teerd: 

de uitgaven voor 2024 worden begroot op  

€ 165.626,=; de hiervoor verwachte inkomsten worden 

begroot op slechts € 114.631,=; dat is dus een tekort 

van € 50.995,=, wat mede gebaseerd is op de volgen-

de resultaten van de Actie Kerkbalans 2022: 

de respons op de uitnodiging om bij te dragen aan de 

Actie Kerkbalans 2022 was 31%; 

80% van de ontvangen bijdrages (€ 87.000,=) werd in 

2022 opgebracht door slechts 24% van de gemeente; 

voornamelijk 60- en 70-plussers. 

De gemiddelde bijdrage in 2022 bedroeg ca € 287,= 

per betalende eenheid; 

Als deze trend zich doorzet, dan belanden we over 

drie jaar in de rode cijfers en dat wil niemand. Dat de 

kosten verder omhoog gaan is een gegeven, maar we 

maken ons vooral zorgen om de toekomst door de  

dalende opbrengst van o.a. de Actie Kerkbalans.  

Het aantal betalende eenheden gaat gestaag omlaag 

alsook de gemiddelde bijdrage per eenheid.  

Dat houden we dus, financieel gezien, niet lang meer 

vol! Terwijl u wel wilt dat er over vijf jaar nog een kerk 

bestaat in Ommoord. 

Mede daarom hopen we dat u bij het vaststellen van 

uw bijdrage hiermee rekening wilt houden en dat ook 

uw motto is: IK GEEF VANDAAG VOOR DE KERK 

VAN MORGEN. 

We weten dat er binnen onze gemeente leden zijn, die 

van een laag inkomen moeten leven en dus financieel 

aan de kerk niet of niet veel kunnen bijdragen. Geluk-

kig wel in tijd! En dat waarderen we zeer.  

Vanuit de solidariteitsgedachte vragen wij daarom vrij-

moedig om uw financiële bijdrage in dit kader te (her)

overwegen. Binnen de PKN gaan we uit van een bij-

drage van 1 tot 2 procent van het gezamenlijk netto 

inkomen om financieel gezond te kunnen blijven. 

Zo hopen en bidden we met elkaar, dat de Open Hof 

een gastvrije thuis kan blijven voor en door een vitale 

geloofsgemeenschap. 

De kerkrentmeesters. 

Lenie Mulder,  

Kees de Rijke (per 28 Februari 2024 )  

Hans Vreeswijk ,  

Arjen de Vries. 

Glimlichtjes 
Gesprek tussen kleinzoon Marijn, toen drie jaar oud 

en Oma Seya. 

 

“Oma, jij hebt glimlichtjes in je ogen”.  “Jij ook, Marijn”, 

zei ik verrast. 

“AIs de glimlichtjes uit je ogen zijn ben je dood; je 

gaat dan in een kistje en dat kistje gaat in een diep 

gat. Dan gaat er zand overheen, een heleboel zand! 

Als de glimlichtjes uit je ogen zijn ben je dood, 

oma ik vind het niet leuk… Wat is eigenlijk… dood?” 

 

“Marijn, weet je nog, toen het Kerstfeest was; jij vroeg 

toen aan mij: ‘Oma Seya, wat is dat eigenlijk, Kerst-

feest? Oma heeft toen verteld, dat de Here God jarig 

was, weet je nog, en daarom was het zo'n groot feest. 

Nou, de Here God heeft ook glimlichtjes in zijn ogen. 

Maar die glimlichtjes gaan nooit weg, want de Here 

God gaat niet dood! 

 

Ja, als wij geen glimlichtjes in onze ogen meer heb-

ben, zijn wij dood; dan worden wij voorzichtig in een 

kist gelegd en toegedekt. 

De kist gaat dan in een diep gat. Dat noemen wij een 

graf en er gaat zand overheen, dat weet jij heel goed. 

 

Maar de Here God met zijn glimlichtjes in zijn ogen 

gaat wel met ons mee. Hij blijft heel dichtbij ons, wij 

worden door Hem nooit alleen gelaten. 

De Here God is met zijn glimlichtjes in zijn ogen - hier 

- en daar in het donkere graf. 

 

Verder weet oma Seya het niet, maar je hoeft niet 

bang te zijn, Marijn! 

 

Seya Leezer-Scholts 

Werkgroep Zonder Naam  
Beste mensen, zoals wij hebben meegedeeld wordt 

de WZN na ruim 30 jaar opgeheven. De kleine groep 

mensen, die nog is overgebleven, is op leeftijd. Het 

inpakwerk en uitdelen van boodschappen is te zwaar.  

Hoewel er geen geld meer wordt ingezameld, zijn er 

nog mensen die geld overmaken. Hoezeer wij deze 

betrokkenheid ook waarderen, wij verzoeken u geen 

geld meer aan ons over te maken.  

Omdat wij bijdragen goed hebben beheerd, hebben 

we nog - afbouwend - de gelegenheid in noodgevallen 

hulp te bieden met een supermarkt-voedselbon.  

Ook ondersteunen we vrouwen en kinderen in proble-

men met persoonlijke verzorgingsartikelen en luiers. 

Dit doen we tot de laatste cent is besteed.  

Het bestuur WZN 
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Afscheid jeugdwerker 
Lieve mensen, Na twee jaar interimwerk stopt mijn 

inzet bij Open Hof. Op vrijdag 15 december heb ik 

afscheid genomen van de tieners en hun ouders tij-

dens de Jeugdhonkavond. Eerst hebben we met de 

tieners en leiding heerlijk chinees gegeten. Daarna 

hebben we een sint/kerstspel gespeeld met “groene” 

cadeautjes van de kringloop, uit de kast of de schuur 

of uit de winkel. Om 21:00 uur kwamen de ouders nog 

voor een gezellige borrel.  

Hoe leuk 

was het dat 

Bert een 

speech hield 

en Ruth een 

enorme reep 

van de 

maand over-

handigde, 

met daarin 

van elke tiener een heerlijke chocoladereep. Ik kan 

dus even vooruit! Op 14 januari neem ik afscheid in 

de dienst van de gemeente.  

Ik kijk dankbaar terug op de afgelopen periode. Er is 

veel gebouwd aan het jeugdwerk, en het is mooi om 

te zien dat dat doorgaat. Jeugdwerk is nooit af. Ik ben 

blij dat Roland de Tienerdienst en het Jeugdhonk blijft 

leiden, dat Gerdien jeugdouderling geworden is, dat 

Jan Corné mee gaat draaien met het Jeugdhonk en 

de Tienerdienst. Ds Joan gaat ook tienerdienst  

verzorgen en zo nu en dan zullen Bea en Eelco ook 

ondersteunen. Er zijn nog wel stappen te maken als 

gemeente als het gaat om de jeugd. Het boek “Samen 

Jong” geeft daar handvatten voor om kerk te zijn met 

álle generaties. Daarover gaan jullie ongetwijfeld nog 

meer horen.  

Er zijn mooie herinneringen gemaakt! Zomaar een 

greep: de tienerdiensten, samen pannenkoeken bak-

ken op de jeugdhonkavonden, de EO Jongerendag, 

twee keer op kamp: de ene keer nat en koud, de an-

dere keer bloedheet, meedoen met de tieners aan 

The Passion, een bake-sale, nacht van de vluchteling, 

een nachtje slapen in de kerk en noem maar op… 

Dankbaar ben ik voor het feit dat de tienergroep een 

hechte groep geworden is, dat ze makkelijk vrienden 

en vriendinnen uitnodigen en dat ik ze wat bij kon 

brengen over Jezus en het Christelijk geloof in de 

praktijk. 

Dank voor het vertrouwen de afgelopen twee jaar en 

dank voor de fijne tijd! De tieners hebben allemaal 

een persoonlijke brief van mij gekregen. U zult het 

met dit stukje en de foto’s moeten doen  .  

Desalniettemin: hartelijk dank en wellicht tot ziens 

wanneer ik in de toekomst nog eens te gast ben.  

Gods zegen! 

Jan-Peter Molenaar 

In de marge 
De dichter Gabriël Smit vraagt zich in een gedicht dat 

te maken heeft met het Kerstfeest af wie er nog zingen 

durft van vrede. De kinderen nog wel, maar ouderen? 

Misschien tegen beter weten in! Want hoe ziet het er in 

de wereld uit? In de kranten zijn er twee oorlogen te 

vinden waar we mee te maken hebben, één zelfs vlak-

bij in Europa. Het lijkt alsof ons leven gewoon door-

gaat, maar het is de vraag of en hoe lang dat duurt. In 

wat wel de ‘globalisering van de wereld’ wordt ge-

noemd zijn we allemaal steeds meer met elkaar ver-

bonden. Hierbij kan gedacht worden aan het klimaat, 

de energievoorziening, armoede en oorlog die velen 

op de vlucht doet slaan. 

Bladerend in het boek ‘Erfenis Europa’ kom je ook 

goede en minder goede zaken tegen die in ons we-

relddeel een rol hebben gespeeld. Opvallend is het 

woord ‘haatvuren’.  

Haatvuren 

 Waar houdt dat mee verband? Er staat een afbeelding 

die ooit geschilderd is door Fra Angelico en heet: ‘ 

De heilige  Dominicus in aanbidding voor het kruis’.  

Dat maakt een vrome indruk maar roept vraagtekens 

op als je verder leest. Het is een heilige, maar zijn 

vroomheid  is iets om vraagtekens bij te zetten. De 

geschiedenis leert ons dat deze Dominicus ‘met grote 

ijver’ begin 13
e
 eeuw  een kruistocht ontketent tegen 

de Katharen en Waldenzen die o.a. in Zuid-Frankrijk 

woonden. Het waren christenen die een levensstijl na-

streefden die terugging op de eerste christenen. Maar 

er had zich inmiddels een kerk gevormd met regels en 

dogma’s en  Dominicus en zijn volgelingen, de Domini-

canen, vonden dat je daar niet vanaf mocht wijken. De 

kerk beschouwde hen als ketters  en ze werden ver-

volgd , gevangen genomen en gemarteld. Wie zich 

niet bekeerde, stierf op de brandstapel. Maar voordat 

dit gebeurde, vond er een ‘religieus ritueel’ plaats, een 

‘autodefé’ (geloofsdaad), daarin hoorden de ketters 

hun veroordeling. Het woord  stamt uit het Portugees 

en was een boeteritueel bestemd voor ketters en afval-

ligen die door de inquisitie waren veroordeeld. De eer-

ste had waarschijnlijk plaats in Parijs in 1242. ‘Na ver-

loop van tijd werd ook de consequentie van de veroor-

deling ‘autodafe’ genoemd: het martelen en verbran-

den van de ketters en het vernietigen van hun boeken’.  

Later bleek dat het een manier van onderdrukken en 

uitroeien te zijn geworden waarbij korans , thorarollen, 

bijbels en protestantse onwelgevallig geschriften in 

vlammen opgingen. Wie dit alles overziet,  kan zich 

moeilijk voorstellen dat men zo met mensen omging. 

Hun fout was dat ze niet volgens de toen geldende 

regels handelden en geloofden. De macht die de kerk 

zich aanmatigde reikte tot zelfs tot het beslissen over 

leven en dood van anderen.  Later ligt de nadruk meer 

op de boekverbrandingen.  

’ Omgangsvormen’ 

Hoe mensen met elkaar kunnen omgaan laat onze 

eigen stad zien.  
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Bekend zijn verder o.a. de bombardementen op Duit-

se steden tijdens de 2
e
 Wereldoorlog. Vooral de aan-

val op Dresden is berucht. Ook nu krijgen we er weer 

mee te maken als we zien wat de gevolgen zijn van de 

bombardementen in Oekraïne en de Gazastrook. Ook 

hier kan je spreken van ‘haatvuren’ net als in de vorige 

eeuw het verbranden van Joodse boeken in Duitsland. 

Het is een voorbeeld van intolerantie. De ander mag 

er niet zijn, zelfs de opvattingen en denkwijzen moe-

ten uitgewist worden.  

De Duitse toneelschrijver Heinrich Heine schreef in 

1823  een toneelstuk over dit onderwerp. Het speelt in 

Granada (Spanje) in de 15
e
 eeuw. Een kardinaal heeft 

zich voorgenomen alle moslims met dwang te beke-

ren. In een gesprek tussen twee moslims komt de 

angst naar boven. De één vertelt hoe de kardinaal de 

Koran in het vuur heeft geworpen, waarop de ander 

antwoordt: ‘Dat was slechts een voorspel, daar waar 

men boeken verbrandt, verbrandt men uiteindelijk 

mensen’.  De verbranding van een Koran is ook nu 

weer actueel onderwerp en de ontkenning van andere 

gedachten, anders geloven en van het feit dat de an-

der er niet mag zijn. 

Wordt het beter? Met het lied vraag je je af: ‘Zal er ooit 

een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn, waar 

geen pijn meer wordt geleden en het leven nieuw zal 

zijn?’ 

Barend van Wijngaarden 

Dichterlijke woorden  
Naar psalm 1 
Wat een geluk, 

wanneer je iemand bent 

die niet wilt opscheppen 

en het niet zoekt in sensatie, 

die liever eenvoudig leeft 

en bescheiden zijn verhaal doet. 

Dan ben je een mens 

naar het hart van God. 

Zo iemand staat sterk in het leven, 

stevig geworteld als een boom. 

Die is niet omver te krijgen. 

Zo iemand houdt stand 

en kan tegenslag verdragen. 

Vriendelijkheid gaat er van uit. 

Wat een geluk 

wanneer je zo bent, 

want eenvoud is de taal van God. 

Adrie Lint 
 
Hoe moet je zijn? Hoe moet je handelen?  

In je opvoeding krijg je daar wel het een en ander over 

te horen. Het gaat doorgaans over van generatie op 

generatie, al zullen er in de loop der tijd wel verande-

ringen optreden. Onze leefsituatie verandert, de maat-

schappij verandert, tijdens je leven verandert er van 

alles.  

Zoals je kan opmerken: ‘Als ik dat vroeger gedaan zou 

hebben …’!  

In de eerste psalm worden al wat kenmerken  

genoemd die volgens de dichter horen bij een juiste 

aanpak. Je mag je gelukkig prijzen als je zo bent! Je 

wordt vergeleken met een stevig gewortelde boom en 

die waait zeker niet met alle winden mee. Zo iemand 

kan tegenslag verdragen en wie komt dat in zijn of 

haar leven niet tegen? Geen stoerheid maar vriende-

lijkheid, geen opgekloptheid maar eenvoud, open 

staan voor een ander, geen arrogantie, ‘want eenvoud 

is de taal van God’. 

Barend van Wijngaarden  

Zingen rond de kerstboom 

Het was geen weer om buiten bij de kerst-

boom te zingen, daarom werd de warmte 

van Open Hof opgezocht. 

Een sfeerimpressie 



januari/februari 2024                                                                                        

10  

Open Hof Nieuws 

Hoeksteen  
Het is me opgevallen dat een aantal kerken en door 

christenen gebruikte gebouwen  ‘Hoeksteen’ heten. Al 

eerder was ik van plan om naar de reden daartoe te 

kijken. Wellicht heeft het ook betekenis voor het kerst-

feest en zelfs het nieuwe jaar.  

Voor een antwoord heb ik de bijbel er op nagelezen 

en kwam zodoende bij psalm 118. Daar lees ik:  

“De steen die de bouwers versmaad hebben, is tot 

een hoeksteen geworden.”  

We weten dat veel teksten in de bijbel niet letterlijk 

zijn bedoeld, maar om je te doen begrijpen wat God 

bedoelt.  

We lezen over de dankbaarheid van iemand die aan 

de dood is ontsnapt. Hij werd door vijanden bedreigd 

en veracht, maar de Heer heeft hem gered en hem 

zelfs tot een belangrijke boodschapper gemaakt. De-

ze spreuk betreft hier een mens maar kan ook  op 

groepen slaan.  

Heel actueel dus als we zien hoe wij met asielzoekers 

omgaan en tegelijk ervaren dat zij belangrijk blijken in 

onze maatschappij. Als we de hele psalm lezen zien 

we hoe hij, de Heer prijzend, een hoeksteen wordt in 

de verkondiging van Gods goedheid, diens liefde en 

steun, waardoor je niets hebt te vrezen. In naam van 

de Heer kun je alle kwaad weerstaan. Hij wil ons dit 

alles vertellen. Het is het werk van de Heer. We lezen 

dat hij de Heer bidt om redding en voorspoed en  

vervolgens: “Gezegend die komt, met de naam van 

de Heer (= de gezegende), wij zegenen u vanuit het 

huis van de Heer”. Daarmee mag ik geloven dat hij de 

geboorte van Jezus verwacht. Wij beleven dat die 

verwachting is uitgekomen en vieren het Kerstfeest. 

Daarover staat in de psalm dat zijn licht over ons zal 

stralen en we ronde dansend feest moeten vieren.  

Misschien een idee om dat rond de kerstboom voor 

onze kerk te doen. Na een geboorte volgt het leven. 

Van Jezus kennen we zijn woorden en hoe Hij ons 

voorleefde met liefde en rechtvaardigheid. Maar ook 

hoe hij werd verraden, werd gekleineerd en zelfs 

werd gedood. Maar we geloven oprecht dat Hij uit de 

dood is opgestaan, dat Hij ons de kracht van de  

heilige Geest heeft gegeven. Zodoende mogen wij 

zeggen dat Hij de betrouwbare Hoeksteen is in ons 

leven. Al met al ook een basis voor een blij en  

gezegend Kerstfeest en we blijmoedig het nieuwe 

jaar kunnen ingaan.  

Claus Weggeman 
 weggemanbali@hotmail.nl 

Donderdag 11 januari Romeinen 12,9-21 

Vrijdag 12 januari Romeinen 13,1-10 

Zaterdag 13 januari 1 Samuël 1,1-8 

Zondag 14 januari 1 Samuël 1,9-18 

Maandag 15 januari 1 Samuël 1,19-28 

Dinsdag 16 januari 1 Samuël 2,1-11 

Woensdag 17 januari 1 Samuël 2,12-26 

Donderdag 18 januari 1 Samuël 2,27-36 

Vrijdag 19 januari 1 Samuël 3,1-10 

Zaterdag 20 januari 1 Samuel 3,11–4,1a 

Zondag 21 januari Marcus 1,14-20 

Maandag 22 januari 1 Samuël 4,1b-11 

Dinsdag 23 januari 1 Samuël 4,12-22 

Woensdag 24 januari 1 Samuël 5,1-12 

Donderdag 25 januari 1 Samuël 6,1-12 

Vrijdag 26 januari 1 Samuël 6,13–7,1 

Zaterdag 27 januari 1 Samuël 7,2-17 

Zondag 28 januari Psalm 111 

Maandag 29 januari Maleachi 3,13-18 

Dinsdag 30 januari Maleachi 3,19-24 

Woensdag 31 januari Psalm 18,1-25 

Donderdag 01 februari Psalm 18,26-51 

Vrijdag 02 februari Leviticus 12,1-8 

Zaterdag 03 februari Marcus 1,21-28 

Zondag 04 februari Marcus 1,29-38 

Maandag 05 februari Psalm 31 

Dinsdag 06 februari Leviticus 13,1-11 

Woensdag 07 februari Leviticus 13,12-23 

Donderdag 08 februari Leviticus 13,24-37 

Vrijdag 09 februari Leviticus 13,38-46 

Zaterdag 10 februari Psalm 32 

Zondag 11 februari Marcus 1,39-45 

Maandag 12 februari Marcus 2,1-12 

Dinsdag 13 februari Marcus 2,13-22 

Woensdag 14 februari Jeremia 14,1-10 

Donderdag 15 februari Jeremia 14,11-16 
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Gastvoorgangers 
 
Ds. J.C. (Casper) van Dongen studeerde in Leiden. 

Tijdens zijn studie werd hij diaken in de Waalse kerk in 

Rotterdam. Daarna ouderling in de Hervormde kerk in 

Wageningen en vervolgens predikant in de Hervormde 

Gemeente van Rossum en Hurwenen, daarna in Baarn 

en tenslotte 23 jaar in de Duinzicht kerk in Den Haag. 

Hij was al in zijn studententijd breed geïnteresseerd in 

de oecumene in Nederland en in het buitenland en dat 

is zijn hele leven zo gebleven. Ds. van Dongen is in-

middels met emeritaat. 

Ds Marco Visser is sinds maart 2022 predikant in een 

van onze buurgemeenten in de Noordrand, in de Goe-

de Herderkerk. Hiervoor was hij dominee in Heems-

kerk en in Amstelveen. Naast zijn werk in de gemeente 

werkt hij een dag in de week als postdoctoraal onder-

zoeker binnen het vak Bijbelse Theologie aan de Pro-

testantse Theologische Universiteit (de PThU: de pre-

dikantsopleiding van alle PKN-voorgangers). Tevens is 

hij betrokken bij de stichting De Nieuwe Bijbelschool 

(www.denieuwebijbelschool.nl), dat is een netwerk van 

theologen en niet-theologen die de Bijbel op een actu-

ele manier willen lezen. Marco Visser woont in Schie-

broek, is getrouwd en heeft vier kinderen in de leeftijd 

van 11 tot 15 jaar. 

Datum Tijd Activiteit  
(locatie is in Open Hof  
tenzij anders vermeld) 

14 jan 09.30 Kinderdienst. 

16 jan 
10.00 -
15.00 

Inbreng goederen bazaar. 
Of op telefonische af-
spraak: 06 1482 7990. 

17 jan 09.30-
15.00 

Bazaar. 

20 jan 
20.00 

Avondconcert  
Nieuw Koorproject.  
Zie artikel in OHN2024-01. 

21 jan 

  

Week van Gebed, voor de 
eenheid van christenen.  
T/m 28 januari. 
Zie artikel in OHN2023-09. 

21 jan 09.30 Kinderdienst / Tienerdienst. 

21 jan 

14.45 

Ontmoetingsmiddag,  
thema: ‘Vrouwelijke schil-
ders’, presentatie door 
Louis Vermeulen.  
Zie artikel in OHN2024-01. 

24 jan 

20.00 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Rotterdam-Noordrand. 
Oranjekerk, Rozenlaan 20.  
Zie artikel OHN2024-01 
voor meer details. 

25 jan 
  

Internationaal Film Festival 
Rotterdam, t/m 4 februari. 

26 jan 
14.00 

Filmhuis: ‘De Acht Bergen’. 
Zie artikel OHN2024-01. 

28 jan 
  

Nationale Holocaust  
Herdenking 

28 jan 11.15 Kinderdienst.. 

30 jan 
10.00 -
15.00 

Inbreng goederen bazaar.  
Of op telefonische af-
spraak: 06 1482 7990. 

31 jan 
  

Verjaardag van Prinses  
Beatrix (86) 

31 jan 09.30-
15.00 

Mini-bazaar  
met alleen kleding. 

04 feb   Wereldkankerdag. 

04 feb 09.30 Kinderdienst. 

06 feb 
10.00 -
15.00 

Inbreng goederen bazaar. 
Of op telefonische af-
spraak: 06-148 279 90. 

07 feb 09.30-
15.00 

Bazaar. 

10 feb 
  

Chinees Nieuwjaar (Jaar 
van de Draak). 

11 feb   Carnaval, t/m 13 februari. 

11 feb 
09.30 

Tienerdienst, geen Kinder-
dienst, want ‘s middags  
Kliederkerk 

14 feb 
 

Aswoensdag, 
Valentijnsdag 

14 feb 
11.00 

Marktconcert 
Seylsteen Ensemble 

Afscheid bazaarmedewerkers 

Tijdens de kerstborrel op 20 december jl nam de  

bazaargroep afscheid van vier gewaardeerde mede-

werkers. Rien, John, Jos en Marjo stopten met hun 

werk op de bazaar en dat lieten we niet ongemerkt 

voorbijgaan. Er was voor ieder een persoonlijk dank-

woord, een aandenken en een bloemetje. Het was 

geen vaarwel, maar een tot ziens, want hopelijk  

komen ze nog vaak langs op de bazaar. 

Centina van Driel 

18 feb 
09.30 

Voorjaarsvakantie,  
geen Kinderdienst. 

20 feb 
10.00 -
15.00 

Inbreng goederen bazaar.  
Of op telefonische  
afspraak: 06 1482 7990. 

Agenda Open Hof (vervolg) 
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Hebt u in de Protestantse kerk van Ommoord 

iets door te geven, b.v. een huwelijk, een jubileum of 

ziekenhuisopname, neem dan contact op met: 

uw wijkpredikant of 

met de telefoonpost van Open Hof, tel. 06 2154 7020 

van maandag tot en met zondag van 10.00—16.00 uur 

Ondersteuning voor rouwenden 
Iemand die door de dood een geliefde heeft verloren 

voelt dagelijks de pijn, het verdriet en de leegte. 

Iedereen verwerkt dit verlies op zijn of haar eigen 

manier, al dan niet met hulp van familie en vrienden. 

Vanuit onze parochiegemeenschap willen wij u in 

deze periode nabij zijn en steun bieden wanneer u 

daaraan behoefte heeft. Dat kan onder andere door 

deelname aan een serie bijeenkomsten waarbij u de 

gelegenheid heeft om in groepsverband te praten 

met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. 

Deze bijeenkomsten worden, bij voldoende belang-

stelling, eenmaal per jaar georganiseerd. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een per-

soonlijk gesprek wanneer u daaraan de voorkeur 

geeft. Nadere informatie kunt u krijgen bij de tele-

foonpost of het parochiesecretariaat van de  

Christoffelparochie. 

Spreekuur 

Een R.K. Pastor houdt spreekuur 

in Open Hof op: 

 

maandagmorgen 

tussen 10 en 11 uur 

 

Eventueel aanbellen en 

u wordt te woord gestaan 

 

Geestelijke verzorging in  

De Vijf Havens en de Varenoord 
Ds. Rianne van Halsema,  

ma, vr en 2
e
 zondag van de maand 

telefoon 06 4664 2298 

 

Pastor Maurice van der Put,  

maandagochtend, woensdagochtend,  

4
e
 zondag van de maand 

telefoon 06 2159 7724 

Autovervoer 

Voor vervoer per auto naar de protestant-

se dienst in Open Hof Ommoord  

kunt u contact opnemen met:   

 

Dhr. Ary Greevenbosch,  

tel: 010 421 59 20 
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Diensten in Open Hof 15 

Nieuwerkerk a/d IJssel 

Krimpen a/d IJssel 

Lekkerkerk 

Protestantse Gemeente  Rotterdam Noordrand 

14 januari 09.30 uur G. Martens, Communie-

21 januari 09.30 uur H. Flohr, Eucharistievie-

28 januari 09.30 uur G. Martens, Communie-
viering. Voorstellen Com-

04 februari 09.30 uur R. van Breemen, Com-
munieviering. Terugkom 
viering Dopelingen. 

11 februari 09.30 uur H. Flohr, Eucharistievie-

14 februari 19.30 uur Oecumenische viering 
o.l.v. Parochianen. As-
woensdag. 

14 januari 11.00 uur J. de Lange, Eucharistie-
viering. 

21 januari 11.00 uur Communieviering o.l.v. 
parochianen. 

28 januari 11.00 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. Voorstellen  
Communicantjes. 

04 februari 11.00 uur J. de Lange, Eucharistie-
viering. Terugkom viering 
Dopelingen. 

11 februari 11.00 uur G. Martens, Communie-
viering. 

14 februari 19.30 uur H. Flohr, Eucharistievie-
ring. Aswoensdag. 

14 januari 09.30 uur J. de Lange, Eucharistie-
viering. 

21 januari 10.00 uur G. Martens, oecumeni-
sche viering. 

28 januari 09.30 uur H. Flohr, Eucharistievie-
ring. Voorstellen Commu-
nicantjes. 

04 februari 09.30 uur J. de Lange, Eucharistie-
viering. Terugkom viering 

11 februari 09.30 uur G. Martens, Communie-

14 februari 19.30 uur Gebedsviering o.l.v.  
Parochianen.  
Aswoensdag. 

21 januari 11.30 uur Mw. Maya Walburg,  
Protestantse half twaalf 
dienst.  
Jong en oud zijn natuurlijk 
weer van harte welkom! 

Kinderoppas mogelijk op verzoek (tel.: 06 242 00 629) 

Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam Hillegersberg 

H. Jozef, Emmastraat 26, tel: 06 1045 8707 

H.Maria Koningin, Memlinghof 2, tel: 0180 561 287 

St. Joephkerk, Kerklaan 20, tel: 0180 312 263 
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Dienstenschema 
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14 januari Open Hof 09.30 uur * Prot
. 

J. van Kempen. 

  De Vijf Havens 10.30 uur Prot
. 

E.A. van Halsema. 

  Open Hof 11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering. Ziekenzalving. 
M.m.v. RK-Koor Open Hof. 

15 januari Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

18 januari Open Hof 14.00 uur Prot
. 

J. van Kempen, Donderdagmiddagdienst. 

21 januari Open Hof 09.30 uur * Prot
. 

C. van Dongen. M.m.v. Open Hof Cantorij. 

    11.15 uur R-K T. van Os en L. Kornet, Communieviering. 

22 januari Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

28 januari De Vijf Havens 10.30 uur R-K M. van der Put, Woord- en communieviering. 

  Open Hof 11.15 uur * Oec
. 

J. van Kempen en J. de Lange, Oec. Viering in het kader 
van Week van Gebed voor de Eenheid. 

M.m.v. Oecumenisch Ouderenkoor Open Hof. 

29 januari Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

04 februari Open Hof 09.30 uur * Prot
. 

M. Visser. M.m.v. Kindercantorij. 

    11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering. 
Terugkomviering Dopelingen. 

    19.00 uur Oec
. 

Taizé viering. 

05 februari Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

11 februari Open Hof 09.30 uur * Prot
. 

W. in ‘t Hout. 

  De Vijf Havens 10.30 uur Prot
. 

E.A. van Halsema. 

  Open Hof 11.15 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering. M.m.v. RK-Koor Open Hof. 
Voorstellen Communicanten. 

12 februari Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

14 februari Open Hof 19.30 uur R-K G. Martens, Communieviering. M.m.v. RK-Koor Open Hof. 
Aswoensdag. 

Alexanderpolder 

* Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina: 11 
Personalia van gastpredikanten in Open Hof vindt u op pagina 11 
De diensten in Nieuwerkerk a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk en Hillegersberg vindt u op pagina 13 

14 januari 09.45 uur H. Flohr, Eucharistieviering. 

21 januari 09.45 uur Communieviering o.l.v. parochianen. 

28 januari 09.45 uur J. de Lange, Eucharistieviering. Voorstellen Communicantjes. 

04 februari 09.45 uur H. Flohr, Eucharistieviering. Terugkom viering Dopelingen. 

11 februari 09.45 uur J. de Lange, Eucharistieviering. 

14 februari 19.30 uur J. de Lange, Eucharistieviering. Aswoensdag. 

14 januari 11.00 uur G. Martens, Communieviering. 

21 januari 11.00 uur H. Flohr, Eucharistieviering. 

28 januari 11.00 uur G. Martens, Communieviering. Voorstellen Communicantjes. 

02 februari 10.00 uur De Roo, communieviering o.l.v. WAD-groep. 

04 februari 11.00 uur R. van Breemen, Communieviering. Terugkom viering Dopelingen. 

11 februari 11.00 uur H. Flohr, Eucharistieviering. 

14 februari 19.30 uur Gebedsviering o.l.v. Parochianen. Aswoensdag. 

Caeciliakerk, Zocherstraat 90, tel: 010 420 16 52 

Capelle a/d IJssel 

Pauluskerk, Merellaan 352, tel: 010 450 23 54 
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Fysiotherapie – Manuele Therapie – Echografie 

Behandelingen/revalidatie/adviezen/second opinion 

G.B. Shawplaats 15 (achter de Open Hof) 

3068 WB Rotterdam tel. 010 455 00 06 

www.fysiotherapiegalema.nl 

email: info@fysiotherapiegalema.nl 

Fysiotherapie 
Galema  

http://www.fysiothearapiegalma.nl
mailto:infor@fysiotherapiegalema.nl

