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Bezorging 

Indien U Open Hof Nieuws regelmatig 

ontvangt en er ontbreekt eens een num-

mer, neemt U dan contact op met voor 

Ommoord:  Dhr H. Koster, tel:420 60 01                                                                

Zevenkamp:Mw M. de Koning,              

tel: 010 220 04 38 

Redactie 

Kopij 

Redactieadres uitsluitend  

Redactie OHN                  

Open Hof, Hesseplaats 441          

3069 EA Rotterdam 

Redactieleden:                                  

Kees Doornhein 

Hans Schutte                                 

Rya Lucas 

Redactiesecretariaat:             

Gerard Timmers tel: 06 1233 1289    

Lay-out:                                        

Hetty Nederlof  

 

Girorekening: NL98INGB0004405548 

t.n.v. Open Hof Nieuws-Rotterdam 

Kopij voor het volgende nummer   

OHN 2024-01 dient uiterlijk donderdag 

21 december 2023 in het bezit te zijn van 

de redactie 

Kopij als bijlage, beeldmateriaal apart in 

bijlage als jpg bestand, per  e-mail:  

Redohn@openhof-ommoord.nl 

Postvak: Red. OHN, in Open Hof (in de 

brievenbus of afgeven bij het  buffet).                                            

Alle kopij met naam en telefoonnummer 

van de auteur. 

December 2023/januari 2024 

AVG 

Verklaring Open Hof Nieuws t.b.v. 

Algemene verordening gegevens 

bescherming.                                     

Door het insturen van kopij, welke 

contactgegevens bevat, gaat de inzender 

akkoord met de plaatsing van deze 

gegevens.                                             

Door het insturen van foto’s gaat de 

inzender akkoord met de plaatsing van 

deze foto’s. Het is aan de inzender van 

deze foto’s om toestemming tot plaatsing 

van de gefotografeerde te hebben. Uw 

akkoord geldt voor zowel de papieren als 

voor de digitale versie van Open Hof 

Nieuws.                                                  

Uw contactgegevens worden niet 

bewaard, zij worden alleen gebruikt om 

geïnteresseerden in uw activiteit in de 

gelegenheid te stellen om met de 

organiserende personen in contact te 

komen.                                                    

Bij vragen en/of klachten kunt u contact 

opnemen met de redactiesecretaris via 

redohn@openhof-ommoord.nl 

Open Hof Nieuws 

Adressen en contactgegevens 
Kerkelijk Centrum Open Hof Ommoord 

Adres: 

Hesseplaats 441, 3069 EA Rotterdam      Tel: 010 421 14 76  

Telefoonpost: 

Voor informatie, vragen, doorgeven boodschappen, opgave van doop, huwelijk enz. 

Dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur. Tel: 06 2154 7020. 

Koster-beheerders:  

Martine Zuidervaart  zaalhuuroh@gmail.com   Tel. 06 1536 7135 

Contactadres vrijwilligers: Zie Koster-beheerder 
 

Coördinator van de vrijwillige kosters in R.K. diensten: 
Dhr. W. Verschuur   wimverschuur@upcmail.nl Tel. 06 5461 6867 
 

Coördinator van de vrijwillige kosters in PKN diensten: 
Dhr. E. van Rossum   egbertvanrossum@kpnmail.nl Tel: 010 455 65 57 
 

Stichting Kerken Ommoord (SKO) 

Beheer en exploitatie kerkgebouw Open Hof Ommoord. Postadres: Postbus 81064, 3009 GB 

Rotterdam 

Contactpersoon: Dhr. J.W. Groenendijk (voorzitter)    Tel. 06 4215 2621  
  

Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint-Christoffel parochie 

Voor acute pastorale zorg en het melden van een overlijden : Tel: 06 1380 3332 

Pastores: 

Dhr. H. Flohr    pastor.flohr@christoffelparochie.nl 

Dhr. J. de Lange   pastor.delange@christoffelparochie.nl  

Mw. G. Martens    pastor.martens@christoffelparochie.nl 

Dhr. R. van Breemen   pastor.vanbreemen@christoffelparochie.nl 

Bereikbaar via Centraal Parochiesecretariaat.  

Secretariaat:    openhof@christoffelparochie.nl  

Ledenadministratie: 

Dhr. H. Koster    j.koster66@upcmail.nl  Tel. 06 2185 3832 

Kerkbijdragen: 

Bankrekening: NL93INGB0002844520 t.n.v. Sint Christoffelparochie o.v.v. Open Hof 

Centraal Parochiesecretariaat  

Ma., di. en do. van 08.30 tot 16.00 uur Merellaan 352, 2903 GM  

     Capelle a/d IJssel  Tel: 010 303 88 71 

Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord 

De protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord is één van zeven wijkgemeenten van de 
Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand. 
 
Pastores: Ds. Joan van Kempen predikant@openhof-ommoord.nl Tel. 06 2962 1072 

Contactpunt Pastoraat: 
Bea Cox (Pastoraal ouderling)  pastoraatpkn@openhof-ommoord.nl Tel.06 4035 7909 

Wijkkerkenraad: 
Dhr. A. Barendrecht (voorzitter)  beleid@openhof-ommoord.nl 
Mw. A. van Ballegoie (scriba)  scriba-openhof@live.nl  Tel. 010 455 22 61 

Ledenadministratie: 
Mw. J. Wijgand-van Stijn  jvanstijn56@gmail.com  Tel. 010 455 40 74 

Wijkdiaconie: 
Dhr. F. Weevers (voorzitter)  frans.weevers@gmail.com Tel. 010 455 51 69 
Dhr. D. Heuvelman (penningmeester) dik@dh-online.nl 
Bankrekening: NL84 RABO 0381 8463 18 t.n.v. wijkdiaconie Open Hof Ommoord.  

Wijkraad van Kerkrentmeesters: 
Dhr. A. de Vries (voorzitter)  arjenc.devries@upcmail.nl Tel. 06 1091 7175 
Aktie Kerk Balans (AKB): Bankrekening NL67RABO0373722389 t.n.v.  
CvK Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand.   
Voor inlichtingen over betalingen/incasso van de AKB kunt u contact opnemen met het Kerkelijk 
Bureau. 
Algemene giften: Bankrekening NL 95RABO0362102740 t.n.v. Protestantse Gemeente Noord-
rand Wijkgemeente Open Hof  

Kerkelijk Bureau: 
Ma.t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam Tel: 010 418 78 00 
Scriba: Ds. L. Lafeber        Tel: 079 331 46 57 

Oecumenisch Beraad Open Hof Ommoord (Voorheen Gezamenlijke Kerken Open Hof)  

Coördinatoren Oecumene: 
Dhr. H. Schutte    hansschuttemeer@gmail.com Tel: 06 2126 4224 
Dhr. E. van der Brug   be-oh@outlook.com  Tel. 06 2359 7174 
Bankrekening: NL11 ABNA 0504 9104 85 t.n.v. Gezamenlijke Kerken Open Hof 

Website van de Gezamenlijke Kerken: www.openhof-ommoord.nl 
 

Advertenties:                                 
Mw. V.F.M. van Anrooij-Verwater veravananrooy@planet.nl   Tel: 010 420 13 47 
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Kerstmeditatie 
Wat is het toch lastig om te zeggen wat Kerst is. Want 

de een verheugt zich op deze dagen, de ander weet 

niet hoe ze door te komen. Aan de hand van twee 

sprookjes ga ik op zoek naar de betekenis van Kerst, 

het feest van liefde en welbehagen voor eenieder. 

Iedereen kent wel het beroemde kerstverhaal van Dic-

kens, “A Christmas Carol”, over die gierige Scrooge, 

die door een gruwelijke geestverschijning in de Kerst-

nacht bekeerd werd tot een lieve weldoener. 

Dit verhaal roept op tot het geloof in het wonder dat 

alles met Kerst net even anders is. Dat mensen lief 

zijn voor elkaar, dat we geloven in een mooie wereld 

samen. 

Maar het kan ook anders in deze wereld. U kent ook 

het sprookje van “Het meisje met de zwavelstokjes”. 

In bittere kou zit ze op straat met 3 zwavelstokjes. Zij 

is eenzaam en verkleumd. Uit wanhoop steekt ze een 

stokje aan en er verschijnt een lief omaatje. Maar dan 

gaat het stokje weer uit. En ze steekt er nog eentje 

aan en ook het laatste, om maar niet zo alleen te zijn. 

Dan vraagt het lieve omaatje haar mee te gaan naar 

een plaats waar het altijd warm en licht is…. De vol-

gende ochtend, 1
e
 Kerstdag, wordt het meisje gevon-

den, doodgevroren. 

Zo’n sprookje laat zien wat het drama is van Kerst, 

want vrede op aarde, maar helaas niet voor iedereen. 

Vrede, een woord dat in dit jaar met een gruwelijke 

oorlog, wel heel ver weg lijkt.  

Voor het nieuwgeboren kind uit het Kerstverhaal was 

er ook geen plaats in de herberg. De stal diende als 

kraamkamer, de voederbak als wieg.  

We vieren met Kerst de herinnering aan de geboorte 

van een kind. Daar past een woord als   “welkom” bij, 

want 2 mensen krijgen een geschenk, uit Licht gebo-

ren.  

Maar het kindje waar we het hier over hebben, kreeg 

geen eigen plekje, geen wieg met kantjes. Het was 

een kind van ouders die gedwongen op reis waren, 

en later zelfs op de vlucht moesten, omdat koning 

Herodes dit kindje als bedreigend zag. In alle haast 

krijgt het geen naam, pas later werd hij Jeshoeha, Je-

zus genoemd en dat betekent: bevrijder, verlosser. 

Dat is heel bijzonder om een kindje dat in zoveel ge-

vaar verkeert, toch zo te noemen. Natuurlijk had Maria 

het bij de aankondiging al van de engel gehoord: Dit 

kind zal een Heiland, een heel-maker zijn voor alle 

volken. Waarom? Omdat hij Immanuel is, God met 

ons, God onder ons, als een mens. Maar dat moest 

nog maar blijken. Met zo’n klein mensje op de vlucht 

te moeten slaan, was nu niet direct een aanleiding om 

in zo’n profetie te geloven.  

Toch heeft dit kleine mensje laten zien waartoe hij in 

staat was. Hij kwam met een boodschap van liefde, 

niet alleen voor z’n eigen volk, maar voor alle volken.  

Hij genas mensen van ziekten, zowel van het lichaam 

en van de geest. Maar bovenal vroeg hij alle mensen, 

ook u en mij om te geloven in die boodschap van lief-

de, vrede en gerechtigheid voor elkaar. Dat we niet 

wanhopen, maar op zoek moeten gaan naar ware lief-

de, bij anderen, als we zelf in de kou staan, om ons te 

warmen. Maar ook in onszelf, om diep te reiken en te 

geven om niet. Alleen zo brengen we een nieuw we-

reld een stukje dichterbij, waar brood genoeg is en 

water stroomt voor allen...  

 

Hans Andreus dichtte dat in ‘Geen Kerstcantate’ als 

volgt: 

“Niet alleen in het holst van de nacht van het jaar, ie-

dere dag van het jaar heeft het licht het koud.                                                                                                                             

Het  vraagt om geen engelenstemmen, het hongert 

naar een beetje gerechtigheid aan deze kant van de 

tijd. En dromen doet het ook niet van eeuwig hemelse 

zomers in en om het vaderhuis,  

het hunkert naar aardse dagen ooit zonder marteling 

en moord, het licht dat van puur licht kind is en 

woord.” 

Een prachtig gedicht dat een appèl op ons doet in de-

ze donkere dagen. Want door het vieren van de ge-

boorte van Jezus worden we opgeroepen om het Ko-

ninkrijk, met Kerst, maar alle dagen van ons leven een 

beetje dichterbij te laten komen.  

Een vredige, liefdevolle Kerst 

wens ik u allen. 

Ds. Joan van Kempen 
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Jeugd en Jongeren 

RK Coördinator:  

Paula Emmen, tel. 06 2669 1973 

paulaemmen@gmail.com 

RK Jeugd- & Jongerengroepen: 

16+/18+: Paula Emmen, tel. 06 2669 1973 

1e communiegroep:  Paula Emmen,  

           tel. 06 2669 1973 

Familiezondagen:          Elke van der Bulk,  

   tel. 06 2317 0441 

Vormselgroep:               Vacant 

Oec. Coördinator: 

Paula Emmen, tel. 06 2669 1973 

paulaemmen@gmail.com 

 

Oec. Jeugd- & Jongerengroepen: 

Kindercantorij:     Nienke Timmers, 

     tel. 06 1127 4201 

PKN Coördinator: 

Gerdien van der Schans 

jeugdteam@openhof-ommoord.nl 

 

PKN Jeugd– en Jongerengroepen: 

Crêche:  Tinie van der Linden, tel. 06 2395 8357 

Kinderdienst: Anneke Barendrecht, 

             tel. 06 2493 7620 

Tienerdienst: Roland Hartman, tel. 06 4619 1875 

Kliederkerk: Amalia Barendrecht, 

                          kliederkerk.openhof@gmail.com 

Jeugdouderling: Gerdien van der Schans,  

  jeugdteam@openhof-ommoord.nl 

Jeugddiaken: Amalia Barendrecht.  

  amaliabarendrecht@hotmail.com  

  

Kinderdienst 9.30 uur 
Advent is begonnen . Ook in de kinderdienst.  

Het project heet: Weet jij hoe laat het is? Hebben jullie 

de klok al gezien? Elke week gaat de tijd weer een stuk 

vooruit. Alle gezinnen hebben een gezinsboekje  

gekregen dat samen met de diensten op zondag een 

mooi verwachtingsvol geheel maakt. Op weg naar 

kerst. In de kerk en in onze eigen dienst is er aandacht 

voor het project. De verhalen horen bij elkaar, maar 

kinderen die niet elke week komen, kunnen gewoon 

meedoen.  

We leven toe naar kerst en ook op kerstochtend is er 

een dienst die heel geschikt is voor de kinderen.  

De kinderen gaan dan ook naar hun eigen zaal. 

Na kerst is er even geen kinderdienst. We beginnen 

weer als de scholen weer beginnen. 

Ook namens Karen, Anneke, Amalia en Annerieke 

Tinie van der Linden 

Sommige mensen herdenken een volwassen kind, 

anderen zijn er voor een kindje dat niet eens de kans 

kreeg voor zijn eerste ademhaling. Er zijn mensen 

voor wie het verlies nog zo vers is en anderen voor 

wie dat al 30 jaar geleden was. De pijn van het gemis 

en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen 

blijven hetzelfde en verbinden mensen die elkaar ver-

der niet kennen.  

Muzikale medewerking wordt verleend door de Kinder-

cantorij Open Hof en de avond wordt geleid door Joan 

van Kempen. De aanvangstijd is 18.45. Deuren open 

om 18.30. De bijeenkomst duurt ongeveer drie  

kwartier en na afloop is er gelegenheid om bij koffie en 

thee nog na te praten.  

Wilt u meer informatie, stuur dan een email 

naar: wereldlichtjesdag@openhof-ommoord.nl 

Zie ook www.wereldlichtjesdag.nl 

Namens de werkgroep, 

Nienke Timmers 

Gerard den Oudendammer 

 

Wereldlichtjesdag 
Zondag 10 december 2023 is 

het Wereldlichtjesdag.  

Op deze dag staan we met elkaar 

stil bij alle kinderen die, op welke 

leeftijd en op welke wijze dan 

ook, zijn overleden. We eren en 

herinneren al die kinderen door een kaarsje te bran-

den, te luisteren naar muziek, troostende woorden en 

gedichten.  

Dit jaar gebeurt dat ook weer in Open Hof. 

Als u een kind hebt verloren bent u van harte uitgeno-

digd. Er zijn mensen van alle leeftijden, van jonge kin-

deren tot volwassenen van 80 jaar. Broertjes, zusjes, 

grootouders, overige familieleden en mensen die zich 

verbonden voelen zijn allemaal welkom.  

Zingen rond de Kerstboom 
Ook dit jaar wordt deze mooie en lange 

traditie voortgezet en wel op zaterdag 23 

december om 12.00 uur. Een mooie boom 

zorgt voor sfeer en warmte tijdens het zin-

gen van bekende Kerstliederen. 

Wij hopen dat u in groten getale komt meezingen; dan 

ontstaat er een mooi en feestelijk gevoel als voorberei-

ding voor het Kerstfeest. 

Wie ons die zaterdag muzikaal begeleid is nu nog niet 

helemaal bekend, maar dat komt natuurlijk helemaal 

goed. Ook dit jaar zijn er warme drankjes met iets lek-

ker erbij. Zijn er onder u mensen, die ‘s morgens de 

handen uit de mouwen willen stekken? Laat dit ons dan 

weten. 

Noteer in uw agenda zaterdag 23 december om  

12.00 uur: zingen rond de kerstboom voor Open Hof. 

Tot dan! 

Gerard den Oudendammer 

mailto:amaliabarendrecht@hotmail.com
mailto:wereldlichtjesdag@openhof-ommoord.nl
http://www.wereldlichtjesdag.nl/
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Van uw predikant 
“Het jaar neigt zich tot een stille groet”.  

 

Deze dichtregel uit lied 712 vind 

ik altijd prachtig passen bij de 

laatste maanden van het jaar. 

November met zijn soms stille, 

mistige dagen, waarbij het al 

vroeg donker wordt en december, 

waar we naast alle feestelijkhe-

den, doordrongen raken dat er 

alweer een jaar voorbij is. 

 

We gaan op naar Advent, de verwachting van het  

kindje Jezus, en we gedenken dat hij in de Kerstnacht 

ter wereld kwam voor ons. Dat mogen we uitbundig 

vieren op Kerstochtend. 

Maar voordat het zover is, komen eerst de Advents-

diensten, waarbij de kinderen het Adventsproject  

volgen “Weet jij hoe laat het is?”. Want Advent is een 

periode van verwachten, van reikhalzend uitkijken naar 

wat komt. Bij verwachting speelt tijd een belangrijke 

rol: hoe lang duurt het nog? De kinderen kunnen op 

hun horloge of op de kalender kijken om te zien hoever 

de tijd gevorderd is voor dat we vieren dat Jezus is 

geboren. De verhalen zijn naar aanleiding van dit the-

ma gekozen. 

Op 10 december moeten we afscheid nemen van onze 

jeugdwerker Jan Peter. We doen dat door samen voor 

te gaan en nog eens, naar aanleiding van het boek 

“Samen jong” te reflecteren op de kernwaardes voor 

een geloofsgemeenschap als het gaat om een warme 

kerk te zijn voor ook de jongere generaties. Daarna 

kunt u bij de koffie ook afscheid van hem nemen. 17 

december zullen de jongeren en hun ouders afscheid 

van Jan Peter nemen.    

Op 10 december is er ook weer de jaarlijks  

terugkerende Wereldlichtjesdag om 18.45 uur. U weet 

dat we dan met elkaar overleden kinderen eren en 

gedenken met een golf van licht over de aarde door 

kaarsjes op te steken. 

Natuurlijk zijn er weer Kerstconcerten, waar we van 

kunnen genieten en de Kerst-Inn op 20 december. 

Op de woensdagochtenden van 10-12 willen we aan 

de gang met bibliodrama rond de Adventsteksten. 

Bibliodrama staat voor creatief en op de persoon  

gericht omgaan met Bijbelverhalen en is al jaren een 

geliefde methode in onderwijs en volwassenen-

groepen. Het is dus niet het naspelen van een verhaal, 

maar aan het werk gaan met een Bijbelverhaal.  

In bibliodrama wordt geprobeerd de rollen van de per-

sonages uit een verhaal in te vullen, vanuit het eigen 

aanvoelen hoe die personages denken, voelen en 

handelen. Het kan dus best zijn dat in het ‘spel’ een 

verhaal heel anders verloopt dan in de Bijbel staat.  

Maria’s antwoord op de aankondiging van de engel 

kan bijvoorbeeld met meer twijfel gepaard gaan dan 

het Evangelie van Lucas beschrijft. Soms wordt de 

verhaallijn helemaal verlaten, bijvoorbeeld wanneer 

een deelnemer in het kerstverhaal toch absoluut in de 

herberg plaats wil bieden aan de zwangere Maria. 

Op het einde van de sessie wordt afstand genomen 

en blikken de deelnemers terug op wat gebeurde. Dat 

laatste is wezenlijk en noodzakelijk. Uit deze nabe-

spreking leren we immers zelf en mogen we de din-

gen verwoorden in onze eigen naam. 

Belangrijke vragen bij de nabespreking zijn: wat bete-

kent het verhaal voor mij en wat heeft het me gezegd? 

Wat vertelt het verhaal bijvoorbeeld over mijn gods-

beeld? Waardoor voel ik mij uitgedaagd? Samen bui-

gen we ons over een aantal Adventsteksten uit zowel 

het Oude als het Nieuwe Testament die gaan over de 

aanstaande geboorte van het kindje Jezus. 

Data: 6,13,20 december van 10.00 uur -12.00 uur  in 

 Open Hof 

Opgave bij ds. Joan van Kempen:   

predikant@openhof-ommoord.nl 

Zachtjesaan komt Kerstmis, het feest van een  

pasgeboren kind dat het Licht brengt in deze wereld,  

naderbij. Licht dat de duisternis en koude verdrijven 

zal. 

 
Of hoe dat heet 

Gelukkig dat 

Het licht bestaat 

en dat het met 

me doet en praat 

en dat ik weet 

dat ik er vandaan 

kom, van het licht 

of hoe dat heet. 

Hans Andreus 
 

Tot slot wens ik u met deze Kerstgroet een hele  

warme Adventsperiode en een vreugdevolle Kerst! 

Ds. Joan van Kempen  

Bedankt 
Wij willen jullie allen bedanken voor uw aanwezigheid 

bij ons 65- jarig huwelijksfeest in Open Hof op  

11 november jl. We zijn onder de indruk van de  

ontvangen bloemenpracht! Ook degenen die ons per 

telefoon of kaart feliciteerden hartelijk dank.  

Verder heel veel dank voor de vele donaties voor het 

Sophia Kinderziekenhuis.  

Lieve groet, Jannie en Fred Stierman  

mailto:predikant@openhof-ommoord.nl
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Verschillende Kerstvieringen  
Vanuit de Werkgroep Eredienst kan gemeld worden 

dat er is nagedacht over de protestantse diensten rond 

Kerst, en hoe die elk in muzikaal opzicht een eigen 

karakter krijgen. Dat lijkt te gaan lukken! 

Op zondag 17 december om 19 u is er de Zangdienst, 

met als voorganger ds. Jacob Korf.  In deze dienst zal 

het accent liggen op de samenzang van bekende  

advents- en kerstliederen. Er is dan geen koor, Willem 

Blonk speelt op orgel en vleugel. 

Op zondag 24 december in de Kerstnachtdienst van 

23.00 uur zingt Koor Hemelsbreed. Een dienst met 

muzikaal een lichte toets, met diverse kerststukken 

van John Rutter en bijvoorbeeld ‘Mary, did you know’. 

Met natuurlijk ook veel samenzang.  

Op Eerste Kerstdag, 25 december om 09.30 u, is net 

als de avond er voor ds. Joan van Kempen de voor-

ganger in de viering, nu met de Open Hof Cantorij. 

Heleen van der Sijs en Charlotte Potgieter werken 

mee op blokfluit en viool, in o.a. de korte cantate In 

dulci jubilo. Het zal een familie-dienst zijn, met ook de 

nodige inbreng van de kinderen. 

Driedubbel welkom, om de komst van Gods Zoon voor 

ons op vele manieren te vieren! 

Willem Blonk 

Kerstconcert Christelijk Mannenkoor 
“Prins Alexander” 
Dinsdagavond 19 december 2023 geeft het Christelijk 

Mannenkoor “Prins Alexander” o.l.v. Arjan Breukhoven 

samen met enkele solisten hun jaarlijks kerstconcert in 

de Alexanderkerk, Springerstraat 340 in Rotterdam-

Prins Alexander, aanvang 20.00 uur. 

Entree € 15,- / vrienden van het koor € 12.50 / kinderen 
tot 12 jaar gratis 
Het concert begint om 20.00 uur zaal open om 19.30 
uur 
Kaarten via postmaster@cmk-prinsalexander.nl of op 
de avond van het concert aan de kerk.  

Gezinsviering in Open Hof  
op Kerstavond : van harte welkom op 24 december  
Het kerstverhaal willen we aan onze kinderen blijven 

doorgeven en laten zien wat het kind Jezus ook van-

daag aan ons kan vertellen. Daarom vieren we in onze  

parochie speciaal voor gezinnen met kinderen op 

Kerstavond de geboorte van Jezus.  

U bent op 24 december 2023 om 19.00 uur van harte 

welkom in deze woord- en communieviering in Open 

Hof. 

Kinderen moeten het kerstverhaal kunnen begrijpen. 

Dan gaat de geboorte van Jezus ook bij hen leven en 

horen ze dat Jezus vandaag nog steeds waardevol is. 

Met verhalen en gebeden die kinderen begrijpen laten 

we Kerstmis voor hen leven. 

De kerk straalt de kerstsfeer uit: een mooie kerstgroep 

met een kerststal, een kerstboom en andere kerstver-

siering. In die warme sfeer zullen we met elkaar prach-

tige liederen zingen; bekende liederen en liederen uit 

andere culturen en tradities. Want de viering bevat 

waardevolle elementen uit andere katholieke culturen. 

Dat verrijkt de beleving van Kerstmis voor ons alle-

maal en maakt de kerstavond speciaal. 

Van harte welkom op 24 december om 

19.00 uur in Open Hof. En nodig gerust 

vrienden en vriendinnen uit om deze  

unieke Kerstavond met ons mee te vieren.  

Frans Martens en Patrick Druiventak 

Maandag 1 Januari 2024 in 
Open Hof  
Middagviering voor jong en oud 
16:00 uur: samenzang. 

16:15 uur: vesper voor jong en oud (er is geen                     

  crèche en geen kinderdienst, maar alle 

  kinderen blijven tijdens de samenzang en 

  vesper in de kerkzaal). 

16:45 uur: gezellig samenzijn en gelegenheid voor 

nieuwjaarswensen onder het genot van een hapje en 

een drankje. 

17:30 uur: afsluiting. 

Iedereen is van harte welkom! 

Nieuwjaars-marktconcert met Cora 
en Willem 
Op woensdag 10 janu-

ari is het eerste Markt-

concert van 2024 in 

Open Hof. Het wordt 

verzorgd door Cora 

Mulder en Willem 

Blonk op  

orgel en piano. 

Cora staat misschien bekend als ‘leerling van Willem’, 

maar feit is dat zij al in haar tienerjaren orgelles had. 

Van Wim Smits (1906-1989), die op hoge leeftijd was 

en haar thuis les gaf in Rotterdam-Charlois. Zij speelde 

toen ook al verrassend repertoire, zoals een orgelbe-

werking van een Bossa Nova van Dave Brubeck.  

Nu nog dus - een swingend begin van het nieuwe jaar! 

In het vorig jaar verschenen Rotterdams Orgelboek 

staat een groot werk van haar oud-leraar: Voorspel, 

Koraal met variaties en Toccata. Virtuoze en indruk-

wekkende muziek die niet onderdoet voor die van 

meer beroemde tijdgenoten! Smits was de organist 

van de in 1968 afgebroken Sint Ignatiuskathedraal en 

componeerde voor orgel, piano en koor. Zijn oud-

leerlinge brengt met liefde dit grote werk voor u voor 

het voetlicht. 

mailto:postmaster@cmk-prinsalexander.nl
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Samen met Willem aan de vleugel brengt Cora ook 

enkele stukken voor vierhandig piano tot klinken.  

Zo wordt het ook een luchtig begin van het nieuwe 

jaar. De entree is vrij, de aanvang 11.00 uur.  

Na het concert is er een collecte. Cultuur Concreet 

draagt bij aan de kosten van de Marktconcerten.  

Welkom! 

Ontmoetingsmiddag zondag 21  
januari 2024 in Open Hof:  
Schilder (v) 
Louis Vermeulen presenteert ons dan het onderwerp 

‘Vrouwelijke schilders’, dat hij hieronder kort inleidt. 

Weet u nog die laatste keer in het museum, al die 

boeiende schilderijen? Weet u nog van welke kunste-

naars het werk was, dat u zo geboeid heeft? Waren 

daar ook vrouwelijke kunstenaars bij?  

Heel wat musea zijn bezig te kijken van hoeveel vrou-

wen ze werk tentoonstellen. En de slotsom is meestal 

nogal onthullend: heel weinig, bijna alle werken zijn 

door mannen geschilderd. Hoe komt dat? Waren er 

altijd al weinig vrouwelijke schilders, werd er weinig 

van hun werk verkocht of kunnen vrouwen misschien 

niet zo goed schilderen? Dat laatste in elk geval niet, 

als je ziet wat voor prachtig werk ze gemaakt hebben. 

En het aantal vrouwelijke schilders valt ook niet tegen. 

Maar de aandacht ervoor is heel lang minimaal  

geweest.  

Daar gaan we op de ontmoetingsmiddag samen wat 

aan doen. 

Het wordt geen historisch overzicht over vervlogen 

eeuwen, maar het werk van vrouwelijke schilders in 

moderne tijden staat centraal. Er is heel veel prachtige 

kunst door vrouwen gemaakt vanaf het begin van de 

20
e
 eeuw. Die gaan we uitvoerig naar thematiek en 

vaak gedurfde techniek bezien. Niet alleen de wester-

se kunst, ook die van andere werelddelen, andere cul-

turen. We zullen de schilderessen in hun werk ontmoe-

ten: gevoelig of krachtig, soms fel en kritisch, gedurfd 

of traditioneel, een enkele keer zelfs sterk bij ons bin-

nenkomend, maar altijd de moeite waard voor ons als 

toeschouwer. Misschien lukt het ons om door hun 

kunst met weer een beetje andere ogen naar onszelf 

en de wereld te kijken.  

Het belooft een mooie en boeiende middag te worden 

waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. 

De inloop is om 14.15 uur met een kopje thee of  

koffie; om 14.45 uur begint de lezing en de middag 

eindigt om ongeveer 16.30 uur. De toegang is gratis. 

Ontmoetingsmiddagcommissie, 

Maartje Greevenbosch, 

Henny Muilwijk  

Week van gebed  
voor eenheid van christenen 21 t/m 28 januari 2024

       

Heb God lief... en je naaste als jezelf 

Christenen vanuit de hele wereld komen in de Week 

van gebed samen om te bidden voor eenheid, in hun 

wijk en in de wereld. Het thema luidt ‘Heb God lief en 

je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel 

over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat 

zien wat het betekent om je naaste lief te hebben 

(Lucas 10 vers 25-37). 

Liefde staat centraal in het christelijk leven 

Liefde is het DNA van het christelijk geloof. God is lief-

de en de liefde van Christus heeft ons één gemaakt. 

Door te leren elkaar lief te hebben, ongeacht verschil-

len, kunnen christenen naasten worden, zoals de Sa-

maritaan in het verhaal dat Jezus vertelt. Tijdens de 

Week van gebed voor eenheid vragen we de Heer om 

ons daarin bij te staan, onze wonden te verzorgen en 

ons zo in staat te stellen de weg van de eenheid met 

vertrouwen en hoop te bewandelen. 

Gebedsbijeenkomsten in Prins Alexander 

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt ge-

organiseerd door Missie Nederland, de Raad van Ker-

ken en Samen Kerk in Nederland (SKIN). In Prins 

Alexander geven wij met een aantal kerken samen 

vorm aan de Week van gebed. Graag nodigen wij u uit 

voor de gezamenlijke bijeenkomsten in onze kerkge-

bouwen: 

Maandagavond 22 januari 19.30 uur in Open Hof,  

Hesseplaats 441 (Ommoord) 

Dinsdagavond 23 januari 19.30 uur in het Palet,  

Duikerstraat 29 (Lageland)  

Woensdagochtend 24 januari 9.00 uur in de  

Caeciliakerk, Zocherstraat 90 (Lageland) 

Donderdagavond 25 januari 19.30 uur in de  

Alexanderkerk, Springerstraat 340 (Lageland) 

Vrijdagavond 26 januari 19.30 uur in de Ichthuskerk, 

Jaap vd Hoekplaats 1 (Lageland) 

Een gebedsbijeenkomst duurt ongeveer een half uur. 

Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een 

kop koffie of thee. U bent van harte welkom. 

Organiserende kerken 

Gemeenschappelijke kerken Open Hof, Alexanderkerk 

(PKN), Samenwerkingsgemeente Alexander (CGK/

NGK), Ichthuskerk (GKv), Caeciliakerk (RK Parochie) 

Eelco van der Brug en Diet Maissan 



December 2023/januari 2024                                                                                                   

8  

Open Hof Nieuws 

Adventsactie 2023  
Christoffelparochie 
Schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan 

Dit jaar besteedt Adventsactie extra aandacht aan het 

belangrijke onderwerp kinderarbeid. We spreken van 

kinderarbeid als kinderen onder de 12 jaar werken, als 

kinderen tussen de 12 en 14 jaar zwaar werk moeten 

doen en als kinderen onder de 18 jaar gevaarlijk werk 

moeten doen. Gevaarlijk werk is al het werk dat de 

gezondheid en veiligheid van kinderen beschadigt.  

Miljoenen kinderen in Pakistan gaan nauwelijks naar 

school: hun ouders hebben er geen geld voor en de 

kinderen moeten al jong meewerken om wat extra geld 

te verdienen voor het gezin. Een speciaal schoolpro-

gramma geeft ze toch de opleiding waar ze recht op 

hebben.  
Wat is er aan de hand? 
De bevolking van Pakistan groeit snel. Hoewel het 

recht op onderwijs in de wet is vastgelegd, gaan mil-

joenen kinderen nauwelijks naar school, ondanks de 

inspanningen van de overheid. Dat komt door een 

combinatie van lage economische ontwikkeling, een 

tekort aan scholen en hoge kosten van lesmaterialen. 

Vaak zien ouders het belang van onderwijs ook niet 

zo. Al op jonge leeftijd gaan veel kinderen naar hun 

werk in plaats van naar school. 

Wat willen we bereiken? 
Onze partnerorganisatie Caritas Pakistan Multan zet 

zich al jaren in voor onderwijs aan werkende kinderen 

in Multan, een stad in het zuiden van de provincie  

Punjab. Er zijn inmiddels veertien opleidingscentra 

opgezet voor werkende en achtergestelde kinderen. 

Het zijn geen officiële scholen - de lestijden zijn bij-

voorbeeld aangepast, zodat de kinderen eerst naar 

hun werk kunnen. Zo kan een deel van deze kinderen 

uiteindelijk een officieel schooldiploma halen.  
Hoe doen we dat? 
Adventsactie wil 680 werkende en kansarme kinderen 

gedurende drie jaar onderwijs laten volgen in een van 

de speciale opleidingscentra. Daarnaast willen we 345 

kinderen de gelegenheid geven door te stromen naar 

een overheidsschool zodat ze hun opleiding kunnen 

afmaken en een diploma kunnen halen. 

De kinderen ontvangen een schooltas met boeken, 

schriften en schrijfspullen. Ze gaan drie tot vier uur per 

dag naar school, van maandag tot zaterdag. Naast de 

gewone lessen is er speciale aandacht voor het ont-

wikkelen van sociale vaardigheden en normen en 

waarden.  

Zij krijgen ook les over klimaatverandering en ze plan-

ten bijvoorbeeld zoveel mogelijk bomen in hun ge-

meenschap. Elk opleidingscentrum heeft een team dat 

kindermisbruik signaleert en opkomt voor de rechten 

van kinderen. De teams organiseren ook themabijeen-

komsten om ouders en gemeenschappen te informe-

ren over kinderrechten, onderwijs en aanpassing aan 

klimaatverandering.   

In de marge   
Het kan anders lopen dan je gepland hebt, zeker als 

het geen wissewasje is. Zo staat in Matteus 26, 6 te 

lezen dat Jezus zegt: ‘Jullie zullen berichten horen 

over oorlogen en oorlogsdreiging’. Door de moderne 

communicatiemiddelen  kan de aandacht ineens de 

andere kant uitgaan. Dagelijks kan je met dit soort 

berichten  geconfronteerd worden en kunnen plannen 

doorkruist worden. Zo was begin oktober in het dag-

blad Trouw te lezen dat paus Franciscus een brief 

aan de wereld had gestuurd. Hij kwam uit op 4 okto-

ber, Werelddierendag en de dag waarop Franciscus 

van Assisi, algemeen bekend om zijn liefde voor 

mens en dier, is gestorven. Maar of er verder nog wat 

mee gedaan wordt is de vraag, want aan het eind van 

die week brak in het Midden-Oosten de hel los. 

 

Laudate Deum 

De bedoeling van die brief, genaamd Laudate Deum 

(Prijs God), is mensen wakker te schudden omdat het 

met het milieu, de schepping, slecht gaat. Franciscus 

borduurt verder op een eerdere publicatie waarin hij 

oproept tot een bekering t.a.v. de manier waarop wij 

mensen met het milieu omgaan. We merken het aan 

de veranderingen in het milieu, de hitte, droogte, 

stormvloeden, hongersnoden en overstromingen. Zo 

moeten wij  o.a. gaan nadenken hoe het met ons land 

gaat worden als de poolkappen verder afsmelten en 

de zeespiegel stijgt. Franciscus hekelt diegenen die 

de laatste jaren zgn. wetenschappelijk aantoonden 

dat het allemaal wel meeviel maar wisten dat ze hier-

mee de zaak bedrogen. Het geld verdienen ging op 

een kortzichtige manier voor. Er werd verwezen naar 

het feit dat er altijd al temperatuurwisselingen zijn ge-

weest. De snelheid waarmee dit nu gebeurt is echter 

ongekend. Bedrijven hebben al toegegeven dat zij 

zich van dergelijke leugens hebben bediend. Een vol-

gende generatie heeft daar wel degelijk mee te ma-

ken. De kennis daarover is enorm toegenomen. 

De paus kijkt vooral kritisch naar de westerse landen. 

’Als we bedenken dat de uitstoot per individu in de 

Verenigde Staten ongeveer twee keer zo groot is als 

die van individuen in China en ongeveer zeven keer 

zo groot is als het gemiddelde van de armste landen 

kunnen we stellen dat een brede verandering in de 

onverantwoordelijke levensstijl die samenhangt met 

het westerse model, een aanzienlijk effect op de lan-

ge termijn zou hebben’. Zijn geloofsgenoten wijst hij 

erop dat zij alleen al ‘vanuit hun geloof verplicht zijn 

om zich in te zetten voor een beter milieu en hij vraagt 

gelovigen uit andere tradities hetzelfde te doen’. 

Hij heeft deze brief niet voor niets het daglicht doen 

zien op Werelddierendag. Bovendien wordt de eerste 

weken van december op wereldniveau over de milieu-

problematiek gesproken.  

‘Als er oprechte belangstelling is om van de COP28 

een historische gebeurtenis te maken die ons als 

mensen eert en veredelt, dan kunnen wij alleen maar 

hopen op bindende vormen van energietransitie die  
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aan drie voorwaarden voldoen: ze moeten efficiënt, 

verplicht en gemakkelijk controleerbaar zijn’. 

 

De aarde 

Mensen zijn tot veel in staat, ten goede en ten kwade. 

We maken oorlogen mee, zelfs binnen Europa wor-

den we daarmee geconfronteerd. Net als in het Mid-

den-Oosten en Afrika. De wereld is zo met elkaar ver-

bonden dat we er eigenlijk altijd wel mee te maken 

hebben. 
Aan het einde van het jaar klinkt op veel plaatsen het 

‘Ere zij God in de hoge en vrede op aarde voor de 

mensen van goede wil’. Heel mooi maar wat brengen 

we ervan terecht? Doorgaans wordt er bij ‘vrede’ aan 

‘geen oorlog’ gedacht. Maar als het in de Bijbel over 

‘vrede’ gaat wordt er gedacht aan ‘shalom’ en daarbij 

wordt aan veel meer gedacht.  Naast de vrede gaat 

het ook om harmonie, heelheid, volledigheid, wel-

vaart, welzijn en voorspoed. Daarbij speelt ook het 

milieu, het klimaat een rol. Bij de grote demonstratie 

met ruim 80.000 mensen in november in Amsterdam 

om aandacht te vragen voor de toekomst van de 

schepping ging daarom ook om rechtvaardigheid . 

Hoe ver is de gelijkheid nog weg, zowel in ons land 

als in de wereld! Minstens één maal per jaar is er de 

herinnering aan de shalom op aarde. Bij het opbergen 

van de kerstspullen moet die gedachte regelmatig 

weer worden opgehaald. 

 Barend van Wijngaarden 

Bemoedigen.  
Naar mijn gevoel bemoedigen wij elkaar te weinig. We 

hebben vaak oog voor negatieve dingen, dingen die 

niet goed lopen en we vestigen daar ook graag de 

aandacht op. Meer dan het negatieve is er veel posi-

tiefs. Daar vragen we minder aandacht voor. Kijk maar 

eens naar alle berichten die ons dagelijks overspoelen. 

We vinden het positieve dikwijls normaal. Dat is op het 

werk zo, in het gezin, in het verenigingsleven, de paro-

chie, onze kerkgemeenschap.  

Wat goed loopt, daar spreken we te weinig over. Wat 

stroef of verkeerd loopt, wordt  te veel in het licht ge-

zet. Natuurlijk moeten we ook aandacht hebben voor 

het negatieve. Maar het nimmer laten domineren. Be-

moedigen wij elkaar ook wel eens? Vraag je eens af: 

hoe dikwijls zeg ik in mijn familie, gezin, vriendenkring, 

verenigingsleven en parochiegemeenschap dat ie-

mand het goed doet . En laat je dan blijken dat je daar 

blij om bent.  

Bemoedigen hoort ook tot de naastenliefde!  Denk 

eens aan echtgenoten die naar wooncentra komen. 

Die daar hun demente partner jaren zorgzaam bezoe-

ken, hoewel die hen al die tijd niet herkent. Begrip heb-

ben voor een kind dat het zo moeilijk heeft met leren 

op school, de leerkracht die er extra tijd voor neemt, 

de ouder die begripvol  extra aandacht en steun geeft. 

De buurvrouw of buurman die problemen opmerkt en 

troost en of hulp biedt.  

Ach ja zo weten we vast allemaal wel voorbeelden te 

noemen. In de bijbel vinden we teksten die ons be-

moedigen. Bijvoorbeeld dat God altijd bij ons is, waar 

we ook zijn en welke situatie we ook meemaken. Bij 

Jesaja lees ik: moet je door water gaan God is bij je – 

of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je 

door vuur gaan, het zal je niet verteren - de vlammen 

zullen je niet verschroeien. Als we ons zo laten be-

moedigen zullen we ook er toe komen anderen te 

bemoedigen.  

Claus Weggeman 

weggemanbali@hotmail.nl 

Geen Dienst in Vieren meer?  
reactie 
Het stuk van Barbara Triesschijn vind ik heel goed en 

treffend en ben het helemaal eens met de inhoud. Met 

name het feit dat er van katholieke zijde geen enkele 

consideratie is geweest met de vrijwilligers van de 

werkgroep. Heel pijnlijk en teleurstellend! Zoals Barba-

ra het verwoordde: “een dergelijke manier van hande-

len en communicatie is een probaat middel om alle 

motivatie bij vrijwilligers weg te halen”. 

Ik herinner me nog goed hoe Theo Roelofs zijn verhaal 

bij mij deed over het stoppen van de WKVW en de 

achtergrond hiervan. Ik ben de afgelopen 10 jaar geen 

trouwe kerkbezoeker geweest omdat ik onvoldoende 

inspiratie en motivatie had/heb om de vieringen te be-

zoeken en heb de Diensten in Vieren niet bezocht.  

Dat neemt niet weg dat ik, als voormalig contactper-

soon van de Werkgroep Oecumenische Diensten, het 

heel jammer vind dat zonder enige vorm van overleg 

deze oecumenische vorm van de liturgie vieren van 

katholieke zijde is stopgezet.  

Het raakt me dat de Oecumene die ooit zo bloeiend 

was in Open Hof op deze manier helemaal van de 

kaart wordt geveegd. 

Lily Hoogerdijk 

Koffieschenkers gevraagd! 
Wie meldt zich aan om koffie te schenken na de dienst 

van 9.30 uur?  

Aangezien een aantal mensen vanwege hun leeftijd 

willen stoppen met het jarenlange koffieschenken, doe 

ik een dringend beroep op u om u aan te sluiten bij de 

koffieploeg. Het nieuwe rooster zal per 1 januari in-

gaan en we komen een aantal mensen tekort om  

iedereen 1x in de 6 weken in te roosteren voor het  

koffie schenken. Het is echt een gezellige taak en je 

spreekt nog eens iemand anders. 

Voor meer info kunt u mij bellen of mailen:  
Nienke Timmers 06 1127 4201.  
nienketimmers010@gmail.com 

mailto:nienketimmers010@gmail.com
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Bloemengroet medewerk(st)ers 

gezocht 

In de meeste kerken staat er op 
zondag een mooi boeket in de kerk. 
Na de kerkdienst gaat het boeket 
naar één van de gemeenteleden. In 
Open Hof is er echter een RK 
dienst na de PKN dienst zodat de 
bloemen pas na de RK dienst naar een  

gemeentelid of parochielid gebracht zouden kunnen 
worden. Daarom is er indertijd gekozen voor een  
boeket in de dienst van 9.30 uur op de credenstafel 
dat na de PKN dienst weggebracht wordt. 
Een groepje van tot nu toe vijf personen zorgt dat de 
bloemen er staan en dat ze bezorgd worden na de 
dienst.  
Twee medewerksters hebben aangegeven in 2024 niet 
meer mee te kunnen werken.  
Dringend dus nieuwe medewerkers gezocht.  
Informatie Tiny Hoedemaker 06 2269 9411  
of c.w.hoedemaker@gmail.com 

Jannie en Fred Stierman-Mostert  

65 jaar samen 

Zaterdag 11 november was 

Open Hof ’s middags vol van de 

viering van het maar liefst 65-

jarige huwelijk van Jannie en 

Fred Stierman-Mostert.  

Letterlijk vol was de  

Ontmoetingsruimte.  

In groten getale was de familie 

aanwezig om er met de vele vrienden van Open Hof 

een feestelijke bijeenkomst van te maken.  

De warmte die Fred en Jannie als leden van Open 

Hof de jaren door hebben gegeven was goed  

voelbaar.  

 

11 November is de dag van Sint Maarten, die onder-

weg zijn mantel deelde met een bedelaar. We kennen 

Fred en Jannie als mensen die de geest van deze 

heilige altijd hebben uitgedragen.   

Van de Bazaarcommissie kregen zij een diner-bon 

om zich, lekker dichtbij huis, hun geluk te laten  

smaken. 

Guus Koelman 

29 okt. Alida van Ginkel 93 jr. 

17 nov. Jan Lambert Gerardus Pfennings 91 jr. 

Open Hof Gemeenschap 

Rooms-Katholiek 

Overleden: 

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en  
sterkte toe bij dit verlies en gemis. 

Protestantse Gemeente  Rotterdam Noordrand 

Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam Hillegersberg 

17 december 11.30 uur Mw. Maya Walburg, 
Protestantse half 
twaalf dienst. 

Jong en oud zijn  
natuurlijk weer van 
harte welkom! 

mailto:c.w.hoedemaker@gmail.com
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Donderdag 07 december Openbaring 18:9-24 

Vrijdag 08 december Openbaring 19:1-10 

Zaterdag 09 december Openbaring 19:11-21 

Zondag 10 december Psalm 35:1-10 

Maandag 11 december Psalm 35:11-28 

Dinsdag 12 december Openbaring 20:1-10 

Woensdag 13 december Openbaring 20:11-15 

Donderdag 14 december Psalm 123 

Vrijdag 15 december Jesaja 65:1-7 

Zaterdag 16 december Jesaja 65:8-16 

Zondag 17 december Jesaja 65:17-25 

Maandag 18 december Psalm 80 

Dinsdag 19 december 2 Samuël 5:1-5 

Woensdag 20 december 2 Samuël 5:6-16 

Donderdag 21 december 2 Samuël 5:17-25 

Vrijdag 22 december 2 Samuël 6:1-11 

Zaterdag 23 december 2 Samuël 6:12-23 

Zondag 24 december 2 Samuël 7:1-16 

Maandag 25 december 2 Samuël 7:17-29 

Dinsdag 26 december Psalm 96 

Woensdag 27 december Openbaring 21:1-8 

Donderdag 28 december Openbaring 21:9-27 

Vrijdag 29 december Openbaring 22:1-11 

Zaterdag 30 december Openbaring 22:12-21 

Zondag 31 december Psalm 45 

Maandag 01 januari Psalm 99 

Dinsdag 02 januari Maleachi 3,1-5 

Woensdag 03 januari Maleachi 3,6-12 

Donderdag 04 januari Psalm 72 

Vrijdag 05 januari Jesaja 60,1-9 

Zaterdag 06 januari Jesaja 60,10-22 

Zondag 07 januari Marcus 1,1-13 

Maandag 08 januari Jesaja 61,1-11 

Dinsdag 09 januari Jesaja 62,1-12 

Woensdag 10 januari Romeinen 12,1-8 

Donderdag 11 januari Romeinen 12,9-21 

Vrijdag 12 januari Romeinen 13,1-10 

Datum Tijd Activiteit (locatie is in 
Open Hof tenzij anders 
vermeld) 

06 dec 10.00-
12.00 

Bibliodrama.  
zie artikel in OHN2023-09. 

07 dec   Nationale Vrijwilligersdag. 

07 dec 
  

Kroonprinses Amalia wordt 
20 jaar. 

07 dec 
  

Chanoeka, Joods lichtfeest. 
T/m 15 december. 

08 dec 
  

Maria Onbevlekte Ontvan-
genis. 

08 dec 

19.30 

koor Hemelsbreed o.l.v. 
Willem Blonk en het koor 
Intercession o.l.v. Bernard 
Hoving, Kerst sing-in met 
samenzang. Zie verdere 
informatie in OHN2023-08. 

09 dec 

19.30 

koor Hemelsbreed o.l.v. 
Willem Blonk en het koor 
Intercession o.l.v. Bernard 
Hoving, Kerst sing-in met 
samenzang. 
Tweede uitvoering, nu in de 
Goede Herderkerk, Kastan-
jeplein, Schiebroek. 
Zie verdere informatie in 
OHN2023-08. 

10 dec 
  

Internationale dag van de 
mensenrechten. 

10 dec 09.30 Kinderdienst / 2e advent 

10 dec 

13.00 

Kerstconcert RK-Koor. 
Aansluitend aan de viering 
van 11.15u. Zie uitnodiging 
in OHN2023-08. 

10 dec 
18.30 

Wereldlichtjesdag.  
Zie artikel in OHN2023-08. 

12 dec 

  

De tweede coaching dag 
van ‘Maak Mee In Je Wijk : 
Zingen met Marco Bakker’.. 
Twee sessies: van 11 tot 
12.30 coaching en generale 
repetitie van 13.30 tot 
15.00 uur.  
Zie artikel in OHN2023-07. 

13 dec 10.00-
12.00 

Bibliodrama.  
Zie artikel in OHN2023-09. 

 13 dec 

11.00 

Marktconcert in kerstsfeer, 
met Marco Bakker als  
solist, een projectkoor van 
75 leden uit Alexander/
Ommoord met begeleiding 
van piano/orgel en een 
klein ensemble.  
Maak Mee In Je Wijk 2, 
Zingen met Marco Bakker’. 
Zie artikel in OHN2023-07. 

17 dec 09.30 Kinderdienst / 3e advent. 

Gezocht voor het Open Hof Nieuws 

Binnen de Productiegroep Open Hof Nieuws zijn we 
op zoek naar iemand die kan werken met het  
Windowsprogramma Publisher. In dit programma 
wordt de opmaak van het Open Hof Nieuws gemaakt. 
Nadat je ingewerkt bent, kost het je vijfmaal per jaar 
een flink aantal uren, maar de voldoening als het klaar 
is, is groot. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Hetty Nederlof, tel. 010 420 89 46 of per email: 

hetty@folreden.nl 
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19 dec 10.00 -
15.00 

Afgeven goederen/
opbouwen Bazaar. 

19 dec 

20.00 

Kerstconcert Christelijk 
Mannenkoor “Prins Alexan-
der” o.l.v. Arjan Breukho-
ven. Alexanderkerk, Sprin-
gerstraat 340. Zaal open: 
19.30. 

20 dec  09.30 -
15.00 

Bazaar. 

20 dec 10.00-
12.00 

Bibliodrama  
zie artikel in OHN2023-09. 

21 dec 
  

Begin astronomische  
winter. 

23 dec   Kerstvakantie t/m 7 januari. 

23 dec 
12.00 

Zingen rond de Kerstboom. 
Zie artikel in OHN2023-09. 

24 dec 09.30 Kinderdienst / 4e advent. 

24 dec   Kerstavond. 

25 dec 09.30 Kerstochtend, kinderdienst. 

31 dec 
09.30 

Geen Kinderdienst i.v.m. 
Kerstvakantie. 

31 dec   Oudjaar. 

01 jan   Nieuwjaarsdag. 

06 jan   Driekoningen. 

10 jan 
11.00 

Marktconcert.  
Met Cora Mulder,  
zie artikel in OHN2023-09. 

14 jan 09.30 Kinderdienst. 

21 jan 

  

Week van Gebed, voor de 
eenheid van christenen. T/
m 28 januari. 
Zie artikel in OHN2023-09. 

21 jan 09.30 Kinderdienst / Tienerdienst. 

21 jan 

14.45 

Ontmoetingsmiddag,  
thema: ‘Vrouwelijke schil-
ders’, presentatie door 
Louis Vermeulen.  
Zie artikel in OHN2023-09. 

28 jan 11.15 Kinderdienst.. 

04 feb 09.30 Kinderdienst. 

11 feb 
09.30 

Tienerdienst, geen Kinder-
dienst, want ‘s middags 
Kliederkerk. 

11 feb 15.30 Kliederkerk. 

14 feb 
11.00 

Marktconcert, Seylsteen 
Ensemble. 

18 feb 
09.30 

Voorjaarsvakantie,  
geen Kinderdienst. 

25 feb 
09.30 

Voorjaarsvakantie,  
geen Kinderdienst. 

03 maa 09.30 Kinderdienst. 

10 maa 09.30 Kinderdienst / Tienerdienst. 

13 maa 11.00 Marktconcert, Bach. 

17 maa 09.30 Kinderdienst. 

24 maa 09.30 Kinderdienst / Palmzondag. 

31 maa 09.30 Pasen / Kinderdienst. 

07 apr 09.30 Kinderdienst. 

10 apr 
11.00 

Marktconcert,  
Heleen & Friends. 

14 apr 09.30 Kinderdienst / Tienerdienst. 

21 apr 
09.30 

Meivakantie,  
geen Kinderdienst. 

28 apr 09.30 Kinderdienst. 

05 mei 
09.30 

Meivakantie,  
geen Kinderdienst. 

Agenda Open Hof (vervolg) 

Gezocht: Medewerkers voor de 

stencildienst 

Stencildienst klinkt wat ouderwets, maar met de 
komst van moderne machines heb je als medewerker/
ster van de stencildienst ook technisch inzicht nodig.  
Na een periode van inwerken wordt er van je ver-
wacht dat je ongeveer eens per drie/vier weken op 
donderdag zelfstandig en met accuratesse het druk-
werk van die week verzorgt (o.a. het weekbulletin) De 

ene keer is er meer werk dan de andere, maar het 
kost nooit meer dan de ochtend werken.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Hetty Nederlof, tel. 010 420 89 46 of per email: 
hetty@folreden.nl 
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in onze gemeenschap. En om daar ook maar 

core 

geweest. Daarnaast zijn er natuurlijk de vie-

samen koken) en 

de preekvoorbereiding zijn heel leuk. U kunt nog altijd 

aansluiten!                                                                                                                                                           

met diverse mensen een praatje te maken. Het is echt 

nis van de namen op Allerzielen, 2 november, geflyerd 

op het plein. Met het thema: Een plek voor je verdriet, 

hebben we mensen binnen genodigd  om een kaarsje 

Dichterlijke  woorden 

  
ZWERVERSLIEFDE 

Laten wij zacht zijn voor elkander, kind - 

want, o de maatloze verlatenheden, 

die over onze moegezworven leden 

onder de sterren waaie' in de oude wind. 

 

O, laten wij maar zacht zijn, en maar niet 

het trotse hoge woord van liefde spreken, 

want hoeveel harten moesten daarom breken 

onder de wind in hulpeloos verdriet. 

 

Wij zijn maar als de blaren in de wind 

ritselend langs de zoom van oude wouden, 

en alles is onzeker, en hoe zouden 

wij weten wat alleen de wind weet, kind - 

 

En laten wij omdat wij eenzaam zijn 

nu onze hoofden bij elkander neigen, 

en wijl wij same' in 't oude waaien zwijgen 

binnen een laatste droom gemeenzaam zijn. 

 

Veel liefde ging verloren in de wind, 

en wat de wind wil zullen wij nooit weten; 

en daarom - voor we elkander weer vergeten - 

laten wij zacht zijn voor elkander, kind. 

Adriaan  Roland Holst (1888-1976)  

 

In deze tijd van vaak grote woorden is bezinning 

hierop wel eens goed. Wie denken de mensen wel 

dat ze zijn als op hoge toon elkaar ‘de waarheid’ 

wordt  

gezegd.  

Er is vrijheid van meningsuiting, maar betekent dat 

ook dat je elkaar mag kwetsen, de grond in mag  

boren? Iedere vrijheid kent zijn beperkingen, alleen 

die wordt vaak vergeten. Moet je een mening, die 

vaak ook maar beperkt is, als absolute waarheid  

uiten? Je kan dan ‘eerlijk’ zijn, alleen gaat het daar 

wel om eer en respect. Die hoort in een beschaafd 

land tussen mensen een rol te spelen. Is ‘lekker 

hard een ander kwetsen’ niet een vorm van gebrek 

aan beschaving?  

De dichter doet een oproep om tot bezinning te  

komen, want wie zijn wij nou helemaal? ‘Wij zijn 

maar als blaren in de wind’ die elkaar nodig hebben 

en ‘onze hoofden tot elkander neigen’. Dan groeit er 

saamhorigheid, want wat is een mens alleen? 

‘Komt allen tezamen’ klinkt het in deze tijd.  

Dit gedicht is een pleidooi om daaraan gestalte te  

geven en daarbij zeker ook, in deze vaak harde  

wereld, de stap maken: ‘laten wij zacht zijn voor  

elkander . 

Barend van Wijngaarden 

Die ene God 
In ons allen wereld wijd 

daar leeft die ene God  

en hij lijdt 

Voor haar en hem, voor jou 

maar ook voor mij. 

 

Al zijn hersenen ongelovig 

onbewust weet je 

Kom tot overtuiging 

tot weten 

daartoe zijn we in staat 

elk mens heeft immers 

dezelfde ene God 

wiens kracht 

ons leidt.  

Claus Weggeman 

Altijd zomer 
Ik denk nog wel eens terug 

aan dat kleine meisje, 

een kleuter nog, 

met kort haar, 

bijna zwart. 

  

Vrolijk, goedlachs. 

Zingen is haar lust en haar leven. 

Ook snel in tranen, 

bang in het donker, 

angstig voor harde geluiden. 

  

In de zomer, ‘s zondags, 

een roze jurkje aan 

met witte sokjes 

en zwarte lakschoentjes. 

Een prinsesje gelijk. 

  

En er zijn weilanden, 

vol met boterbloemen 

en madeliefjes. 

Altijd zomer!  

Seya Leezer-Scholts 

mailto:predikant@openhof-ommoord.nl
mailto:predikant@openhof-ommoord.nl
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Klimaatmars 
Het landelijk team van Groene Kerken stuurde een 

mail met de uitnodiging om mee te doen aan de Mars 

voor klimaat en rechtvaardigheid op zondag 12  

november. 

Ik voelde me aangesproken door de woorden die  

gebruikt werden om de keuze van Groene Kerken om 

mee te lopen te verduidelijken: 

 

Omdat we ons geroepen voelen om stem te geven 

aan de natuur, aan onze naaste ver weg, aan  

volgende generaties, aan een schepping in nood. 

Omdat we ons uit willen spreken tegen onrecht.  

En omdat we willen delen van onze hoop, omdat we 

geloven in een andere wereld. 

 

Die hoop werd gevoed in de kerkdienst om 11.00 uur 

en in de interreligieuze viering om 12.30 uur, die voor-

afgingen aan de mars en welgemoed liep ik met velen 

achter het spandoek met de woorden: Omdat de 

Schepping roept. Om een kerk die zorgdraagt. 

Open Hof is officieel nog steeds geen Groene Kerk, 

maar we zijn onderweg en deze herfst heeft Hans 

Ros op twee avonden in Open Hof ons bijgepraat en 

op scherp gezet rond het thema Groene Kerken, 

duurzame mensen. 

Jobjan (onze in Amsterdam wonende zoon) liep een 

stuk met me mee en vroeg of ik vooral meeliep van-

wege zorgen voor de komende generaties.  

Die zorgen zijn er al 50 jaar, toen de club van Rome 

in 1972 een rapport uitbracht, zei ik. 

Dat ik nu toch ontspannen meeliep was te danken 

aan het zingen van het lied ‘Was jij mijn herder’ en 

‘Herschep ons hart’ van Oosterhuis en Löwenthal en 

het brood van de vrede dat we uitgereikt kregen in de 

Dominicuskerk.  

Daarna klonken er stemmen in de Westerkerk: een 

joodse, een boeddhistische, een hindoeïstische, een 

islamitische, een humanistische en een jongeren-

stem. Met Welkom en afsluitende woorden van  

ds. Herman Koetsveld. Het thema van de viering was 

‘Stilte in de storm’. Vanuit stilte op pad gaan… terwijl 

er in de stoet heel wat gescandeerd werd (en hier en 

daar vanaf de stoep pro Palestijnse leuzen klonken), 

liepen wij met innerlijke rust.  

De woorden van een jongen van 17 jaar (de jongeren

-stem in de Westerkerk) klonken nog in mij na:  

‘Geloof is het enige.  

In rechtvaardige toekomst.  

Laten we ons verbinden.  

Durf te geloven, te strijden’. Hoe? 

In Open Hof zong jong en oud op 19 november: 

   

Laten de mensen protesteren 

met hun armen vol met veren 

en een brok zon in hun keel.   

En in het slotlied:                                                                                                          

‘Hoe maak je je keuze 

jij mens uit een stuk? 

Kun je de wereld veranderen? 

Breng altijd verbinding, 

zo groeit er geluk. 

Wegen van waarde bewandelen. 

Duurzame aarde, wereld bewoond. 

Vrede en vreugde voor mensen. 

God, wat een ruimte, 

eenheid bekroond 

Wie weet iets beters te wensen?’ 

Lenie Blonk         

Gastvoorgangers 
Ds. Jacob Korf is voor velen in Open Hof een oude 

bekende. Van 1987 tot 1993 was hij predikant in 

Ommoord / Zevenkamp. Daarvoor was hij predikant in 

Niezijl en Maassluis. Na zijn periode in Ommoord/

Zevenkamp is Ds. Korf predikant geworden in ’s-

Gravenhage. In januari 2016 is hij met emeritaat ge-

gaan. Onlangs heeft Open Hof Ds. Korf kunnen ver-

welkomen als overbruggingspredikant na het vertrek 

van Bart Starreveld en de komst van Wim in ‘t Hout. 

Ds. Korf richtte zich in die periode m.n. op ouderenbe-

zoek, het voorgaan in de diensten op donderdagmid-

dag en op enkele zondagen. Verder begeleidde hij 

uitvaarten en de pastoraatgroep. Na het vertrek van de 

predikanten Timmers en in ’t Hout was Ds. Korf tijdelijk 

terug in Open Hof voor pastoraatswerkzaamheden. Na 

de komst van Ds. J. van Kempen heeft Jacob deze 

werkzaamheden neergelegd. 

Ds. L. Lafeber woont in Zoetermeer. Zij is werkzaam 

geweest in de Bergkapel te Rotterdam en vervolgens 

is zij pastor geweest in de penitentiaire inrichting te 

Zoetermeer. Inmiddels is zij met emeritaat. Daarnaast 

is Ds. Lafeber al enige tijd scriba van de Protestantse 

Gemeente Rotterdam Noordrand. 

Ds. H. J. van Laren studeerde theologie in Utrecht en 

Brussel, werd docent, proponent en gemeente- en in-

stellingspredikant, waarbij hij geboeid raakte door  

onder meer de joodse leer en het goede gesprek.  

Hij volgde een Klinisch Pastorale Vorming in Washing-

ton DC en was daar student bij Ed Friedman, rabbijn 

en psychotherapeut. Na een ontmoeting met Viktor 

Frankl (psychiater en holocaust overlevende) begon hij 

in New-York aan zijn opleiding tot psychotherapeut, 

voltooide deze in Utrecht en verkreeg zijn registratie. 

Hij deed onderzoek voor een diagnostisch ontwikke-

lingsprofiel, werkte in klinische en ambulante setting 

met name op het gebied van arbeid en psyche, en was 

consulent aan een huisartsenopleiding. Hij houdt een 

kleine praktijk voor psychotherapie, geeft les in  

Bijbelse ethiek en gaat regelmatig voor in kerkdiensten 

her en der, soms begeleid door vrouw en dochter op 

orgel en viool - ze wonen in Den Haag. 
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Wij zijn en blijven op zoek naar  

vrijwilligers.  

Wellicht heeft u interesse om een 

deel van uw kostbare vrije tijd in te 

wisselen voor vrijwilligersactiviteiten.  

Zo ja, kijk dan eens op onze website 

www.openhof-ommoord.nl.  

Onder het kopje “organisatie - actue-

le vacatures” kunt u vinden waar 

Open Hof naar op zoek is. 

Hier had uw ADVERTENTIE 

kunnen staan! Inlichtingen:  

mevr. V.F.M. van Anrooy-Verwater 

Telefoon 010 420 13 47 
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Hebt u in de Protestantse kerk van Ommoord 

iets door te geven, b.v. een huwelijk, een jubileum of 

ziekenhuisopname, neem dan contact op met: 

uw wijkpredikant of 

met de telefoonpost van Open Hof, tel. 06 2154 7020 

van maandag tot en met zondag van 10.00—16.00 uur 

Ondersteuning voor rouwenden 
Iemand die door de dood een geliefde heeft verloren 

voelt dagelijks de pijn, het verdriet en de leegte. 

Iedereen verwerkt dit verlies op zijn of haar eigen 

manier, al dan niet met hulp van familie en vrienden. 

Vanuit onze parochiegemeenschap willen wij u in 

deze periode nabij zijn en steun bieden wanneer u 

daaraan behoefte heeft. Dat kan onder andere door 

deelname aan een serie bijeenkomsten waarbij u de 

gelegenheid heeft om in groepsverband te praten 

met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. 

Deze bijeenkomsten worden, bij voldoende belang-

stelling, eenmaal per jaar georganiseerd. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een per-

soonlijk gesprek wanneer u daaraan de voorkeur 

geeft. Nadere informatie kunt u krijgen bij de tele-

foonpost of het parochiesecretariaat van de  

Christoffelparochie. 

Spreekuur 

Een R.K. Pastor houdt spreekuur 

in Open Hof op: 

 

maandagmorgen 

tussen 10 en 11 uur 

 

Eventueel aanbellen en 

u wordt te woord gestaan 

Geestelijke verzorging in  

De Vijf Havens en Varenoord 
Ds. Rianne van Halsema,  

ma, vr en 2
e
 zondag van de maand 

telefoon 06 4664 2298 

 

Pastor Maurice van der Put,  

maandagochtend, woensdagochtend,  

4
e
 zondag van de maand 

telefoon 06 2159 7724 

Autovervoer 

 

Voor vervoer per auto naar de  

protestantse dienst in Open Hof 

Ommoord  kunt u contact opnemen met:   

 

Dhr. Ary Greevenbosch,  

tel: 010 421 59 20 
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Diensten in Open Hof 19 

Capelle a/d IJssel 

Pauluskerk, Merellaan 352, tel. 010  450 23 54 

H. Jozef,  Emmastraat  26,   tel. 06 1045 8707 

Lekkerkerk 

H. Maria Koningin, Memlinghof 2, tel. 0180 516 287 

Krimpen a/d IJssel 

Nieuwerkerk a/d IJssel 

St. Josephkerk, Kerklaan 20, tel. 0180 312 263 

10 december 11.00 uur Communieviering o.l.v. 
parochianen. 

17 december 11.00 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. 

24 december 19.00 uur G. Martens, Gezins-
viering. 

  23.00 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. 

25 december 11.00 uur J.de Lange, Eucharis-
tieviering. 

31 december 11.00 uur G. Martens, Commu-
nieviering. 

05 januari 10.00 uur De Roo, communievie-
ring o.l.v. WAD-groep. 

01 januari 11.00 uur Het pastorale team, 
Centrale Nieuwjaars-
viering in de  
Caeciliakerk. 

07 januari 11.00 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. 

10 december 09.30 uur Communieviering o.l.v. 
parochianen. 

17 december 09.30 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. 

24 december Aanvang 
nog onbe-
kend 

Gezinsviering o.l.v.  
parochianen. 

  22.00 uur J.de Lange, Eucharistie-
viering. 

25 december 09.30 uur J.de Lange, Eucharistie-
viering. 

01 januari 11.00 uur Het pastorale team, 
Centrale Nieuwjaars-
viering in de  
Caeciliakerk. 

07 januari 09.30 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. 

10 december 11.00 uur J.de Lange, Eucharistie-
viering. 

17 december 11.00 uur G. Martens, Communie-
viering 

24 december 11.00 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. 

25 december 11.00 uur G. Martens, Communie-
viering. 

31 december 11.00 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. 

01 januari 11.00 uur Het pastorale team, 
Centrale Nieuwjaars-
viering in de  
Caeciliakerk. 

07 januari 11.00 uur R. van Breemen,  
Communieviering. 

10 december 09.30 uur J.de Lange, Eucharis-
tieviering. 

17 december 09.30 uur G. Martens, Communie-
viering. 

24 december 20.00 uur H. Flohr, Eucharistievie-
ring. 

25 december 09.30 uur G. Martens, Communie-
viering. 

31 december 09.30 uur H. Flohr, Eucharistievie-
ring. 

01 januari 11.00 uur Het pastorale team, 
Centrale Nieuwjaars-
viering in de  
Caeciliakerk. 

07 januari 09.30 uur R. van Breemen,  
Communieviering. 
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St. Josephkerk, Kerklaan 20, tel. 0180  31 22 63

Alexanderpolder 

Caeciliakerk, Zocherstraat 90, tel. 010  420 16 52 

* Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina: 11/12. 
Personalia van gastpredikanten in Open Hof vindt u op pagina 14. 
De diensten in Capelle a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk vindt u op pagina 18. 

10 december 
Tweede Adventszondag 

Open Hof 09.30 uur * Prot. J. van Kempen. M.m.v. Open Hof Cantorij. 

  De Vijf Havens 10.30 uur Prot. E.A. van Halsema. 

 Open Hof 11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering. 
Met medewerking van RK Koor Open Hof. 

    19.00 uur Oec. J. van Kempen, Wereldlichtjesdag. 
M.m.v. Kindercantorij. 

11 december Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

17 december 
Derde Adventszondag 
 

Open Hof 09.30 uur * Prot. H. J. van Laren  

   11.15 uur R-K F.L. Martens en L. Kornet, Communie-
viering. 

    19.00 uur Prot. J. Korf, Kerstzangdienst. 

18 december Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

22 december De Vijf Havens 11.00 uur R-K M. van der Put, Kerstviering. 

24 december 
Vierde Adventszondag 

Open Hof 09.30 uur * Prot. W. in ’t Hout. 

Kerstavond   19.00 uur R-K F.L. Martens, Gezinsviering.  
Met medewerking van de Kindercantorij. 

    21.00 uur R-K G. Martens, Communieviering. 
Met medewerking van RK Koor Open Hof. 

Kerstnacht   23.00 uur Prot. J. van Kempen, m.m.v. Koor Hemelsbreed. 

25 december 
Eerste Kerstdag 

Open Hof 09.30 uur * Prot. J. van Kempen, m.m.v. Open Hof Cantorij. 

    11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering,  
met medewerking van RK Koor Open Hof. 

31 december Open Hof 09.30 uur * Prot. G.A. Koelman. 

Oudjaarsdag   11.15 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering. 

01 januari 
Nieuwjaarsdag 

Caeciliakerk 11.00 uur R-K Het pastorale team, Centrale Nieuwjaars-
viering in de Caeciliakerk. 

  Open Hof 16.00 uur Prot. J. van Kempen, Vesper 

07 januari Open Hof 09.30 uur * Prot. L. Lafeber. 

    11.15 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering. 

08 januari Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering.. 

10 december 09.45 uur H. Flohr, Eucharistieviering. 

17 december 09.45 uur Communieviering o.l.v. parochianen. 

24 december 18.30 uur Lampionoptocht o.l.v. parochianen. 

  20.00 uur J. de Lange, Eucharistieviering. 

25 december 09.45 uur H. Flohr, Eucharistieviering. 

31 december 09.45 uur Communieviering o.l.v. parochianen. 

01 januari 11.00 uur Het pastorale team, Centrale Nieuwjaarsviering in de Caeciliakerk. 

07 januari 09.45 uur J. de Lange, Eucharistieviering. 

http://dtgi.detelefoongids.nl/dtgi/ToonTg.do?wie=katholiek&inputPage=tg_resultaat&pagina=tg_belgratis&type=basic&locationType=LOCALITY&sorteerOp=naam&listingId=4528543&dwaar=Nieuwerkerk+aan+den+IJssel&req_source=resultwho&stap=STEP_3&dwie=katholiek&waar=Nieuw


December 2023/januari 2024 

20 

Open Hof Nieuws 

Fysiotherapie – Manuele Therapie – Echografie 

Behandelingen/revalidatie/adviezen/second opinion 

G.B. Shawplaats 15 (achter de Open Hof) 

3068 WB Rotterdam tel. 010 455 00 06 

www.fysiotherapiegalema.nl 

email: info@fysiotherapiegalema.nl 

Fysiotherapie 
Galema  

 

 

http://www.fysiothearapiegalma.nl
mailto:infor@fysiotherapiegalema.nl

