ORDE VAN DIENST 26 november 2023 9.30 u OPEN HOF
Voorganger: ds. L. Korevaar

Welkom en mededelingen

Aanvangslied 97: 1, 3, 4 (Nieuwe psalmberijming)
1. Groot koning is de HEER! Aarde, bewijs Hem eer.
Klap juichend in je handen; vier feest in alle landen.
Een wolk is zijn gewaad. Zijn koningszetel staat
rotsvast op recht en wet. Een vuur rondom Hem zet
in brand wie Hem verlaat.

3. Vereer de HEER alleen! Wie aan een god van steen
zichzelf wil toevertrouwen, zal dat daarna berouwen.
Sion is blij en zegt: Hij is een God van recht.

Geen tweede is als Hij, zo machtig en zo vrij,

die ieder pleit beslecht.

4. Jij die God liefhebt, haat hartgrondig al het kwaad.
Wie zoeken naar het goede zal Hij altijd behoeden.
Op vrienden van de HEER daalt licht en vreugde neer.
bewijs Hem vrolijk eer.

Bemoediging en groet

Inleidende woorden: De hel?

Gebed om ontferming
Loflied 273

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de leiding van de Geest
We zingen een lied met de kinderen
Daarna komen de kinderen naar voren om naar de kinderdienst te gaan
Schriftlezing: Ezechiél 34: 11 - 17
Lied 23c
Schriftlezing: Mattheus 25: 31 - 46
Lied 748:1,2,5

Verkondiging ‘Hel en hemel voorbij’
Lied 729

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Collecte vrij orgelstuk
Voorbeden, (Onze Vader)
Slotlied 801
Wegzending en zegen
Gemeente (gezongen) AMEN AMEN AM - EN



