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Bezorging 

Indien U Open Hof Nieuws regelmatig 

ontvangt en er ontbreekt eens een num-

mer, neemt U dan contact op met voor 

Ommoord:  Dhr H. Koster, tel:420 60 01                                                                

Zevenkamp:Mw M. de Koning,              

tel: 010 220 04 38 

Redactie 

Kopij 

Redactieadres uitsluitend  

Redactie OHN                  

Open Hof, Hesseplaats 441          

3069 EA Rotterdam 

Redactieleden:                                  

Kees Doornhein 

Hans Schutte                                 

Rya Lucas 

Redactiesecretariaat:             

Gerard Timmers tel: 06 1233 1289    

Lay-out:                                        

Hetty Nederlof  

 

Girorekening: NL98INGB0004405548 

t.n.v. Open Hof Nieuws-Rotterdam 

Kopij voor het volgende nummer   

OHN 2023-09 dient uiterlijk donderdag 

16 november 2023 in het bezit te zijn van 

de redactie 

Kopij als bijlage, beeldmateriaal apart in 

bijlage als jpg bestand, per  e-mail:  

Redohn@openhof-ommoord.nl 

Postvak: Red. OHN, in Open Hof (in de 

brievenbus of afgeven bij het  buffet).                                            

Alle kopij met naam en telefoonnummer 

van de auteur. 

November/december 2023 

AVG 

Verklaring Open Hof Nieuws t.b.v. 

Algemene verordening gegevens 

bescherming.                                     

Door het insturen van kopij, welke 

contactgegevens bevat, gaat de inzender 

akkoord met de plaatsing van deze 

gegevens.                                             

Door het insturen van foto’s gaat de 

inzender akkoord met de plaatsing van 

deze foto’s. Het is aan de inzender van 

deze foto’s om toestemming tot plaatsing 

van de gefotografeerde te hebben. Uw 

akkoord geldt voor zowel de papieren als 

voor de digitale versie van Open Hof 

Nieuws.                                                  

Uw contactgegevens worden niet 

bewaard, zij worden alleen gebruikt om 

geïnteresseerden in uw activiteit in de 

gelegenheid te stellen om met de 

organiserende personen in contact te 

komen.                                                    

Bij vragen en/of klachten kunt u contact 

opnemen met de redactiesecretaris via 

redohn@openhof-ommoord.nl 

Open Hof Nieuws 

Adressen en contactgegevens 
Kerkelijk Centrum Open Hof Ommoord 

Adres: 

Hesseplaats 441, 3069 EA Rotterdam      Tel: 010 421 14 76  

Telefoonpost: 

Voor informatie, vragen, doorgeven boodschappen, opgave van doop, huwelijk enz. 

Dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur. Tel: 06 2154 7020. 

Koster-beheerders:  

Martine Zuidervaart  zaalhuuroh@gmail.com   Tel. 06 1536 7135 

Contactadres vrijwilligers: Zie Koster-beheerder 
 

Coördinator van de vrijwillige kosters in R.K. diensten: 
Dhr. W. Verschuur   wimverschuur@upcmail.nl Tel. 06 5461 6867 
 

Coördinator van de vrijwillige kosters in PKN diensten: 
Dhr. E. van Rossum   egbertvanrossum@kpnmail.nl Tel: 010 455 65 57 
 

Stichting Kerken Ommoord (SKO) 

Beheer en exploitatie kerkgebouw Open Hof Ommoord. Postadres: Postbus 81064, 3009 GB 

Rotterdam 

Contactpersoon: Dhr. J.W. Groenendijk (voorzitter)    Tel. 06 4215 2621  
  

Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint-Christoffel parochie 

Voor acute pastorale zorg en het melden van een overlijden : Tel: 06 1380 3332 

Pastores: 

Dhr. H. Flohr    pastor.flohr@christoffelparochie.nl 

Dhr. J. de Lange   pastor.delange@christoffelparochie.nl  

Mw. G. Martens    pastor.martens@christoffelparochie.nl 

Dhr. R. van Breemen   pastor.vanbreemen@christoffelparochie.nl 

Bereikbaar via Centraal Parochiesecretariaat.  

Secretariaat:    openhof@christoffelparochie.nl  

Ledenadministratie: 

Dhr. H. Koster    j.koster66@upcmail.nl  Tel. 06 2185 3832 

Kerkbijdragen: 

Bankrekening: NL93INGB0002844520 t.n.v. Sint Christoffelparochie o.v.v. Open Hof 

Centraal Parochiesecretariaat  

Ma., di. en do. van 08.30 tot 16.00 uur Merellaan 352, 2903 GM  

     Capelle a/d IJssel  Tel: 010 303 88 71 

Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord 

De protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord is één van zeven wijkgemeenten van de 
Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand. 
 
Pastores: Ds. Joan van Kempen predikant@openhof-ommoord.nl Tel. 06 2962 1072 

Contactpunt Pastoraat: 
Bea Cox (Pastoraal ouderling)  pastoraatpkn@openhof-ommoord.nl Tel.06 4035 7909 

Wijkkerkenraad: 
Dhr. A. Barendrecht (voorzitter)  beleid@openhof-ommoord.nl 
Mw. A. van Ballegoie (scriba)  scriba-openhof@live.nl  Tel. 010 455 22 61 

Ledenadministratie: 
Mw. J. Wijgand-van Stijn  jvanstijn56@gmail.com  Tel. 010 455 40 74 

Wijkdiaconie: 
Dhr. F. Weevers (voorzitter)  frans.weevers@gmail.com Tel. 010 455 51 69 
Dhr. D. Heuvelman (penningmeester) dik@dh-online.nl 
Bankrekening: NL84 RABO 0381 8463 18 t.n.v. wijkdiaconie Open Hof Ommoord.  

Wijkraad van Kerkrentmeesters: 
Dhr. A. de Vries (voorzitter)  arjenc.devries@upcmail.nl Tel. 06 1091 7175 
Aktie Kerk Balans (AKB): Bankrekening NL67RABO0373722389 t.n.v.  
CvK Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand.   
Voor inlichtingen over betalingen/incasso van de AKB kunt u contact opnemen met het Kerkelijk 
Bureau. 
Algemene giften: Bankrekening NL 95RABO0362102740 t.n.v. Protestantse Gemeente Noord-
rand Wijkgemeente Open Hof  

Kerkelijk Bureau: 
Ma.t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam Tel: 010 418 78 00 
Scriba: Ds. L. Lafeber        Tel: 079 331 46 57 

Oecumenisch Beraad Open Hof Ommoord (Voorheen Gezamenlijke Kerken Open Hof)  

Coördinatoren Oecumene: 
Dhr. H. Schutte    hansschuttemeer@gmail.com Tel: 06 2126 4224 
Dhr. E. van der Brug   be-oh@outlook.com  Tel. 06 2359 7174 
Bankrekening: NL11 ABNA 0504 9104 85 t.n.v. Gezamenlijke Kerken Open Hof 

Website van de Gezamenlijke Kerken: www.openhof-ommoord.nl 
 

Advertenties:                                 
Mw. V.F.M. van Anrooij-Verwater veravananrooy@planet.nl   Tel: 010 420 13 47 
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Advent 
 
Het nieuwe jaar begint op zondag 3 december 2023, 

en dan hebben we het over het nieuwe Kerkelijk Jaar 

(Jaar B, waarin het evangelie volgens Marcus gelezen 

wordt).  

In de week van het Hoogfeest van Christus Koning, 26 

november, is het ‘oude jaar’ afgesloten. We wensen 

elkaar op 3 december niet een gelukkig en gezond 

nieuwjaar; we keren ons juist in onszelf, heel beschei-

den, die de grote adventskrans in de kerk paars kleurt. 

Op deze eerste zondag van de Advent gaan we op 

weg naar het Hoogfeest van Kerstmis. Een volle vier 

weken krijgen we, in heel de wereld, de tijd om ons 

voor te bereiden op de komst van het kleine Kind in de 

kribbe; de Vredeskoning. 

Want wat is het donker en duister in elk land, waar 

mensenkinderen wonen of verblijven. Er is veel ellen-

de en onrust, gebrek aan een eigen woning, weinig 

toekomstperspectief voor kinderen, jongeren en vol-

wassenen. Mensen hebben zich ‘tegen elkaar’ ge-

keerd, in plaats van ‘samen met elkaar’. 

  

 

Iedere zondag van de Advent ontsteken we een lichtje 

op de Adventskrans, terwijl we samen zingen: ‘Al wie 

dolend in het donker…’.  

Dit lied zingt over de duisternis van de nacht, het ver-

langen naar een wonder, een antwoord op levensvra-

gen, de lasten van het mensenleven meedragend, 

nieuwe vrijheid en vrede die wordt verkondigd.  

Mogen de kleine vlammetjes van de vier adventskaar-

sen hun lichtjes steeds verder laten stralen, hun licht 

uitdelend aan alle mensenkinderen, zodat zij met 

Kerstmis de geboorte van Jezus, in vrede met elkaar 

kunnen vieren. 

 
Pastor Gerda Martens 
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Jeugd en Jongeren 

RK Coördinator:  

Paula Emmen, tel. 010 421 26 88 

paulaemmen@gmail.com 

RK Jeugd- & Jongerengroepen: 

16+/18+                        Paula Emmen,  

   tel. 010 421 26 88 

1e communiegroep:      ?? 

Familiezondagen:          Elke van der Bulk,  

   tel. 06 2317 0441 

Vormselgroep:               Vacant 

Peuter-kleutervieringen ??  

Oec. Coördinator: 

Paula Emmen, tel. 010 421 26 88 

paulaemmen@gmail.com 

 

Oec. Jeugd- & Jongerengroepen: 

Kindercantorij:     Nienke Timmers, 

     tel. 06 1127 4201 

PKN Coördinator: 

Amalia Barendrecht 

amaliabarendrecht@hotmail.coml 

 

PKN Jeugd– en Jongerengroepen: 

Crêche:  Tinie van der Linden, tel. 06 2395 8357 

Kinder-tienerdienst: Anneke Barendrecht, 

             tel. 06 2493 7620 

Kliederkerk: Amalia Barendrecht, 

                          kliederkerk.openhof@gmail.com 

Jeugddiaken: Amalia Barendrecht.  

  amaliabarendrecht@hotmail.com  

 

Tot uw kinderdienst 09.30  
Dit keer wil ik iets vertellen over het adventsproject 

van 2023. Het Kinderdienst-team is er nog niet  

helemaal uit hoe wij het praktisch gaan uitvoeren, 

maar hier toch alvast een tipje van de sluier.  

De eerste advent is op zondag 3 december. Het pro-

ject gaat over een klok en dan natuurlijk over de tijd. 

De klok zal in de kerkzaal staan en tijdens de kinder-

dienst zullen we het verhaal vertellen en uiteraard een 

verwerking maken. We komen altijd even terug om te 

laten zien wat we gedaan hebben. Alle gezinnen  

krijgen weer een gezinsboekje waar ze thuis mee aan 

de slag kunnen. Het boekje is gericht op de advents-

periode en de Kerst. Wij hopen dat er iedere week 

kinderen zijn om met het project aan de slag te kun-

nen gaan. 

Wij wensen in ieder geval iedereen een goede  

adventstijd, waarin we verwachtingsvol uitkijken naar 

het kerstfeest. 

Hartelijke groeten ook namens Tinie, Amalia, 

Annerieke, Karen, 

Anneke 

Laurens Kooracademie weer op het 
Marktconcert. 

Wederom een bijzonder Marktconcert,  

op 8 november!  

De jonge talenten van de Laurens Kooracademie ver-

zorgen die maand op vier locaties in Rotterdam gratis 

concerten. Zij werken daarbij samen met de professi-

onele zangers en dirigenten van Laurens Vocaal.  

Tijdens deze ‘woonwijkconcerten’ van een half uur 

klinken muzikale topstukken van Bach tot heden.  

Uitgevoerd wordt een selectie uit dit programma:  

Johann Seb. Bach - Komm, Jesu, komm, BWV 229 

Johannes Brahms - O Heiland, reiss die Himmel auf 

Claude Debussy - Trois chansons 

Paul Hindemith - Six chansons 

Ton De Leeuw - Prière 

Daan Manneke - Psalm 122 

Stuk voor stuk zijn het meesterwerken uit het koor-

repertoire met een gouden randje. 

Diverse koordirectie-studenten zullen dirigeren onder 

supervisie van Wiecher Mandemaker. Het concert is 

ditmaal geheel gratis. Dat dit financieel mogelijk is, is 

te danken aan de Gemeente Rotterdam.  

Een buitenkansje voor het Marktconcerten-publiek en 

voor iedereen!  

De zaal gaat open om 10.30 uur, het concert begint 
om 11.00 uur en duurt een goed half uur.  
Ook voor een hapje of een drankje is Open Hof op 
deze morgen een heel goede plek, welkom! 

Ontmoetingsmiddag op zondag 12 
november 2023 in Open Hof.                        
Ds. Wim in ’t Hout over zijn pelgrimage naar  
Assisi in het najaar 2022. 
U wordt harte uitgenodigd voor een ontmoetings-

middag waarin Ds. Wim in ’t Hout vertelt over zijn  

pelgrimage van Kevelaer tot Assisi. Een voettocht van 

maanden door Duitsland, Oostenrijk en Italië.                                                                                

Daar “op weg zijn” zoveel diepte en ervaring geeft, 

zijn er altijd pelgrimages geweest.  

mailto:amaliabarendrecht@hotmail.com
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Het werpt je terug op jezelf en vragen rijzen onderweg 

en zetten tot nadenken. Ds Wim in ’t Hout deed zijn 

pelgrimage als ritueel, als spirituele tocht in de voet-

sporen van St. Franciscus en als reflectie op zijn  

levensloop. Zijn medepelgrims (ook uit Open Hof!) die 

een gedeelte met hem meeliepen zullen ook over hun 

ervaringen vertellen. Het belooft een boeiende   

middag te worden en we hopen velen van u te mogen 

verwelkomen. 

Datum: zondag 12 november 2023 in Open Hof. 

Inloop 14.30 uur  en de middag eindigt om ongeveer 

16.30 uur. 

Ontmoetingsmiddagcommissie,  

Maartje Greevenbosch en Henny Muilwijk 

Een mens uit één stuk  
Muziek en theater in Open Hof  

Een diepgaand én vermakelijk concert, met soms de 

sfeer van een musical, dan weer bezinnende momen-

ten. Ondersteund door een uitgekiende beamerpre-

sentatie. 

U als lezer van dit blad herkent de bijbelse achter-

grond bij ‘Een mens uit één stuk’ vast wel: het is de 

tsaddik uit de joodse traditie, de mens die recht door 

zee is en de goede keuze maakt. 

Het werd cantor-organist Willem Blonk rond zijn  

40-jarig jubileum al ingegeven dat hij zijn creativiteit 

kan inzetten om rond de verzoeking van Jezus in de 

woestijn een muziekuitvoering met  theatrale elemen-

ten te geven, waarin kiezen centraal staat.  

En dan heel eigentijds, met keuzes waarvoor wij 

anno 2023 staan en waarin iedereen zich herkent.  

Bijvoorbeeld over winkels, over vliegen, over  

gebruik van social media. Hij gebruikte teksten van 

de mystica Carina Philipse en de dichters Huub 

Oosterhuis en Guillaume van der Graft. Hij voegde 

daaraan in de theatrale delen actuele eigen teksten 

toe, vaak speels en zeker niet zonder humor.  

Meedoen kan bij de uitvoering ook, alleen al door, 

met behulp van uw smartphone, mee te stemmen 

over de keuzes met de app Mentimeter - voor dit en 

andere multimediale aspecten werkt ds. Fulco Tim-

mers mee.  

De hoofdrol wordt gezongen door de professionele 

bas-bariton Timon van Velzen. Overige soli door 

Lara en Linde van en Berg, Fleur Dekker, Petra 

Arnold en de tenor Tjerk Bakker.  

De Open Hof Cantorij en Kindercantorij Open Hof 

worden uitgebreid met leden van Koor Hemels-

breed. Er is vrij veel koorzang te genieten en er zijn 

ook enkele eenvoudige zangpartijen voor Allen, 

bijvoorbeeld in een feestelijk slotkoor. Er is ook een 

‘balkon-koor’ o.l.v. Andries Stam, dat een spannen-

de dialoog aangaat met de spelers en zangers op 

het podium. Begeleid door slagwerk.  

Zo ontstaat er door de koorzang beneden heen 

soms even een gewilde chaos, waaruit in de lijn 

van het stuk hopelijk een uitweg gevonden wordt. 

Dit belooft het nodige spektakel. 

Organist is Anton Doornhein, aan de vleugel zit Tim 

van Oijen. Verder de broers René en Mark  

Lansbergen op bas en drums.  

De uitvoering is op 19 november 2023 om 19.00 

uur in Open Hof. Het geheel duurt ca. 75 minuten.  

Zaal open 18.30 u, toegang vrij, met collecte na de 

uitvoering. De instructie m.b.t. het stemmen vindt 

plaats om 18.50 uur, zorg dat je dan klaar zit! 

Filmhuis Open Hof 
Vrijdag 24 november 2023 om 14.00 uur is de 
10e en laatste filmmiddag van dit jaar: 

The Last Bus  (De laatste bus) 

Tom rouwt om het recente overlijden van zijn vrouw 

Mary. In een poging dit verlies een plekje te geven, 

besluit hij het Britse vasteland te doorkruisen met 

behulp van zijn gratis buspas en haar een plekje te 

geven in haar geboorteplaats.  
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Hij vertrekt vanuit John O’Groath in het noordoost-

puntje van Schotland. De bestemming van zijn reis 

ligt in Cornwall, de geboorteplaats die hij met Mary 

deelde. Een reis van bijna 1500 km. Onderweg ont-

moet hij veel bijzondere mensen. Een film uit 2021 

met herkenbare kenmerken voor onze regelmatige 

bezoekers.  

Regisseur: Gilles Mackinnon – duur 91 minuten.  

Bijdrage in de kosten: € 4,00 inclusief een flesje  

water of  koffie/thee. 

Wij stellen het op prijs als u zich vooraf blijft aanmel-

den. Wij weten dan bij benadering hoeveel stoelen 

wij moeten klaarzetten.  

Let op:   

bij voorkeur op het e-mailadres: filmhuis@ziggo.nl 

en ook via ht@ziggo.nl of via  

mobiel 06 1156 6347.  

Het is niet de bedoeling dat u zich via het  

telefoonnummer van Open Hof aanmeldt. 

Het Filmhuis-team  

Kerstconcert 
Het RK koor Open Hof zal, in de aanloop naar Kerst-

mis, op zondag 10 december 2023, aansluitend aan 

de viering van de tweede zondag van de Advent, een 

klein kerstconcert geven. 

Voor wie deelnemen aan de Adventsviering is er na 

afloop van de viering koffie een tijdeigen versnapering 

zijn. 

Het koor zal een aantal liederen in verschillende talen 

ten gehore brengen, omlijst door enkele gedichten en 

teksten die ons leiden naar de kersttijd. 

We sluiten af met samenzang.  

Locatie: Open Hof, Hesseplaats 441. 

Aanvang viering: 11:15 uur 

Aanvang concert: 13:00 uur 

Toegang gratis. 

Thérèse Hanssen 

Dirigent RK koor Open Hof 

Wereldlichtjesdag  
Zondag 10 december 2023 is 

het Wereldlichtjesdag.  

Op deze dag staan we met 

elkaar stil bij alle kinderen die, 

op welke leeftijd en op welke 

wijze dan ook, zijn overleden. 

We eren en herinneren al die 

kinderen door een kaarsje te branden, te luisteren 

naar muziek, troostende woorden en gedichten. Dit 

jaar gebeurt dat ook weer in Open Hof. 

Als u een kind hebt verloren bent u van harte uitgeno-

digd. Er zijn mensen van alle leeftijden, van jonge  

kinderen tot volwassenen van 80 jaar. Broertjes,  

zusjes, grootouders, overige familieleden en mensen 

die zich verbonden voelen zijn allemaal welkom.  

Sommige mensen herdenken een volwassen kind, 

anderen zijn er voor een kindje dat niet eens de kans 

kreeg voor zijn eerste ademhaling. Er zijn mensen 

voor wie het verlies nog zo vers is en anderen voor 

wie dat al 30 jaar geleden was. De pijn van het gemis 

en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen 

blijven hetzelfde en verbinden mensen die elkaar ver-

der niet kennen.  

Muzikale medewerking wordt verleend door de  

Kindercantorij Open Hof. De aanvangstijd is 18.45 uur, 

deuren gaan open om 18.30 uur.  

De bijeenkomst duurt ongeveer drie kwartier en na 

afloop is er gelegenheid om bij koffie en thee nog na 

te praten.  

Wilt u meer informatie, stuur dan een email 

naar: wereldlichtjesdag@openhof-ommoord.nl 

Zie ook www.wereldlichtjesdag.nl 

Namens de werkgroep, 

Nienke Timmers 

Gerard den Oudendammer 

“Houden van” 
 
Weet dat ik van hem houd. 

Zijn zwarte krullenbol 

werd dun en grijs 

toen werd hij kaal 

toen was hij oud. 

Weet dat ik van hem houd. 

Weet dat ik van hem houd.  

Mijn vriend hij heette Peter 

met hart vol liefde 

doch zoals dat gaat 

is hij nu dood – God zegen hem 

Weet dat ik van hem houd. 

 
Claus Weggeman 

(weggemanbali@hotmail.nl) 
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Breiers 
Beste lezers van Open Hof nieuws, 

Het is al even geleden dat u iets van mij gehoord hebt. 

Dat betekent niet dat de toestand in Oekraïne nu ver-

beterd of opgelost is. Helaas niet. Dus zijn onze war-

me dekens en knuffels nog steeds erg welkom daar.  

Een aantal weken geleden kreeg ik een telefoontje of 

ik weer wat breiwerk op wilde komen halen en natuur-

lijk was mijn antwoord “ja”. Toen ik daar aankwam was 

ik blij verrast met de oogst aan dekens, warme truien 

en mutsjes, maar ook kwam een mevrouw met een 

heleboel poppen die allemaal handgebreide kleding, 

zoals vestjes, rokjes, sjawls enzo aan hadden. Prach-

tig. Het zal voor een aantal meisjes daar een grote 

troost zijn een pop te krijgen waarmee ze wat kunnen 

knuffelen. 

Ik heb een foto toegevoegd van dit werk >>>. 

 

Ook in de Open Hof vind ik regelmatig prachtig hand-

gebreide of gehaakte dekens voor ons doel. Vaak zit 

er dan een klein briefje bij met mijn naam en met de 

naam van degene die hierin weer zoveel tijd en mate-

riaal gestopt heeft. Heel fijn. Dank u allen voor uw 

hulp en tijd. 

Blijven breien en haken aub.   

Els Cornax, 010 421 14 36of 

ecornax@hotmail.com 
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Gedicht uit de dienst op 8 oktober  
Op verzoek van enkele gemeenteleden, hieronder het 

gedicht dat Anja Matser in de dienst van 8 oktober 

heeft voorgedragen aan het einde van haar preek. 

Het gedicht is van Ineke Akkerman. 

‘Liefde bouwt een huis,  

een woning’…  
Ik heb een huis voor jou gebouwd 

Het is niet nieuw, lijkt zelfs heel oud 

Het is niet prachtig , zeker niet perfect 

Ik geloof zelfs, dat het dak een beetje lekt 

Ik heb een huis voor jou gebouwd 

Zodat je het warm hebt en niet koud 

Het is niet luxe, zeker niet riant 

Want van huizen bouwen heb ik geen verstand 

 

Je schrikt misschien van wat je ziet 

Ik weet, het is de mooiste niet 

Het is gemaakt van rommel, resten en puin 

Oud hout en stenen uit de tuin 

 

Misschien vind je het een beetje zot 

En denk je wat moet ik in dat krot 

Maar dan oordeel je alleen op wat je ziet 

Ik weet zeker, eenmaal binnen, dat je geniet 

 

Het huis is eigenlijk mijn hart 

Dat af en toe het noodlot heeft getart 

Het heeft veel stormen moeten doorstaan 

En toch mag jij er naar binnen gaan 

 

Vertrouwen en liefde houden het bijeen 

En weigeren zal het er geen één 

Kom zitten en warm je bij het vuur 

Voor korte of voor lange duur 

 

In dit hart ben je veilig en vertrouwd 

Daarom heb ik het ook voor jou gebouwd 

Kom binnen, voel je niet verplicht 

Binnen is alleen maar liefde en licht 

De weg naar Jezus over hindernis.  
Mijn overweging van vandaag is geïnspireerd door 

een bijzondere gebeurtenis tijdens het bezoek van de 

paus aan de jongerendagen in Portugal. In zijn toe-

spraak had de paus herhalend geroepen “welkom, 

welkom, welkom” zeggend dat iedereen welkom is bij 

Jezus en in de kerk. De kerkdeuren moeten voor 

iedereen wijd open staan. Ongeacht zijn heden en 

verleden.  

Nu bedacht ik dat de weg naar Jezus niet voor ieder 

even gemakkelijk is, gelet op het bijzondere  voorval. 

Voor een in een rolstoel gezeten jongeman was het 

zicht op de paus geblokkeerd door de grote menigte.  

Het groepje jongeren uit Peru, onder begeleiding van 

een daar als ruimdenkend bekend staande priester , 

besloot de rolstoel met de invalide jongen omhoog te 

tillen, zodat hij de paus kon zien. Doet u dat ook den-

ken aan een evangelie verhaal?  Ik verwijs naar Lu-

cas 5, 17 enz. Van heinde en ver waren mensen naar 

Jezus gegaan om zijn genezende kracht. Zo ook een 

groep mannen met op een draagbed  iemand die ver-

lamd was. Maar er werd geen ruimte geboden om 

met het bed tot bij Jezus te komen. Zij hebben hem 

toen met bed en al het dak op gedragen. Door een 

open ruimte hebben ze hem daarvan tot voor Jezus 

laten zakken. Toen Jezus zag hoe groot het vertrou-

wen in Hem was heeft hij hem zijn zonden vergeven. 

Dit verbaasde de aanwezige schriftgeleerden en zij 

twijfelden aan het recht om dat te doen. In denk dat 

ook de lamme man verbaasd en wellicht teleurgesteld 

was. Hij kwam om genezing. Maar Jezus begreep het 

bezwaar niet, iemand zijn zonden vergeven is niet zo 

moeilijk. Dat zegt Hij, naar ik versta, niet speciaal te-

gen de schriftgeleerden. Daarom vertelt Lucas het 

omdat het ook aan ons wordt gezegd. Het is heel wat 

gemakkelijker dan iemand genezen. Toch doet Jezus 

dat wel in dit geval, opdat de lamme lopend naar huis 

kan gaan. Ons zijn talenten gegeven, ons is de kracht 

van de heilige Geest gegeven. Daarmee zijn wij men-

sen  tot veel in staat. Naast het aan anderen hun fou-

ten vergeven, ook om zieken te genezen. Als we ons 

dat realiseren zullen we, al dan niet geholpen, de weg 

naar Jezus moeten gaan. 

Claus Weggeman  

(weggemanbali@hotmail.nl)                                                                                                    

Ontmoeten en leren 
In de laatste gemeentebijeenkomst 

rondom het jaarthema ‘Ga mee’ 

werd o.a. geloofsverdieping en het 

geloofsgesprek genoemd om in het lopend seizoen 

aandacht aan te geven. 

Een voortdurend aandachtspunt, maar het is mis-

schien goed om nog eens - met verwijzing naar het 

jaarboekje - te wijzen op de activiteiten die al gepland 

zijn (niet limitatief). 

Het Leerhuis 

De gespreksgroep ‘Leven na verlies’ 

Het marktgesprek 

De poëzie-ochtend 

Het Geloofs ABC 

De themamiddag 

De preekvoorbereidingsgroep 

Bibliodrama in de Adventstijd 

Ga mee en volg de website, het Open Hof Nieuws en 
het weekbulletin. 

Eelco van der Brug, ds Joan van Kempen  
en Barend van Wijngaarden 
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Open Hof Gemeenschap 

In de marge   
Bij tijd en wijle kan je, bijvoorbeeld in de krant, het 

begrip ‘ethiek’ tegenkomen. Het is doorgaans geen 

woord dat we dagelijks gebruiken, maar toch zal het 

ons niet onbekend voorkomen. Vaak houden we ons 

er ongemerkt mee bezig, bijvoorbeeld als je na-

denkt  over wat goed of fout is om te doen of wanneer 

je er met elkaar over in gesprek raakt. ‘Ethiek is we-

tenschappelijk nadenken of filosoferen over de mo-

raal’. Ons niveau ligt doorgaans meer op het prakti-

sche vlak. Het kan boven komen wanneer je je af-

vraagt of iets door de beugel kan of niet. Soms voel je 

dat aan en probeer je er achter te komen wat het pro-

bleem is, soms lijkt het duidelijk, zoals de regel dat je 

de waarheid moet spreken. Maar hoe zit het dan met 

een leugentje om bestwil? Je spreekt dan niet hele-

maal de waarheid om een hoop geruzie te voorko-

men. Het kan nog sterker! Wanneer in de oorlog door 

Duitsers werd gevraagd of er onderduikers in huis zijn 

en het is zo, spreek je dan de waarheid? Daarbij kon 

ook nog een rol spelen dat je als christen hebt ge-

hoord dat je volgens Paulus de overheid moet gehoor-

zamen. En wie was toen de overheid? 

Regels 

Je kan zelf proberen daaruit te komen of er met elkaar 

over praten. Samen onderzoek je de verschillende 

kanten. Of je het met elkaar eens wordt is de vraag. 

Wel kan het verdiepend werken wanneer zo van di-

verse kanten naar een onderwerp gekeken wordt. Er 

zijn een heleboel vaststaande regels die we hebben 

vastgelegd in wetten, maar dan ben je er nog niet. 

Vandaar dat er rechters en advocaten zijn die na con-

statering van het overtreden van afgesproken regels 

(wetten) moeten afwegen in hoeverre iemand schuldig 

is. Van een afstand  weten we doorgaans wel hoe het 

zit, maar hoe meer je je erin verdiept, hoe ingewikkel-

der het wordt. 

 

Als kind krijg je ook al te maken met regels. Op tijd 

thuis zijn, handen wassen voor het eten, je netjes ge-

dragen enz. Het is een heel proces om al doende te 

leren hoe je ook aan je gedrag kan laten zien dat je 

volwassen wordt. Je leert hoe je met anderen omgaat 

en als je het als ouders beter denkt te weten blijkt het 

dat die soms ook nog wat kunnen leren. 

 

Door de tijd heen is veel veranderd. Vroeger wist ie-

dereen in kerkelijke kringen hoe je je o.a. op zondag 

diende te gedragen. Nog steeds weten velen niet be-

ter dan dat je ‘niets’ mocht. De gemeenschap was 

bepalend. De ene had er meer last van dan de ander. 

In de zestiger jaren barstte de bom. Vooral de jeugd 

stelde kritische vragen waar geen aanvaardbare ant-

woorden op kwamen. 

Afspraken 

Toch kan je niet zonder regels, zonder afspraken. In 

de Bijbel lezen we hoe het volk Israël, bevrijd uit de 

slavernij, optrok naar het beloofde land. Maar bij de 

Sinaï werd er halt gehouden. Hoe leef je als bevrijde 

mensen? Er wordt daar een verbond gesloten met 

Mozes als tussenpersoon. In ons taalgebruik gaat 

het om ‘tien geboden’. Maar het zijn meer aanwijzin-

gen, afspraken om er iets goeds van te maken. Ei-

genlijk moet je daar voortdurend mee bezig zijn. Wat 

betekenen deze woorden vandaag de dag? We zijn 

best zo vroom om niet de ezel van onze naaste te 

begeren! 

Het gaat om onze eigen situatie. Wat is een goed 

gezin, een goede Kerk, een goed bedrijf? Gaan we 

respectvol met elkaar om? Accepteren we bijv. dat 

de rijken steeds rijker worden? 

Zo kunnen we doorgaan. Voor moeilijke zaken zijn er 

filosofen die daar dieper over nadenken. Op veel 

plaatsen, van ziekenhuizen tot bedrijven kan je een 

‘ethiekcoach’ tegenkomen om over de moraal van 

ons doen en laten na te denken. Niet de grootste 

mond of de baas heeft automatisch gelijk als je er 

vanuit gaat dat iedereen een menswaardig leven ver-

dient. Waar leg je de accenten? Wat is moreel goed? 

In al zijn eenvoud zijn dat ethische vagen waar we 

mee aan de slag kunnen.  

Barend van Wijngaarden 

Voor adresgegevens kunt u contact opnemen met 
de ledenadministratie 

 

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterk-
te toe bij dit verlies en gemis. 

29 sep. Regina Ossekoppele-Parisius
  

84 jr. 

06 okt. Jansje van der Linden-Zeeman
  

85 jr. 

06 okt. Philippus Jan van der Eijk 87 jr. 

Protestantse Kerk Nederland 

Overleden: 

Gedoopt: 
Voor adresgegevens kunt u contact opnemen met 
de ledenadministratie 

Wij feliciteren hem en zijn familie van harte en  
hopen hen nog vaak in ons midden te zien. 

Protestantse Kerk Nederland 

05 sept. Johan Bogaarts 
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Geen Dienst in Vieren meer? 
Enorm teleurgesteld las ik als oecumenisch katholiek 

in Open Hof Nieuws (okt./nov.) dat de werkgroep voor 

deze viering gaat stoppen. De dienst in november is 

van katholieke zijde op een botte manier afgelast en 

de vrijwilligers staan voor een voldongen feit. Een der-

gelijke manier van handelen en communicatie is een 

probaat middel om alle motivatie bij vrijwilligers weg te 

vagen. Ik heb dat helaas eerder meegemaakt. In de 

jaren negentig deed ik enthousiast de pastorale school 

(o.a bij Pastoor Joost de Lange) en was lid van een 

zeer leuke en inspirerende WKVW. Ook die groep van 

uitermate betrokken en gemotiveerde vrijwilligers is 

door de rigide en neerbuigende houding van het Bis-

dom omgevallen. 

Ik ging graag naar de Dienst in Vieren in de Open Hof. 

Dit was voor mij een fijne, open en gastvrije plek waar 

ik verrijking in mijn leven, verdieping in mijn geloof en 

oecumenische ontmoeting met lieve mensen mocht 

ervaren. Ik heb het gevoel dat ik daarin niet alleen sta, 

de diensten werden altijd goed bezocht. 

Hoe kan het, dat juist in deze tijd van polarisatie iets 

om zeep wordt geholpen dat voor verbinding en toena-

dering staat? Hoe valt dit te rijmen met een synode in 

Rome die juist op zoek is naar nieuwe, meer inclusieve 

vormen van geloven, die constructief wil werken aan 

nieuwe wegen en openingen? 

Er was licht aan het einde van de tunnel. Maar blijk-

baar kiest de Christoffelparochie ervoor om het licht uit 

te blazen. Een effectieve manier om je kerk in deze 

toch al moeilijke tijd de vernieling in te helpen. 

Barbara Triesschijn 

in onze gemeenschap. En om daar ook maar 

core 

geweest. Daarnaast zijn er natuurlijk de vie-

samen koken) en 

de preekvoorbereiding zijn heel leuk. U kunt nog altijd 

aansluiten!                                                                                                                                                           

met diverse mensen een praatje te maken. Het is echt 

nis van de namen op Allerzielen, 2 november, geflyerd 

op het plein. Met het thema: Een plek voor je verdriet, 

hebben we mensen binnen genodigd  om een kaarsje 

In memoriam                                                                                                                                    
Philippus Jan 
van der Eijk 
Op vrijdag 6 oktober 

overleed Philippus 

Jan van der Eijk in de 

leeftijd van 87 jaar. 

Achter blijven Flips 

echtgenote Marthe, 

zoon Marco met zijn 

vrouw Sandra, doch-

ter Helma en haar 

man Tom, en vier 

kleinkinderen. Flip en 

Marthe’s oudste zoon Flip was toen hij overleed nog 

maar vijf jaar. 

Flip en Marthe woonden aan het begin van hun huwe-

lijk in Hillegersberg, daarna in Ommoord, achtereen-

volgens aan het Bitterkruid, de Hoorntandmos en, 

sinds vorig jaar, aan de Varenhof.  

Flip was ingenieur van zijn vak en werkte bij het drink-

waterbedrijf in  Rotterdam, later in de Biesbosch. Flip 

en Marthe hebben zich altijd nauw verbonden gevoeld 

met Open Hof. Zij waren trouwe deelnemers aan de 

gesprekskring van de Mossenbuurt en zangers in de 

Open Hof Cantorij. Flip leverde eenenveertig  jaar ge-

leden toen de Cantorij onder leiding van Willem Blonk 

begon zelfs de eerste en op dat moment enige man-

nenstem. Flip heeft ook in het Bestuur van de Cantorij 

gezeten.  

Tot voor kort hebben Flip en Marthe nog samen ge-

zongen in het Christelijk Gemengd Koor in  Capelle 

aan den IJssel. 

In de voormalige Schutse, waar Joop Stolk directrice 

was,  heeft Flip vele jaren in de geest van het huis als 

pastoraal werker een bijzondere ijver en trouw bij het 

bezoekwerk aan de dag gelegd.  

Helaas hebben Flip en Marthe amper een jaar samen 

kunnen genieten van het appartement in de Varenhof. 

Toen al moest Flip verhuizen naar de Aafje-afdeling 

aan de overzijde: Varenoord. Gelukkig heb ik hem 

daar samen met Marthe nog net voor het einde de ze-

gen kunnen geven. 

Het afscheid vond plaats op 12 oktober op begraaf-

plaats Oud Kralingen. In de kapel sprak zoon Marco 

met veel respect als zoon over zijn vader. Flips reis-

lust, begonnen bij een motorclub, heeft hem, met Mar-

the en de caravan, naar diverse landen gebracht, naar 

plekken, waar vooral de natuur hem fascineerde. 

Kleindochter Loeka sprak ontroerende woorden aan 

haar ‘lieve Opa’. De tekst bij het huwelijk van Flip en 

Marthe, Genesis 12, 1 en 2 vormde nu ook de leidraad 

voor de overdenking, met de God van de Liefde onder-

weg.  

In de stromende regen, heel passend bij deze altijd 

vriendelijke drinkwaterdeskundige, hebben wij Flip van 

der Eijk naar zijn laatste rustplaats gebracht, bij de 

Eeuwige thuis.   

Guus Koelman 

In memoriam                                                                                                                  
Regina Ossekoppele-Parisius 
Op 29 september 2023 overleed Regina Ossekoppele

-Parisius in de leeftijd van 84 jaar. Aan de Hoornklaver 

blijft haar man  Henk achter. Zij zijn altijd nauw ver-

bonden geweest met onze kerkelijke gemeente. Henk 

en Regina hebben drie kinderen gekregen, Menno, 

Rolf en Glenda, en zes kleinkinderen.  

Regina werd geboren 

in Paramaribo. Als 

kind van ontwikkelde 

ouders kon zij ook 

goed leren en was 

werkzaam in het  

onderwijs. Ook kwa-

men bij Regina al 

vroeg haar artistieke 

gaven aan het licht.  

mailto:predikant@openhof-ommoord.nl
mailto:predikant@openhof-ommoord.nl
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Nog in Paramaribo leerde zij Henk kennen. 

In 1961 trouwden zij daar, een jaar later gevolgd door 

de verhuizing naar Rotterdam, waar zij hun gezin 

stichtten. Zij begonnen in Hillegersberg, daarna 

Pendrecht en vervolgens Ommoord, in de Kruiden-

buurt en later de Hoornklaver. 

Regina was uiteindelijk zo verpleegbehoeftig, dat  

vorig jaar mei de moeilijke beslissing viel om haar 

over te plaatsen naar zorgcentrum Rijckehove. Het 

was een zware periode. Maar Henk ontpopte zich tot 

een ‘model mantelzorger’. Hij kwam Regina elke dag 

opzoeken. De laatste maanden verbleef zij in De 

Burcht, waar zij is overleden. 

Een groot contrast met de triestigheid van de periode 

in Rijckehove en De Burcht vormde het moment dat 

ik de woning aan de Hoornklaver betrad. Een baaierd 

van kleur kwam mij tegemoet, ik kreeg een reeks 

prachtige schilderijen van Regina’s hand te zien. In 

één haast overweldigende oogopslag trof mij nu deze 

heel kunstzinnige Regina. De verhalen volgden over 

deze mij nog niet bekende kant van haar. Schilderen 

leerde zij bij de SKVR, nadat zij eerder een opleiding 

handvaardigheid glansrijk voltooide. 

Op vrijdag 6 oktober brachten we Regina Ossekop-

pele naar haar laatste rustplaats op begraafplaats 

Oud Kralingen na een dienst in de aula. Daar waren 

we omringd door schilderijen van Regina’s hand. Be-

geleid door Willem Blonk zong dochter Glenda inge-

togen het mooie Surinaamse lied van Nelly Dahlberg: 

‘Santa Engel’. 

Neef Azad las namens Henk een overzicht voor van 

Regina’s levensgeschiedenis. De tekst uit de eerste 

Johannesbrief was de trouwtekst van Henk en Regi-

na: ‘Wie niet liefheeft kent God niet want God is lief-

de’. 

Deze liefde was bij dit afscheid op diverse manieren 

voelbaar. Met veel bloemen gaven we Regina Osse-

koppele – Parisius, kleurrijk in ons midden, terug aan 

haar Schepper.  

Guus Koelman                

In memoriam                                                                                                                                          
Tanneke Monster-Oostdijk 

Op donderdag 7 september 

2023 overleed mevrouw Tanne-

ke Monster-Oostdijk in de leef-

tijd van 97 jaar. Tan Monster 

was eerst weduwe van Pieter-

Douwe Polling en daarna van 

Hendrik Johan Monster. Met 

haar eerste echtgenoot had zij 

vier kinderen. Na het overlijden 

van Pieter-Douwe trouwde ze 

met Henk. Henk was weduw-

naar en had ook vier kinderen.   

Met kleinkinderen en achterkleinkinderen van beide 

kanten vormde zich een grote gezelschap van familie 

en vrienden in de aula van Oud Kralingen om afscheid 

te nemen.   

De rouwkaart geeft de opsomming van de 

‘eretitels’ (zoals ik ze bij het afscheid noemde) voor 

Tan, die bij deze gemêleerde stamboom past: 

‘moeder, schoonmoeder, tweede moeder, grootmoe-

der en overgrootmoeder’. 

Tan was zich van deze rijkdom zeer bewust en genoot 

er altijd zichtbaar van. 

In Willemstad geboren kwam Tan later naar Rotter-

dam. Met Henk heeft zij jaren aan het Bekermos ge-

woond. Na het overlijden van Henk is Tan naar de Var-

nasingel verhuisd in Oosterflank. Begin dit jaar kwam 

zij terug naar Ommoord, en woonde in Huize Nijeveld.  

Henk en Tan waren altijd zeer betrokken leden van 

Open Hof en aangesloten bij de gespreksgroep van de 

Mossenbuurt. Henk zat in de kerkenraad.  

Toen de kinderen de deur uit waren hebben Henk en 

Tan de kans gegrepen om veel reizen te maken, bij-

voorbeeld naar de familie in Zuid Afrika, die bij het af-

scheid ook via een ‘live stream’ met ons verbonden 

was. 

Op woensdag 13 september kwamen we bijeen in de 

aula van Oud Kralingen om afscheid te nemen. Daar 

werden rondom Tan de kaarsen aangestoken door vier 

kleinkinderen. Er werd gesproken door vertegenwoor-

digers van de twee kanten als één grote familie: doch-

ter An sprak, schoonzoon Frans en Henks oudste zoon 

Arnold. 

We stonden stil bij de moeilijke laatste week van Tan, 

die tegelijk het toonbeeld werd van een oplopende lief-

de, sterker dan de dood zegt de apostel Paulus. 

An vertelde tijdens de voorbereiding over een bijzon-

der ervaring in de week na het overlijden van haar 

moeder. Op de camping was een  roodborstje een 

paar keer vlakbij haar komen zitten, en zelfs de tent 

ingevlogen, waar An het vervolgens uitgeleide deed. 

Warempel, het leek alsof Tan weer contact had ge-

zocht. Het doet denken aan de ervaring die mensen 

door de eeuwen heen gehad hebben: dat de ziel vleu-

gels heeft en op cruciale momenten om de hoek kan 

komen kijken. 

Zo namen wij afscheid van Tan Monster en legden 

haar in handen van de Eeuwige. Met de tekst boven-

aan de rouwkaart: ‘Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 

want slapend kom ik bij u thuis’. 

Guus Koelman 
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Van uw predikant 
Zoals iemand opmerkte, begin ik steeds meer te 

“landen” in onze gemeenschap. En om daar ook maar 

direct aan toe te voegen: ik heb het naar mijn zin! Ik 

geniet van de kennismakingsbezoeken en natuurlijk 

ook de pastorale bezoeken. Dat is altijd wel mijn “core 

business” geweest. Daarnaast zijn er natuurlijk de vie-

ringen, waarin ik ook steeds meer mijn weg vind. 

Evenals de diverse vergaderingen. En de avonden  

met de jeugd op vrijdagavond. Sirkelslag was heel 

spannend!                                                                

De activiteiten:” Even niet alleen…” ( samen koken) en 

de preekvoorbereiding zijn heel leuk. U kunt nog altijd 

aansluiten!                                                                                                                                                           

Heel bijzonder is het om bij de Bazaar te zijn en daar 

met diverse mensen een praatje te maken. Het is echt 

Kerk zijn met de buurt. Prachtig!  

In dat kader en met de gedachte aan het jaarthema: 

Ga mee… hebben we in de Week rond de Gedachte-

nis van de namen op Allerzielen, 2 november, geflyerd 

op het plein. Met het thema: Een plek voor je verdriet, 

hebben we mensen binnen genodigd  om een kaarsje 

aan te steken in de kapel voor hun geliefde overledene 

en hun verdriet te delen. 

Nu ik dit schrijf, zo halverwege oktober, hebben we 

voor 5 november een kliederkerk voorbereid met als 

thema: herinneren. Daar vertel ik u de volgende keer 

iets over. 

Met de kinderen gaan we in de Adventsperiode ook 

weer aan de gang met het project: ‘Weet jij hoe laat 

het is?’ Want Advent is een periode van verwachten, 

van reikhalzend uitkijken naar wat komt. Bij verwach-

ting speelt tijd een belangrijke rol: hoe lang duurt het 

nog? De kinderen kunnen op hun horloge of op de 

kalender kijken om te zien hoever de tijd gevorderd is 

voor dat we vieren dat Jezus is geboren. De verhalen 

zijn naar aanleiding van dit thema gekozen. 

In de Adventstijd zijn er ook woensdagochtenden van 

10.00 -12.00 uur met bibliodrama rond de Adventstek-

sten. In het Activiteitenboekje kunt u daarover meer 

lezen. U kunt zich bij mij opgeven:  

predikant@openhof-ommoord.nl. 

Tot slot wens ik u een mooie herfstperiode toe en een 

verwachtingsvol en inspirerend begin van de Advent! 

Ds Joan van Kempen 

Sacrament van Bemoediging                                                                                                    
in Open Hof 
Tijdens de Eucharistieviering in Open Hof op zondag 

14 januari 2024 om 11.15 uur is er gelegenheid om 

het mooie en inspirerende Sacrament van Bemoedi-

ging te ontvangen. Vanzelfsprekend is deze uitnodi-

ging ook bedoeld voor alle parochianen uit de geloofs-

kernen van onze Sint Christoffelparochie. 

 

Dit Sacrament is beter bekend als Sacrament der zie-

ken en werd vroeger in de laatste levensdagen toege-

diend. Wanneer dit een persoonlijke wens is kan dat 

nog altijd; dit sacrament kun je meerdere keren in je 

leven ontvangen. 

Wanneer langzaam de krachten  afnemen, zonder dat 

er direct sprake is van een levensbedreigende situatie 

wordt het Sacrament van Bemoediging door velen als 

inspirerend ervaren; de kracht en de zegen die zij ont-

vangen werkt door in hun verdere leven. Iemand ver-

telde: “Ik heb nog een hele tijd de handen op mijn 

hoofd gevoeld, voelde mij echt gezegend en bemoe-

digd!” 

Hoewel vaak ouderen dit Sacrament krijgen toege-

diend zijn er ook jongere mensen, die dit graag willen 

ontvangen,  wanneer hun persoonlijke situatie dit  ver-

langt. De toediening van dit Sacrament tijdens een 

viering wordt door de geloofsgemeenschap als zeer 

inspirerend ervaren, omdat men dit teken van hun ge-

loof met anderen wil delen en zich toevertrouwt aan 

God. 

Wanneer u dit sacrament wilt ontvangen, nodigen wij u 

uit voor een voorbereidingsbijeenkomst in Open Hof 

op dinsdag 9 januari 2024 om 14.00 uur.  

Naast leden van de werkgroep is ook een van de pas-

tores aanwezig.  

Wij staan stil bij de vraag, wat u ertoe beweegt dit Sa-

crament nu te willen ontvangen en wat u hoopt en ver-

wacht. De ervaring leert dat in een dergelijke bijeen-

komst waarin het geloof echt gedeeld wordt, een ge-

voel van onderling vertrouwen en herkenning ontstaat, 

waardoor een open gesprek mogelijk is. Uiteraard 

heeft dit gesprek een vertrouwelijk karakter.  

Ook komt de liturgie van de viering aan de orde en 

informeren wij u over de wijze waarop u het Sacra-

ment van Bemoediging zult ontvangen. Natuurlijk kunt 

u, als u dat prettig vindt, iemand meenemen naar deze 

middag en op 14 januari.  

U bent van harte uitgenodigd. U kunt zich aanmelden 

via uw eigen parochiesecretariaat of via de telefoon-

post van Open Hof. Wilt vooraf meer informatie neem 

dan contact op met Gerard den Oudendammer. 

Dori Heijmans Open Hof 
 

telefoonpost tel: 06  2154 7020 
 tussen 9.00uur en 12.00 uur  

 
Gerard den Oudendammer 

tel: 010  421 25 77 
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Voor onze actieve gemeenschap in Open Hof zoeken 

we een enthousiaste 

Koster-beheerder v/m 
voor 27 uur per week (0,75 fte) 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een rooster 

wat in overleg met het bestuur en de andere beheerder 

wordt vastgesteld. De beheerders werken in de regel 

overdag van maandag t/m vrijdag, en de vrijwilligers 

draaien in de avonden en weekenden de bardiensten. 

Als beheerder stuur jij de vrijwilligers aan. 

Zij of hij is medeverantwoordelijk voor het totale be-

heer en exploitatie van het gebouw en de schoon-

maak. De prettige contacten met commerciële klanten 

en de gebruikers vanuit de kerkgemeenschap vragen 

om goed gastvrouw- gastheerschap in deze leuke 

functie.  

De arbeidsvoorwaarden van de PKN voor kerkelijk me-

dewerkers zijn van toepassing. Het salaris bedraagt op 

basis van een volledige werkweek van 36 uur (1 fte) 

tussen € 2.239,25 en € 2.965,77. Verder wordt er pen-

sioen opgebouwd en een 13e maand uitgekeerd. 

De aanstelling is voor de duur van 1 jaar. Daarna 

wordt bekeken of de aanstelling kan worden omgezet 

naar een vast dienstverband.  

Kennis en vaardigheden 

De koster-beheerder beschikt over: 

 Het diploma Horeca en het certificaat sociale 

Hygiëne, of bereidheid om dit te behalen 

 Ondernemersvaardigheden 

 Administratieve vaardigheden in een computer-

programma voor reserveringen- en facturering. 

 Klantgerichtheid 

 Kennis van EHBO en BHV, of de bereidheid dit 

te behalen 

 Kennis van de aanwezige brandblusmiddelen 

De koster-beheerder respecteert de uitgangspunten 

van PKN en RK-kerken, en is bij voorkeur lid van één 

van de beide kerkgenootschappen. 

Uw gemotiveerde schriftelijke sollicitatie kunt u  

voor  1 december 2023 sturen aan: 

Kees Doornhein, secretaris Stichting Kerken 
Ommoord, c.doornhein2@gmail.com. 
Bij de secretaris kunt u ook een uitgebreide functie-

omschrijving vragen via hetzelfde emailadres. 

Voor nadere mondelinge toelichting kunt je terecht bij 

de huidige beheerders, Martine Zuidervaart en  

Els Timmers,  

Dichterlijke  woorden 
Ezau 

Moeder, nooit maten wij elkanders zorgen, 

Maar met een glimlach werd het hart misleid, 

Omdat wij bang waren voor tederheid 

En onze tranen voor elkaar verborgen. 

Je riep mij uit de dood, maar ach, bemint 

Nu meer dan mij die ná mij is gekomen, 

Willig als was, de schaduw van je dromen, 

Die mij vervolgt tot hij mij overwint. 

Zie, ik ben niet als hij, ik ben als jij, 

Want ik ben vrij en sterk en dien je niet, 

En laf is hij voor wat je luim beval. 

Moeder, die hém gemaakt hebt, maar niet mij. 

Hij is de dood! Moeder, dat je hem liet, 

Toen hij de zegen van mijn leven stal. 

Muus Jacobse (1909 – 1972) 
 

In de Bijbelse verhalen gaat het over mensen met hun 

goede en minder goede kanten, kortom mensen zoals 

wij.  

Bekend is o.a. de geschiedenis  van de tweeling Ezau 

en Jacob. Hun ouders waren Izaäk, de zoon van  

Abraham, en Rebekka, die onvruchtbaar bleek. Maar 

na een gebed van Izaäk tot de Heer werd Rebekka 

zwanger.  

Ezau werd als eerste geboren.  Vervolgens Jacob die 

zijn broer vasthield aan zijn enkel. (In Genesis 25 is 

het verhaal na te lezen.) In het gedicht wordt de  

omgang tussen moeder en Ezau aangegeven. Het 

klikt niet tussen hen ‘omdat zij bang waren voor teder-

heid en onze tranen voor elkaar verborgen’. Jacob is 

het moederskindje, ‘ bemint nu meer dan mij die ná mij 

is gekomen’. Ezau vergelijkt zich met Rebekka, die 

iemand is die het initiatief neemt om te voorkomen dat 

Ezau het eerstgeboorterecht krijgt. Het verhaal is be-

kend: Rebekka en Jacob werken samen om de blinde 

Izaäk  te bedriegen, zodat Jacob het eerstgeboorte-

recht krijgt. Ezau is woedend en Jacob vlucht omdat 

zijn leven op het spel staat.  

Het is aan de ene kant een familiegeschiedenis van 

voortrekken en jaloezie, aan de andere kant een Bij-

bels verhaal dat laat zien hoe de vanzelfsprekendheid 

(de oudste gaat voor) doorbroken wordt. Zoals bijvoor-

beeld Jezus zegt (Matt. 20):  ‘Nu begrijpt u zeker wel 

dat de laatsten de eersten zullen zijn en de eersten de 

laatsten. 

Barend van Wijngaarden 

of bij de voorzitter van de Stichting Kerken Ommoord, 

de heer Jan Groenendijk. U kunt hem benaderen op 

telefoonnummer 06 4215 2621,  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 

wordt niet op prijs gesteld.  
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Vrijdag 10 november Openbaring 11:1-14 

Zaterdag 11 november Openbaring 11:15-19 

Zondag 12 november Matteüs 24:1-14 

Maandag 13 november Matteüs 24:15-28 

Dinsdag 14 november Matteüs 24:29-35 

Woensdag 15 november Matteüs 24:36-44 

Donderdag 16 november Matteüs 24:45-51 

Vrijdag 17 november Openbaring 12:1-12 

Zaterdag 18 november Openbaring 12:13-18 

Zondag 19 november Openbaring 13:1-10 

Maandag 20 november Openbaring 13:11-18 

Dinsdag 21 november Openbaring 14:1-13 

Woensdag 22 november Openbaring 14:14-20 

Donderdag 23 november Psalm 12 

Vrijdag 24 november Matteüs 25:1-13 

Zaterdag 25 november Matteüs 25:14-30 

Zondag 26 november Matteüs 25:31-46 

Maandag 27 november Openbaring 15:1-8 

Dinsdag 28 november Openbaring 16:1-11 

Woensdag 29 november Openbaring 16:12-21 

Donderdag 30 nember Jesaja 63:1-6 

Vrijdag 01 december Jesaja 63:7-14 

Zaterdag 02 december Jesaja 63:15–64:2 

Zondag 03 december Jesaja 64:3-11 

Maandag 04 december Openbaring 17:1-8 

Dinsdag 05 december Openbaring 17:9-18 

Woensdag 06 december Openbaring 18:1-8 

Donderdag 07 december Openbaring 18:9-24 

Datum 
Tijd 

Activiteit (locatie is in Open 
Hof tenzij anders vermeld) 

10 nov   Dag van de Mantelzorg. 

10 nov 

  

Onthulling monument ter her-
denking van de razzia van 
Rotterdam. Locatie in het 
plantsoen naast het “Van Om-
merenhaventje” aan de Park-
kade te Rotterdam.Tijdstip 
nog onbekend. 

11 nov   Sint Maarten. 

11 nov 

  

Tweede repetitie ‘Een mens 
uit één stuk’, inclusief Ad-hoc 
stemmengroep,  
zie artikel OHN2023-07. Aan-
vang nog niet bekend. 

12 nov 9.30 Kinderdienst. 

12 nov 

14.30 

Ontmoetingsmiddag : Ds. 
Wim in ’t Hout over zijn pelgri-
mage naar Assisi.  
Zie artikel in OHN2023-07. 

13 nov 

  

Eerste coaching dag van 
‘Maak Mee In Je Wijk :  
Zingen met Marco Bakker’. 
Twee sessies: van 11.00 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 
15.00 u.  
Zie artikel in OHN2023-07. 

14 nov 10.00 -
15.00 

Afgeven goederen/opbouwen 
Bazaar. 

15 nov  09.30 -
15.00 

Bazaar. 

18 nov 
 

Landelijke intocht  
Sinterklaas in Amsterdam. 

18 nov 

  

Generale repetitie ‘Een mens 
uit één stuk’, inclusief Ad-hoc 
stemmengroep,  
zie artikel OHN2023-07.  
Aanvang nog niet bekend. 

19 nov 

09.30 

Kinderdienst. Geplande 
Dienst in Vieren gaat niet 
door. 
Zie artikel OHN2023-07. 

19 nov 

19.00 

Zondagavondconcert, ‘Een 
mens uit één stuk’ – een mul-
timediaal muziekstuk met the-
atrale kanten.  
Zie artikel OHN2023-08,  
zaal open 18.30. 

24 nov 
14.00 

Filmhuis: The Last Bus.  
Zie artikel in OHN2023-08. 

26 nov 09.30 Kinderdienst /Tienerdienst. 

01 dec   Wereld Aids Dag. 

02 dec 
  

Internationale dag van de af-
schaffing van de slavernij. 

03 dec 09.30 Kinderdienst / 1e advent. 

05 dec   Sinterklaas. 

05 dec 10.00 -
15.00 

Afgeven goederen/opbouwen 
Bazaar. 

Voor vervolg Agenda zie pagina 18 
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Wij zijn en blijven op zoek naar  

vrijwilligers.  

Wellicht heeft u interesse om een 

deel van uw kostbare vrije tijd in te 

wisselen voor vrijwilligersactiviteiten.  

Zo ja, kijk dan eens op onze website 

www.openhof-ommoord.nl.  

Onder het kopje “organisatie - actue-

le vacatures” kunt u vinden waar 

Open Hof naar op zoek is. 

Hier had uw ADVERTENTIE 

kunnen staan! Inlichtingen:  

mevr. V.F.M. van Anrooy-Verwater 

Telefoon 010 420 13 47 
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Hebt u in de Protestantse kerk van Ommoord 

iets door te geven, b.v. een huwelijk, een jubileum of 

ziekenhuisopname, neem dan contact op met: 

uw wijkpredikant of 

met de telefoonpost van Open Hof, tel. 06 2154 7020 

van maandag tot en met zondag van 10.00—16.00 uur 

Ondersteuning voor rouwenden 
Iemand die door de dood een geliefde heeft verloren 

voelt dagelijks de pijn, het verdriet en de leegte. 

Iedereen verwerkt dit verlies op zijn of haar eigen 

manier, al dan niet met hulp van familie en vrienden. 

Vanuit onze parochiegemeenschap willen wij u in 

deze periode nabij zijn en steun bieden wanneer u 

daaraan behoefte heeft. Dat kan onder andere door 

deelname aan een serie bijeenkomsten waarbij u de 

gelegenheid heeft om in groepsverband te praten 

met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. 

Deze bijeenkomsten worden, bij voldoende belang-

stelling, eenmaal per jaar georganiseerd. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een per-

soonlijk gesprek wanneer u daaraan de voorkeur 

geeft. Nadere informatie kunt u krijgen bij de tele-

foonpost of het parochiesecretariaat van de  

Christoffelparochie. 

Spreekuur 

Een R.K. Pastor houdt spreekuur 

in Open Hof op: 

 

maandagmorgen 

tussen 10 en 11 uur 

 

Eventueel aanbellen en 

u wordt te woord gestaan 

Geestelijke verzorging in  

De Vijf Havens en Varenoord 
Ds. Rianne van Halsema,  

ma, vr en 2
e
 zondag van de maand 

telefoon 06 4664 2298 

 

Pastor Maurice van der Put,  

maandagochtend, woensdagochtend,  

4
e
 zondag van de maand 

telefoon 06 2159 7724 

Autovervoer 

 

Voor vervoer per auto naar de  

protestantse dienst in Open Hof 

Ommoord  kunt u contact opnemen met:   

 

Dhr. Ary Greevenbosch,  

tel: 010 421 59 20 



November/december 2023 

17 

Open Hof Nieuws 



November/december 2023                                                                                                   

18  

Open Hof Nieuws 

INHOUD  

Advent 3 

Tot uw kinderdienst 4 

Marktconcert 8 november 4 

Ontmoetingsmiddag Open Hof 12 november 4/5 

Een mens uit één stuk, muziek en theater 5 

Filmhuis Open Hof—The last bus 5/6 

Kerstconcert RK koor 10 december 6 

Wereldlichtjesdag 6 

“Houden van” 6 

Kerstconcert met samenzang,  
8 december (Open Hof) en 9 december 
(Goede Herderkerk);  
koren Intercession en Hemelsbreed 

7 

Breiers 7 

Gedicht uit de dienst van 8 oktober 8 

De weg naar Jezus over hindernis 8 

Ontmoeten en leren 8 

In de marge 9 

Open Hof Gemeenschap  9 

Geen dienst in vieren meer? 10 

In memoriam Philippus Jan van der Eijk 10 

In memoriam Regina Ossekoppele 10/11 

In memoriam Tanneke Monster-Oostdijk 11 

Van uw predikant 12 

Sacrament van bemoediging in Open Hof 12 

Koster-beheerder v/m gezocht 13 

Dichterlijke woorden 13 

Bijbelleesrooster 14 

Agenda Open Hof 14 , 18 

Coaches gezocht 15 

Diensten en Vieringen 18/19 

H. Jozef,  Emmastraat  26,   tel. 06 1045 8707 

Protestantse Gemeente  Rotterdam Noordrand 

Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam Hillegersberg 

Lekkerkerk 

H. Maria Koningin, Memlinghof 2, tel. 0180 516 287 

Krimpen a/d IJssel 

12 november 11.00 uur J. de Lange,  
Eucharistieviering. 

19 november 11.00 uur Communieviering o.l.v. 
parochianen. 

26 november 11.00 uur G. Martens,  
Communieviering. 
Christus Koning. 

03 december 11.00 uur H. Flohr, Eucharis-
tieviering. 1

e
 Advent. 

12 november 09.30 uur J. de Lange,  
Eucharistieviering. 

19 november 09.30 uur Communieviering o.l.v. 
parochianen. 

26 november 09.30 uur G. Martens,  
Communieviering. 
Christus Koning. 

03 december 09.30 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. 1

e
 Advent. 

19 november 11.30 uur Mw. Maya Walburg,  
Protestantse half twaalf 
dienst, jong en oud zijn 
natuurlijk weer van 
 harte welkom. 

Kinderoppas mogelijk op verzoek (tel.: 06 2420 0629) 

06 dec  09.30 -
15.00 

Bazaar. 

07 dec   Nationale Vrijwilligersdag. 

07 dec 
  

Kroonprinses Amalia wordt 20 
jaar. 

07 dec 
  

Chanoeka, Joods lichtfeest. T/
m 15 december. 

08 dec 
  

Maria Onbevlekte Ontvange-
nis. 

08 dec 

19.30 

koor Hemelsbreed o.l.v. Wil-
lem Blonk en het koor Inter-
cession o.l.v. Bernard Hoving, 
Kerst sing-in met samenzang. 
Zie verdere informatie in 
OHN2023-08. 

09 dec 

19.30 

koor Hemelsbreed o.l.v. Wil-
lem Blonk en het koor Inter-
cession o.l.v. Bernard Hoving, 
Kerst sing-in met samenzang. 
Tweede uitvoering, nu in de 
Goede Herderkerk, Kastanje-
plein, Schiebroek. 
Zie verdere informatie in 
OHN2023-08. 

10 dec 
  

Internationale dag van de 
mensenrechten. 

10 dec 09.30 Kinderdienst / 2e advent 

10 dec 

13.00 

Kerstconcert RK-Koor. Aan-
sluitend aan de viering van 
11.15u. Zie uitnodiging in 
OHN2023-08. 

10 dec 
18.30 

Wereldlichtjesdag.  
Zie artikel in OHN2023-08. 

12 dec 

  

De tweede coaching dag van 
‘Maak Mee In Je Wijk : Zingen 
met Marco Bakker’.. Twee 
sessies: van 11 tot 12.30 coa-
ching en generale repetitie 
van 13.30 tot 15.00 uur.  
Zie artikel in OHN2023-07. 

Vervolg Agenda Open Hof 
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St. Josephkerk, Kerklaan 20, tel. 0180  31 22 63

Alexanderpolder 

Caeciliakerk, Zocherstraat 90, tel. 010  420 16 52 

Capelle a/d IJssel 

Pauluskerk, Merellaan 352, tel. 010  450 23 54 

* Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina: 14 en 18 
De diensten in  Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk en  Hillegersberg vindt u op pagina 18  

12 november Open Hof 09.30 uur Prot. J.G. Amesz. 

  De Vijf Havens 10.30 uur Prot. E.A. van Halsema. 

  Open Hof 11.15 uur R-K G. Martens, Communieviering. 
M.m.v. RK Koor Open Hof. 

13 november Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

19 november Open Hof 09.30 uur Prot. J. van Kempen. 

    11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering. 

20 november Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

26 november Open Hof 09.30 uur Prot. L. Korevaar. 

  De Vijf Havens 10.30 uur R-K M. van der Put, Woord- en Communieviering. 

  Open Hof 11.15 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering. 
M.m.v. Kindercantorij. 

27 november Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

03 december Open Hof 09.30 uur Prot. F.J. Timmers, HA. 
M.m.v. Lara, Linde en Fleur (LLF). 

    11.15 uur R-K R. van Breemen, Communieviering. 

    19.00 uur Prot. J. van Kempen, Vesper. 

04 december Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

12 november 09.45 uur G. Martens, Communieviering. 

19 november 09.45 uur H. Flohr, Eucharistieviering. 

26 november 09.45 uur J. de Lange, Eucharistieviering. Christus Koning. 

03 december 09.45 uur R. van Breemen, Communieviering. 1
e
 Advent. 

12 november 11.00 uur H. Flohr, Eucharistieviering 

19 november 11.00 uur G. Martens, Communieviering. 

26 november 11.00 uur H. Flohr, Eucharistieviering. Christus Koning. 

01 december 10.00 uur De Roo, communieviering o.l.v. WAD-groep. 

03 december 11.00 uur J. de Lange, Eucharistieviering. 1
e
 Advent. 

Nieuwerkerk a/d IJssel 

St. Josephkerk, Kerklaan 20, tel. 0180 312 263 

12 november 09.30 uur H. Flohr, Eucharistieviering. Ziekenzalving. 

19 november 09.30 uur G. Martens, Communieviering. 

26 november 09.30 uur H. Flohr, Eucharistieviering. Christus Koning. 

03 december 09.30 uur J. de Lange, Eucharistieviering. 1
e
 Advent. 

http://dtgi.detelefoongids.nl/dtgi/ToonTg.do?wie=katholiek&inputPage=tg_resultaat&pagina=tg_belgratis&type=basic&locationType=LOCALITY&sorteerOp=naam&listingId=4528543&dwaar=Nieuwerkerk+aan+den+IJssel&req_source=resultwho&stap=STEP_3&dwie=katholiek&waar=Nieuw
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Fysiotherapie – Manuele Therapie – Echografie 

Behandelingen/revalidatie/adviezen/second opinion 

G.B. Shawplaats 15 (achter de Open Hof) 

3068 WB Rotterdam tel. 010 455 00 06 

www.fysiotherapiegalema.nl 

email: info@fysiotherapiegalema.nl 

Fysiotherapie 
Galema  

 

 

http://www.fysiothearapiegalma.nl
mailto:infor@fysiotherapiegalema.nl

