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Redohn@openhof-ommoord.nl 

Postvak: Red. OHN, in Open Hof (in de 

brievenbus of afgeven bij het  buffet).                                            

Alle kopij met naam en telefoonnummer 

van de auteur. 

Oktober/november 2023 

AVG 

Verklaring Open Hof Nieuws t.b.v. 

Algemene verordening gegevens 

bescherming.                                     

Door het insturen van kopij, welke 

contactgegevens bevat, gaat de inzender 

akkoord met de plaatsing van deze 

gegevens.                                             

Door het insturen van foto’s gaat de 

inzender akkoord met de plaatsing van 

deze foto’s. Het is aan de inzender van 

deze foto’s om toestemming tot plaatsing 

van de gefotografeerde te hebben. Uw 

akkoord geldt voor zowel de papieren als 

voor de digitale versie van Open Hof 

Nieuws.                                                  

Uw contactgegevens worden niet 

bewaard, zij worden alleen gebruikt om 

geïnteresseerden in uw activiteit in de 

gelegenheid te stellen om met de 

organiserende personen in contact te 

komen.                                                    

Bij vragen en/of klachten kunt u contact 

opnemen met de redactiesecretaris via 

redohn@openhof-ommoord.nl 

Open Hof Nieuws 

Adressen en contactgegevens 
Kerkelijk Centrum Open Hof Ommoord 

Adres: 

Hesseplaats 441, 3069 EA Rotterdam      Tel: 010 421 14 76  

Telefoonpost: 

Voor informatie, vragen, doorgeven boodschappen, opgave van doop, huwelijk enz. 

Dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur. Tel: 06 2154 7020. 

Koster-beheerders:  

Martine Zuidervaart  zaalhuuroh@gmail.com   Tel. 06 1536 7135 

Contactadres vrijwilligers: Zie Koster-beheerder 
 

Coördinator van de vrijwillige kosters in R.K. diensten: 
Dhr. W. Verschuur   wimverschuur@upcmail.nl Tel. 06 5461 6867 
 

Coördinator van de vrijwillige kosters in PKN diensten: 
Dhr. E. van Rossum   egbertvanrossum@kpnmail.nl Tel: 010 455 65 57 
 

Stichting Kerken Ommoord (SKO) 

Beheer en exploitatie kerkgebouw Open Hof Ommoord. Postadres: Postbus 81064, 3009 GB 

Rotterdam 

Contactpersoon: Dhr. J.W. Groenendijk (voorzitter)    Tel. 06 4215 2621  
  

Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint-Christoffel parochie 

Voor acute pastorale zorg en het melden van een overlijden : Tel: 06 1380 3332 

Pastores: 

Dhr. H. Flohr    pastor.flohr@christoffelparochie.nl 

Dhr. J. de Lange   pastor.delange@christoffelparochie.nl  

Mw. G. Martens    pastor.martens@christoffelparochie.nl 

Dhr. R. van Breemen   pastor.vanbreemen@christoffelparochie.nl 

Bereikbaar via Centraal Parochiesecretariaat.  

Secretariaat:    openhof@christoffelparochie.nl  

Ledenadministratie: 

Dhr. H. Koster    j.koster66@upcmail.nl  Tel. 06 2185 3832 

Kerkbijdragen: 

Bankrekening: NL93INGB0002844520 t.n.v. Sint Christoffelparochie o.v.v. Open Hof 

Centraal Parochiesecretariaat  

Ma., di. en do. van 08.30 tot 16.00 uur Merellaan 352, 2903 GM  

     Capelle a/d IJssel  Tel: 010 303 88 71 

Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord 

De protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord is één van zeven wijkgemeenten van de 
Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand. 
 
Pastores: Ds. Joan van Kempen predikant@openhof-ommoord.nl Tel. 06 2962 1072 

Contactpunt Pastoraat: 
Bea Cox (Pastoraal ouderling)  pastoraatpkn@openhof-ommoord.nl Tel.06 4035 7909 

Wijkkerkenraad: 
Dhr. A. Barendrecht (voorzitter)  beleid@openhof-ommoord.nl 
Mw. A. van Ballegoie (scriba)  scriba-openhof@live.nl  Tel. 010 455 22 61 

Ledenadministratie: 
Mw. J. Wijgand-van Stijn  jvanstijn56@gmail.com  Tel. 010 455 40 74 

Wijkdiaconie: 
Dhr. F. Weevers (voorzitter)  frans.weevers@gmail.com Tel. 010 455 51 69 
Dhr. D. Heuvelman (penningmeester) dik@dh-online.nl 
Bankrekening: NL84 RABO 0381 8463 18 t.n.v. wijkdiaconie Open Hof Ommoord.  

Wijkraad van Kerkrentmeesters: 
Dhr. A. de Vries (voorzitter)  arjenc.devries@upcmail.nl Tel. 06 1091 7175 
Aktie Kerk Balans (AKB): Bankrekening NL67RABO0373722389 t.n.v.  
CvK Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand.   
Voor inlichtingen over betalingen/incasso van de AKB kunt u contact opnemen met het Kerkelijk 
Bureau. 
Algemene giften: Bankrekening NL 95RABO0362102740 t.n.v. Protestantse Gemeente Noord-
rand Wijkgemeente Open Hof  

Kerkelijk Bureau: 
Ma.t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam Tel: 010 418 78 00 
Scriba: Ds. L. Lafeber        Tel: 079 331 46 57 

Oecumenisch Beraad Open Hof Ommoord (Voorheen Gezamenlijke Kerken Open Hof)  

Coördinatoren Oecumene: 
Dhr. H. Schutte    hansschuttemeer@gmail.com Tel: 06 2126 4224 
Dhr. J.B. Barendrecht   joostbarendrecht@hotmail.com Tel: 06 1161 7794 
Bankrekening: NL11 ABNA 0504 9104 85 t.n.v. Gezamenlijke Kerken Open Hof 

Website van de Gezamenlijke Kerken: www.openhof-ommoord.nl 
 

Advertenties:                                 
Mw. V.F.M. van Anrooij-Verwater veravananrooy@planet.nl   Tel: 010 420 13 47 
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Steun van de Heer… 
Had u dat vroeger ook, toen u nog op school zat? Dat 

je in de laatste week van de vakantie eigenlijk niet 

meer kan wachten om weer naar school te mogen? Ik 

had dat altijd wel. Ik haalde dan mijn schoolboeken op 

en ging daar alvast in snuffelen. Ik kon haast niet 

wachten om aan het nieuwe schooljaar te beginnen, 

benieuwd naar alles wat er stond te gebeuren.                                                                                                                                              

Terwijl ik dit schrijf staan de scholen op het punt om 

te beginnen; een nieuw seizoen staat voor de deur.  

Als u deze editie van Open Hof Nieuws in handen 

heeft, is het al weer eind september. We hebben de 

startviering achter de rug en de scholen zijn weer be-

gonnen. De meeste schoolkinderen (en werkenden!) 

vinden het inmiddels vast wel weer tijd voor vakantie!                                                                

Maar hopelijk is er ook nog iets over van dat enthousi-

asme en die zin voor alles wat er komen gaat dit nieu-

we schooljaar.  

Zo kijk ik ook naar dit nieuwe werkjaar in onze paro-

chie. Wat zal het ons brengen dit jaar en wat staat 

ons te wachten?                                                                                                                 

Welke mooie en misschien ook wel droeve gebeurte-

nissen mogen we met elkaar beleven en delen het 

komende jaar? Wie zal het zeggen. We kunnen er 

alleen op vertrouwen dat wij, op de weg die wij het 

komende jaar met elkaar bewandelen, niet alleen 

lopen. We hopen en geloven dat op die weg de verre-

zen Heer steeds met ons meeloopt, zoals toen met 

de Emmaüsgangers.  

Dit mag ons hoop en vertrouwen geven, dat waar die 

weg ons ook heen leidt, of dat nu over toppen gaat 

over langs diepe dalen, we steeds mogen rekenen op 

de steun van de Heer. Wie met Hem samen op weg 

is en zich door de goede Herder laat leiden, kan altijd 

rekenen op een behouden aankomst.  

Ik wens, aan het begin van dit nieuwe werkjaar, ons 

allen dat diepe Godsvertrouwen van harte toe!  

Pastor Rutger van Breemen 

Wat de toekomst brenge moge,                                                                                                                  

mij geleidt des Heren hand 

moedig sla ik dus de ogen                                                                                                                                

naar het onbekende land.  

Lied/gedicht door Jacqueline van der Waals 

 

(Zie het complete lied elders in dit blad afgedrukt) 



Oktober/november 2023 

 4 

 

 

Jeugd en Jongeren 

Open Hof Nieuws 

RK Coördinator:  

Paula Emmen, tel. 010 421 26 88 

paulaemmen@gmail.com 

RK Jeugd- & Jongerengroepen: 

16+/18+                        Paula Emmen,  

   tel. 010 421 26 88 

1e communiegroep:      ?? 

Familiezondagen:          Elke van der Bulk,  

   tel. 06 2317 0441 

Vormselgroep:               Vacant 

Peuter-kleutervieringen ??  

Oec. Coördinator: 

Paula Emmen, tel. 010 421 26 88 

paulaemmen@gmail.com 

 

Oec. Jeugd- & Jongerengroepen: 

Kindercantorij:     Nienke Timmers, 

     tel. 010 455 81 80 

Dienst in Vieren: Anneke Barendrecht, 

     tel. 010 421 53 53 

PKN Coördinator: 

Amalia Barendrecht 

amaliabarendrecht@hotmail.coml 

 

PKN Jeugd– en Jongerengroepen: 

Crêche:  Tinie van der Linden, tel. 06 2395 8357 

Kinder-tienerdienst: Anneke Barendrecht, 

             tel. 06 2493 7620 

Kliederkerk: Amalia Barendrecht, 

                          kliederkerk.openhof@gmail.com 

Jeugddiaken: Amalia Barendrecht.  

  amaliabarendrecht@hotmail.com  

Kinderdienst 9.30 uur 
De verhalen in de kinderdienst zijn de komende  

weken uit Mattheüs. Daarin vertelt Jezus in gelijke-

nissen. Hij gaat ook in discussie met geleerden. 

In verband met de herfstvakantie zal er op 15 en 22 

oktober geen kinderdienst zijn. Daarna is het elke 

week als vanouds tot Kerst. We hopen de kinderen 

uit Open Hof vaak te ontmoeten. 

Ook namens Amalia, Anneke, Karen en Annerieke, 

Tinie van der Linden 

Filmhuis Open Hof 
Vrijdag 29 september 2023 om 14.00 uur is de  
9e film van dit jaar. 

Envoie-moi (stuur hem naar mij) 

Een hartverwarmende Franse komedie film die doet 

denken aan de film “Les Intouchables”.   

Envole-moi gaat over de bevoorrechte, verwende 

twintiger Thomas en de 12-jarige, chronisch zieke 

Marcus. Ze worden aan elkaar gekoppeld door  

Thomas’ vader Henri, die het gedrag van zijn  

verwende en losbandige zoon meer dan zat is. Die 

twee jongens met totaal verschillende levens ontwik-

kelen daardoor een unieke en blijvende vriendschap.  

Regisseur: Christophe Barratier. 

Tijdsduur:  

91 minuten 

 

Vrijdag 27 oktober 2023 om 14.00 uur is de 10
e
 film 

van dit jaar. 

The Piano 

De film speelt in het 19e-eeuws Nieuw-Zeeland.  
De Schotse Ada wordt naar de geïsoleerde westkust 
van Nieuw-Zeeland gestuurd om daar te trouwen met 
een gevoelloze kolonist. Ada, die niet kan praten,  

arriveert samen met haar jonge dochter en een piano, 

haar surrogaatstem. Tegen de achtergrond van ruige 

bossen en kusten ontspint zich een onverwachte en 

diep sensuele relatie met een andere vreemdeling . 

De teruggetrokken Ada heeft nooit haar verlangens 

kunnen uiten, maar kan nu eindelijk op zoek naar de 

keuzevrijheid en het geluk dat haar tot nu toe is ont-

zegd.  De betoverende pianomuziek is van Michael 

Nyman. De film uit 1993 werd een absolute klassieker.  

De film won meerdere Oscars en een Gouden Palm. 

Regisseuse: Jane Campion - duur 121 minuten.  

Bijdrage in de kosten: € 4,00 inclusief een flesje water 

of  koffie/thee. 

Wij stellen het erg op prijs als u zich vooraf wilt aan-

melden. Wij weten dan bij benadering hoeveel stoelen 

wij moeten klaarzetten.  

Let op: het aanmelden kan bij voorkeur op het  
e-mailadres: filmhuis@ziggo.nl en ook via ht@ziggo.nl 
of via mobiel 06 1156 6347.  

Het is niet de bedoeling dat u zich via het telefoon-

nummer van de Open Hof aanmeldt. 

Het Filmhuis-team, 
 

  Henk Teunisse en Francien de Vries, 
  Anneke en Barend van Wijngaarden 

mailto:amaliabarendrecht@hotmail.com
mailto:filmhuis@ziggo.nl
mailto:ht2@upcmail.nl
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Culturele koffieochtend 
Vrijdag 6 oktober 2023 

De Biesbosch; van boerenland naar waterland 

Op vrijdag 6 oktober 2023 wordt er in de Fonteinkerk 

weer een culturele koffieochtend gehouden.  

Jacques van der Neut zal dan een lezing geven over 

de natuurontwikkeling in de Biesbosch.  

Natuurfotograaf Jacques van der Neut zal ons mee-

nemen naar de Biesbosch waar een aantal natuuront-

wikkelingsprojecten zijn gestart naar aanleiding van 

de Deltawet Grote Rivieren. De hoge waterstanden 

van 1993 en 1995 brachten al die plannen qua uitvoe-

ring in een stroomversnelling. Voor diverse dijkver-

zwaringstrajecten was veel klei nodig en diverse in de 

omgeving van De Biesbosch liggende landbouwpol-

ders werden afgegraven. Op deze manier is er mo-

menteel zo’n 3500 hectare ‘nieuwe’ Biesboschnatuur 

gerealiseerd. De gegraven geulenstelsels zijn inmid-

dels in open verbinding gebracht met het omringende 

rivierwater. In de gegraven krekenstelsels verblijven 

regelmatig purperreiger, visarend, en kleine en grote 

zilverreiger. De statige lepelaars ontbreken evenmin. 

Als klap op de vuurpijl vestigde zich in 2012 een paar-

tje zeearenden in het gebied. In 2014 kwam daar nota 

bene nog een koppel bij! In 2016 volgde de vestiging 

van de visarend als broedvogel.   

U bent van harte welkom!  

In de pauze zal er een vrijwillige bijdrage van u  

gevraagd worden ter bestrijding van de onkosten. 

Tijd:             Vrijdag 6 oktober 2023 van 10 - 12 uur   

Plaats:         Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotterdam 

Onderwerp: De Biesbosch; van boerenland naar  

  waterland 

Komende onderwerpen: 

3 november: Frans van Vliet over de beroemde  

mensen die begraven liggen op de begraafplaats bij 

de Hillegondakerk en over de gebrandschilderde  

ramen in die kerk. 

1 december: Ingrid Frohn komt vertellen over haar 

werk als kindercardioloog. 

Namens de commissie, 

Marijke Kwant 

Marktconcerten in kleine en grote 
bezetting 
Woensdagmorgen 11 oktober 2023 is er een Markt-

concert met de zangeres Aida Barberena. Uit Zuid-

Amerika afkomstig, is ze voor haar zangstudie naar 

Rotterdam gekomen, waar ze nu in de Master-fase 

solozang studeert aan het conservatorium.  

Ze zong eerder in Open Hof: in december de mezzo-

sopraanpartij in Saint-Saëns’ Kerstoratorium en in 

februari met Laurens Vocaal de grote solo in het  

Agnus Dei uit Rossini’s Petite Messe Solennelle.  

Met Willem Blonk aan de vleugel presenteert ze nu 

een programma waarin haar diverse kanten naar vo-

ren komen, met een accent op opera. 

De Marktconcerten zijn gratis toegankelijk, deels uit 

de collecte na afloop en deels door Cultuur Dichterbij 

bekostigd. Ook voor een consumptie kunt u op deze 

woensdag goed in Open hof terecht. De tijd van het 

concert: 11.00 - ca.11.35 uur. 

Veel groter is de bezetting op woensdagmorgen 8 

november 2023 met het koor Laurens Vocaal. Dat 

bestaat uit conservatoriumstudenten, aangevuld met 

professionals uit het Laurens Collegium. Net als afge-

lopen februari zullen gevorderde studenten koordirec-

tie van Wiecher Mandemaker dirigeren. Zij worden 

mede gecoached door topdirigent Daniel Reuss.  

Het concert in Open Hof is een van de woonwijk-

concerten in Rotterdam, die onderdeel zijn van dit 

intensieve coaching traject.  

Uitgevoerd wordt een selectie uit het Najaarsconcert 

van Laurens Vocaal in de Laurenskerk, waarin dit het 

programma is:  

Bach - Komm, Jesu, komm, BWV 229 , Brahms - O 

Heiland, reiss die Himmel auf, 

Debussy - Trois chansons, Hindemith - Six chansons, 

De Leeuw - Prière, Manneke - Psalm 122.  

Dit concert is dus een aaneenschakeling van topstuk-

ken uit de westerse muziekgeschiedenis van Bach tot 

heden. Stuk voor stuk zijn het meesterwerken met 

een gouden randje.  

Ook dit Marktconcert begint om 11 uur, duurt een 

goed half uur en is gratis toegankelijk, vanwege  

financiering door de gemeente Rotterdam.  
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In februari waren er honderden bezoekers in Open 

Hof, die zeer van dit geweldige koor genoten. Bent u 

er nu (weer) bij?  

Welkom, mede namens de Stichting Open Hof  

Muziek, die hiermee dus voor een keer afwijkt van de 

programmering, zoals die in de jaarfolder staat. 

Willem Blonk 

Zingen met Marco Bakker in  
Open Hof 
Velen van u zullen zich het geweldi-

ge concert in januari met zangeres 

Shirma Rouse herinneren. Ook de 

gemeente Rotterdam, afdeling Cul-

tuur. En die herinnering is zó posi-

tief, dat de Stichting Open Hof Mu-

ziek benaderd werd voor een ver-

volg. Dat gaat er komen, onder de 

naam Maak Mee In Je Wijk 2.  

Het houdt in dat er een concert komt op woensdag-

morgen 13 december 2023 , 11.00 -11.45 uur (een 

Marktconcert). In de kerstsfeer, met Marco Bakker als 

solist, een projectkoor van 75 leden uit Alexander/

Ommoord met begeleiding van piano/orgel en een 

klein ensemble.  

Een koor van zangers uit de wijk zal een achttal we-

ken voorafgaand aan het concert de stukken instude-

ren. Dat zijn geen erg moeilijke koorwerken, maar 

voornamelijk 3- of 4-stemmige bewerkingen van kerst-

liederen. 

Het repeteren ervoor begint op de maandag na de 

herfstvakantie, dat is maandag 23 oktober, van 13.45 

– 15.00 uur, o.l.v. Willem Blonk. 

Marco Bakker zal op twee dagen het concertprogram-

ma met de koorleden helpen voorbereiden: 

Maandag 13 november is de eerste coaching dag. 

Twee sessies: van 11.00 tot 12.30 uur en van 13.30 

tot 15 u. 

Dinsdag 12 december de tweede. Twee sessies: van 

11 tot 12.30 coaching en generale repetitie van 13.30 

tot 15.00 uur. 

Marco is inmiddels 85 jaar en zingt nog volop, live en 

op TV. Een man met een geweldige staat van dienst 

als zanger, nationaal én internationaal.  

Hij is heel gemotiveerd om ouderen te helpen de stem 

optimaal te blijven gebruiken. Hij doet dat in Limburg, 

waar hij woont, regelmatig en komt daarvoor dus nu 

graag naar ons toe. 

U als lezer van Open Hof Nieuws bent er als eerste bij 

als dit nummer verschijnt.  

Er is buiten de leden van het Seniorenkoor, die altijd 

op dat moment repeteren, plek voor 50 projectleden.  

Meldt u zich snel aan als u wilt meezingen! 

U kunt zich aanmelden bij de Stichting Open Hof  

Muziek of direct bij Willem Blonk. 

Dus:  
bij Nico Hof, mail nhof@chello.nl - tel. 010 455 14 52 / 
Willem Blonk, mail willem.blonk@planet.nl – tel. 010 
220 56 97 / 06 2806 8303. Meedoen kost € 20,00.  

Mensen gevraagd… 
Zo begint een gedicht van Coert Poort. En zo gaat het 

verder: 

‘…er worden mensen gevraagd. 

Mensen gevraagd, dringend mensen gevraagd…’. 

En een eindje verder: ‘… Mensen gevraagd om hun 

stem te verheffen…’. 

Deze oproep is nu aan u als lezer van Open Hof 

Nieuws gericht. 

Er komt een waardevolle uitvoering aan, in november, 

waarbij een spreekkoor meedoet.  

In dat spreekkoor kunt u, kun jij een van de stemmen 

zijn. 

Het gaat om de uitvoering van ‘Een mens uit één 

stuk’, waarover u ook al op pagina 23 in het Activitei-

tenboekje kunt lezen. In het kort: Een uitvoering met 

theatrale elementen, waarin het maken van keuzes 

centraal staat. 

Met participatie van professionele solisten, zowel vo-

caal als instrumentaal, geoefende koorzangers en -

zangeressen, een kinderkoor en een ad hoc – groep 

van wat minder geoefende stemmen. Het publiek 

neemt actief deel door te stemmen via de app Menti-

meter.  

Inhoudelijk is het een actualisatie van het verhaal van 

de verzoeking in de woestijn rond onze eigentijdse 

verleidingen in de sfeer van overconsumptie, in zowel 

materiële als immateriële zin. Niet ten prooi vallen 

aan je interne verdeeldheid, positief gezegd: het goe-

de kiezen en doen; als een mens uit één stuk leven. 

Willem Blonk is de samensteller en artistiek leider. Hij 

gebruikt te zingen teksten van mensen als de mystica 

Carina Philipse, de dichters Huub Oosterhuis en Guil-

laume van der Graft en voegt daar actuele eigen tek-

sten aan toe, vaak speels en niet zonder humor. In 

een toegankelijke stijl op muziek gezet.  

Het geheel duurt ca. 75 minuten, de uitvoering is ge-

pland op 19 november 2023 om 19.00 uur in Open 

Hof, Rotterdam.  

Wilt u, wil jij hieraan meedoen? Je hoeft dan niet te 

kunnen zingen, het gaat om ritmisch teksten scande-

ren, voornamelijk vanaf het balkon van de kerkzaal, 

onder leiding van tweede dirigent Andries Stam en 

met begeleiding van slagwerk. 

Doen er genoeg tempovaste mensen mee, dan kan 

dit ook met variaties en in canon. 

Zo ontstaat er door de koorzang beneden heen soms 

even een gewilde chaos, waaruit in de lijn van het 

stuk weer een uitweg gevonden wordt. 
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Er moet wel voor geoefend worden; het oefenen vindt 

in principe plaats op drie zaterdagen voor de uitvoe-

ring: 4, 11 en 18 november. De generale is ’s middags 

voor het concert. 

U kunt zich aanmelden bij de Stichting Open Hof  

Muziek of direct bij Willem Blonk. 

Dus: bij Nico Hof, mail: nhof@chello.nl - tel. 010 455 

14 52 / Willem Blonk, mail: willem.blonk@planet.nl – 

tel. 010 220 56 97 / 06 2806 8303. 

In veel kerken heeft men al positieve ervaringen met 

zo’n ‘gemeente-musical’.  

Hoewel deze term niet hélemaal de lading dekt, komt 

dit er heel dicht bij.  

Zou het mogelijk zijn, ons als Open Hof in dat rijtje te 

scharen?  

Vast wel  - doet u / doe jij mee? 

Ontmoetingsmiddag  
zondag 12 november 2023 in Open Hof.  

Ds Wim in ’t Hout zal ons vertellen over zijn pelgrima-

ge naar Assisi in het najaar 2022 

U wordt van harte uitgenodigd voor deze ontmoe-

tingsmiddag.  

Ds Wim in ’t Hout neemt ons mee ‘op weg’ aan de 

hand van zijn pelgrimage van Kevelaer  tot Assisi. 

Een voettocht van maanden door Duitsland, Oosten-

rijk en Italië. Omdat ‘op weg zijn’ zoveel diepte en 

ervaring geeft, zijn er altijd pelgrimages geweest. Het 

werpt je terug op jezelf en vragen rijzen onderweg en 

zetten aan tot nadenken.  

Ds Wim in ’t Hout deed zijn pelgrimage als ritueel, 

als spirituele tocht in de voetsporen van St. Fran-

ciscus en als reflectie op zijn levensloop.  

Zijn medepelgrims (uit Open Hof!) die een gedeelte 

met hem meeliepen, zullen zeker over hun ervarin-

gen vertellen. 

Het belooft een boeiende  middag te worden en we 

hopen velen van u te mogen verwelkomen. 

 

Datum: zondag 12 november 2023 in Open Hof,  

inloop 14.30 uur  en de middag eindigt om ongeveer 

16.30 uur. 

Ontmoetingsmiddagcommissie 

Maartje Greevenbosch 

Henny Muilwijk  

Geen Dienst in Vieren  

Zondag 19 november is er om 11.15 uur geen 

Dienst in Vieren. 

Er is bij de Rooms Katholieken een reguliere dienst 

ingepland. Er zal dus ook om 9.30 uur een gewone 

Protestantse viering zijn.  

Als werkgroep betreuren wij de gang van zaken rond-

om de besluitvorming hiervan. Dit heeft ons als werk-

groep dan ook doen besluiten na 17 jaar te stoppen 

met de voorbereidingen van de Diensten in Vieren.  

Wij danken iedereen die deze vieringen altijd een 

warm hart toegedragen hebben. Ook willen wij Anneke 

van Wijngaarden bedanken die de eerste jaren deze 

manier van vieren mede vorm gegeven heeft. Als 

werkgroep hebben wij altijd deze vieringen met veel 

plezier en toewijding voorbereid. 

Hartelijke groet namens de werkgroep van het eerste 

uur, 

Alex Barendrecht, Amalia Barendrecht, Paula Emmen, 

Anneke Barendrecht. 

Ave Maria, gratia plena     
"Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met 

u." Lucas 1, 28 

Het eerste gedeelte van het traditionele wees gegroet.  

Oktober staat in de R.K. kerk bekend als rozenkrans-

maand. Het rozenkransgebed kent een lange geschie-

denis. Aan de christelijke zijde werd de overwinning bij 

de slag van Lepanto op 7 oktober 1571 toegeschreven 

aan het bidden van de rozenkrans door zowel het niet 

strijdende volk als de krijgsmacht. 

Na de slag stelde paus Pius V op 7 oktober een feest-

dag in als gedachtenis van de overwinning op de Otto-

manen. Sindsdien geldt de maand oktober als rozen-

krans maand.  

Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt  het le-

ven, het lijden en de verrijzenis van Jezus overwogen. 

We staan stil bij de geheimen van ons geloof en bid-

den in verbondenheid met Maria voor alles wat ons 

persoonlijk en in de wereld ter harte gaat. 

Wij willen als Open Hof gemeenschap in oktober de 

rozenkrans bidden op de woensdagen 4-11-18-25 

oktober om 19.00 uur in de Open Hof. Iedereen is van 

harte welkom. Bidt u mee!  

Michel Leijs 
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Bedankt! 
Bedankt voor alle kaarten met mooie woorden, be-

richtjes, telefoontjes, contacten, bezoeken, ontmoetin-

gen, gebeden en bloemen die wij mochten ontvangen 

na het overlijden van mijn vriend, mijn vader en onze 

schoonzoon Folke Nauta. Al deze blijken van medele-

ven hebben wij ervaren als warme liefdevolle steun. 

Daarvoor heel veel dank namens 

Cora, Ary en Maartje Greevenbosch en Jonas Nauta 

Dichterlijke  woorden  
 
Op je sterkst (naar Psalm 15) 

Leven zoals je bedoeld bent, 

onverstoorbaar 

de aangewezen weg gaan. 

Niemand beledigen, 

niemand misbruiken, 

niemand laten vallen. 

Gewoon 

beantwoorden aan de verwachting, 

mens zijn voor de mensen. 

Eén die goed doet, 

één die betrouwbaar is, 

reisgenoot, onderdak – 

op je mooist ben je dan, 

op je sterkst, 

mens, onwankelbaar mens. 

Jij, 

je mag thuis zijn bij de Verhevene, 

heel gelukkig is Hij met jou. 

Hans Bouma (1941 - 2023) 

 

De psalmen nodigen uit om er eigentijds mee aan de 

gang te gaan. Zo lazen we onlangs, tijdens de Poëzie-

ochtend, deze bewerking van Hans Bouma, theoloog, 

schrijver, dichter en dierenactivist. Hij vond dat ‘de 

christelijke ethiek niet beperkt kan blijven tot mensen 

met elkaar maar ook die met de dieren omvat’. Een 

idee dat steeds meer postvat. Volgens hem kan je pri-

ma een vredesdienst voor dieren houden. Wie o.a. 

beseft wat de bio industrie dieren aandoet kan die ge-

dachtelijn wel volgen.   

In de Psalm vertelt hij heel direct wat er van een mens 

verwacht wordt, hoe je bedoeld bent, hoe je met ande-

ren omgaat. ‘Gewoon beantwoorden aan de verwach-

ting, mens zijn voor de mensen’. Het klinkt zo simpel, 

maar hoe moeilijk blijkt het soms in de praktijk te zijn.  

Nogmaals geeft hij een aantal hints om een echte reis-

genoot te zijn, betrouwbaar, sterk, ‘een onwankelbaar 

mens’. En Bouma sluit het heel mooi af: ‘Jij, je mag 

thuis zijn bij de Verhevene, heel gelukkig is Hij met 

jou’. Leven met zo’n perspectief, wie wil dat niet? 

Barend van Wijngaarden 

In de marge 
Mensen zijn gericht op onderlinge communicatie. Als 

je samen bent en er valt een stilte dan wordt die vaak 

als ongemakkelijk ervaren. Gelukkig dan de mens die 

iets verzint om die te doorbreken!  

Tijdens het Marktgesprek lazen we in ‘Open Deur’ een 

verhaal over mensen in een ziekenhuis-wachtkamer 

van de polikliniek. Je zit daar, kent elkaar niet, wacht 

misschien op een onprettige mededeling en dan ben 

je meestal niet in voor een gezellig gesprek met een 

vreemde. Dat hoeft ook niet. Er zijn dan mensen voor 

wat hulp met een rolstoel, een belangstellende vraag 

waar iemand heen wil. Zoiets kan al genoeg zijn. 

Menselijk contact is onontbeerlijk.  

Zo zijn eeuwenlang de Bijbelse verhalen doorverteld. 

Hoor en wederhoor, met elkaar zoeken naar wat het 

voor je betekent. Daarin vinden we de basis die we 

ook iedere zondag nog kunnen herkennen. Zonder de 

lezingen kun je je afvragen waar het om gaat en wat 

de bedoeling is. In de evangeliën merk je ook hoe be-

langrijk die verhalen zijn. Op een vraag volgt door-

gaans niet direct een antwoord maar een verhaal waar 

je mee aan de gang kunt. Dat betekent dat er verschil-

lende antwoorden mogelijk zijn. Bekend is b.v. de 

vraag: ‘Wie is mijn naaste?’ Er volgt een verhaal over 

de barmhartige Samaritaan. In de kerkelijke geschie-

denis vond (en vindt?) men deze ruimte niet altijd 

even prettig en ontstond de neiging tot één antwoord 

te komen en wordt het levende verhaal dogmatisch op 

slot gedaan. 

Hoe luister je 

Belangrijk is ook: hoe luister je naar elkaar. Voordat 

de één nog maar nauwelijks op gang is met zijn of 

haar verhaal wordt er al gereageerd! Je mist dan de 

essentie van wat de ander echt bedoelt. Wacht en 

beheers je, stelt de theoloog Nelle Morton. Door ge-

duld kan je een ander ‘te voorschijn luisteren’. Ook in 

ons land wordt daar aandacht aan geschonken, zoals 

in Open Hof  door Bert Bakker. Geef een ander de 

kans om een gedachte te uiten en kap dat niet te snel 

af. Dan krijg je een debat, een strijd, waarbij de hak-

ken in het zand worden gezet, je elkaar vliegen af-

vangt, macht uitoefent. Helaas komt dat ook in kerke-

lijke kringen wel voor. Toch zou bij de kerk moeten 

horen:  ‘Je verhaal vertellen aan iemand die er echt 

aandacht voor heeft – dat is troostrijk en versterkend’. 

Van Julie Beirens zijn de woorden: ‘Ik zoek een taal 

waarvan ik een pleister kan maken die ik op jou kan 

kleven op elke plek waar het zeer doet’. 

Goed luisteren begint bij goede vragen stellen en niet 

snel gaan samenvatten en vanuit betrokkenheid laten 

horen dat je meeleeft. Je hoopt erop dat je een mens 

ontmoet die je begrijpt zonder je te beoordelen of zelfs 

te veroordelen. En Anselm Grün vertelt hoe het dan 

mogelijk is om open te gaan, los te laten wat je knelt.  
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Alleen moet er dan wel vertrouwen zijn, want niets is 

erger dan wanneer dat beschaamd wordt, het wordt 

doorverteld of veroordeeld. Dan kunnen wandelgan-

gen dodelijk zijn. 

Mag je vertellen? 

Tijdens het Marktgesprek kom je op veel kanten van 

ons bestaan. Het zijn eigenlijk altijd weer zaken die tot 

het menselijk verkeer horen, maar waar we ook in alle 

rust over kunnen doorpraten. Zo bij elkaar zijn is een 

pastoraal onderdeel van het kerkzijn. ‘Voor een groot 

deel overkomt alles in het leven je maar. Zodra je een 

verhaal vertelt gaat er een klein deurtje open waar jij 

de baas bent’, aldus de cabaretière Paulien Cornelis-

sen.  

De kerk als plaats om op verhaal te komen, door je 

verhaal kwijt te kunnen, door naar verhalen te luiste-

ren, zoals ook bijv. bij het straatpastoraat in Amster-

dam waar men open staat voor het verhaal van de 

ander die ze bereiken door bijv. met de ‘Koffiets’ op 

pad te gaan, door met het Leger des Heils samen te 

werken, samen een koor te vormen met de prachtige 

naam ‘De Straatklinkers’. De vaak ongezienen in onze 

samenleving worden zo ‘te voorschijn geluisterd’. 

Mensen, hoe dan ook, mogen er zijn en moeten de 

kans krijgen ‘op verhaal te komen’.  

Barend van Wijngaarden 

Een financiële update 
In het vorige nummer van Open Hof Nieuws publiceer-

den we de jaarcijfers van 2022. Die toonden een gun-

stig beeld . Dat werd voor een groot deel veroorzaakt 

door het ontbreken van een eigen predikant. 

Voor 2023 verwachten we een ander beeld. De vaca-

ture is vervuld en we zijn blij met de komst van  

ds Joan van Kempen. De verwachte opbrengsten van 

de actie Kerkbalans zijn t.o.v. 2022 helaas gedaald, 

ca 10% ofwel € 8.500,00 

Vooral het bedrag aan “niet toegezegde bijdragen” is 

gedaald. Dat baart ons zorgen, we hopen dat leden 

die vorig jaar bijdroegen, maar daar dit jaar nog niet 

aan toe kwamen, dat alsnog doen.  

Het jaarthema voor komend seizoen is ‘GA Mee’; als 

kerkrentmeesters zeggen we ‘DOE mee’ en draag 

voor zover u dat mogelijk is uw steentje bij aan onze 

mooie wijkgemeente. 

Tenslotte melden we een wisseling in ons college, 

Bert Wijgand wordt als penningmeester opgevolgd 

door Hans Vreeswijk.                                                                                                                          

Bert, heel erg bedankt voor je jarenlange inzet en 

Hans welkom! 

De wijkkerkrentmeesters 

Van uw predikant 
Terugblik  

Het gewone leven is weer begonnen. De meesten van 

ons zijn weer aan het werk of naar school na een wel-

verdiende vakantie. Ook ik heb genoten van de vakan-

tie, waarin ik mijn dochter naar Barcelona heb ge-

bracht. Zij zal daar aan de universiteit een internatio-

nale stage gaan doen op het gebied van duurzaam-

heid. Voor haar zijn het spannende tijden. Voor mij ook 

even wennen om haar niet thuis te hebben. 

De viering van 3 september met Avondmaal was bij-

zonder, vooral ook vanwege de zichtbare rol van de 

diakenen en een mooie, muzikale vertolking van lied 

323 ‘Hoor. Maar ik kan niet horen…’  bij de teksten.  

In de week daarop mochten we mijnheer Hans  

Bogaarts thuis bezoeken. Hij wilde al heel lang ge-

doopt worden, maar vanwege fysieke problemen kan 

hij niet naar de kerk komen. Met een diaken en een 

ouderling als vertegenwoordiging van de gemeente, 

heb ik hem gedoopt. Een feestje was het! 

Vooruitblik  

Terwijl ik dit schrijf moet de startdienst nog komen. We 

zijn heel blij dat Gerdien van der Schans bevestigd 

wordt als jeugdouderling. Ook Liset en Rineke zetten 

we nog even in het zonnetje, nu zij de overstap heb-

ben gemaakt van de basisschool naar de middelbare 

school.  

U weet dat we graag het jaarthema van de PKN gaan 

volgen: “Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en 

liefde”. Met een voorbereidingsgroepje hebben we al 

wat ideeën om te gaan doen in het komende jaar, 

maar we zijn heel benieuwd naar uw inbreng op de 

gemeente-bijeenkomst na de viering. 

De oecumenische viering van Vredeszondag, 17 sep-

tember, beloofd heel mooi te worden met speciale 

aandacht voor het thema Vrede, van onschatbare 

waarde! Het trio LLF zal dan zingen. Op 1 oktober is er 

dienst zijn met het centrale thema: Zorg voor Gods 

schepping. 

In de komende maanden zal ik, naast het pastorale 

bezoek, kennismakingsbezoeken afleggen, o.a. aan 

de kerkenraadsleden.  

Kijkt u ook nog even in het activiteitenboekje? U bent 

van harte welkom bij de verschillende themabijeen-

komsten en groepen!  

Met een hartelijke groet, 

Ds Joan van Kempen 
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Rooms-Katholiek 

Overleden: 

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterk-
te toe bij dit verlies en gemis. 

Open Hof Gemeenschap 

02 aug. Maria Jacoba van Heel 88 jr. 

Protestantse Kerk 

Voor adresgegevens kunt u contact opnemen met de 
ledenadministratie 

12 aug. Catharina Grietje Weijers- 
                                      Boudestein 

92 jr. 

18 aug. Albert Bastiaanse 93 jr. 

19 aug. Neeltje Jannigje Oostrom-de Jong 92 jr. 

21 aug. Hendrik Geljon  93 jr. 

Ds. Hans Meijer 

Mooi om in uw midden te mogen voorgaan!  

Mijn naam is Hans Meijer (*1965, Zeist).  

Sinds 2005 predikant in de protestantse gemeente te 

‘s-Gravenzande in Westland.  

Daarvoor in Nieuwendijk (N.Br.) en Lutjegast (Gr.). 

Ik ben getrouwd met Mieneke, kerkorganist en muziek-

docent aan het voorgezet onderwijs. Samen hebben 

we vijf, inmiddels volwassen, kinderen. 

In mijn werk laat ik mij graag inspireren door de Jood-

se traditie. En als ruimzinnig predikant volg ik met  

interesse de politieke, maatschappelijke en culturele 

ontwikkelingen, want de kerk kan alleen van  

missionaire en diaconale betekenis zijn in een open 

ontmoeting met iedereen. ‘Open Hof’ is daarom een 

welgekozen naam. Ik denk dat ik mij meteen thuis voel 

in uw midden! We hopen op een mooie viering met 

elkaar. 

 

Ds. Frits Renes (1953) 

Was lid van onze gemeente en hij bezocht in de jaren 

tussen 1980 en februari 2011 de kerkdiensten in Open 

Hof. In die periode was hij pastoraal werkzaam in 

Ommoord. Op 16 april 2011 werd Frits Renes door 

ds.Guus Koelman bevestigd als predikant van de Ge-

reformeerde Kerk van Puttershoek-Maasdam. 

Hij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan 

de Rijksuniversiteit van Leiden. Aan de Universiteit van 

Utrecht studeerde hij Theologie. Tot aan zijn pensione-

ring in augustus 2017 combineerde hij zijn predikant-

schap met een parttime baan in het onderwijs, name-

lijk als docent Nederlandse Taal- en Letterkunde en 

Kunstgeschiedenis op het Gymnasium Erasmianum te 

Rotterdam. Incidenteel doceerde hij daar ook 

(klassiek) Grieks. Frits Renes woont in Hillegersberg.  

Overleden: 

Gastvoorgangers 

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte 
toe bij dit verlies en gemis. 

Voldoende 

 
Heer, U bent 
dus niet almachtig 
zoals ik  
dat vroeger 
heb geleerd. 
U bent voor mij  
voldoende. 
 
Voldoende 
in mijn bestaan. 
Uw genade 
is genoeg. 
 
Geen boze God, 
geen Sinterklaas. 
Heer, wat ben ik  
dwaas 
dat ik meer  
wil hebben 
dan voldoende. 

 
Seya Leezer-Scholts 
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Vrijdag 29 september 2 Koningen 23:1-14 

Zaterdag 30 september 2 Koningen 23:15-30 

Zondag 01 oktober 2 Koningen 23:31-24:7 

Maandag 02 oktober 2 Koningen 24:8-17 

Dinsdag 03 oktober 2 Koningen 24:18-25:7 

Woensdag 04 oktober 2 Koningen 25:8-17 

Donderdag 05 oktober 2 Koningen 25:18-30 

Vrijdag 06 oktober Matteüs 21:18-22 

Zaterdag 07 oktober Matteüs 21:23-32 

Zondag 08 oktober Matteüs 21:33-46 

Maandag 09 oktober Psalm 21 

Dinsdag 10 oktober Openbaring 1:1-8 

Woensdag 11 oktober Openbaring 1:9-20 

Donderdag 12 oktober Psalm 16 

Vrijdag 13 oktober Openbaring 2:1-7 

Zaterdag 14 oktober Openbaring 2:8-11 

Zondag 15 oktober Openbaring 2:12-17 

Maandag 16 oktober Openbaring 2:18-29 

Dinsdag 17 oktober Openbaring 3:1-6 

Woensdag 18 oktober Openbaring 3:7-13 

Donderdag 19 oktober Openbaring 3:14-22 

Vrijdag 20 oktober Psalm 73 

Zaterdag 21 oktober Matteüs 22:1-14 

Zondag 22 oktober Matteüs 22:15-22 

Maandag 23 oktober Matteüs 22:23-33 

Dinsdag 24 oktober Matteüs 22:34-46 

Woensdag 25 oktober Psalm 109:1-20 

Donderdag 26 oktober Psalm 109:21-31 

Vrijdag 27 oktober Openbaring 4:1-11 

Zaterdag 28 oktober Openbaring 5:1-14 

Zondag 29 oktober Openbaring 6:1-8 

Maandag 30 oktober Openbaring 6:9-17 

Dinsdag 31 oktober Psalm 10 

Woensdag 01 november Openbaring 7:1-17 

Donderdag 02 november Openbaring 8:1-13 

Vrijdag 03 november Openbaring 9:1-12 

Zaterdag 04 november Openbaring 9:13-21 

Zondag 05 november Matteüs 23:1-15 

Maandag 06 november Matteüs 23:16-28 

Dinsdag 07 november Matteüs 23:29-39 

Woensdag 08 november Psalm 11 

Donderdag 09 november Openbaring 10:1-11 

Wat de toekomst brengen moge….  
 
Liedboek 913 
 
1 Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand; 

moedig sla ik dus de ogen 

naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen; 

Vader, wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen 

met een rustig, kalme moed! 

 

2 Heer, ik wil uw liefde loven, 

al begrijpt mijn ziel U niet. 

Zalig hij, die durft geloven, 

ook wanneer het oog niet ziet. 

Schijnen mij uw wegen duister, 

zie, ik vraag U niet: waarom? 

Eenmaal zie ik al uw luister, 

als ik in uw hemel kom! 

 

3 Laat mij niet mijn lot beslissen: 

zo ik mocht ik durfde niet. 

Ach, hoe zou ik mij vergissen, 

als Gij mij de keuze liet! 

Wil mij als een kind behandelen, 

dat alleen de weg niet vindt: 

neem mijn hand in uwe handen 

en geleid mij als een kind. 

 

4 Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen 

naar het onbekende land. 

(Jacqueline van der Waals 1868-1922) 
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Datum Tijd Activiteit (locatie is in 
Open Hof tenzij anders 
vermeld) 

29 sep 
14.00 

Filmhuis: ‘Envoi moi’.  
Zie artikel in OHN2023-07. 

01 okt   Kinderdienst /Tienerdienst. 

03 okt 10.00 -
15.00 

Afgeven goederen/
opbouwen Bazaar. 

04 okt   Dierendag. 

04 okt  09.30 -
15.00 

Bazaar. 

05 okt   Dag van de leraar. 

06 okt 
10.00 

Koffieochtend, thema “De 
Biesbosch”, Fonteinkerk, 
zie artikel in OHN2023-07. 

08 okt 09.30 Kinderdienst. 

11 okt 
11.00 

Marktconcert,  
Aida Berberana, sopraan.  
Zie artikel in OHN2023-07. 

14 okt 
  

Begin Herfstvakantie, t/m 
22 oktober. 

15 okt 
09.30 

Geen Kinderdienst i.v.m. 
Herfstvakantie. 

17 okt 10.00 -
15.00 

Afgeven goederen/
opbouwen Bazaar. 

18 okt  09.30 -
15.00 

Bazaar. 

22 okt 
09.30 

Geen Kinderdienst i.v.m. 
Herfstvakantie. 

23 okt 

13.45 

Eerste repetitie ‘Maak Mee 
In Je Wijk : Zingen Met 
Marco Bakker’,  
zie artikel in OHN2023-07. 

27 okt 
14.00 

Filmhuis: “The Piano”, zie 
artikel in OHN2023-07. 

28 okt 

15.00 

Ein deutsches Requiem 
van Johannes Brahms uit-
gevoerd door projectkoor 
Musica Vocalis. 

29 okt 
  

Wintertijd gaat in,  
klok 1 uur achteruit. 

29 okt 09.30 Kinderdienst /Tienerdienst. 

31 okt 10.00 -
15.00 

Afgeven goederen/
opbouwen Bazaar. 

01 nov   Allerheiligen. 

01 nov  09.30 -
15.00 

Bazaar. 

02 nov   Allerzielen. 

04 nov 
  

50 jaar geleden: eerste au-
toloze zondag vanwege de 
oliecrisis. 

04 nov 

  

Eerste repetitie ‘Een mens 
uit één stuk’, inclusief Ad-
hoc stemmengroep,   
Aanvang nog niet bekend. 
zie artikel OHN2023-07 

05 nov 
09.30 

Kinderdienst / Gedachtenis 
der Namen. 

05 nov 15.30 Kliederkerk. 

08 nov 

11.00 

Marktconcert,  
Laurens Vocaal 
Zie artikel in OHN2023-07. 

10 nov   Dag van de Mantelzorg. 

11 nov   Sint Maarten. 

11 nov 

  

Tweede repetitie ‘Een 
mens uit één stuk’, inclusief 
Ad-hoc stemmengroep. 
Aanvang nog niet bekend. 
Zie artikel OHN2023-07 

12 nov 9.30 Kinderdienst. 

12 nov 

14.30 

Ontmoetingsmiddag :  
Ds. Wim in ’t Hout over zijn 
pelgrimage naar Assisi.  
Zie artikel in OHN2023-07. 

13 nov 

  

Eerste coaching dag van 
‘Maak Mee In Je Wijk :  
Zingen met Marco Bakker’. 
Twee sessies: van 11.00 
tot 12.30 uur en van 13.30 
tot 15 u.  
Zie artikel in OHN2023-07. 

14 nov 10.00 -
15.00 

Afgeven goederen/
opbouwen Bazaar. 

15 nov  09.30 -
15.00 

Bazaar. 

18 nov 
 

Landelijke intocht Sinter-
klaas in Amsterdam. 

18 nov 

  

Generale repetitie ‘Een 
mens uit één stuk’, inclusief 
Ad-hoc stemmengroep. . 
Aanvang nog niet bekend. 
Zie artikel OHN2023-07 

19 nov 

09.30 

Kinderdienst.  
Geplande Dienst in Vieren 
gaat niet door. 
Zie artikel OHN2023-07. 

19 nov 

19.00 

Zondagavondconcert,  
‘Een mens uit één stuk’ – 
een multimediaal muziek-
stuk met theatrale kanten. 
Zie artikel OHN2023-07. 

26 nov 09.30 Kinderdienst /Tienerdienst. 

01 dec   Wereld Aids Dag. 

02 dec 
  

Internationale dag van de 
afschaffing van de  
slavernij. 

03 dec 09.30 Kinderdienst / 1e advent. 

05 dec   Sinterklaas. 

05 dec 10.00 -
15.00 

Afgeven goederen/
opbouwen Bazaar. 

06 dec  09.30 -
15.00 

Bazaar. 

07 dec   Nationale Vrijwilligersdag. 

07 dec 
  

Kroonprinses Amalia wordt 
20 jaar. 

07 dec 
  

Chanoeka, Joods lichtfeest. 
T/m 15 december. 

08 dec 
  

Maria Onbevlekte Ontvan-
genis. 

10 dec 
  

Internationale dag van de 
mensenrechten. 

10 dec 09.30 Kinderdienst / 2e advent 

21 dec   Astronomische winter. 
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Wij zijn en blijven op zoek naar  

vrijwilligers.  

Wellicht heeft u interesse om een 

deel van uw kostbare vrije tijd in te 

wisselen voor vrijwilligersactiviteiten.  

Zo ja, kijk dan eens op onze website 

www.openhof-ommoord.nl.  

Onder het kopje “organisatie - actue-

le vacatures” kunt u vinden waar 

Open Hof naar op zoek is. 

Hier had uw ADVERTENTIE 

kunnen staan! Inlichtingen:  

mevr. V.F.M. van Anrooy-Verwater 

Telefoon 010 420 13 47 
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Hebt u in de Protestantse kerk van Ommoord 

iets door te geven, b.v. een huwelijk, een jubileum of 

ziekenhuisopname, neem dan contact op met: 

uw wijkpredikant of 

met de telefoonpost van Open Hof, tel. 06 2154 7020 

van maandag tot en met zondag van 10.00—16.00 uur 

Ondersteuning voor rouwenden 
Iemand die door de dood een geliefde heeft verloren 

voelt dagelijks de pijn, het verdriet en de leegte. 

Iedereen verwerkt dit verlies op zijn of haar eigen 

manier, al dan niet met hulp van familie en vrienden. 

Vanuit onze parochiegemeenschap willen wij u in 

deze periode nabij zijn en steun bieden wanneer u 

daaraan behoefte heeft. Dat kan onder andere door 

deelname aan een serie bijeenkomsten waarbij u de 

gelegenheid heeft om in groepsverband te praten 

met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. 

Deze bijeenkomsten worden, bij voldoende belang-

stelling, eenmaal per jaar georganiseerd. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een per-

soonlijk gesprek wanneer u daaraan de voorkeur 

geeft. Nadere informatie kunt u krijgen bij de tele-

foonpost of het parochiesecretariaat van de  

Christoffelparochie. 

Spreekuur 

Een R.K. Pastor houdt spreekuur 

in Open Hof op: 

 

maandagmorgen 

tussen 10 en 11 uur 

 

Eventueel aanbellen en 

u wordt te woord gestaan 

Geestelijke verzorging in  

De Vijf Havens en Varenoord 
Ds. Rianne van Halsema,  

ma, vr en 2
e
 zondag van de maand 

telefoon 06 4664 2298 

 

Pastor Maurice van der Put,  

maandagochtend, woensdagochtend,  

4
e
 zondag van de maand 

telefoon 06 2159 7724 

Autovervoer 

 

Voor vervoer per auto naar de  

protestantse dienst in Open Hof 

Ommoord  kunt u contact opnemen met:   

 

Dhr. Ary Greevenbosch,  

tel: 010 421 59 20 
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Wat de toekomst brengen moge  
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Agenda Open Hof 12 

Vieringen Nieuwerkerk a.d. IJssel, Krimpen 
a.d.IJssel, Lekkerkerk 

16 

Dienst Hillegondakerk, Hillegersberg 16 

Diensten en vieringen in Open Hof 17 

Vieringen in Alexanderpolder en  
Capelle a.d. IJssel 

17 

H. Jozef,  Emmastraat  26,   tel. 06 1045 8707 

Protestantse Gemeente  Rotterdam Noordrand 

Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam Hillegersberg 

Lekkerkerk 

H. Maria Koningin, Memlinghof 2, tel. 0180 516 287 

Krimpen a/d IJssel 

Nieuwerkerk a/d IJssel 

01 oktober 09.30 uur R. van Breemen,  
Communieviering. 

08 oktober 09.30 uur J. de Lange,  
Eucharistieviering.  
Kindermissiedag. 

15 oktober 09.30 uur H. Flohr,  
Eucharistieviering. 

22 oktober 09.30 uur J. de Lange, Eucharis-
tieviering. Missiezondag. 

29 oktober 09.30 uur H. Flohr,  
Eucharistieviering. 

02 november 19.30 uur J. de Lange, Eucharis-
tieviering. Allerzielen. 

05 november 09.30 uur J. de Lange,  
Eucharistieviering.  
Willibrordzondag. 

St. Josephkerk, Kerklaan 20, tel. 0180 312 263 

01 oktober 11.00 uur H. Flohr,  
Eucharistieviering. 

08 oktober 11.00 uur G. Martens,  
Communieviering.  
Kindermissiedag. 

15 oktober 11.00 uur Communieviering  
o.l.v. parochianen. 

22 oktober 11.00 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. Missiezondag. 

29 oktober 11.00 uur J. de Lange,  
Eucharistieviering. 

02 november 19.30 uur H. Flohr, Eucharistie-
iering. Allerzielen. 

05 november 11.00 uur R. van Breemen,  
Communieviering.  
Willibrordzondag. 

01 oktober 09.30 uur H. Flohr,  
Eucharistieviering. 

08 oktober 09.30 uur G. Martens,  
Communieviering.   
Kindermissiedag. 

15 oktober 09.30 uur Communieviering  
o.l.v. parochianen. 

22 oktober 09.30 uur H. Flohr, Eucharistie-
viering. Missiezondag. 

29 oktober 09.30 uur J. de Lange,  
Eucharistieviering. 

05 november 09.30 uur R. van Breemen, Com-
munieviering. Willibrord-
zondag. Allerzielen. 

15 oktober 11.30 uur Mw. Maya Walburg, 

Kinderoppas mogelijk op verzoek (tel.: 06 242 00 629) 
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St. Josephkerk, Kerklaan 20, tel. 0180  31 22 63

Alexanderpolder 

Caeciliakerk, Zocherstraat 90, tel. 010  420 16 52 

Capelle a/d IJssel 

Pauluskerk, Merellaan 352, tel. 010  450 23 54 

01 oktober Open Hof 09.30 uur * Prot
. 

J. van Kempen. M.m.v. Kindercantorij. 

    11.15 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering. 

02 oktober Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

08 oktober Open Hof 09.30 uur * Prot
. 

A. Matser. M.m.v. Open Hof Cantorij. 

  De Vijf Havens 10.30 uur Prot
. 

E.A. van Halsema, HA. 

  Open Hof 11.15 uur R-K F. Martens en M. Groeneweg, Communieviering. 
M.m.v. RK Koor Open Hof. Kindermissiedag. 

09 oktober Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

15 oktober Open Hof 09.30 uur * Prot
. 

F. Renes. 

    11.15 uur R-K J. de Lange, Eucharistieviering. 

16 oktober Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

19 oktober Open Hof 14.00 uur Prot
. 

M. Doolaard. Donderdagmiddagviering. 

22 oktober Open Hof 09.30 uur * Prot
. 

J.H. Meijer. 

  De Vijf Havens 10.30 uur R-K M. van der Put Woord- en Communieviering. 

        G. Martens, Communieviering. Missiezondag. 

23 oktober Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

29 oktober Open Hof 09.30 uur * Prot
. 

J. van Kempen, HA. 

    11.15 uur R-K L Kornet en M. Groeneweg, Communieviering. 

30 oktober Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

02 november Open Hof 19.30 uur R-K G. Martens, Communieviering. Allerzielen 
In Manus Tua, Mmv RK-Koor Open Hof. 

05 november Open Hof 09.30 uur * Prot
. 

J. van Kempen, Gedachtenis der Namen. 
M.m.v. Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof. 

    11.15 uur R-K H. Flohr, Eucharistieviering. Willibrordzondag. 

06 november Open Hof 09.00 uur R-K Ochtendviering. 

Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina:12 
Personalia van gastpredikanten in Open Hof vindt u op pagina 10 
De diensten in Nieuwerkerk a/d IJssel,  
Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk en  
Hillegersberg vindt u op pagina 16 

01 oktober 09.45 uur J. de Lange, Eucharis-
tieviering. 

08 oktober 09.45 uur H. Verbaarschot, Com-
munieviering.  
Kindermissiedag. 

15 oktober 09.45 uur J. de Lange, Eucharis-
tieviering. 

22 oktober 09.45 uur G. Martens, Communie-
viering. Missiezondag. 

29 oktober 09.45 uur P. Kazil, Communie-
viering. Mmv RK Koor 
Open Hof. 

02 november 19.30 uur Communieviering o.l.v. 
parochianen. Allerzielen. 

05 november 09.45 uur H. Flohr, Eucharistievie-
ring. Willibrordzondag. 

01 oktober 11.00 uur R. van Breemen,  
Communieviering. 

06 oktober 10.00 uur De Roo, communievie-
ring o.l.v. WAD-groep. 

08 oktober 11.00 uur J. de Lange,  
Eucharistieviering.  
Kindermissiedag. 

15 oktober 11.00 uur H. Flohr,  
Eucharistieviering. 

22 oktober 11.00 uur J. de Lange,  
Eucharistieviering.  
Missiezondag. 

29 oktober 11.00 uur H. Flohr,  
Eucharistieviering. 

02 november 19.30 uur Communieviering  
o.l.v. parochianen.  
Allerzielen. 

03 november 10.00 uur De Roo, communievie-
ring o.l.v. WAD-groep. 

05 november 11.00 uur J. de Lange,  
Eucharistieviering.  
Willibrordzondag. 

http://dtgi.detelefoongids.nl/dtgi/ToonTg.do?wie=katholiek&inputPage=tg_resultaat&pagina=tg_belgratis&type=basic&locationType=LOCALITY&sorteerOp=naam&listingId=4528543&dwaar=Nieuwerkerk+aan+den+IJssel&req_source=resultwho&stap=STEP_3&dwie=katholiek&waar=Nieuw
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Fysiotherapie – Manuele Therapie – Echografie 

Behandelingen/revalidatie/adviezen/second opinion 

G.B. Shawplaats 15 (achter de Open Hof) 

3068 WB Rotterdam tel. 010 455 00 06 

www.fysiotherapiegalema.nl 

email: info@fysiotherapiegalema.nl 

Fysiotherapie 
Galema  

 

 

http://www.fysiothearapiegalma.nl
mailto:infor@fysiotherapiegalema.nl

