ORDE VAN DIENST 24 SEPTEMBER 2023 9.30 u OPEN HOF
voorganger ds. J.C. van Dongen, Den Haag; organist Willem Blonk

OPGANG
orgelspel: Jezus, mijn verblijden (Lied 907),
bew. Geert Bierling en Johann Sebastian Bach
welkom en mededelingen
aanvangslied: Psalm 128 v 1,2 Welzalig is een ieder...
bemoediging en groet
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: die trouw houdt tot in eeuwigheid
a: EN NIET LAAT VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN
v: Genade zij u en vrede van God de Vader,
door Jezus Christus de Heer
a: IN DE GEMEENSCHAP VAN DE HEILIGE GEEST, AMEN
lied: Psalm 128 v3  Het goede zult g’'aanschouwen...
Gebed om Ontferming
Loflied i.v.m. de Joodse Najaarsfeesten, uitlopend op ‘Vreugde der Wet’:
De Tien Geboden en de “Hoofdsom der Wet” melodie Psalm 140 (en
het oude Tien geboden lied), berijming Casper van Dongen

1. De tien geboden: hoor de woorden! Exodus 20: 1-17
“Ik ben de HEER, die u bevrijdt. 1¢ gebod
Geen and’re goden voor mijn ogen 2¢ gebod

noch afgodsbeeld in ied’re tijd.
2. Houdt mijn Naam hoog, niet ijdel spreken;  3° gebod

de sabbat is mijn heil’'ge dag: 4¢ gebod

om vrij en vredig alle weken

te vieren dat je rusten mag. -ook Deut 5: 6-21
3. Eer vader, moeder, om te leven, 5°¢ gebod

dood niet en pleeg geen overspel, 6e 7° gebod

steel niet, noch vals getuig’nis geven, 8e, 9 gebod

begeer niet...”, -en het ga je wel. 10° gebod

4. Hoofdsom der wet naar ‘t woord van Jezus: Mattelis 22: 37-40
“Heb God lief met hart... ziél... verstand...
Hieraan gelijk: bemin je naaste
als was ‘t jezelf”, - ‘t gaat hand in hand.

DIENST VAN HET WOORD
Inleiding bij de Schriftlezingen
Kinderlied en kinderen naar nevendienst



Gebed van de zondag

Bijbellezing: EXODUS 30: 11-16

De HEER zei tegen Mozes: Als je onder de Israélieten een telling houdt,
moeten allen die geregistreerd worden de HEER losgeld betalen voor
hun leven, om te voorkomen dat zij vanwege de telling door een plaag
worden getroffen. leder die wordt meegeteld, moet een halve sjekel
betalen volgens het ijkgewicht van het heiligdom: twintig gera per sjekel;
de heffing voor de HEER bedraagt de helft daarvan. leder die meegeteld
wordt -iedereen van twintig jaar of ouder- moet deze heffing voor de
HEER betalen. Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet meer af dan
een halve sjekel, armen niet minder. Het losgeld dat je van de Israélieten
in ontvangst neemt, moet gebruikt worden voor de dienst in de
ontmoetingstent (tabernakel). De losprijs die de Israélieten voor hun
leven betalen, brengt hen bij de HEER in herinnering.

Lied 245v 1 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen...

Bijbellezing: MATTEUS 17: 24-27
Toen zij in Kapernaim waren aangekomen, kwamen de inners van de
tempelbelasting bij Petrus en vroegen: ‘Draagt uw meester de dubbel-
drachme niet af?’ Hij antwoordde: ‘Zeker well’ Toen hij thuiskwam, was
Jezus hem voor met de vraag: ‘Wat denk je, Simon: van wie innen de
heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van
anderen?’ Op zijn antwoord: ‘Van anderen’, zei Jezus tegen hem: ‘Dan
zijn de kinderen dus vrijgesteld. Maar laten we hen niet voor het hoofd
stoten: ga naar het meer, werp een vishaak uit, en pak de vis die je het
eerst bovenhaalt. Als je zijn bek opent, zul je een vier-drachmenstuk
vinden. Betaal hen daarmee voor ons allebei.’

Lied 245 v 3 |k weet, aan Wie ik mij vertrouwe...

Verkondiging
Lied 365v 1,2,3,7 Widragen onze gaven...

DIENST VAN DE GAV EN EN GEBEDEN
Collecte en orgelspel: Jezus, mijn verblijden (Lied 907), bew. Max Reger

Dank- en Voorbeden, Stil Gebed; Allen: ‘Onze Vader...’
Slotlied 103 C v 1,2, 3 Loof de Koning, heel mijn wezen...

WEGZENDING EN ZEGEN
Besloten met door allen gezongen ‘Amen...’
orgelspel



