
Vredeszondag, 17 september 2023, Open Hof, 11.15 uur 
Voorgangers: Joan van Kempen en Trix van Os Muziek: Willem Blonk 

Thema: Vrede, van onschatbare waarde. 

 

Muziek vooraf Trio LLF zingt: ‘What the world needs now is love’ 

Openingslied  Spelenderwijs de hemel op aarde, RK 324 

Begroeting: en begroetingslied, Allen zingen: ‘Vrede, vrede, alle goeds’ 

Inleiding, gebed 

Kyrie-lied Rechter in het licht verheven, Lb 1008 

Gloria Gloria, gloria (Taizé, de bekende canon) 

Kinderlied Kleuren 

Lezing Exodus 32, 7 – 14 

Antwoordtekst ‘Ik wachtte, ik wachtte op de Heer.  

  Hij boog zich neer en Hij gaf zijn woord, Hij heeft  mij gehoord.’ 

       (uit Iona, door Trio gezongen) 

Allen zingen Niet tot de dienst der wraak, GvL 504 

Evangelielezing Matteus 18, 21 – 35 

Antwoordlied Psalm 32, met refrein door Allen:  

 ‘Zalig en blij, vrolijk ben jij. Je hebt het beleefd dat God je vergeeft, 

  Voor nu en altijd ben je vrij’.  (In overleg met Trix gekozen) 

 

Verkondiging 

Stilte, Geloofsbelijdenis spreken 

Collecte  Trio zingt: ‘Bevrijd ons van wie grote woorden spreken’ 

   Psalm 12b uit Psalmen anders  

Dankgebed, voorbeden 

Zingen Brood op tafel, een hand gevuld,  RK 299 

Tafelgebed  met 

  - Sanctus uit Missa Aqua viva 

  - Vredeswens, met gezongen ‘Vrede mag hier van hand tot hand…’ 

  - Agnus Dei uit Missa Aqua viva 

(Deze onderdelen zijn alle drie zeer bekend, voor prot. en RK kerkgangers.) 

Communie 

 

Eerst instrumentale muziek, dan evt. zingen Frieden, Frieden (Taizé/Lb417) 

Zang, door trio ‘Make me a channel of your peace’ 

 (Het bekende gebed van Franciscus, hier na overleg met Trix en Joan.) 

 

Dankgebed  

Slotlied God, schenk ons de kracht - Lb 418 

Bij het uitgaan Tot het uiterste – Lb 1015 (door Trio gezongen) 


