
Open Hof, 2 juli 2023, 09.30 uur – Thema: ‘De wereld is van hem vervuld’ 
 
Voorganger:  Mw. Anja Matser 
M.m.v.: Open Hof Cantorij o.l.v. Willem Blonk; Hans de Jong, toetsen 
 
Vooraf:  Orgelmuziek:  
  Inzingen: - Slotcanon 299f + ‘In ’t laatste van de dagen zal het zijn…’ – laatste twee regels. 
  Cantorij: Lied 771 – Ik weet van een stad die komen zal. 
 
Welkom, mededelingen 
Openingslied Psalm 96a – in beurtzang – Allen Refrein en couplet 1 en 3 
  Dus: 1 Allen  
   2 Allen refrein, Cantorij Couplet 
   3 Allen 
   4 Allen refrein, Cantorij Couplet, Allen refrein 
Bemoediging en groet 
Inleiding 
 
Na gesproken Kyriegebed: 299f – Kyrie- en Gloriahymne 
Gebed om opening van het Woord 

Zingen Kinderlied: Zondagsliedje 
Kinderen naar de Kinderdienst 

Eerste lezing: Jesaja 2 vers 1 t/m 5 
Antwoordlied: 447 Allen 1 Cantorij 2 Allen 3  

Tweede lezing: Handelingen 17 vers 15 t/m33 
Zingen: Lied 723 

Verkondiging 
Zingen: In ’t laatste van de dagen zal het zijn (Oosterhuis/Oomen)  
 Bij elke strofe de laatste twee regels door Allen 

In ’t laatste van de dagen zal het zijn:  
een hoge berg onwankelbaar gegrondvest, 
hoog uit boven de heuvels, en een huis van goud daar boven op. 
De wereldzeeën zijn tot rust gekomen, 
de golven zijn verstomd, de branding zwijgt. 
 

In ’t laatste van de dagen, wie dan leeft 
zal ze zien komen op scharlaken paarden 
op zilvervloten volkeren van verre: wij gaan naar Sion waar de wijsheid woont,  
daar weten ze de route van de vrede 
daar is een nieuwe aarde neergedaald. 
 

In ’t laatste van de dagen zal het zijn 
dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegen 
je leert de oorlog af, je snoeit je wijnstok en strekt je in de schaduw van je bomen.  
En niemand schrikt meer wakker in de nacht 
en niemand vreest nog voor een nieuwe morgen. 

 
Collecte, onder koorzang: Psalm 150 – César Franck 
Dankgebed, voorbeden met acclamatie 367f, stil gebed, gezongen Onze Vader (m. W. Blonk) 

Slotlied: 825: 1, 4, 5 
Zegen, door Allen beaamd: Amen, amen, amen 


