The Passion-dienst — 2 april 2023 19.00 u — Open Hof

Een dienst waarin het lijdensverhaal van Jezus wordt verbonden met popmuziek.

Voorganger: ds. Fulco Timmers

Muziek, onder de leiding van Willem Blonk, wordt verzorgd door:
Tim van Oijen (piano), René Lansbergen (bas), Mark Lansbergen (drums),
Koor Hemelsbreed en diverse solisten

Ouderling van dienst: Eelco van der Brug

Woord van welkom & Inleiding bij de dienst
Lied: If we were the body
Het lijdensverhaal in woord en muziek

Mt. 26: 36 - 46 — Getsemane — thema’s: waken, trouw blijven
Lied: City of Stars
Mt. 26: 47 - 56 — Gevangneming — thema’s: verraad, maar ook:
waarom vecht Jezus niet terug?
Lied: One of us
Mt. 26: 57 - 75 — Verloochening door Petrus — thema: zelfoverschatting
Lied: Sorry (Kensington)
Mt. 27: 1 - 14 — Pilatus/Judas — thema'’s: zwijgen van Jezus;
valse rechtspraak; berouw van Judas
Lied: What about us?
Mt. 27: 15 - 26 — Barabbas — thema’s: volkswoede, trial-by-media
Lied: Zwart-wit
Mt. 27: 31 - 44 — Kruisiging — thema: mysterie van het kruis
Lied: Laat me (mijn eigen gang maar gaan)
Mt. 27: 45 — 56 — Jezus’ dood — thema’s: spot, wie is Jezus?
Lied: You say
Mt. 27:57-61 — graflegging — thema’s: afscheid, is dit het einde?
Lied: Afscheid nemen bestaat niet

We verlaten zoveel mogelijk in stilte de kerkzaal.

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Stichting Werkgroep Zonder Naam.
Een bijdrage kan ook overgemaakt worden op: NL96 INGB 0007 6094 94.

Deze Stichting zet zich in voor armoedebestrijding in Ommoord en omgeving en
helpt juist daar waar anders mensen tussen wal en schip van andere vormen van
hulpverlening dreigen te vallen.

In de ontmoetingsruimte ben je van harte welkom om nog iets te drinken en na te
praten.



