Zondag 26 maart 2023, Judica, Open Hof, 09.30 u

Voorganger: ds. Wim in’t Hout
Muziek: Open Hof Cantorij o.l.v. Willem Blonk,
m.m.v. Florian van der Reijden, piano, en Marianne van Wijngaarden, hobo
Pianomuziek: Uit Sonate nr. 14 (‘Mondschein’), Ludwig van Beethoven: deel 1

Welkom/Mededelingen/Stilte
Openingslied: Psalm 43: als volgt: antifoon Lied 535f
Psalm 43: Allen 1, Cantorij 3, Allen 4  antifoon Lied 535f
Bemoediging en groet
Inleiding bij de dienst
Kyriégebed
Zingen: Lied 999 - ‘lk zal in mijn huis niet wonen...” ( = ‘lk zal niet rusten’)

Gebed om opening van de Schrift
Projectlied: ‘Verander je mee?’
Schriftlezing Ex 6: 26 - 7: 6 en Ex 13: 17 - 21
Zingen Lied 806 — ‘Zomaar te gaan...
Schriftlezing Johannes 11: 1 -4 en 17 - 40
Muziek: Uit Psalm 42 — Felix Mendelssohn: deel 1 en 4
1: Zoals een hinde smacht naar stromend water,
Zo smacht mijn ziel naar U, o God.
4: Wat ben je bedroefd, mijn ziel.
Hoop op God, want eens zal ik hem danken,
want Hij helpt mij met zijn aangezicht’.
Verkondiging
Zingen Lied 91b — ‘Wie woont onder de hoede...’

Inzameling van de gaven en muziek: ‘O, liefdevol licht, jij bent
alles voor mij’ (t.,m. Carine Philipse, arr. Willem Blonk)
O Liefdevol Licht, Jij bent Alles voor mij.
O Licht, verlicht toch de duisternis, al wat duister is.
Verlicht mij met Jouw Licht, want Jij zelf bent mijn Licht.
Verlicht met Jouw Licht toch de duisternis,
zodat alles straalt van Jouw licht.
Dankgebed, voorbeden, telkens besloten met refrein Lied 547,
Stil gebed, Onze Vader
Slotlied lied 542: Allen 1, Cantorij 2, Allen 3, 4
Zegen en heenzending, door Allen beaamd: ‘Amen, amen, a-men’.

Muziek: Over het slotlied, ‘God roept de mens op weg te gaan’.



