
  Zondag 15 januari 2023 – Open Hof 

 Oecumenische viering van Woord en Tafel 
    'Doe goed, spreek recht' 

  Voorgangers: mw. Trix van Os, ds. Guus Koelman 

Muziek: Open Hof Cantorij o.l.v. Willem Blonk en Heleen van der Sijs, blokfluit 

 

Muziek vooraf 

 Intredelied Wij zoeken u als wij samenkomen - RK 297 

Bemoediging, groet, inleiding 

Welkomstwoord, inleiding 

 Zingen: Wat altijd is geweest……, RK 258  

Kyriegebed  

 Glorialied Laudate omnes gentes 

  Verheug u, alle volken, verheug u in de Heer. 

  Verheug u, alle volken, en loof God altijd weer. 

Gebed om opening 

Moment voor de kinderen, kinderlied: ‘Wees een licht voor alle mensen’ (2x) 

  Eerste lezing Jesaja 1: 12 - 18 

 Antwoordlied Wie oren om te horen heeft – Lb 320 in beurtzang 

 Zingen  Alleluia – Alleluia 7 (Taizé) 

  Tweede lezing Lucas 10: 25 – 37 (De barmhartige Samaritaan) 

 Zingen  Alleluia 7 

 Zingen Een volk op weg gezet – Lb 1002 / RK 342 NB Strofe 1, 2, 4 

Verkondiging  

Pianomuziek 

Credo: De geloofsbelijdenis van Nicéa  

Dienst van gaven en gebeden 

Collecte, klaarmaken van de Tafel;  

 Koorzang: Jij draagt mij aan Jouw hart – t. Carine Philipse, m. W. Blonk 

Voorbeden, met acclamatie Lb 368c – ‘Doe lichten over ons uw aangezicht’ 

Tafelgebed  

Sanctus GvL 296 

Onze Vader  

Vredeswens 

Agnus Dei GvL 337 

Tijdens delen van brood en wijn eerst pianomuziek,  

  daarna Cantorij (en evt. Allen):  Het brood dat hier op tafel ligt 

Na delen van boord en wijn zingen: Waar liefde mensen samenvoegt, RK 276 

Dankgebed 

Zegen, door alleen beaamd: ‘Amen, amen, amen’ 

 Slotlied Vervuld van uw zegen – Lb 425 

Bij het uitgaan: ‘Ga niet aan Mij voorbij’ (Marcel Zagers / Willem Blonk) 


