
Het Leerhuis in Open Hof Ommoord 
 

Versie 25-12-2019 (V1) – 673.1                                                               Pagina 1 van 1 

 

Richtlijnen het Leerhuis in Open Hof Ommoord 

Historie en doel  

Zo lang Open Hof Ommoord bestaat is er al een Leerhuis. Op initiatief van ds. Alers is het Leerhuis ooit opgezet. 

Waarom zult u zich afvragen? Omdat je nooit te oud bent om te leren! In dit richtlijnen document wordt aangegeven 

wat het doel is van deze bijeenkomsten. 

Algemeen 

• Ons leven is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Dat geldt niet alleen voor ideeën en opvattingen, 

maar ook voor het geloof.  

• Wat we als basis aangereikt krijgen, de Bijbel, kunnen we op verschillende manieren lezen. Als een 

geschiedenisboek, zo is het en niet anders, of als een geloofsboek waarmee we aan de slag mogen. 

• Hoe raken we thuis in de verhalen, hoe kunnen ze ons vandaag de dag inspireren? 

• In het Leerhuis is het de bedoeling om verhalen nader te bekijken: wat staat er in de grondtaal (voor het OT 

het Hebreeuws en voor het NT het Grieks), hoe is het vertaald (vertalingen vergelijken), in welke situatie is 

zo’n passage ontstaan en natuurlijk: wat heeft het ons te zeggen!  

• De inleiding van de avond wordt verzorgd door een predikant. 

Locatie 

In een van de zalen van Open Hof Ommoord. 

Tijdstip 

Iedere 3e maandagavond van de maanden februari, maart, april, september, oktober en november om 20.00 uur. 

De definitieve data worden doorgegeven aan de beheerder. Hij/zij reserveert dan een zaal. 

PR 

Via het Weekbulletin, waarin de data en de onderwerpen, die besproken worden, worden vermeld. 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, oktober 2019 door Barend van Wijngaarden en Joost Barendrecht.  

Dd. 28 november 2019 vastgesteld door Werkgroep Pastoraat. 

 

 
    


